OPROEP VOOR EEN ANDER EUROPA

Het is beter met mekaar samen te werken dan mekaar tegen
te werken. Ook en vooral in Europa. Om voor bijkomende
jobs te zorgen, om alle fiscale achterpoortjes te sluiten, om
vervuiling te voorkomen en om misdaad over de grenzen
heen een halt toe te roepen, om verdraagzaamheid en vrede
in een wereld vol conflicten te versterken, is samenwerking

nodig. Dan kan dit Europa het onze worden.

Vandaag zijn we zover nog niet. Integendeel. De werkloos-
heid neemt toe. De milieuvervuiling kent al lang geen grenzen
meer. En voor het eerst in 40 jaar-wordt er in Europa
opnieuw oorlog gevoerd. De gruwel in ex-Joegoslavié illus-
treert tot wat het extreem-nationalisme, het eigen volk

boven alles, kan leiden. Dit Europa is het onze niet. Er is nog

* een lange weg te gaan.

Europa is na de oorlog met een prachtig idee gestart. In plaats
van oorlog te voeren, moeten we samenwerken, over de
grenzen heen. De Europese pioniers gingen ervan uit dat het
gemakkelijker was daarvoor een economische eenmaking te
organiseren dan een politieke eenmaking. Dat zou voor meer
welvaart zorgen en de politieke eenmaking zou dan wel
volgen. Daardoor is Europa heel onevenwichtig uitgegroeid.

Het is een half afgewerkt produkt gebleven.

Het zou oneerlijk zijn te zeggen dat deze aanpak geen succes
kende. Door de Europese economische eenmaking behoren
Frans-Duitse ocorlogen tot het verleden. Het omverwerpen
van de dictaturen in Spanje, Portugal en Griekenland werd
erdoor versneld. De welvaart is op dertig jaar tijd verdubbeld,
ook al hebben de enen daar meer kunnen van genieten dan
de anderen. Eet heeft ool het WV.Eererags Vanshlaasthichi
opgeleverd, dat meer inhoudt dan een scherpe sanering van
de overheidsfinancién: het perspectief van een Europese
munt dat muntspeculaties moet kunnen inperken, meer poli-
tieke samenwerking inzake sociaal beleid, justitie en binnen-
landse zaken, een gemeenschappelijk buitenlands beleid en
een daadwerkelijke sociale dialoog. De Europese Gemeen-

schap is een Europese Unie aan het worden.

DIT EUROPA
ONZE NIET.

IS HET

WE HEBBEN DIT
EUROPA AANVAARD
OMDAT WE EEN HALF-
AFGEWERKT, AL TE
LIBERAAL EUROPA
VERKIEZEN BOVEN DE
DREIGING VAN EEN
NATIONALISTISCH
EUROPA.

Deze Europese éénmaking bevredigt ons niet. Ze is sociaal
gehandicapt en kent een belangrijk democratisch tekort. Het
vrij verkeer van kapitalen kent geen belemmeringen, terwijl
de afwezigheid van gemeenschappelijke fiscale en sociale
regels ervoor zorgt dat machtige financiéle groepen wvrij
kunnen bepalen waar zij hun kapitalen investeren. Dit veroor-
zaakt fiscale en sociale dumping. Europa is een ééngemaakte
markt met een zwakke overheid, die ondemocratisch werikt.
Het Europees parlement heeft te weinig macht en het demo-
cratisch meerderheidsbeginsel wordt niet toegepast voor
sociale en fiscale materies. Ook gedurende het ‘‘voorbeeldig”
Belgisch voorzitterschap is het duidelijk geworden dat er nog
heel wat oude weerstanden bestaan. De mogelijkheid voor
de Britse of Luxemburgse regering om het Europees sociaal
overleg of een grotere fiscale rechtvaardigheid te blokkeren.
De onwil van sommige lidstaten om op Europese schaal een
werkgelegenheidsbeleid te voeren ... of het Europees Parle-
ment zijn nieuwe rol te laten spelen. Stap voor stap moeten

die weerstanden opgeruimd worden.

De Europese bevolking wordt opnieuw geconfronteerd met
ijzingwekkende oorlogstaferelen. Spanning en crisis heersen
aan de grenzen van de Europese Unie, waar de internationale
vrede wordt bedreigd door uitbarstingen van nationalisme.
Het gevoel van stabiliteit dat dit continent zo lang heeft
gekoesterd lijkt te verdwijnen. De internationale gemeen-
schap en in het bijzonder de Europese samenwerking hebben
gefaald aangezien zij er niet zijn in geslaagd om de dramati-
sche burgerooriog in ex-Joegoslavié te vermijden of te stop-
pen. De Europese Unie moet dan ook over de nodige
instrumenten kunnen beschikken om de vrede in Europa te

herstellen en veiligheid en stabiliteit te garanderen.

Ondanks grondige kritiek hebben we het Verdrag van Maas-
tricht en deze Europese Unie aanvaard omdat we een half-
afgewerkt, al te liberaal Europa verkozen boven de dreiging
van een nationalistisch Europa. We wilden Thatcher en Le
Pen niet laten winnen. Als alle grote problemen die vandaag
op ons afkomen de grenzen overschrijden, dan mogen
we niet terugplooien op een nationalistisch en versnipperd

Europa.



