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VOORBEELD PERSBERICHTEN 

PERSBERICHT HASSELT

Een Vredesbos voor Hasselt

Hasselt plant op zondag 9 november 2008 een Vredesbos aan. De Limburgse hoofdstad 
bijt hiermee de spits af van het Vredesbossenproject, dat acht Vredesbossen in Vlaan-
deren zal aanplanten.

Buurtbewoners en sympathisanten kunnen, onder leiding van acteur Koen De Bouw, 
hun boompje bijdragen aan het nieuwe bos. Wie graag bij de onthulling van het Vredes-
monument aanwezig is, wordt verwacht vanaf 14u.

Het nieuwe Vredesbos zal naast het bomkraterveld van Tommelen groeien. Deze kraters 
vertellen het verhaal van de “friendly fires” uit de Tweede Wereldoorlog. Het station van 
Hasselt, anno 1944, werd massaal gebombardeerd door de Amerikanen, in een poging de 
Duitse troepen te stoppen. De bommen troffen wel doel, maar veroorzaakten ook heel wat 
bijkomende schade.

Wat in 1944 niet meer was dan een maanlandschap vol bomkraters, heeft zich in de loop der 
jaren ontwikkeld tot een uniek en waardevol biotoop. De kraters vulden zich met water en op 
vandaag vinden talrijke soorten amfibieën er een stek. 

Dit Vredesbos bouwt verder op de traditie van het aanplanten van vredesbomen na het 
beëindigen van een conflict. De gekende uitspraak “Een boom plant je aan voor je kinderen” 
illustreert die symboliek: vrede moet iets duurzaam zijn. 

Naast een symbolische functie heeft het Vredesbos nog een aantal voordelen: het biedt een 
overwinteringplaats voor de amfibieën uit de poelen, het vormt een buffer tussen de stad en de 
autosnelweg, de bomen filteren fijn stof en CO2 uit de lucht,…

Wie zijn of haar persoonlijk vredesboompje wil laten groeien, kan deze zaterdag terecht in 
Tommelen (ingang via Veldstraat). Vanaf twee uur begeleidt Koen De Bouw, peter van het 
kersverse bos, de plantactie. Meer info over het programma vind je op www.hasselt.be.

Het Vredesbossenproject is een initiatief van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, in 
samenwerking met Natuurpunt en Stad Hasselt, en krijgt steun van de Vlaamse overheid. 

Voor meer informatie:
Lore Provoost
Projectmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen
09/2649049 of 0495/639599

http://www.hasselt.be


PERSBERICHT RUISELEDE

Een Vredesbos voor Ruiselede

Ruiselede plant op ‘Dag van de Natuur’ een Vredesbos aan. De gemeente neemt hiermee 
deel aan het Vredesbossenproject, dat acht Vredesbossen wil realiseren in Vlaanderen. 
Zaterdag 21 november zijn buurtbewoners en sympathisanten welkom om hun boompje 
bij te dragen aan het nieuwe bos. 

Op 8 september 1944 werd Ruiselede bevrijd door Poolse soldaten. De aanplant van het 
Vredesbos kadert in dit 65-jarig jubileum. Dit bos bouwt bovendien verder op de traditie van 
het aanplanten van vredesbomen na het beëindigen van een conflict. De gekende uitspraak 
“Een boom plant je aan voor je kinderen” illustreert die symboliek: vrede moet iets duurzaam 
zijn. 
Naast een symbolische functie heeft het Vredesbos nog een aantal voordelen: het bindt de strijd 
aan met de klimaatsopwarming, het vormt een buffer tussen de gemeente en de autosnelweg, de 
bomen filteren fijn stof en CO2 uit de lucht,…
Wie zijn of haar persoonlijk vredesboompje wil laten groeien, kan deze zaterdag terecht in de 
Kruisbergstraat (nabij het Parochieveldbos). Vanaf 9u30 is iedereen welkom. Meer info over 
het programma vind je op www.vbv.be/kalender. 
Het Vredesbossenproject is een initiatief van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, in 
samenwerking met de gemeente Ruiselede en krijgt steun van de Vlaamse overheid. 

Voor meer informatie:
Lore Provoost
Projectmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen
09/2649049 of 0495/639599
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