
Welkom in het Vredesbos!
Sinds november 2009 groeit hier een Vredesbos. Dit 

bos bouwt verder op de traditie van het aanplanten 

van vredesbomen na het beëindigen van een oorlog. 

Dit project werd gerealiseerd door de stad Dender-

monde, in samenwerking met de Vereniging voor 

Bos in Vlaanderen.

De “groote oorlog” in Dendermonde

Op 4 september 1914 vielen de Duitse troepen Dendermonde 

binnen. De stad werd systematisch geplunderd, in brand ge-

stoken en gebombardeerd. Inwoners sloegen in paniek op de 

vlucht. Van op kilometers afstand kon men ’s nachts de rode 

vuurgloed waarnemen.

Vanaf 1915 werden er in de stad  honderden houten noodwo-

ningen (barakken) opgetrokken. Dendermonde bleef echter 

jarenlang een spookstad, met in bijna elke straat zwartgebla-

kerde puin.

De totale wederopbouw van de stad kwam slechts vele jaren 

na de Wapenstilstand op 11 november 1918 goed op gang. De 

sociale en maatschappelijke ellende bleef echter lang nazin-

deren…

Het Vredesbos is een initiatief van

Vrede
aan onze stad,
haar torens, haar huizen, haar akkers, vrede.

Vrede
aan de diep donkere Dender,
zijn avondzwart dwars door de stad,
zijn bodem, zijn duivels, zijn dampen, vrede.

Vrede
aan de statige, langzaam stuwende Schelde,
vrede het slib en de schorren, het zompige achterland, de sluizen,
vrede de vloed en de dijken,
vrede de oevers, het riet, de ratten, de vrede.

Vrede
aan de forten, grachten van geweld,
vrede de bunkers, betonnen bulten onder het gras langs vijvers en parken,
vrede de oude kazerne, de loodsen,
vrede het kerkhof en elke chrysant, vrede

Vrede
de bruggen, de straten van asfalt en van kassei,
vrede de spoorweg, overbevolkte treinen met pendelaars,
vrede het maandagvolk, marktventers, kramen en luifels,
vrede het bier, de vis, de hamburger,
vrede elk huis, elke keuken, elk bed,
elke moeder en vader,
vrede elk pasgeboren kind.

Vrede
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Vrede (Naar Pablo Neruda)

Ook een deel van Sint-Gillis werd verwoest door het uiterst 

brutale Duitse leger, als wraak voor de weerstand van het Bel-

gisch leger. Een groot deel van het stadsarchief ging eveneens 

in de vlammen op. De meeste openbare gebouwen en vele 

huizen werden volledig verwoest. Slechts 98 huizen bleven 

onbeschadigd.

Tweederde van de inwoners leefde in armoede tussen het 

puin of in stallen. In de internationale pers werd Dender-

monde terecht bestempeld als martelaarsstad.


