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Programmatie juli 2015 Afrikaans Cultureel Centrum - Van
Schoonhovenstraat 35-37, 2060 Antwerpen

Afrikaans Cultureel Centrum
Van Schoonhovenstraat 35-37
2060 Antwerpen

Feestelijke opening Afrikaans Cultureel centrum - Vrijdag 3 juli 2015

Voorstelling van het Centre de Recherche sur la Décolonisation du Congo Belge.
Panelgesprek: Een Lumumba straat of plein in Antwerpen, waarom niet?

Met Ludo De Witte (socioloog) Filip Buyck (kunstenaar) en Lofti Helimi (Intal).
Moderator: Omar Ba

Inkom: GRATIS - receptie met Afrikaanse hapjes

Vrijdag 26 juli 19u Vernissage Foto-expo ‘Congo ontmoeten in Viaanderen’ - Marc Luyckx

Lopende tentoonstelling 27 en 28 juni 2015 van 14-20u




Alle dinsdagen: vertoning van een Afrikaanse film - inkom 2 euro

Dinsdag 7 juli 20 uur: in aanwezigheid van de regisseur.
Elephants dream 2014, regie Kristof Bilzen.

Belgische documentairemaker Kristof Bilsen brengt in zijn nieuwste werk 'Elephant's Dream' een poétisch
portret van drie Congolese staatsambtenaren. ‘Ik wilde een empathisch beeld schetsen van Congo’.

Dinsdag 14 juli 20 uur:
Malcolm X, regie Spike Lee 1992

Malcolm X (Denzel Washington) noemt zichzelf de kwaadste zwarte van het land. In tegenstelling tot
Martin Luther King, predikt hij als militante zwarte moslimleider de radicale bevrijding van de zwarte
bevolking. En dus is hij levensgevaarlijk en staatsvijand nr. 1. Zijn gangen worden nagegaan door de FBI,
CIA en door diverse andere inlichtingendiensten. Malcolm X haat blanken, totdat hij op bedevaart naar
Mekka gaat.

Dinsdag 21 juli 20 uur;

Théatre Source, 2014 regie Koen Van Den Bril.

In een sloppenwijk van Douala (Kameroen) zijn meer dan 1000 gezinnen athankelijk van een modderige
bron voor hun watervoorziening. Samen met de inwoners verbouwt beeldhouwer en kunstenaar Philip
Aguirre dit levensnoodzakelijke waterpunt tot een groot architectural sculptuur.

Dinsdag 28 juli om 20 uur:

Paul Panda Farnana (2011), regie Frangoise Levie.

De naam van Paul Panda Farnana tekende in verschillende opzichten mee de geschiedenis van de
Democratische Republiek Congo: het was de eerste Congolees die zowel in Belgié als Frankrijk hogere

studies heeft gedaan. Hij was vooral de eerste nationalistische Congolees die fel van leer trok tegen de
koloniale methoden die in de DRC door de Belgen waren geimplementeerd.

Workshops!

Elke maandag 18u30-19u30
Nederlandse conversatietafels
Beurtenkaart 1 maand: 6 euro

20tot 21 u
Shakuma Afro Dance
Beurtenkaart 1 maand: 20 euro

Elke zaterdag 10-12u
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