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Geachte,

U leest een verboden e-mail. Althans, als ik in het Chinees zou verdergaan. Maar dat 
doe ik nu gemakshalve niet. En dus: lees rustig verder.

Deze e-mail zou in China eerst en vooral nooit bestaan om de simpele reden dat 
Amnesty International er verboden is. Ook onze website wordt er geregeld geblokkeerd. 
In China zegt en schrijft u nu eenmaal niet wat u wilt en bestaat er een lijst van verboden 
woorden.

De journalist Shi Tao deed net als ik: hij verzond een e-mail. In die mail aan een 
Amerikaanse website vertelde hij hoe de pers volgens de Chinese overheid moest 
omgaan met de herdenking van het bloedbad op het Tiananmen-plein. Gevolg: Shi Tao 
werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Liu Xiaobo, de Chinese Nobelprijswinnaar voor de 
Vrede 2010, belandde dan weer achter de tralies omdat hij schreef over de corruptie en 
de censuur in zijn land.

Er zijn ontelbare Liu's en Shi's, in China en elders in de wereld. Mensen die hun mening 
zeggen of neerschrijven en daarom in de cel belanden. Amnesty International eist de 
onmiddellijke vrijlating van ieder van hen. Omdat de vrijheid van meningsuiting een 
fundamenteel recht is, waar ter wereld je ook bent. Tijdens onze eindejaarscampagne 
rond 10 december, Internationale Mensenrechtendag, brengen we hulde aan de mensen 
wiens vrije meningsuiting ernstig beknot wordt.

Doe mee met onze eindejaarscampagne. Geef een gift en verdedig de vrije 
meningsuiting met vuur.

Dankzij uw steun zullen we nooit stoppen met de strijden voor mensen als Liu of Shi. 
Maak nu een eindejaarsgift over en zet heel wat in beweging. Uw gift maakt de 
mobilisatie van miljoenen activisten mogelijk, ze beschermt mensenlevens, licht mensen 
uit het donker en sluit de deuren van geheime folterkamers voorgoed.

U zal de mensen die u beschermt mogelijk nooit persoonlijk leren kennen. Maar u mag 
er zeker van zijn, ze voelen uw solidariteit met hun strijd. Of zoals Liu Xiaobo zei: "Ik voel 
dat er elke dag meer mensen zijn die voor ons in de bres springen. De toekomst van 
China is rooskleurig, net dankzij de steeds grotere kracht van gewone mensen."

Met uw steun kunnen we samen het verschil maken. Steun ons financieel en help 
mensenrechtenschendingen de wereld uit.

Ik dank u van harte voor uw vrijgevigheid,

Karen Moeskops 
Directeur

P.S. Wist u dat u een fiscaal attest ontvangt als u 40 euro per jaar schenkt en een aardig 
deel van uw gift kan recupereren via belastingaftrek?

* Vertaling: In China was deze brief nooit aangekomen omdat hij te veel verboden 
woorden bevat

Nog meer doen? Surf naar www.amnesty.be/eindejaarscampagne 
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