
[Paginanummer]

Veerle Solia

Van: Amnesty International Vlaanderen <info=aivl.be@mail341.us2.mcsv.net> namens 
Amnesty International Vlaanderen <info@aivl.be>

Verzonden: woensdag 26 maart 2014 13:19
Aan: Nieuwsarchief
Onderwerp: Mr. Obama, yes you can. Now please do.

Nieuws van Amnesty International Vlaanderen. Samen verdedigen we mensenrechten 
met vuur. 

Is deze e-mail niet leesbaar? 
Bekijk hem in je browser. 

 

De Amerikaanse president Obama in België? Dan staat het land 

in rep en roer.  

 

Met reden misschien, want het is nu eenmaal de president van 

één van de machtigste naties ter wereld. Maar blijft die status 

overeind wanneer we het over mensenrechten hebben? 

 

Yes, you can. Now please do! 

 

De VS dragen mensenrechten hoog in het vaandel, maar in de praktijk loopt het op verschillende vlakken 

mis. 

 

Tijdens zijn bezoek aan België schuiven wij Obama alvast drie eisen onder de neus onder het motto 

"Yes, you can!":  

 Schaf de doodstraf op het federale beleidsniveau af. 

 Wees transparant over het gebruik van drones bij het bestrijden van terrorisme. 

 Sluit het detentiecentrum van Guantánamo Bay. 

Lees meer over onze eisen en actie op onze website. 
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Guantánamo, stop de hypocrisie 

 

Guantánamo Bay is één van de smetten op het 

Amerikaans mensenrechten-blazoen. Obama 

beloofde in mei 2009 de gevangenis binnen een 

jaar te sluiten. Vijf jaar later zitten er nog steeds 

meer dan 150 mensen opgesloten, vaak zonder 

officiële aanklacht, zonder proces. 

 

Als een ander land op eenzelfde manier de 

mensenrechten met de voeten zou treden, dan 

zouden de VS dat als één van de eersten 

veroordelen. Stop deze hypocrisie.  

 

Kom in actie en schrijf naar Obama. 

 

 Volg ons op Twitter |   Volg ons op Facebook | Geef een gift 

  

 Schrijf je uit | Pas je instellingen aan 
 

 


