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Veerle Solia

Van: Amnesty International Vlaanderen <info=aivl.be@mail185.atl101.mcdlv.net> 
namens Amnesty International Vlaanderen <info@aivl.be>

Verzonden: dinsdag 15 juli 2014 14:16
Aan: Nieuwsarchief
Onderwerp: Mikhail Kosenko is vrij!

Nieuws van Amnesty International Vlaanderen. Samen verdedigen we mensenrechten 
met vuur. 

Is deze e-mail niet leesbaar? 
Bekijk hem in je browser. 

 

Vrijdag werd de Russische activist Mikhail Kosenko 

vrijgelaten uit de psychiatrische instelling waar hij 

onterecht opgesloten zat. 

 

Dankzij jouw steun en volgehouden actie is hij nu 

eindelijk terug thuis, bij zijn familie en vrienden. 

Bedankt! 

   

 

Beste Amnesty-activist, 

 

Maanden hebben we intensief actie gevoerd voor Mikhail Kosenko, al van tijdens onze campagne voor 

vrije meningsuiting in Rusland eind 2013. Honderden mensen ondertekenden onze petitie, schreven een 

brief naar de Russische overheid of stuurden een kaartje naar Mikhail zelf. 

 

Dat volgehouden vechten boekte afgelopen vrijdag resultaat: Mikhail Kosenko mocht de gesloten 

psychiatrische instelling verlaten! 

 

Mikhail, slachtoffer van repressie, maar vrij dankzij jou 
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Mikhail Kosenko nam in mei 2012 deel aan een betoging van de 

oppositie op het Bolotnayaplein in Moskou. Die betoging eindigde in 

rellen. Mikhail was een van de mensen die werden opgepakt. 

 

Nochtans was op videobeelden duidelijk te zien dat Mikhail Kosenko 

niet betrokken was bij het geweld. Erger nog, de officier die eerst 

beweerde door Mikhail te zijn geslagen, zei later hem nooit eerder 

gezien te hebben. 

 

Toch werd Mikhail aangeklaagd, veroordeeld en zelfs opgesloten 

in een psychiatrische instelling. Hallucinant. Zijn enige misdaad 

was dat hij op straat durfde komen voor zijn mening. 

 

Eerste stap gezet, nu zetten we samen de strijd verder 

 

Hoe fantastisch het nieuws van Mikhails vrijlating ook is, onze strijd is nog niet afgelopen. Mikhail 

Kosenko had nooit veroordeeld mogen worden. Hij oefende enkel zijn recht op vrije meningsuiting 

vreedzaam uit. 

 

Het is daarom cruciaal dat ook de veroordeling volledig vernietigd wordt. Zolang dit niet gebeurd 

is, kan Mikhail Kosenko opgesloten worden voor eender welke overtreding, echt of gefabriceerd. 

 

Maak onze strijd voor gewetensgevangenen als Mikhail mogelijk 

 

Ksenia, de zus van Mikhail vertelde ons: "Jullie steun is erg belangrijk voor ons. Het zou onmogelijk zijn 

om door dit alles te gaan zonder jullie. Ik heb het gevoel dat de autoriteiten wel aandacht hebben voor de 

meningen van organisaties en van gewone mensen". 

 

Met jouw steun blijven we vechten voor gerechtigheid voor Mikhail Kosenko. Tot hij werkelijk 

weer een vrij man is. Geef een gift via www.aivl.be/online-gift of via rekeningnummer BE25 0000 

0000 8282 (met vermelding van de code 2766). 

 

Bedankt voor jouw steun! 

 

"Op de tanden bijten en doorgaan" 

Enkele maanden geleden ontmoetten we Ksenia Kosenko, de 

zus van Mikhail. 

 

Lees op onze weblog wat Ksenia ons vertelde over Mikhail en 

de impact van jouw acties.  

 

 Volg ons op Twitter |   Volg ons op Facebook | Geef een gift 
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 Schrijf je uit | Pas je instellingen aan 
 

 


