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Uitnodiging boekvoorstelling
Herinneringen — Oorlogsjaren. Jeugd in oorlogstijd 1914-1918
Achiel Van Acker

woensdag 10 oktober 2012 om 18 uur in Ons Huis,
Vrijdagmarkt 9 (ingang via de Meerseniersstraat), 9000 Gent

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis nodigt u graag uit op de voorstelling van
het boek Herinneringen — Oorlogsjaren. Jeugd in oorlogstijd 1914-1918 van Achiel
Van Acker.

Amper 16 jaar oud was de toekomstige Belgische premier toen hij vanuit Brugge met
enkele kameraden te voet op de vlucht ging voor de naderende oorlog. Het werd een
barre tocht, vol honger, kou en ontbering, maar ook vol mooie, ontroerende en soms
grappige verhalen. Geboren verteller Van Acker pende zijn wedervaren op
onnavolgbare wijze neer. Herinneringen — Oorlogsjaren is zonder meer een uniek
document, een ooggetuigenverslag dat een indringende kijk biedt op de impact van
de Eerste Wereldoorlog op het leven van de gewone man.

Het boek is een uitgave van Tempus, in samenwerking met Amsab-1SG.

Wanneer? woensdag 10 oktober 2012 om 18 uur.

Waar? Ons Huis, Fernandezzaal (op de 2e verdieping), Vrijdagmarkt 9 (ingang via de
Meerseniersstraat), Gent.

Er is ruime parkeergelegenheid in de ondergrondse parking van de Vrijdagmarkt.

Sprekers:
- em. prof. dr. Herman Balthazar

- Geert Van Goethem, directeur van Amsab-1SG

Daarna nodigen we u vriendelijk uit op de receptie, waarop het boek te koop zal zijn



en een vat Brugse Zot wordt aangeboden.

Prijs van het boek: € 19,90

Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 8 oktober 2012
op het telefoonnummer 09 224 00 79

of via het e-mailadres viviane.taeckens@amsab.be.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen!



