Veerle Solia

Van: anarchistischkollektief@riseup.net

Verzonden: maandag 6 mei 2013 15:34

Onderwerp: Lezingenreeks (vanavond!), libertaire studiegroep, volxkeuken
Dag allemaal!

Ondertussen zitten we halverwege onze lezingenreeks over anarchisme in samenwerking met Infomania en de
vorige twee lezingen waren een succes!

Een zeer goede opkomst, interessante discussie, tof tooghangen achteraf.

Nen dikke merci aan iedereen die al gekomen is en nen "doe keer de moeite om af te komen!" aan al degenen die
nog nie geweest zijn!

Er resten ons nog twee lezingen, namelijk de 2e lezing over sociaal-anarchisme en de lezing over post-anarchisme.
De lezing over sociaal-anarchisme gaat vanavond door in het AC, Sparrestraat 1a, vangt aan om 20u, maar de deuren
zijn al open vanaf 19u30! De toegang is uiteraard gratis. Ik lijst de samenvattingen nog even

op:

6 MEI — SOCIAAL ANARCHISME (2): Een actueel ideaal? Perspectieven voor heden en toekomst.

De problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden zijn niet dezelfde als diegene waar men aan het eind
van de 19de eeuw mee worstelde. Het anarchisme is intussen al lang geen massabeweging meer. Na de Spaanse
burgeroorlog en de tweede wereldoorlog waren de laatste restanten van de anarchistische arbeidersbeweging hun
slagkracht voorgoed kwijt. Bovendien zijn de voorbije jaren tal van nieuwe sociale uitdagingen op het voorplan
gekomen. In een snel veranderende wereld, kan ook het anarchisme niet achter blijven. We verkennen
vernieuwende invullingen voor het klassieke sociaal anarchisme aan de hand van het werk van onder meer Colin
Ward, Paul Goodman en Murray Bookchin. We staan ook stil bij enkele hedendaagse praktijkvoorbeelden van
sociaal anarchisme in actie. Samen gaan we na op welke manier het sociaal anarchisme vandaag relevant kan zijn en
dat ook morgen nog blijft.

13 MEI - POST-ANARCHISME

Onder de noemer ‘post-anarchisme’ wordt geprobeerd een hedendaags anarchisme te ontwikkelen, geént op het
post-structuralistische denken van mensen als Foucault en Deleuze. Daarbij sneuvelen enkele uitgangspunten van
het 19de eeuwse anarchisme. Post-anarchisme kan je ook zien als de theoretische vertaling van wat anarchisme
vandaag in de praktijk betekent.

Wat is die “post” in post-anarchisme? Wat kan post-structuralisme voor anarchisten betekenen? Anarchisme voor
de 21ste eeuw of oude wijn in nieuwe zakken?

Vanavond en volgende week maandag dus! Overigens zal er ergens de komende tijd een lijst "verder lezen" omtrent
de verschillende onderwerpen van de lezingenreeks vrijgemaakt worden via de website. Wie dus over de
verschillende onderwerpen op zijn/haar honger is blijven zitten, kan in de nabije toekomst die verder lezen-lijst
raadplegen! We sturen wel een mailtje als ze online staat.

Dan, nieuwe activiteiten:

op dinsdag 21 mei vindt de volgende samenkomst van de libertaire studiegroep samen, dit keer rond het thema
"anarcha-feminisme". We komen samen in het AC (Sparrestraat 1a te Gent) om 20u en bediscussieren de op
voorhand gelezen teksten. Wilt ge de teksten ontvangen? Stuur ons dan een mailtje! Wie de teksten van de voorbije
studiegroepen wil raadplegen, kan die allemaal in PDF vinden op onze website
http://anarchistischkollektief.wordpress.com/ onder de rubriek "Libertaire studiegroep". Hopelijk tot dan!

Twee dagen later, donderdag 23 mei, koken we met het AK in op de wekelijkse volxkeuken in de Bakunin's Pogo Bar,
Kortrijksepoortstraat 215 (dus niet het AC voor één keer!!! hahaha). We koken -uiteraard- veganistisch, dus
iedereen kan langskomen en een bordje meepikken.



Hoogstwaarschijnlijk koppelen we hier een gezelsschapsspelletjesavond aan, en zullen er streekbieren verkocht
worden. De opbrengst wordt als werkingsgeld gebruikt, dus kom massaal af en drink en eet voor de goede zaak!!!

Flyers e.d.m. worden binnenkort via de website beschikbaar gemaakt!

Groetjes,
AK Gent



