
Zaterdag 28 september, 18u, Assez, Sparrestraat 1A, 9000 Gent

Bijeenkomst rond egoïsme en niet-autoritair individualisme.  

Voor wie... 
sociale verandering niet wil loskoppelen van individuele verandering / de conformiserende druk van groepen in 
vraag wil stellen / de zelfkritiek niet schuwt / het juk van dogmatiek en ideologie wil afschudden / zich niet laat 
inlijven / zijn eigenheid niet aan een vreemde zaak wil opofferen / het koopwarenegoïsme als een gewelddadige 
vorm van zelfverloochening ontmaskert...

En zich - eerder dan ten prooi te vallen aan de apathie en het geklaag - wil verenigen om te genieten van een 
lekkere maaltijd en samen plannen te beramen...

De initiatiefnemers waarderen een mailtje dat je komst bevestigt (kringvanegoisten@gmail.com). Wie dat wenst, 
krijgt een uitgebreidere papieren uitnodiging toegestuurd.


