Veerle Solia

Van: anarchistischkollektief@riseup.net
Verzonden: zaterdag 7 december 2013 21:30
Onderwerp: Boekenstand, no border infoavond, filmavond
Dag allemaal!

Nu maandag 9 december zal het AK vanaf 13u met de boekenstand aan de faculteit Letteren & Wijsbegeerte,
Blandijnberg 2 te Gent staan. Kom eens neuzen tussen de lectuur die we in stock hebben of kom gewoon een
babbeltje slaan en onze bijzonder aantrekkelijke gezichten in het echt aanschouwen. Elke reden is goed om eens
langs te komen!

De vrijdag die volgt, de 13e december, houden we in het anarchistisch centrum, Sparrestraat 1a te Gent, een lezing
over het No Border Netwerk in Nederland. Ron vrij, anarchist en actief binnen het netwerk, komt praten over de
ideeén achter het internationale No Border netwerk, over de No Border kampen en over anarchisme in de strijd van
migranten in Nederland.

Het No Border Netwerk is een internationale losse associatie van autonome organisaties, groepen en individuen.
Deportaties, gesloten grenzen, de idee dat ‘ons land’ ‘vol’ zit, racisme, Frontex, het asiel- en migratiebeleid dat meer
bedoeld is de macht van zij die het bedachten te vergroten dan het helpen van mensen die vluchtten... Het zijn
dingen die lijnrecht tegenover ideeén van gelijkwaardigheid, dat niemand illegaal is en vrijheid van beweging en
migratie staan.

Het No Border Netwerk verzet zich tegen die eerste dingen door het organiseren van jaarlijkse actiekampen in heel
Europa, door acties te voeren en door mensen die gevlucht zijn — klaarblijkelijk naar de hel — te ondersteunen.

Om 19u is er veganistische volxkeuken, om 21u begint de lezing! De flyer vindt ge op onze website
http://anarchistischkollektief.wordpress.com/

De maandag erop, 16 december, houden we onze eerste filmavond in de Désiré Van Monckhovenstraat 48 (ook in
Gent). We tonen de film "The Fantastic Mr.

Fox". De deuren gaan open om 19u30, de film begint om 20u. We beginnen stipt want om 22u moet iedereen
huiswaarts om de buren hun nachtrust te gunnen! Meer info en flyer volgen nog.

Hopelijk tot dan,
AK Gent.



