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    Het wordt spannend morgen, zondag in Frankrijk. Durven de Fransen, en enkele 
    dagen later ook de Nederlanders, in naam van Europa de Europese Grondwet 
    afkeuren? Durven ze in te gaan tegen de elitaire consensus van de ‘ja’ die de 
    afgelopen maanden in de pers alle registers opentrok om het pro-Europese 
    ‘neen’ af te schilderen als de reactie van een groep verzuurde reactionairen, 
    extreem-rechtsen en, zoals 'ons Mia' in De Standaard van gisteren vrijdag 27 mei 
    schreef, een troep ongeregelde 'linksen' (waaronder uiteraard Attac) die "...nog 
    altijd ontroostbaar (lijkt) dat het ‘reële socialisme’ in Oost-Europa 
    gevallen is, wat zijn afkeer van de uitbreiding van de Unie helpt verklaren." En 
    die dus blijkbaar lijden aan "intellectuele gemakzucht". 
    Let op, we houden het hier een beetje beschaafd, want 'ons Mia' sleurt er naast 
    Marx o.a. ook de Rode Khmer, de Berlijnse Muur, China, Cuba en, het kon 
    uiteraard niet ontbreken "...het hongerkamp waartoe Noord-Korea is verworden..." 
     
    Nu op platvloerse beledigingen reageren we steeds beleefd en mét argumenten. 
    Lees het op de site, er is immers weinig kans dat we ons weerwoord gepubliceerd 
    krijgen in de 'kwaliteitskrant'. 'Anti-democraten' worden er immers meer dan 
    eens 'democratisch' stilgezwegen. 
    http://vl.attac.be/article551.html 
     
    Zoals gezegd, we zullen het pas zondagnacht weten, maar in tussentijd woedt er 
    in die landen die beslisten een referendum over de Grondwet te organiseren wel 
    een breed publiek debat over Europa.  
    Bij ons in België geen referendum en dus is het publieke debat over Europa hier 
    zo goed als onbestaande. Kamer en Senaat hebben de Grondwet vlug even, tussen de 
    soep en de patatten, zonder grondig debat goedgekeurd.  
    Voor zover er toch over de Grondwet geschreven en gesproken werd en wordt, 
    wringt men zich, soms Mia-gewijs, in allerlei bochten om het toch maar niet te 
    moeten hebben over de inhoudelijke argumenten van de pro-Europese ‘neen’.  
    Om iedereen bij de les te houden heeft Attac Vlaanderen alle teksten die ze tot 
    nog toe publiceerde over die fameuze Grondwet bijeengebracht op een webpagina.  
     
    Als jij je een eigen mening wil vormen over de Europese Grondwet, dan vind je 
    hier de pro-Europese dwarse stem.  
    http://vl.attac.be/rubrique52.html 
     
    * In de discussie over de Europese Grondwet wordt regelmatig verwezen naar de 
    zogenaamde Bolkesteinrichtlijn. Je kan je afvragen wat die richtlijn te maken 
    heeft met de Lissabonstrategie en het Sociaal Europa? Worden de publieke 
    diensten zoals de gezondheidszorg erdoor bedreigd? Leidt ze tot een deregulering 
    van de dienstensector? Wordt de consument er beter van? Organiseert ze misschien 
    de sociale en fiscale dumping? Heeft de Bolkesteinrichtlijn iets te maken met de 
    Europese Grondwet en hoe moet het er verder mee? Op deze en andere vragen geeft 
    deze kritische inleiding je een antwoord.  
    http://vl.attac.be/article535.html 
     
    Verder ook nog in dit nummer van 'Zand in de Machine': 
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    * Op 18 mei vond een studiedag van de Coalitie van de Belgische Civiele 
    Maatschappij voor Economische, Sociale en Culturele rechten plaats. Francine 
    Mestrum verzorgde er de inleiding. Ze hield er een pleidooi voor rechten in 
    plaats van liefdadigheid. Omdat armoede een onrecht is en onrecht een gebrek aan 
    rechten. 
    http://vl.attac.be/article533.html 
     
    * Ook hield de veelgeplaagde VLD, samen met klein broertje Vivant, vorig weekend 
    haar economisch congres. De congrestekst ‘Meer vrijheid, meer welvaart’ leest 
    als een bloemlezing van liberale clichés. We wilden je er een greep uit 
    aanbieden. 
    http://vl.attac.be/article529.html 
     
    * Maar we houden het niet bij woorden alleen. Attac Vlaanderen organiseerde de 
    voorbije maand verschillende acties voor 'een andere wereld'. Samen met het ACOD 
    reden we met een trein tegen de privatisering door België. U leest er alles 
    over op: 
    http://vl.attac.be/article520.html 
     
    * En uiteraard blijven we ijveren voor een Europese Tobintaks. Samen met FAN 
    (het Financieel Actie Netwerk waarin Attac Vlaanderen samenwerkt met vakbonden, 
    NGO's en andere sociale bewegingen) organiseerden we daarom een actie aan het 
    kabinet van Buitenlandse Zaken. De boodschap van het kabinetslid dat ons te 
    woord stond was duidelijk: “jullie argumenten mogen nog zo overtuigend zijn, 
    als de politieke macht er op Europees niveau niet is dan gebeurt er niets”.  
    http://vl.attac.be/article530.html 
     
    * Ondertussen ontspoort de zoektocht naar extra middelen voor het financieren 
    van de millenniumdoelstellingen in de EU in prutswerk. Nadat de Tobintaks zonder 
    enig argument terzijde geschoven werd en de belasting op kerosine in de 
    prullenmand verdween, komt men nu op de proppen met een vrijwillige heffing op 
    vliegtuigtickets. Een valse start voor internationale belastingen, want de 
    bedoeling daarvan was nu net om de grote poenpakkers te belasten en niet de 
    gewone man. 
    http://vl.attac.be/article528.html 
     
    * Philip Polk stelt in "GGO's? Nee, dank u" waarom transgene gewassen niet 
    thuishoren in een eerlijke en veilige landbouw. 
    http://vl.attac.be/article521.html 
     
    * We kijken ook over de grenzen van Europa heen. In Zimbabwe werden verleden 
    maand verkiezingen gehouden. Mugabe kan nu meedogenloos afrekenen met 
    regeringskritische groepen. 
    http://vl.attac.be/article524.html 
     
    Omdat een andere wereld mogelijk is! 
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