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Mooie woorden van Nicolas Sarkozy, toen hij zei dat er een nieuwe
wereld uit de financiële crisis moest ontstaan, een wereld die een
"kapitalisme van ondernemers en niet van speculanten" zou zien bloeien. Op de
redactie zijn we dan ook erg ontroerd door dit nobel voornemen.

Uiteraard ligt de volledige schuld bij de Amerikanen. De investeringen
van het Europees financieel systeem (lees, om even kort door de bocht
te gaan, de banken) in het Amerikaans financieel systeem hebben er
niets, maar dan ook absoluut niets mee te maken. Dat is uiteraard
evident. De stoute Amerikanen hebben de brave Europeanen bedot.

Maar niet getalmd. Het doelgericht optreden van Yves die het, volgens
de pers, nu blijkbaar wel kan, zal ons (Vlaamse, Waalse én Brusselse)
kleine spaarders uiteraard redden. Net zoals het topoverleg tussen de
zogenaamde G4 die "verantwoordelijk zijn maar niet schuldig". Het is
enkel wat vreemd dat de eenheid van de "grote 4" (G4) ook nog gedeeld
moet worden door die andere "kleine 23", laten we ze maar de K23
noemen. Zoals een Franse professor het zei: "Het is altijd wel een
beetje choquerend te moeten vaststellen dat de grote vier oproepen tot
meer coördinatie maar niet eens de moeite doen om die kleine landen
ook uit te nodigen tot het overleg".

Attac klaagt, sinds het 10 jaar geleden ontstond als "een internationale
beweging voor democratische controle op financiële markten en hun
instellingen", het casino-kapitalisme aan. Een term die nu als bij wonder uit
alle monden weerklinkt. Toen schreven we al: 
"Elke dag flitst er ongeveer 4000 miljard euro elektronisch de wereld rond via
de beurzen. 95% van dat flitskapitaal heeft te maken met onproductieve
speculatie. Kopen en direct opnieuw verkopen om hoge winsten te scoren. Winsten
die in de zakken van enkelen verdwijnt".

Op dat moment stelden wij ook onze 8 kernpunten op, waaruit wij vandaag graag
even citeren omdat ze, na al die jaren, nog steeds meer dan actueel zijn:
1. Het dwarsbomen van de internationale speculatie vooral door te
ijveren voor de invoering van de Tobin-taks.
2. Het belasten van inkomens uit speculatief kapitaal.
3. De ontmanteling van belastingparadijzen met o.m. in België het
opheffen van de financiële coördinatiecentra van multinationals.
4. Het opheffen van het bankgeheim, ijveren voor een
vermogensbelasting en het invoeren van een vermogenskadaster.

Zijn we blij dat we gelijk krijgen nu inderdaad het hele systeem
als een kaartenhuis in elkaar stort? Neen, zo pervers zijn we niet.
Want de grootse slachtoffers zijn niet diegenen die dit systeem hebben
gecreëerd, in stand gehouden en uiteindelijk failliet hebben laten



gaan. De grootste slachtoffers zijn zij die nu tussen moeten komen om
het te redden. Dit wil zeggen, u en ik en een paar andere miljard
mensen.

De laatste weken hebben we de crisis, net als u, gevolgd. We hebben
ook een aantal persberichten opgesteld en verstuurd. Uiteraard lees je die niet
in onze kranten. Net zoals je bijna nooit andere 'dissidente'
stemmen hoort in de media, zal je er ook bijna nooit iets van of over
Attac horen. Ook lees je er nooit een heleboel artikels en standpunten
die interessant zijn maar misschien niet binnen 'het kader' passen.
Daarom deze nieuwsbrief waarmee wij een andere stem willen laten
horen. Met artikels waarvan wij vinden dat jij ze moet kunnen lezen.

Attac zal blijven bestaan, we zullen blijven informeren en vechten
voor een andere wereld, want een andere wereld is mogelijk. Dat hebben we
altijd gesteld maar één zaak is zeker: het is niet diezelfde nieuwe wereld
die Sarkozy ook wil.

Of zoals Naomi Klein zegt: "Hoe dan ook, zal niets van dit alles
gebeuren zonder grote publieke druk op politici in deze cruciale
periode. En geen beleefd gelobby, maar een terugkeer naar de straten
en de vorm van directe actie die bestond tijdens de New Deal in de
jaren 1930. Zonder dat zullen er oppervlakkige veranderingen zijn en
een terugkeer, zo snel als het mogelijk is, naar 'business as usual'".

Op de site vind je onze 3 laatste persberichten over de financiële crisis:

* De absurditeit wordt ten top gedreven!
http://vl.attac.be/article1181.html

* Het wordt tijd om de spelregels te veranderen om beter de rijkdom te verdelen
http://vl.attac.be/article1183.html

* Het is tijd om het casino te sluiten
http://vl.attac.be/article1185.html

Daarnaast vind je er ook een aantal artikels rond hetzelfde thema:

* Geen hangmat voor financiële instellingen! - door Mathias Bienstman

Er is nood aan een activeringsbeleid voor financiële instellingen.
Enkel daardoor zullen ze meer rekening houden met de samenleving. De
overheid kan door regulering en andere beleidsmaatregelen de rechten
van mens en milieu centraal stellen in de geldwereld. Ze kan
schadelijke producten en investeringen aan banden leggen en het geld
toeleiden naar een duurzaamheidstransitie in de reële economie.
http://vl.attac.be/article1170.html

* We moeten dringend uit de greep van de financiële wereld geraken -
door Jacques Cossart, Jean-Marie Haribey en Dominique Plihon

Het neoliberale kapitalisme dat zijn onverbiddelijke logica en zijn
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normen aan alle sferen van de samenleving heeft opgedrongen, is er de
oorzaak van dat de financiële crisis algemeen is geworden. Het
vooruitzicht op een eeuwigdurende verrijking van de bezitters van
financiële waarden berustte in feite op de achteruitgang van de
positie van de loontrekkers: werkloosheid, precaire banen,
loskoppeling van het salaris van de arbeidsproductiviteit, verlenging
van de arbeidsduur, inkrimping van de ziekteverzekering en
pensioenkassen die uiteindelijk op de Beurs moesten belegd worden.
http://vl.attac.be/article1171.html

* De "vrije markt" ideologie is niet dood - door Naomi Klein

Nu dat Wall Street gered wordt door overheidsinterventie, is er nooit
een betere tijd geweest om te pleiten voor collectivistische
oplossingen. Nu het duidelijk is dat regeringen wel kunnen handelen in
tijden van crisis, zal het in de toekomst veel moeilijker zijn haar onmacht te
bepleiten. Nu dat nationalisering geen vies woord meer is, moeten de olie-en
gasbedrijven opletten: iemand moet betalen voor de overgang naar een groenere
toekomst, en het is het meest logische dat het merendeel van het geld afkomstig
zou zijn van de zeer winstgevende
sector die de meeste verantwoordelijkheid draagt voor ons klimaatcrisis.
http://vl.attac.be/article1172.html

* Paulson's plan is een historische zwendel - door William Greider

Slimme jongens op de financiële markt, die verlamd waren van angst
zijn plots dronken van hoop. Ze denken dat ze met succes Washington
hebben kunnen doen stormlopen voor het aanvaarden van de oplossing van de Wall
Street Journal voor de crisis: dump het allemaal op de
belastingbetalers.
http://vl.attac.be/article1179.html

* Tijd voor ernstige beslissingen over geld - door Dirk Barrez

Eén voordeel van de geldcrisis: ze begint langzaam ogen te openen...
maar echte oplossingen halen zelfs nu nog niet het publieke debat. We
moeten beseffen dat de grote privébankiers hun rechten helemaal
verspeeld hebben, onze geldzaken kunnen we hun niet langer
toevertrouwen. We moeten dringend beschikken over banken die echt van ons zijn:
betrouwbare overheidsbanken en coöperatieve banken, dat is wat een dynamische
markteconomie en een goede samenleving nodig
hebben.
http://vl.attac.be/article1184.html

Verder natuurlijk ook artikels over andere onderwerpen, zoals:

* Andersglobalisme: Een proces van lange termijn, maar drager van
alternatieven - door Susan George, Jean-Marie Harribey, Gustave
Massiah, Francisco ('Chico') Whitaker

Een tiental jaren geleden, met de opkomst van het "andersglobalisme"
hadden sommigen misschien gehoopt dat die beweging in een paar weken of enkele
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maanden de logica zou omkeren, die aan het werk was in wat de heersende
opvattingen aanduidden als de 'mondialisering'. Dat was buiten de diepgaande
veranderingen gerekend die het kapitalisme bezig was op te leggen aan de
samenlevingen, namelijk een totale
vermarkting, anders gezegd de onderwerping van alle menselijke activiteiten aan
de eis van maximale rendabiliteit.
http://vl.attac.be/article1174.html

* Israël en Palestina: Hoe staat het met 'de paradigmastrijd'? - door
Anja Meulenbelt

Kijkend naar de oorzaak van het conflict, en naar de schuld - of
verantwoordelijkheid - ervoor, zijn er in grote lijnen drie
uitgangspunten te onderkennen: paradigma 1: Israël is een klein land
dat zich moet verdedigen tegen de Arabische omgeving, paradigma 2: het
gaat om twee partijen die alle twee vechten om hetzelfde stukje land,
paradigma 3: Israël heeft eerst de Palestijnen verdreven (de nakba) en
vervolgens het laatste Palestijnse deel bezet.
http://vl.attac.be/article1173.html

* Het eerste Maghrebijns Sociaal Forum te Al Jadida - door Karine Gantin

Het eerste Maghrebijns Sociaal Forum dat plaats vond van 25 tot 27
juli te Al Jadida heeft de almaar talrijkere sociale bewegingen een
gezicht bezorgd.
http://vl.attac.be/article1175.html

* De evolutie van de Gemeenschappelijke Landbouw Politiek - door Torsten Weller

De gemeenschappelijke landbouw politiek is één van de langstbestaande
domeinen van interventie door de Europese Gemeenschap. In de laatste
jaren zijn er veel veranderingen. Met de komst van de WHO in 1994 is
er een tendens om sterk te gaan liberaliseren.
http://vl.attac.be/article1177.html

* De 35 jaren van de "Heritage Foundation" - door Bill Berkowitz

Toen de H.F. een eerste keer de deuren open zette was de
Vietnam-oorlog eindelijk in een eindfase; vice-president Spiro Agnew
had in ongenade ontslag genomen en president Richard Nixon zou weldra
volgen; de burgerrechten- en vrouwenbewegingen hadden een aantal
hervormingsgevechten gewonnen; het hebben van een sociaal vangnet werd nog als
een gemeenschappelijke waarde erkend; de term 'privatisering' werd relatief
weinig gebruikt; de 'oorlog tussen culturen' had het nationaal bewustzijn nog
niet aangestipt.
http://vl.attac.be/article1178.html

Er staat nog meer op onze site maar we willen eindigen met:

* onze hulde aan Georges Debunne, een uitzonderlijk burger, een
levenslang maatschappelijk engagement, een syndicaal strijder voor de
belangen van de werkende mensen.
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http://vl.attac.be/article1180.html

* een uitnodiging voor de première van "Leve De Fiscus!" op 14 oktober in
Gent.
Een productie van FAN in een voorstelling van Paul Schrijvers met een niet te
missen kijk op belastingen, belastingparadijzen, fiscale fraude,
belastingontduiking, fiscale concurrentie. Meer dan ooit actueel, dachten we
zo.
http://vl.attac.be/article1169.html

* de column van Diogenes van Gent:
http://vl.attac.be/article1176.html

* en, onze eigen kassa een beetje in de ogen houdend, een oproep om lid te
worden van Attac Vlaanderen. Attac Vlaanderen is geen NGO maar
werkt samen met hen en andere groeperingen binnen de beweging voor een andere
wereld. Attac is een sociale beweging, een ledenorganisatie... Attac wordt niet
gesubsidieerd door één of andere regering of partij, de lidgelden zijn ons
enig inkomen. Alvast bedankt.
http://vl.attac.be/article18.htm

____________________________________________

Vandaag werd deze nieuwsbrief, in goed vertrouwen en ter informatie, naar 
jou en 2531 andere personen verzonden. Mocht je dit ervaren als een 
inbreuk op je privé-sfeer, of wil je gewoon de volgende nieuwsbrieven niet 
meer ontvangen, stuur dan een berichtje naar
[ mailto:vlaanderen@attac.be ] met in de onderwerpregel de vermelding:
"uitschrijven zidm je email-adres" (enkel tekst, geen haakjes,
aanhalingstekens, streepjes of andere leestekens).

Heb je dit bericht ontvangen omdat iemand het je heeft doorgestuurd en
je wil zelf op regelmatige basis op de hoogte gehouden worden, stuur dan
een berichtje naar [ mailto:vlaanderen@attac.be ] met de vermelding in de
onderwerpregel: "inschrijven zidm je email-adres" (enkel tekst, geen
haakjes, aanhalingstekens, streepjes of andere leestekens).
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