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Wij blijven je overvallen met nieuwe nummers van 'Zand in de
Machine'. Veelal sturen we één nummer per maand uit maar vermits
de razernij van Israël in Gaza gewoon verdergaat voelen wij ons
genoodzaakt om nog maar eens een nummer te verspreiden. De
propagandamachine van Israël draait op volle toeren, het enige
wapen dat we er tegenover kunnen stellen is wat zand in de machine
strooien. Informeren tegen de desinformatie in.

Wat we ook nog kunnen doen is manifesteren. Verleden weekend zijn
er wereldwijd manifestaties gehouden met het duidelijke signaal dat
de politieke leiders hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het
bloedbad in Gaza te stoppen. Maar ook iedere dag opnieuw is er wel
ergens een betoging, iedere dag opnieuw roepen mensen om de
waanzin te stoppen.
Het lijkt allemaal weinig indruk te maken op de politieke wereld. En
toch... denk er even over na hoe de toestand zou zijn mochten die
betogingen er niet zijn.

Zo is er ook vandaag, zaterdag 17 januari,
weer een manifestatie in Gent. 

We roepen je op om deel te nemen. Al was het maar gedurende een
kwartier, een half uur... 
Elke stem tegen de waanzin moet gehoord worden: 'het stilzwijgen
doodt'. 
Voor info over wanneer en waar, klik je hier.

Op de site ook nog artikels over:

Gaza 

* Israël : boycot, desinvesteer, sanctioneer - door Naomi
Klein

Het wordt tijd. Het is al lang tijd. De beste strategie om een einde te
stellen aan de steeds moorddadiger bezetting is om Israël het
doelwit te maken van een gelijkaardige mondiale beweging die een
einde maakte aan de apartheid in Zuid-Afrika.

* Het Gazagevoel in Brussel - door Jan Goossens

In Terzake zei professor Rik Coolsaet (UGent) vorige week dat hij
niet verwachtte dat het Israëlisch-Palestijnse conflict naar onze
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contreien zou worden geëxporteerd. Jan Goossens plaatst een paar
kanttekeningen.

* Het Midden-Oosten en de 12 regels van journalistieke
onafhankelijkheid - door Anonymus

Jaar na jaar komen ze regelmatig terug en worden nog steeds naar
de letter toegepast: de twaalf regels van de journalistiek
'onafhankelijkheid' over het Midden-Oosten.

* Boycot Israël! - door Tobias Van Os

Op de betoging van zondag 11 januari kon je er niet naast kijken:
vele betogers riepen op tot een boycot van Israël. Woensdag 7
januari bracht een delegatie van Coördinatie Boycot Israël (COBI)
een nieuwjaarskaart met ca 5.000 handtekeningen naar de
hoofdzetels van Carrefour, Delhaize en Colruyt. De klanten die de
petitie hebben ondertekend, vragen hun warenhuis geen producten
uit Israël meer aan te bieden.

* Oorlog als kinderspel - door Gideon Levy

Deze oorlog tegen Gaza was een luxe oorlog. Vergeleken met vorige
oorlogen was het kinderspel - piloten die bombardeerden alsof ze op
oefening waren, tanks en artilleriesoldaten die schoten van achter
hun pantsers, commando's die hele straten verwoestten vanuit hun
dreigende gepantserde voertuigen zonder enige ernstige tegenstand
te ervaren.

* David en Goliath - door Fouad Gandoul

'De macht om kwaad te doen is de macht om mee te onderhandelen.
Die macht gebruiken is diplomatie'. Dat schreef de invloedrijke
Amerikaanse economist Thomas Schelling in zijn 'Arms and
Influence'. Een inzicht dat vandaag in praktijk wordt omgezet door
de Israëlische regering.

* Gaza gezien vanuit Parijs - door Jean Bricmont en Diana
Johnstone

Wij zijn zeker met miljoenen die, onzichtbaar voor elkaar, woedend
en machteloos toezien op de slachting in Gaza en horen hoe onze
media dat beschrijven als „vergelding tegen terrorisme" en "het
recht van Israël om zich te verdedigen". Nu is het punt bereikt dat
het beantwoorden van de Zionistische argumenten zowel nutteloos
als het mensdom onwaardig geworden is.

De financiële crisis

* Voor een andersmondialistisch relanceplan, sociaal en

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ecologisch - door Dominique Taddei

Dominique Taddei vergelijkt de crisis van 1929 met degene die we
nu meemaken, en trekt hieruit enkele besluiten.
Hij meent dat de erge gevolgen van 1929 tot hiertoe vandaag
vermeden werden. Anders waren we nu in een situatie zoals in 1933.
Hij wijst er op dat het absoluut noodzakelijk is dat men niet laat
gebeuren wat toen gebeurde. Paul Krugman wees er in een recente
tribune op dat President Roosevelt veel te laat een Keynesiaanse
politiek had ontwikkeld en dat deze bekend was onder de naam:
Tweede wereldoorlog.

* Crises - het terugkerend onweer op de wereldmarkt - door
Elmar Altvater

George Soros bekende voor kort in een interview in Der Stern dat hij
een speculant is. Daarmee zegt hij ons niets nieuws en bevestigt hij
wat we allen weten: 'we zitten midden in de diepste financiële crisis
sedert de dertiger jaren'. Opnieuw een onweer op de wereldmarkt
zoals Marx reeds de crises van zijn tijd noemde. De orkaan aan
crises heeft heden de vastgoedmarkt, de energie- en
levensmiddelenmarkt overhoopgehaald en al veel ellende voor
talrijken veroorzaakt.

* Wall Street heeft de dollar verloren - door Harald Schumann

De gokkers van Wall Street hebben niet alleen de banken verloren,
ook het kostbaarste privilege van Amerika: de dollar, de sterkste
munt. De euro, de yen en misschien zelfs de Chinese yuan zullen
spoedig zijn plaats innemen.

* Hoe uit het kapitalisme stappen? Voor een civiel socialisme
- door Thomas Coutrot

Thomas Coutrot is econoom, lid van de wetenschappelijke raad van
Attac Frankrijk. Hij betoogt dat het neoliberalisme op vier pijlers
steunt: vrij kapitaalverkeer, privatisering, flexibilisering van de
arbeid en de absolute macht van de aandeelhouder. Die vier pijlers
kreunen onder een diepe crisis. Het ziet er naar uit dat het
neoliberalisme zich niet meer van die crisis zal herstellen omdat het
verplicht is geweest in een dusdanige mate een beroep te doen op
interventies vanwege de openbare besturen dat het systeem ten
dode is opgeschreven.

* Geschenk uit de hemel - door Willem Hoogendijk

Dat we vooral moeten blìjven kopen,
en dus meestal verkwisten, om de bedrijven
aan de praat te houden - hoe vervreemd
zijn we geraakt om dat normaal te vinden?
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* Het kapitalisme opdoeken om uit de crisis te geraken - door
Eric Toussaint

De regering zet alles in voor de redding van Fortis, Dexia en andere.
De kost van die operatie wordt volledig door de staat gedragen (dus
in hoofdzaak door de loontrekkenden, de belangrijkste groep van
belastingbetalers). Deze crisis van het kapitalistische systeem
veroorzaakt echter een vermindering van de overheidsinkomsten
terwijl de schuld toeneemt en de regering bijgevolg de sociale
uitgaven zal willen beperken.

* Enkele leerrijke video's over de financiële crisis

Soms is kijken en luisteren gemakkelijker dan lezen. Soms is wat
gezegd wordt niet op papier terug te vinden. Soms kan je ook
luisteren zonder te kijken.
Kortom, we hebben hier een aantal filmpjes voor U geselecteerd over
de financiële crisis en bepaalde aspecten ervan. Kijk en luister naar
mensen als Joseph Stiglitz, Noreena Hertz en Chomsky.

en ook nog...

* Wie zijn de Taliban? - door Anand Gopal

Als er een exacte locatie is om de mislukking te situeren van het
Westen in Afghanistan, is het wel de bescheiden politie-controlepost
op de snelweg 20 minuten ten zuiden van Kaboel. De controlepost
geeft de rand aan van de hoofdstad, een stad van spectaculaire
spanning, opgeblazen muren en stilstaand verkeer. Voorbij dit punt
maken Kaboel's zandstenen, lage gebouwen en smalle straatjes de
weg vrij voor een uitgestrekte vlakte van serene landbouwgrond
omzoomd door zanderige bergen. In dit dal in de Logar-provincie
bestaat de door de Amerikanen gesteunde regering van Afghanistan
niet meer.

* Onafhankelijke en gedegen journalistieke activiteit is
uitzondering op de regel - door Francis Jorissen

Via de mededelingen van de Vlaamse regering van vrijdag
ll.verneem ik dat sinds 1998 de Vlaamse steun aan de geschreven
perssector gericht is op het behoud van goed uitgebouwde,
kwaliteitsvolle en autonome redactieteams.
Sorry hoor, maar het cursief staat zo in de persmededeling van die
Vlaamse regering. 

____________________________________________

Vandaag werd deze nieuwsbrief, in goed vertrouwen en ter
informatie, naar jou en 2612 andere personen verzonden. Mocht je

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



dit ervaren als een inbreuk op je privé-sfeer, of wil je gewoon de
volgende nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur dan een
berichtje naar   vlaanderen@attac.be   met in de onderwerpregel de
vermelding: "uitschrijven zidm en je email-adres" (enkel tekst, geen
haakjes, aanhalingstekens, streepjes of andere leestekens).

Heb je dit bericht ontvangen omdat iemand het je heeft
doorgestuurd en je wil zelf op regelmatige basis op de hoogte
gehouden worden, stuur dan een berichtje naar   vlaanderen@attac.be  
met de vermelding in de onderwerpregel: "inschrijven zidm en je
email-adres" (enkel tekst, geen haakjes, aanhalingstekens, streepjes
of andere leestekens).

 
 

'Zand in de Machine', het gratis-voor-niets webzine van
Attac Vlaanderen
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Wij blijven je overvallen met nieuwe nummers van 'Zand in de Machine'.
Veelal sturen we n nummer per maand uit maar vermits de razernij van Isral in
Gaza gewoon verdergaat voelen wij ons genoodzaakt om nog maar eens een
nummer te verspreiden. De propagandamachine van Isral draait op volle
toeren, het enige wapen dat we er tegenover kunnen stellen is wat zand in de
machine strooien. Informeren tegen de desinformatie in.

Wat we ook nog kunnen doen is manifesteren. Verleden weekend zijn er
wereldwijd manifestaties gehouden met het duidelijke signaal dat de politieke
leiders hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het bloedbad in Gaza te
stoppen. Maar ook iedere dag opnieuw is er wel ergens een betoging, iedere
dag opnieuw roepen mensen om de waanzin te stoppen.
Het lijkt allemaal weinig indruk te maken op de politieke wereld. En toch...
denk er even over na hoe de toestand zou zijn mochten die betogingen er niet
zijn.

Zo is er ook vandaag, zaterdag 17 januari, weer een
manifestatie in Gent. 
We roepen je op om deel te nemen. Al was het maar gedurende een kwartier,
een half uur... 
Elke stem tegen de waanzin moet gehoord worden: 'het stilzwijgen doodt'. 
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Voor info over wanneer en waar, klik je hier.

Op de site ook nog artikels over:

Gaza 

* Isral : boycot, desinvesteer, sanctioneer - door Naomi Klein

Het wordt tijd. Het is al lang tijd. De beste strategie om een einde te stellen
aan de steeds moorddadiger bezetting is om Isral het doelwit te maken van
een gelijkaardige mondiale beweging die een einde maakte aan de apartheid in
Zuid-Afrika.

* Het Gazagevoel in Brussel - door Jan Goossens

In Terzake zei professor Rik Coolsaet (UGent) vorige week dat hij niet
verwachtte dat het Isralisch-Palestijnse conflict naar onze contreien zou
worden gexporteerd. Jan Goossens plaatst een paar kanttekeningen.

* Het Midden-Oosten en de 12 regels van journalistieke
onafhankelijkheid - door Anonymus

Jaar na jaar komen ze regelmatig terug en worden nog steeds naar de letter
toegepast: de twaalf regels van de journalistiek 'onafhankelijkheid' over het
Midden-Oosten.

* Boycot Isral! - door Tobias Van Os

Op de betoging van zondag 11 januari kon je er niet naast kijken: vele
betogers riepen op tot een boycot van Isral. Woensdag 7 januari bracht een
delegatie van Cordinatie Boycot Isral (COBI) een nieuwjaarskaart met ca 5.000
handtekeningen naar de hoofdzetels van Carrefour, Delhaize en Colruyt. De
klanten die de petitie hebben ondertekend, vragen hun warenhuis geen
producten uit Isral meer aan te bieden.

* Oorlog als kinderspel - door Gideon Levy

Deze oorlog tegen Gaza was een luxe oorlog. Vergeleken met vorige oorlogen
was het kinderspel - piloten die bombardeerden alsof ze op oefening waren,
tanks en artilleriesoldaten die schoten van achter hun pantsers, commando's
die hele straten verwoestten vanuit hun dreigende gepantserde voertuigen
zonder enige ernstige tegenstand te ervaren.

* David en Goliath - door Fouad Gandoul

'De macht om kwaad te doen is de macht om mee te onderhandelen. Die
macht gebruiken is diplomatie'. Dat schreef de invloedrijke Amerikaanse
economist Thomas Schelling in zijn 'Arms and Influence'. Een inzicht dat
vandaag in praktijk wordt omgezet door de Isralische regering.

* Gaza gezien vanuit Parijs - door Jean Bricmont en Diana Johnstone
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Wij zijn zeker met miljoenen die, onzichtbaar voor elkaar, woedend en
machteloos toezien op de slachting in Gaza en horen hoe onze media dat
beschrijven als vergelding tegen terrorisme" en "het recht van Isral om zich te
verdedigen". Nu is het punt bereikt dat het beantwoorden van de Zionistische
argumenten zowel nutteloos als het mensdom onwaardig geworden is.

De financile crisis

* Voor een andersmondialistisch relanceplan, sociaal en ecologisch -
door Dominique Taddei

Dominique Taddei vergelijkt de crisis van 1929 met degene die we nu
meemaken, en trekt hieruit enkele besluiten.
Hij meent dat de erge gevolgen van 1929 tot hiertoe vandaag vermeden
werden. Anders waren we nu in een situatie zoals in 1933. Hij wijst er op dat
het absoluut noodzakelijk is dat men niet laat gebeuren wat toen gebeurde.
Paul Krugman wees er in een recente tribune op dat President Roosevelt veel
te laat een Keynesiaanse politiek had ontwikkeld en dat deze bekend was
onder de naam: Tweede wereldoorlog.

* Crises - het terugkerend onweer op de wereldmarkt - door Elmar
Altvater

George Soros bekende voor kort in een interview in Der Stern dat hij een
speculant is. Daarmee zegt hij ons niets nieuws en bevestigt hij wat we allen
weten: 'we zitten midden in de diepste financile crisis sedert de dertiger jaren'.
Opnieuw een onweer op de wereldmarkt zoals Marx reeds de crises van zijn
tijd noemde. De orkaan aan crises heeft heden de vastgoedmarkt, de energie-
en levensmiddelenmarkt overhoopgehaald en al veel ellende voor talrijken
veroorzaakt.

* Wall Street heeft de dollar verloren - door Harald Schumann

De gokkers van Wall Street hebben niet alleen de banken verloren, ook het
kostbaarste privilege van Amerika: de dollar, de sterkste munt. De euro, de
yen en misschien zelfs de Chinese yuan zullen spoedig zijn plaats innemen.

* Hoe uit het kapitalisme stappen? Voor een civiel socialisme - door
Thomas Coutrot

Thomas Coutrot is econoom, lid van de wetenschappelijke raad van Attac
Frankrijk. Hij betoogt dat het neoliberalisme op vier pijlers steunt: vrij
kapitaalverkeer, privatisering, flexibilisering van de arbeid en de absolute
macht van de aandeelhouder. Die vier pijlers kreunen onder een diepe crisis.
Het ziet er naar uit dat het neoliberalisme zich niet meer van die crisis zal
herstellen omdat het verplicht is geweest in een dusdanige mate een beroep te
doen op interventies vanwege de openbare besturen dat het systeem ten dode
is opgeschreven.
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* Geschenk uit de hemel - door Willem Hoogendijk

Dat we vooral moeten bljven kopen,
en dus meestal verkwisten, om de bedrijven
aan de praat te houden - hoe vervreemd
zijn we geraakt om dat normaal te vinden?

* Het kapitalisme opdoeken om uit de crisis te geraken - door Eric
Toussaint

De regering zet alles in voor de redding van Fortis, Dexia en andere. De kost
van die operatie wordt volledig door de staat gedragen (dus in hoofdzaak door
de loontrekkenden, de belangrijkste groep van belastingbetalers). Deze crisis
van het kapitalistische systeem veroorzaakt echter een vermindering van de
overheidsinkomsten terwijl de schuld toeneemt en de regering bijgevolg de
sociale uitgaven zal willen beperken.

* Enkele leerrijke video's over de financile crisis

Soms is kijken en luisteren gemakkelijker dan lezen. Soms is wat gezegd wordt
niet op papier terug te vinden. Soms kan je ook luisteren zonder te kijken.
Kortom, we hebben hier een aantal filmpjes voor U geselecteerd over de
financile crisis en bepaalde aspecten ervan. Kijk en luister naar mensen als
Joseph Stiglitz, Noreena Hertz en Chomsky.

en ook nog...

* Wie zijn de Taliban? - door Anand Gopal

Als er een exacte locatie is om de mislukking te situeren van het Westen in
Afghanistan, is het wel de bescheiden politie-controlepost op de snelweg 20
minuten ten zuiden van Kaboel. De controlepost geeft de rand aan van de
hoofdstad, een stad van spectaculaire spanning, opgeblazen muren en
stilstaand verkeer. Voorbij dit punt maken Kaboel's zandstenen, lage gebouwen
en smalle straatjes de weg vrij voor een uitgestrekte vlakte van serene
landbouwgrond omzoomd door zanderige bergen. In dit dal in de Logar-
provincie bestaat de door de Amerikanen gesteunde regering van Afghanistan
niet meer.

* Onafhankelijke en gedegen journalistieke activiteit is uitzondering
op de regel - door Francis Jorissen

Via de mededelingen van de Vlaamse regering van vrijdag ll.verneem ik dat
sinds 1998 de Vlaamse steun aan de geschreven perssector gericht is op het
behoud van goed uitgebouwde, kwaliteitsvolle en autonome redactieteams.
Sorry hoor, maar het cursief staat zo in de persmededeling van die Vlaamse
regering. 

____________________________________________
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Vandaag werd deze nieuwsbrief, in goed vertrouwen en ter informatie, naar jou
en 2612 andere personen verzonden. Mocht je dit ervaren als een inbreuk op
je priv-sfeer, of wil je gewoon de volgende nieuwsbrieven niet meer ontvangen,
stuur dan een berichtje naar   vlaanderen@attac.be   met in de onderwerpregel de
vermelding: "uitschrijven zidm en je email-adres" (enkel tekst, geen haakjes,
aanhalingstekens, streepjes of andere leestekens).

Heb je dit bericht ontvangen omdat iemand het je heeft doorgestuurd en je wil
zelf op regelmatige basis op de hoogte gehouden worden, stuur dan een
berichtje naar   vlaanderen@attac.be   met de vermelding in de onderwerpregel:
"inschrijven zidm en je email-adres" (enkel tekst, geen haakjes,
aanhalingstekens, streepjes of andere leestekens).
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