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Deze maand vinden er 2 grote manifestaties plaats die onder de naam humane 
amnestie en regularisatie een  fundamentele lotsverbetering van  de tienduizenden 
mensen zonder papieren die in ons land verblijven, beogen. We zijn ervan 
overtuigd dat we niemand die de BastA! nieuwsbrieven  ontvangt  nog  moeten 
overtuigen  van het belang van  deze manifestaties. Als BastA! zijn we daar met de 
groep van 
UDEP en nemen deel met de slogan : hop, hop, hop, … regularisatie. Gelieve deze 
oproep verder te verspreiden. 

 HOP manifestatieHOP, HOP, HOPregularisatieWoensdag 15 februari, 16,00 
u.Groenplaats, Antwerpenwww.actie-hop.be  
 
UDEP manifestatieZaterdag 25 februari,14,00 u.Brussel Zuidstationwww.basta-
online.be 
Voor de betoging van UDEP in Brussel voorzien we vanuit Antwerpen bussen voor de 
mensen zonder papieren zodat zij op een veilige manier op de manifestatie 
geraken. We werken met inschrijvingen vooraf  die reeds lopen ‘als een trein’. We 
beschikken  reeds  over 2 gesponsorde bussen : we denken  er minimaal nog 2 nodig 
te hebben. Organisaties die de manifestatie willen ondersteunen met bussen 
kunnen contact opnemen met UDEP-Antwerpen,  udep.antwerpen@hotmail.com. 
De mensen met papieren vragen we om zelf in vervoer  naar Brussel te voorzien.De 
problematiek van de mensen zonder papieren blijft intussen onverminderd in de 
aandacht. En dit vaak  op schrijnende, wraakroepende wijze. In Antwerpen  is het 
er de deerniswekkende  situatie  van  een familie die, de vrouw hoogzwanger  
zijnde en met een kind van 10 maanden om de arm, ’s avonds op straat werd 
gezet. Vorige week , tijdens één van  die vriesnachten.  Zij en haar gezin worden  
opgevangen. Waar ? Bij de ‘bevoegde diensten’ ging het niet tenzij op voorwaarde 
van vrijwillige’ repatriëring naar Kongo een maand na de bevalling. Dat pas 
geboren baby’tjes niet mogen vliegen omdat hun trommelvliesjes daar nog niet 
tegen bestand zijn is blijkbaar geen punt voor vluchtelingenkinderen. Het is maar 
één van de anomalieën in dit verhaal. Waar vond het gezinnetje dan wel onderdak 
? Juist, bij mensen thuis. Bij een stelletje ‘criminelen’ dus, volgens de ‘heren’ 
Dewael en Grootjans. Nog deze week waren we er getuige  van  hoe in Brussel 92 
sukkelaars uit inmiddels onbewoonbaar  verklaarde ( 4 van de 7 ) panden, waarin 
ze in onmenselijke omstandigheden verbleven,  werden ‘bevrijd’. De ‘bevrijding’ 
was voor meer dan de helft onder hen van korte duur. Na een warme nacht onder 
een deken en een maaltijd achter de kiezen én achter gesloten deuren en onder 
politiebewaking, werden  zij, per charter, gerepatrieerd. Wie waren die mensen 
? Roma, juist. Wat dreef hen hierheen ? Bittere armoe en virulent racisme in 
Roemenië. De sites van Roma zelforganisaties in Roemenië staan bol van de 
racistische incidenten : uitgelokt en  uitgevochten  door en met individuen, 
extreem rechts groepjes én in sommige gevallen de overheid. Bij toetreding in 
2008 zal Roemenië een clausuletje in het verdrag moeten laten opnemen 
aangaande mensenrechten/ Romarechten, af en toe een rapportje schrijven voor 
de commissie en de kous is af. De Tsjechische en Slowaakse Roma kennen 
ondertussen de ‘waarde’ van dit soort clausules …  En wat te denken van het 
repatriëren per charter ? Met een obscuur Oost-Europees maatschappijtje en alvast 
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goedkoper dan per C-130 waar sinds de commissie Vermeersch toch maar 8 
repatriëringen per vlucht mee kunnen uitgevoerd worden. Bovendien vindt Flahaut 
terecht dat die C-130cargo’s wel voor wat beters kunnen gebruikt worden. 
Collectieve  repatriëring per charter of per C-130, c’est quoi la diférence ? En in 
wiens partijprogramma stond dat ook alweer ?Slechts 2 voorbeelden geplukt uit de 
dagelijkse courant. Ondertussen steekt men meer en meer kinderen achter de 
tralies van gesloten centra. Ondertussen verplicht men mensen tot zwart- werk : 
onbeschermd, onderbetaald en witte jobs vernietigend. Ondertussen verplicht men 
mensen om aan woekerprijzen,  met veel te veel, samen in onbewoonbare  huizen 
te kruipen.  Ondertussen zijn die mensen met meer dan 100,000 – sommigen 
spreken van 150,000 – hier. De absurd veel geldverslindende  politiek van opjagen, 
gevangenzetting  en  gedwongen  collectief repatriëren kan  hier nooit  een 
antwoord  opgeven.  Tijd voor een rationele en  menselijke aanpak dus. Tijd voor  
regularisatie  dus. De ideeën van het HOP-comité, de denkpistes van FAM en het 
wetsontwerp  van UDEP bieden  meer dan voldoende  basis om de regularisatie in 
een wettelijke  vorm te gieten. Tijd dus  om onze eisen kracht bij te zetten  op 
straat.   We zien elkaar alvast woensdag  op de Groenplaats. We hebben  daar ook 
een  paar duizend pamfletten bij die op te roepen voor de 25ste. Kom ze halen om 
ze mee te verdelen. In een  latere nieuwsbrief volgen  nog  praktische gegevens  
voor die dag. 
Omdat een ander Antwerpen, een ander Vlaanderen, een ander België mogelijk is. 
Tous ensemble. 
BastA! 
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