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Kinderen achter tralies ? Die schande ? Nergens! Nooit! 

Op 22 april verzamelen we om 15,00 u. aan de poorten van het gesloten centrum te 
Merksplas. We manifesteren daar om te protesteren tegen het opsluiten van 
kinderen. Met ballen in allerlei soorten en maten – tennisballen, voetballen, 
strandballen, pingpongballen, gummiballen … -  zetten we onze eisen kracht bij. 
De bal, het eenvoudigste stuk speelgoed denkbaar, als symbool. Als symbool van 
het spel dat kinderen moeten ontberen. Als symbool van de schending van hun 
rechten. Bij het einde van de manifestatie gooien we die gezamenlijk over de 
hekken. Als cadeautje voor de kinderen. 
Meer info. vindt U op de website van de Beweging voor  Kinderen Zonder Papieren, 
www.vluchteling.be/kinderen/ 
In het kader van de onverbiddelijke uitwijzingspolitiek die minister van 
binnenlandse zaken Patrick Dewael steeds harder voert, worden nu ook niet langer 
kinderen ontzien. In de gesloten instellingen van Merksplas, Vottem, 
Steenokkerzeel, 127-bis werden vleugels voor kinderen – met hun ouders – 
ingericht. Anno 2006 kennen we m.a.w. een beleid dat kinderen achter tralies 
steekt, kinderen in gevangenissen dumpt. Het zijn kinderen van vluchtelingen, van 
mensen die met hun kinderen op zoek gingen naar een beter leven, voor zichzelf 
en voor hun kinderen. Vaak vluchtend van oorlog en miserabele 
levensomstandigheden. Soms belanden zij met hun kinderen, van de leeftijd van 
niet eens 1 jaar tot 18 jaar, rechtstreeks in die gesloten instellingen. In andere 
omstandigheden betreft het kinderen die hier met hun intussen uitgeprocedeerde 
ouders al geruime tijd, soms jarenlang, verbleven,  naar school gingen, lid waren 
van de jeugdbeweging…  Het systematisch opbergen van kinderen in gesloten 
instellingen is flagrant in strijd met het kinderrechtenverdrag van de VN, 
geratificeerd door België in 1992. Bovendien benaderen de omstandigheden in de 
gesloten centra bij lange na niet de voorwaarden en aanbevelingen die de VN stelt 
en doet aangaande de opvang van vluchtelingenkinderen. De VN maakt daarbij 
uitdrukkelijk géén onderscheid tussen kinderden van ouders in een procedure en 
van ouders die uitgeprocedeerd zijn. Verschillende rapporten wijzen op de gevaren 
die  vluchtelingenkinderen lopen m.b.t. hun psychosociale ontwikkeling. Met name 
de angst en stress die ouders kennen als gevolg van hun precair verblijf heeft vaak 
negatieve effecten op de kinderen. Die angst- en stressfactor vergroot nog in die 
gesloten instellingen en straalt in die situatie vaak nog sterker af op de kinderen. 
Bovendien worden de normale ontwikkelingsmogelijkheden via sociaal contact met 
leeftijdsgenootjes, via spel, e.d. om nog maar te zwijgen van onderwijs, heel 
beperkt tot ontnomen. Daarom moeten die vleugels van die gesloten instellingen 
toe. Kinderen horen niet thuis achter tralies. Hier niet, nergens niet. Afspraak dus 
zaterdag 22 april om 15,00 u. aan de poorten van de gesloten instelling. Breng 
ballen in alle soorten en maten mee.Voor meer info : 
Jozef Hertsens, 0477/40.62.19 jozef.hertsens@vlos.be en 
www.vluchteling.be/kinderen/Voor transport en car-pooling uit de verschillende 
steden : raadpleeg bovenstaande site. Mensen die met de wagen gaan en nog een 
plaatsje over hebben : contacteer ons ook op bovenstaande site. 
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