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Beste’s, 

Een BastA! brief met enkele aankondigingen en de vraag om enkele petities onder ogen te 
nemen en eventueel te tekenen en uw vrienden, collega’s en kennissen ermee lastig te vallen. 
Met excuses als U ze dubbel ontving. 

Vooreerst blijven we uw aandacht vragen voor de problematiek van de schijnhuwelijken : het 
verbieden van huwelijken met schijnargumenten blijft, vooral in het 
district Antwerpen, verder gaan als vanouds. We informeerden U al over de scheve gang van 
zaken in een vorige nieuwsbrief; U vindt nog steeds de informatie over de 
schijnhuwelijkenproblematiek en het comité ‘ Ik wil A wel’ dat deze problematiek op de 
agenda houdt, op onze webstek www.basta-online.be. Daar kan U de petitie  tekenen die o.m. 
vraagt om een dringende herziening van het beleid en de praktijk in deze stad en het district 
Antwerpen in het bijzonder,  omtrent dit beleidsdomein. 

Een tweede problematiek die ons dagelijks boos maakt en die Amnesty International deze 
week nog onder de aandacht bracht, is die van de kinderen achter tralies : de problematiek dus 
van – uitgeprocedeerde – vluchtelingenkinderen die met hun ouders in gesloten centra worden 
opgesloten. Bij onze buren in Nederland loopt er een sensibiliseringscampagne rond de 
problematiek  die zich expliciet tegen de opsluiting van kinderen richt. Je vind alle info op 
www.plakkenvoorpardon.nl. Ook op Europees vlak beweegt er één en ander rond de 
problematiek met een petitieactie. Info hierover vind je op www.nominorsindetention.org 
waarop je ook de petitie vind. Europese besluitvorming hieromtrent wordt verwacht rond 
maart 2007. Laat dus de petitie ook circuleren waar je kan. Bij vrienden, in organisaties, bij 
politici. And go beyond the Belgian Borders. Wij warmen ons alvast op voor een nationale 
manifestatie te Merksplas in het voorjaar. Waarover later meer. 

In eigen land mochten we deze week ook noteren dat Vlaams minister van huisvesting, 
Marino Keulen, het ‘misbruik, zoals hij suggereert, van de sociale huisvesting door 
vluchtelingen’ zal gaan bestrijden. Die woningen komen immers toe aan Belgen. Platte 
manier om bevolkingsgroepen te culpabiliseren en ‘de vluchteling’ nog maar es in het 
verdomhoekje te drummen: de minister preciseert immers niet welke vluchtelingen hij bedoelt 
– erkende vluchtelingen? Asielzoekers in de procedure ? En in welke fase daarvan dan ? …-  
en nog minder preciseert hij de aantallen mensen waarover het zou gaan. Erkende 
vluchtelingen in dit land hebben het recht op wonen. Daar heeft de minister niks op af te 
dingen. Ook niet als die mensen hun recht effectueren in een sociale woning. Asielzoekers in 
de procedure worden al sinds jaren ondergebracht in open centra. Wij concluderen dat het 
aantal vluchtelingen die in een sociale woning wonen én daar niet toe gerechtig zouden zijn, 
heel beperkt is. En de minister hier dus vooral aan stemmingmakerij doet. Ondertussen doet 
hij als voogdijminister bitter weinig aan het grootste probleem dat de sociale huisvesting in 
Vlaanderen anno 2006 kent, m.n. het grote tekort aan woningen, zowel op de sociale 
huurmarkt als op de sociale koopmarkt. Minister Keulen en met hem de hele Vlaamse 
regering komen de beloftes die zij deden om de sociale woningmarkt gevoelig uit te breiden, 
stelselmatig niet na. In dat verband brengen we ook graag het initiatief van Anke Hintjes uit 
Gent onder de aandacht : zij lanceert het gedurfd voorstel om tegen 2020 te komen tot 20% 
sociale woningen in onze steden. (nu ligt het gemiddelde in de Vlaamse steden tussen 10 en 
13 %. In onze buurlanden liggen die percentages met 30% en meer, veel hoger). Zij wil ook 
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een hoorzitting in het Vlaamse parlement afdwingen rond deze problematiek. Daartoe zijn 
15.000 handtekeningen van Vlaamse ingezetenen nodig. U kan alles vinden op onze stek en 
op  http://ankehintjens.wikidot.com/local–files/verzoekschrift-wonen/verzoekschrift 
betaalbaar wonen.doc 

En mogen we toch ook nog even het schandelijk ontslag van de Lokerse straathoekwerker 
Rachid Zaimi onder de aandacht brengen. Info hierover vindt U op 
www.petitiestraathoekwerk.be. 

En nog een schandelijke uitsmijter, deze keer uit de coalitiegesprekken. We mochten in het 
kader van de gesprekken over diversiteit uit de krant, de Standaard van 26 oktober, vernemen 
dat in deze stad hoofddoekjes en het uitoefenen van een publieke functie niet meer samen 
gaan. Net zomin als hakenkruisen dat doen. Opgetekend uit de mond van de persoon die de 
werkgroep diversiteit voorzit.  Wel, wel, wel. Als dit het denken is, dit het niveau is waarmee 
en waarop de komende 6 jaar in de stad rond diversiteit zal worden gewerkt, worden het 6 
verloren jaren. 

Voetbalnieuws dan maar als vrolijke uitsmijter. De Young Strikers zijn, zoals u zich allicht 
herinnert, een voetbalclubje bestaande uit jongeren met en zonder papieren die elkaar vinden 
op het Noord. We spelen Rood-Wit in de tofste cafécompetitie van de Voorkempen, met 
steigers noch dalers, en gaan dit jaar resoluut voor de eer én de titel, wat had U gedacht. 
Koken kost geld, voetballen nog meer. Hét Bestuur zit dan ook niet stil en nodigt U alvast uit 
op volgende ‘teerfeesten’ : zondag 12 november wordt U in ’t Faboert, Tulpstraat 54, vergast 
op pannekoeken met koffie en dit voor een schamele 2,5 euro. Tussen 14.00 en 18.00u. 

En op 16 december vindt dan niet meer of  minder dan – op ’t Kiel verbleekt men reeds bij ’t 
idee alleen -  ‘Hét Bal van de Voetbal’ plaats.  In zaal Rubens, Statiestraat 175, Berchem. 
Vanaf 20.00u. Disco-deunen wisselen af met swingende wereldmuziekjes, een jiveke zal 
niemand vreemd wezen en hoelang was het ook alweer niet geleden dat U op het ritme van 
een traag walske smoor werd op uw onweerstaanbare. Tussendoor wordt den tombola 
getrokken en dit allemaal voor de luttele som van 5 eurootjes. 

En voor hen die het vreemde niet vrezen, en al zeker niet vanuit een comfortabel bureauzitje : 
Antwerpen-Vladivostock is het avonturenverhaal dat Nick en Anja, twee Antwerpse 
Noorderlingen, beleven op dit eigenste ogenblik. Want de wereld is te groot om thuis te 
blijven. Fotografisch becommentarieerd door Nick en te volgen is op de Knackblog 
‘Antwerpen – Vladivostock’.: www.knack.be 

BastA! 

Dit bericht is geplaatst op om 1 november 2006 door 8:00 pm en is geplaatst onder 07. BastA!-Nieuwsbrief. You 
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Zowel reacties als pings zijn momenteel 
gesloten.  
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