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Thuis is waar mijn tralies staan 

De prille december van 2006 : Sinterklaas, mét mijter – de goede man bekleedt immers geen 
loketfunctie – is al enkele weken in het land. In dit vrolijke land waar men mensen zonder 
papieren naakt in cellen opsluit. CIA-praktijken. Psychologische terreur. Condola Rice hoeft 
in deze materie van onze buitenlandminister al vast geen lesjes meer te ontvangen. Enfin, er 
zou een onderzoek worden ingesteld. Kous af. Verder niks meer van gehoord. 

In hetzelfde soort instellingen waar men gevangenen naakt in de cel stopt, in dezelfde soort 
instellingen van de burgerlijke rechtsstaat die België heet te zijn, steekt men kinderen achter 
tralies.  Volstrekt onschuldige kinderen variërend in leeftijd van 
1 tot 18 jaar. De gevolgen voor deze kinderen, de stress, de kans op het oplopen van blijvende 
psychische letsels, het ontnemen van hun ontwikkelingskansen enz. … we klaagden het reeds 
meermaals aan. Dezelfde minister die er niet in slaagt om de omstandigheden in gesloten 
instellingen te organiseren met respect voor de meest fundamentele rechten van de mens, nm. 
het bewaren van de fysieke integriteit van het individu, diezelfde minister dus, gaat nu 
onderwijs organiseren in de gesloten instellingen. De minister van Binnenlandse Zaken als 
inrichtende macht van het onderwijs ? We dachten dat dit in dit land anders georganiseerd 
was. Onderwijs is een ernstige zaak. Met eindtermen. Met kwaliteitseisen. Afgestemd op 
ontwikkelingsniveaus en -mogelijkheden van kinderen. We besteden er terecht heel wat van 
ons nationaal inkomen aan. Het aanbieden van ‘ersatz’ onderwijs aan onschuldige kinderen 
die je zelf achter tralies hebt gestoken is een vorm van perceptiebeleid van de platste soort. 
Een beleid dat er enkel op gericht is de publieke opinie – die terecht gevoelig is voor de 
problematiek van kinderen in gesloten instellingen – er van te overtuigen dat het opsluiten van 
– nogmaals, onschuldige – kinderen best wel op een humane manier zou kunnen. De Vlaamse 
minister van onderwijs houdt – terecht – zijn handen af van dit ‘onderwijsproject’. Niks mee 
te maken zegt hij. Dat de Binnenlandminister zijn ‘thuisonderwijs’ in de kinderbajes maar zelf 
organiseert. ‘Thuisonderwijs’. U leest het wel. Kinderen achter tralies wat bezighouden onder 
het mom van het ondersteunen van leerprocessen heet tegenwoordig ‘thuisonderwijs’. Thuis 
is waar mijn tralies staan. Opvoeding en onderwijs in de beste Vlaams Liberaal 
Democratische traditie. Olé. 

Stop die hypocrisie : kinderen horen niet thuis in gesloten instellingen, in gevangenissen, 
achter tralies. Hier niet. Nergens niet. Punt. 

Daarom nu zondag 3 december een protestmanifestatie aan het gesloten centrum van 
Steenokkerzeel, één van de centra waar kinderen zonder papieren opgesloten zitten : 

Afspraak : 14.00 u. te Nossegem 

(Trein Noordstation Brussel 13u44 richting Leuven) 

Noteer ook alvast de manifestatie tegen de opsluiting van kinderen in het gesloten centrum 
van Merksplas op zondag 15 april om 15:00 u 

(Afspraak aan de voorkant van het gesloten Centrum)  
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Ondertussen nog in de koekestad. Wijl de Grote Kindervriend warenhuizen en straten afdweilt 
hebben politie, DVZ en andere controlediensten hun opsporingactiviteiten, die ze anderhalve 
maand voor de verkiezingen hadden stil gelegd wegens politiek gevoelig waarschijnlijk, als 
vanouds hervat. Weer onder het mom van inbraakpreventie en preventie van autodiefstal 
werden deze week tijdens een grote controle 35 mensen zonder  papieren opgepakt en over 
gebracht naar gesloten centra. Tijdens enkele kleinere acties, o.a. i.s.m. stadsdiensten, bedroeg 
de DVZ-buit een tiental mensen. Het actieterrein verschuift nu meer en meer naar Berchem 
station. Ook op dit vlak blijft het non-beleid verder gaan. Onschuldige slachtoffers maken.  
Terwijl men in Nederland naar schatting 200,000 mensen zonder papieren wil regulariseren 
blijft men hier krampachtig vasthouden aan een opsporings- en uitwijzingsbeleid,  gebaseerd 
op willekeur en menselijke drama’s veroorzakend. 

Ten slotte en misschien al tot vervelens toe maar toch, nog es, en nog niet voor de laatste keer 
: zaterdag 16 december, vanaf 20:00 u. nodigen de Young Strikers ten dans uit op het Bal van 
de Voetbal. Zaal Zurenborger, Dageraadplaats, Antwerpen. 

Dit bericht is geplaatst op om 1 december 2006 door 8:23 pm en is geplaatst onder 07. BastA!-Nieuwsbrief. You 
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Zowel reacties als pings zijn momenteel 
gesloten.  
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