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Bon noël, bonne nouvelle. Alpha is terug op vrije voeten en zijn dossier wordt herbeken. Hoe 
zijn dossier in het labyrint van de schemerige besluitvorming, de dossiers van mensen zonder 
papieren eigen, positief evolueerde? We weten het niet en het zal hem en ons even Kerstworst 
wezen.  Ongetwijfeld hebben de brieven naar de ministers, de mails via allerlei kanalen,  enz. 
geholpen. Aan iedereen die in de pen kroop, zijn vingertoppen afbotte op het toetsenbord, 
merci. 

   

Ondertussen nog aan de Noordkant. Met een al even schemerig besluitvormingsproces werd besloten 
tot de volledige sloop van het Noordstation. Een monument tegen de vlakte. De Koninklijke 
Stapelhuizen aan de overkant achterna: al 15 jaar niet meer dan een herinnering. De 
oorspronkelijke gevel van Permeke? Tijdloosheid vervangen door een te momentaan, glazig 
vierkant. De parel aan de Geuzenhofkes, de Boerinnekes oftewel ’t café van ‘den Opera’. Enig 
etablissement in deze stad met de allure van een waar Grand Café. Inboedel gejat en verpatst en  
waar ooit de grijsgroen gemarmerde zuilen hun stuttend vermogen statig etaleerden verrijzen 
binnenkort betonpalen. Voor de inrit van een parkeergarage. Stadsvernieuwing en behoud van ons 
cultureel patrimonium? Matchen doet het nog lang niet in deze stad. We kijken dan ook vol spanning 
uit naar de volgende sloopprojecten. Het Zeemanshuis. Dat ligt - er - al vast. En waarom ze nog 
behouden, Bourla en Boerentoren? Met Luc Philips is Molière in Vlaanderen al lang dood en de boer-
bankier van hier grossiert al lang elders met onze centen. Tegen de vlakte, jongens, die handel. En 
dan ook maar ineens de kathedraal want geen dichter vermag dan nog de eeuwig treurende weef 
aan de skyline te troosten. En wat met dat stokoude justitiepaleis? Onder de hamer, onverbiddelijk: 
gerechtigheid geschiedt hier inmiddels een eind verder :  gevleugeld en bevlogen. En het centraal 
station ? Ach, de vloer is nog dienstbaar als ‘t plafond voor internationaal snelverkeer maar dat 
koepeldak is nooit functioneler geweest als toen het de slinger van Foucault ankerde. En dat hebben 
we ondertussen ook wel gehad. Ja toch? Ja, 2007 en volgende, het belooft nog wat. 

  

Tussen de stenen, tussen het puin, tussen de betonnen wonderen van de moderne 
stadsontwikkeling,  toeven de mensen. Mensen van allerlei slag. Mensen zonder papieren ook. En de 
Antwerpse groep en hun ondersteuners komen terug de straat op. Omdat we net niet onnozel zijn. 
Omdat we onnozel, inhumaan en willekeurig beleid niet tolereren. Omdat we niet opgeven. Want 
deze stad en dit land lopen vol Alpha’s. Nu donderdag 28 december afspraak dus. Om 18.00 u. Aan 
het vooralsnog niet afgebroken centraal station.  
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