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Veerle Solia

Van: Bond zonder Naam <mail@bznmailing.be>
Verzonden: donderdag 17 januari 2013 10:40
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Phil, jij blijft in onze gedachten!

 

Indien u deze e-mail niet kan lezen, dan kan u hem hier online bekijken 
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Vandaag één jaar geleden dat Phil Bosmans overleed. 

Zijn naam blijft bij velen over de lippen komen. Hij wordt herinnerd. Ook na zijn dood. Niet verwonderlijk, want 

zijn charisma, gouden pen en vrolijke aard waren voor velen een steun. Phil Bosmans was en blijft een teken 

van hoop, een troostende en zachte hand in een verruwde en verzuurde samenleving. Hij had voeling met de 

diepere onderstroom van het samenlevingsgebeuren en inzicht in wat mensen bezighield. Hij zag wat anderen 

niet zagen, wist er woorden aan te geven die voor iedereen toegankelijk zijn. Hij gaf voorrang aan Jan met de 

pet. Hij had een hart onder zijn jas. Heel zijn leven bleef hij consequent opkomen voor een meer zorgzame, 

meer warme en gelukkigere samenleving waarin iedereen, linkse en rechtse, zieken en gezonden, rijken en 

armen aan hun trekken kwamen. 

Ik heb Phil 28 jaar lang mogen kennen.  

Ik draag hem een warm hart toe. Ik heb veel van hem ontvangen. Hoe verschillend we ook waren, we vonden 

elkaar. De laatste maanden van zijn leven hadden we nog diepe gesprekken over de toekomst, leven en dood, 

het geloof. Zoals hij geen moeite had om aan te nemen dat een graankorrel, die sterft in de aarde een nieuwe 

graankorrel wordt in bloeiende aren, zo had hij geen moeite om te geloven, dat het wondere wezen ‘mens’, dat 

sterft op aarde, zal verrijzen tot nieuw leven. 

Samen met velen zetten we zijn droom en levenswerk verder. Niet gemakkelijk in een sterk veranderende en 

complexer geworden wereld met vele nieuwe soorten armoede. De realisatie van de Stiltehoeve Metanoia zal 

hij niet meer meemaken. Hij was blij dat ook dit project zijn bestemming zou vinden. Ooit zei hij me: “Ik hoop 

dat Metanoia vol zal lopen. We moeten opnieuw stilstaan en ons geestelijk verdiepen, omdat we ons hebben 
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laten misleiden door dingen die eigenlijk geen waarde hebben.“ 

Goede Phil, vergeten doen we je niet, kunnen we ook niet, want we dragen je diep mee 

in ons hart ver voorbij elke morgen.   

Patrick Hanjoul 

Directeur Bond zonder Naam 
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