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25/27.03.2011: Daarkom-hoogtepunten Passa 
Porta Festival

 

 

Van 24 tot 27 maart 2011 strijkt het literaire Passa Porta Festival 

neer in Brussel. Ook voor deze editie van het festival werkt Daarkom 

graag samen met Passa Porta.  

 

Samen plannen we drie boeiende ontmoetingen. Op vrijdag 25 maart 

luisteren we naar de Marokkaanse schilderauteur Mahi Binebine die 

een eigenzinnige Brief aan Europa schreef. 

 

Op 27 maart voert het Passa Porta Parcours ons onder andere langs 

een interview met schrijver en schrijvend reiziger Abdelkader Benali 

en een gesprek tussen deze twee globetrotters voor wie kunst geen 

grenzen kent. 

Daarkom in het nieuw  

 

Vol trots stelt Daarkom haar nieuwe website voor. Vanaf nu kan je 

daar terecht voor alle info over Daarkom en de boeiende en culturele 

activiteiten die we organiseren om een brug te slaan tussen Vlaamse 

en Marokkaanse culturen.

 

Daarkom kijkt terug...  

 Op 4 februari hield Daarkom een nieuwjaarsaperitief om het jaar 

feestelijk in te zetten. Larbi Khetouta, de voorzitter van Daarkom en 
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Roos Pauwels, directeur van Daarkom, stonden even stil bij het 

verleden en keken vol vertrouwen uit naar de toekomst. Lees hier 

hun speeches en bekijk enkele foto’s, genomen door Fred Debrock.  

 

De dag nadien, op 5 februari, werd de derde editie van HipHop(e) 

georganiseerd. Dit is een urban liefdadigheidsevenement dat jaarlijks 

grote namen op de affiche heeft staan. Bekijk hier de foto’s van Fred 

Debrock. 

Daarkom kijkt vooruit...  

 

Op 13 april 2011 nemen Daarkom en Cinema Zuid (Antwerpen) je 

mee naar een magische wereld met “De Avonturen van Prins 

Achmed”. Deze betoverende, volledig handgemaakte 

animatiefilmklassieker uit 1926 wordt live begeleid door het Brussels-

Marokkaans collectief ‘Nagham Alhadarat’, die de eerste Arabische 

soundtrack voor deze stille film schreef. Meer info kan je hier vinden. 

Daarkom bouwblog  

 

In ‘La Gaîté’ worden de laatste grote werken uitgevoerd. Daarna is 

het de beurt aan interieurarchitect Karim Osmani en zijn team om ‘La 

Gaîté’ verder aan te kleden en er stilaan jullie huis van te maken. Klik 

hier om enkele foto’s te bekijken.
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