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Beste lezer, 

Ook bij Doorbraak zette het overlijden van Nelson Mandela de schijnwerper op Zuid-Afrika. Vier artikels daarover 
werden ruim becommentarieerd. Niet te missen dus. 

Veel leesplezier, 

de redactie 

Een nationalist op de Kaap 

Met zijn vreedzame strijd voor zelfbeschikking was Nelson Mandela een nationalistisch icoon. Dat hij 
vaak niet zo bekeken wordt, zegt meer over ons dan over de vader van het moderne Zuid-Afrika. 

 
Lees meer 

Gorbatsjov van de Kaap 

De wereld nam gisteren afscheid van Nelson Mandela. Frederik Willem De Klerk (op de foto naast 
Gordbatsjov) zat op de eretribune maar valt doorgaans toch buiten het beeld.  

 
Lees meer 

Collateral damage 
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ANC’ster Hélène Passtoors sprak op Reyers Laat vrijuit over de aanslag waaraan ze meewerkte en die 
19 mensenlevens kostte. Sterke televisie, want leerrijk, vindt Peter De Roover. 

 
Lees meer 

Nieuwe taalstrijd in Zuid-Afrika  

Hoe zit het intussen met het Afrikaans, de taal die uit het Nederlands ontstond in Zuid-Afrika? Een 
geschiedenis van Zuid-Afrika, met taal als leidraad. 

 
Lees meer 

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwbrief. 


