
Foyer nieuwsbrief (Verzending datum: 09/09/2008)  

Monder Rizki terug uit Peking
Foyer wil Monder Rizki proficiat wensen en bedanken voor zijn inzet, de goeie prestaties die hieruit
voortvloeien en de voorbeeldrol die hij speelt voor de andere jongeren bij Atlemo én daarbuiten. 
Lees meer 
Een Azalea voor u? 
Een actie onder het vaandel van Vzw Foyer en de BIS Award ten voordele van Kom op tegen
Kanker. En met de sympathieke medewerking van KBC. 
Lees meer 
Talen, mijn gedacht!
Een honderdtal meertalige kinderen vertelden ons hoe het voelt om meerdere talen te spreken, wat
de voor- en nadelen zijn, wanneer ze een bepaalde taal gebruiken, welke gevoelens een taal bij hen
oproept … Dit vormt de basis van de tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!' 
Lees meer 
Molenbeek (on)besproken
Er werd een nieuw aanbod workshops voor jongeren van 10 tot 14 jaar uitgewerkt rond de thema's
vooroordelen, een kritische kijk op berichtgeving in de media en het ontdekken van een wijk met
een multiculturele geschiedenis. 
Lees meer 
Op de clandestiene weg 
Een artikel van Jacques Liesenborghs. 
Lees meer 
DE WERELD TE GAST
Gezocht: 10 gastgezinnen! 
Lees meer 
Oproep workshop “radio maken”
REC Radiocentrum wil allochtone jongeren de kans geven om te proeven van het radio maken,
maar dit ook ten volle te beleven en hen eventueel zelfs op te leiden tot grote radiotalenten. 
Lees meer 
Agenda 
Wat er reilt en zeilt deze maand in Brussel. 
Lees meer 

 
Monder Rizki terug uit Peking 

ATLEMO (atletiekvereniging Molenbeek) is  een atletiekclub die gegroeid is uit de werking van
BIS-Foyer (Brussel integratie door sport) waaraan Monder Rizki al jaren verbonden is en ook werkt
als begeleider  voor  jongeren.  Er werd dan ook vollop gejuicht  bij  de collega’s  van Foyer  toen
Monder een selectie voor de Olympische Spelen in de wacht sloeg.

Tijdens de “Nacht  van de Atletiek “ te Heusden – Zolder  liep Monder Rizki de 5000m in een
fabuleuze  tijd  van  13’04.06.  
Deze tijd is momenteel nog steeds de snelste tijd in Europa dit jaar en de 12° tijd mondiaal. Tevens
is dit  de tweede snelste tijd ooit gelopen door een Belg (na het  Europese record van Mohamed
Mourhit). Voor vele insiders was deze prestatie een complete verrassing, maar niet voor de mensen
die  hem van dichtbij  kennen en weten hoe professioneel hij  dit  jaar  gewerkt  heeft.  Monder  is
waarschijnlijk niet het grootste talent dat rondloopt in België, maar hij is zeker één van de hardst
werkende atleten in België. Voeg daarbij zijn ijzeren zelfdiscipline en zijn geloof in eigen kunnen
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en  we  hebben  het  recept  dat  geleid  heeft  tot  deze  prachtige  prestatie.  
Deze  prestatie  leverde  Monder  voor  de  tweede  maal  in  zijn  carrière  een  selectie  op  voor  de
Olympische Spelen. Na Athene 2004 nam hij dit jaar ook deel aan de de O.S. te Peking. Omdat hij
in Athene vier jaar geleden een mindere prestatie leverde (door gebrek aan ervaring) wilde hij deze
maal bewijzen dat hij zijn selectie waard was. Het doel was een finaleplaats te halen. Het lot was
hem echter minder  goed gezind in  de reeksen.  Hij startte  in  de derde serie  met  enkele van de
sterkste  5000m  lopers  ter  wereld  zoals  K.  Bekele  (wereldrecordhouder),  B.  Lagat
(Wereldkampioen), C. Mottram (3° op WK in 2005) en nog enkele Afrikaanse lopers die een sterker
persoonlijk record bezaten dan Monder. Aangezien slechts de vier eerste zeker geplaatst waren voor
de finale betekende dit dat Monder een sterke wedstrijd zou moeten lopen om een kans te maken op
de finale. Na de start  plaatste hij zich dadelijk  vooraan in de groep en volgde met  aandacht het
opgelegde tempo.  De Qatarees Kwalia  zette  echter  op 700m van het  einde  een verschroeiende
demarrage in waar Monder geen antwoord op had. Hij eindigde uiteindelijk achtste in zijn reeks in
een  tijd  van  13’54,  niet  genoeg  om  zich  te  plaatsen  voor  de  finale.  
Ondanks  het  feit  dat  hij  het  beoogde  doel,  een  finaleplaats,  niet  kon  halen,  waren  we  niet
teleurgesteld. Monder had zich optimaal en professioneel voorbereid, dus daar trof hem geen enkel
verwijt. Ook liep hij een aandachtige en tactisch slimme wedstrijd. Hij was echter op de dag van de
wedstrijd  niet  goed  genoeg  en  had  tijdens  de  wedstrijd  last  van  de  warmte.  
Toch is het na de wedstrijd duidelijk dat Monder in staat moet zijn om de komende jaren nog enkele
mooie prestaties te leveren op de internationale kampioenschappen die voor de deur staan, met als
eerste grote doel het Europese kampioenschap van 2010.

Wij wensen Monder dan ook veel succes toe!

Terug naar het overzicht 

 
Een Azalea voor u? 

“Kom op tegen Kanker” organiseert  haar jaarlijks plantjesweekend van 19 tot 21 september. De
jongeren van de BIS Award dragen hun steentje bij en zullen vanaf 17 september starten met het
opfleuren van de kantoren van KBC, Foyer en dit jaar voor de eerste keer ook van de Belgacom-
toren.

De  opdracht  voor  de  jongeren:  verkoop  1.000  Azalea-plantjes  aan  5  euro  (vorig  record:  771
azalea’s!). Maar het mogen er natuurlijk altijd meer zijn. Er werden alvast 1400 plantjes besteld bij
Kom op tegen Kanker.

Lezers van de nieuwsbrief kunnen per mail ook een plantje op Foyer bestellen en dit tussen 17 en
19 september afhalen & betalen op het secretariaat (Werkhuizenstraat 25, 1080 Molenbeek)

De BIS Award is  een project van Jongerenwerking Foyer,  financieel ondersteund door KBC en
VGC.

Terug naar het overzicht 

 
Talen, mijn gedacht! 

Meertaligheid  is  een  feit  en  meertaligheid  is  overal.  Tegelijk  is  iedereen  ervan  overtuigd  dat
Nederlands kennen in een Nederlandstalige maatschappij onmisbaar is. Hoeveel ruimte je daarbij
kan laten voor thuistalen,  is  niet  altijd  even duidelijk.  Misschien wordt  het  wel eens tijd  dat  er
opnieuw wordt nagedacht over hoe we met die veelheid aan talen omgaan. Belangrijk daarbij is niet
alleen te vertrekken vanuit  grote theorieën maar  ook rekening te houden met  de gevoelens van
kinderen.

Dit gedachtegoed vormt de basis van de tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht!’ die we vanuit het
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Regionaal  Integratiecentrum  Foyer  opzetten.  We  willen  een  tentoonstelling  waarbij  kinderen
nadenken hoe ze zich voelen bij de verschillende talen die ze spreken en horen. Bovendien hopen
we dat volwassenen ontdekken hoe de gevoelens van kinderen hun weg zoeken langsheen en via
deze talen.

104 ervaringsspecialisten hielpen ons een eind op weg. Deze jonge specialisten vonden we in vier
Brusselse  basisscholen  en een jeugdhuis.  De  kinderen spraken een waaier  aan talen:  Italiaans,
Turks, Armeens, Spaans, Arabisch, Roemeens, Nederlands, Frans,… De kinderen brachten ons op
het idee om een ontdekkingstocht uit  te stippelen waar bezoekers op een speelse manier kunnen
ervaren hoe talen voelen, ruiken, kleuren, bouwen, …

Bereid je  dus maar voor op een tentoonstelling die je  langs talentorens,  een reuze domino, een
luisterhoek,  een  kleurrijke  puzzel,  een  digitaal  stellingenspel…  voert.  Je  krijgt  gelukkig  een
routekaart mee om niet te verdwalen.

Alle geïnteresseerden kunnen bovendien vooraf een uitgeschreven workshop krijgen die een prima
voorbereiding  op  de  tentoonstelling  vormt.  
Wie honger heeft  naar meer,  kan tijdens de tentoonstelling een handleiding kopen met  daarin 8
workshops.  Elke  workshop  is  gebruiksklaar:  een  duidelijk  stappenplan,  doelstellingen,  een
materiaallijst  en  de  eindtermen  waarbinnen  de  workshops  passen.  Daarnaast  vind  je  bij  elke
workshop een verslag met reacties van de meertalige kinderen die deze workshops al uitvoerden.

Volgend  schooljaar  kan  je  op  ontdekkingstocht  komen  in  Brussel,  Antwerpen  en  Gent.  De
tentoonstelling start eind september in het Huis van Culturen in Sint-Jans-Molenbeek. Alle kinderen
van 9 t.e.m.  12 jaar en alle volwassenen die met  meertalige kinderen werken, zijn welkom. (Je
betaalt slecht 1,5 euro per persoon!) Plan nu reeds je bezoek in Brussel!

Waar  en  wanneer? 
 Woensdag 24 september tot en met vrijdag 10 oktober in het Huis van Culturen (Mommaertstraat

4,  1080  Sint-Jans-Molenbeek).  Bezoek  op  afspraak  in  de  voor-  of  namiddag.  
 Zaterdag  27  september  en  zaterdag  4  oktober  open  voor  het  grote  publiek  (met  of  zonder

kinderen)  tussen  10  en  17u.  
 Mei 2008: Kaaitheater Brussel

Reserveren 
Regionaal  Integratiecentrum  Foyer  
02/  609  55  63  
Hadewijch  De  Doncker  
Info.wgi@foyer.be

Terug naar het overzicht 

 
Molenbeek (on)besproken 

Molenbeek (on)besproken is een dagje Molenbeek dat kan samengesteld worden door te kiezen uit
drie interessante workshops. Elke workshop neemt een voor- of namiddag in beslag. Dit  aanbod
voor groepen van 10 tot 14 jaar is nieuw vanaf dit schooljaar!

In de interactieve  tentoonstelling het  Gewoon Vreemd Paleis  wordt  gewerkt  met  thema’s  zoals
vooroordelen,  gewoon  en  vreemd,  feit  en  mening,  vluchtelingen,…  Nadat  de  groep  het
spellencircuit heeft doorlopen, kan er aansluitend een actuaworkshop worden gevolgd. Tijdens deze
workshop gaan we  met  krantenartikels  dieper  in  op het  thema  ‘feit  –  mening’,  en dit  om een
kritische houding tegenover media en berichtgeving te stimuleren.

Molenbeek  heeft  een  verrassend  interessante  geschiedenis,  die  we  in  twee  workshops  hebben
gegoten. Enerzijds is er een ontdekkingstocht door Molenbeek, waarbij de gemeente wordt verkend
met een handleiding als gids. Bij iedere stop wordt er een stukje historische informatie meegegeven
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en zijn er leuke opdrachten voorzien. Anderzijds is er de workshop waarbij we aan de hand van
verschillende woonstijlen de sociale geschiedenis van Molenbeek trachten te belichten. Na het deel
binnenshuis gaan we dan de besproken huizen buitenshuis nader bekijken.

Voor meer info: 02/609.55.63 of info.wgi@foyer.be.

Terug naar het overzicht 

 
Op de clandestiene weg 

In  het  artikel  "Sur  la  route  des  clandestins" uit  Jacques  Liesenborghs  zijn  mening  over  de
inadequate  aanpak  van  het  vluchtelingenvraagstuk  in  ons  land.  
Hieronder vatten we de origineel Franse tekst kort samen.

"Er wordt veel gepraat over de situatie van asielzoekers en mensen zonder papieren, maar weinig
aan gedaan. Hongerstakingen worden uitvoerig bericht in de media, maar even snel weer van het
scherm  verdrongen  door  een  ander  prangend  onderwerp,  zoals  de  Olympische  Spelen.  
Vaak genoeg roepen de ‘verantwoordelijken’, dat het de wet is en dat ze zeker niet zullen toegeven
aan chantage, zoals hongerstakingen, kraanbezettingen, etc. Maar ze vergeten hierbij nogal eens dat
de  lijdensweg  van  de  migranten  al  veel  eerder  gestart  is,  namelijk  tijdens  de  lange  reis  vol
verschrikkingen vanuit  het herkomstland naar het ‘beloofde land’.  Liesenborghs haalt  hierbij een
publicatie aan van Fabrizio Gatti (1). Deze Italiaanse journalist heeft vluchtelingen vergezeld op de
weg van Dakar tot de Lybische grens en was getuige van de verwoestende woestijn, de oneindige
vernederingen en plunderingen,  de ongelukken,  ziektes  en soms  de  dood.  Voor  velen van hen
eindigt de reis al in Niger, of anders in Lybië zelf, waar ze leven als moderne slaven. Degenen die
doortrekken naar Lampedusa, Europa, worden na een erbarmelijk onthaal toch teruggestuurd naar
Lybië en van daaruit worden ze dan weer verplicht terug te gaan naar hun herkomstland.

Wat er gebeurt met sommigen die dan toch door het Europees fort geraken, kunnen we allemaal
volgen op het nieuws. Misschien zou onze blik na een deel van de reis met hen meegemaakt te
hebben toch een meer menselijke blik worden?"

(1) F. Gatti, Bilal, Sur la route des clandestins, Ed. Liana Levi, 2008

Terug naar het overzicht 

 
DE WERELD TE GAST 

Foyer  is  op  zoek  naar  10  nieuwe  Nederlandstalige  gastgezinnen  waar  een  Brussels  kind  met
buitenlandse  roots  vijf  dagen  lang  kan  logeren.  Om samen  met  uw  kinderen  te  eten,  slapen,
knutselen of ravotten in de tuin. En dan in bad. Een taalbad toch? Iets voor jullie?

Vzw Foyer organiseert al zo’n twintig jaar deze taalvakanties voor de kinderen van haar Spaanse,
Italiaanse en Turkse OETC-projecten, die in het Nederlands school lopen. Deze kinderen zijn tussen
6 en 12 jaar en komen dan enkele dagen bij jullie logeren tijdens een schoolvakantie om op een
prettige manier hun Nederlands te verbeteren. Dit  zorgt  vaak voor een unieke uitwisseling over
talen en culturen heen. Eigenlijk krijg je dus een heel klein beetje de wereld te gast. Gewoon bij jou
thuis!

Meer  info 
Contact: Marisa  Mendoza  &  Sofie  Jonckheere  
Tel. 02/609.55.63

Terug naar het overzicht 

 
Oproep workshop “radio maken” 
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Het REC Radiocentrum is een kenniscentrum radio dat een traject heeft ontwikkeld rond radio voor
het  hele  spectrum  radioliefhebbers  en  radiomakers.  Van  absolute  beginneling  tot  en  met  de
professional kun je er terecht voor een radio-oplossing op maat.

Onze samenleving is  een kleurrijk  landschap. Toch moet  er  nog hard gewerkt  worden om alle
facetten van onze maatschappij kleur te geven. Ook in de media en vooral in radio is er een groot
tekort aan begaafde allochtone radiomakers.

In  Brussel  is  het  REC  op  zoek  naar  allochtone  jongeren  (van  16  tot  30  jaar)  die  gratis  een
kennismakingsworkshop willen volgen en verder eventueel willen instappen in een radiotraject. In
de kennismakingsworkshop leren ze wat radio maken allemaal inhoudt en maken ze daadwerkelijk
een  programma  in  team.  
De  meest  ‘gemotiveerden’ en ‘getalenteerden’ die  gebeten zijn  door  het  radio  maken,  stromen
verder door in het traject. Ze gaan dieper in op alle aspecten van het radio maken. Later krijgen ze
de kans om de opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen bij onze partnerradio, namelijk FM
Brussel. Het hele traject worden ze intensief begeleid en gevolgd.

Contact: mieke@radiocentrum.be of 0486/39.23.38. Meer info

Terug naar het overzicht 

 
Agenda 

-  Interdependence  Forum  (10,  11  en  12/09) 
Het  forum  is  een  driedaagse  internationale  conferentie  waarbij  academici,  politici,
vertegenwoordigers  van  diverse  NGO’s,  kunstenaars,  journalisten  en  anderen  debatteren  over
Oplossingen  zonder  grenzen  voor  Problemen  zonder  grenzen. 
Meer info

-  Genrevermenging  /  Missing  (12/09) 
Genrevermenging in de openbare ruimte is  een feit  en een verworvenheid,  maar  is  het ook een
verworven feit? Ter gelegenheid van de zesde « Dialogues interculturels 2008 » brengt  Brocoli
Théâtre een actie-theaterstuk, Missing, waar de vraag gesteld wordt  of het  vandaag de dag nog
mogelijk is voor mannelijke én vrouwelijke bewoners van onze wijken om deel te nemen aan een
gezamenlijk  project? Een  menselijk  avontuur  over  de  realiteit  van  vermenging,  tussen  humor,
tederheid  en  woede.  
Meer info

-  Leopold  II  jogging  (13/09) 
Op zaterdag  13  september  e.k.  gaat  de  15de  Leopold  II  jogging  door  in  de  straten van Oud-
Molenbeek.  Jong  en  oud  zijn  welkom.  
Meer informatie en inschrijving

-  Basisvorming  vreemdelingenrecht  (16/9-19/9) 
De Dienst Rechtsbescherming Foyer organiseert een intensieve basisvorming vreemdelingenrecht
tijdens  de  maand  september.  Gedurende  4 namiddagen  (14u-16.30u)  worden  volgende thema’s
grondig  behandeld:  
-  dag  1:  elektronische  identiteitskaarten  en  inschrijving  in  de  verschillende  registers;
gezinshereniging  (art.  10/10bis/40bis);  
-  dag  2:  nationaliteitswetgeving  +  toepassing  in  de  praktijk;  
-  dag  3:  asiel,  subsidiaire  bescherming  en  staatloosheid;  
-  dag  4:  regularisatie  (art.  9bis/9ter);  tewerkstelling  van  buitenlandse  werknemers.  
Doelgroep zijn maatschappelijk assistenten uit het Brusselse werkveld. Inschrijven per dag of voor
de hele cyclus kan via mail (Max.25 deelnemers).

-  Tentoonstelling  "Talen,  mijn  gedacht!"  (24/09  t/m  10/10) 
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Een tentoonstelling die kinderen laat nadenken over hoe ze zich voelen bij de verschillende talen
die ze spreken en horen en die volwassenen laat ontdekken dat de emoties gekoppeld aan talen, niet
te  ontkennen  vallen.  
Meer info

-  “Duik  in  onze  koffers”  (8/10) 
Maak kennis met ons intercultureel uitleenmateriaal voor kleuters en kinderen tot 12 jaar tijdens
onze  vorming  ‘Duik  in  onze  koffers’.  
Meer info

-  Dag  van  de  Dialoog  (11/10) 
Zin in een leuk gesprek met je stadsgenoten? Hou dan alvast zaterdag 11 oktober vrij in je agenda! 
Verschillende organisaties plaatsen  op die  dag een tafel in  hun lokaal,  waarrond een zo divers
mogelijk samengestelde groep van 8 tot 10 mensen plaatsneemt. De deelnemers gaan met elkaar
een open gesprek aan waarbij gedachten en eigen ervaringen worden uitgewisseld, rond een thema
centraal voor het samenleven in onze stad. Dit jaar “Jong en oud, Brusselaar of niet,… samen in
gesprek”. Je ontmoet personen die je anders misschien niet zou tegenkomen, je komt hun meningen
te weten, je wisselt ervaringen uit met elkaar,…kortom een leuke én interessante ontmoeting. Als je
wil aanschuiven aan een van de tafels, dialoogbegeleider wil worden of als je er meer over wilt
weten, neem dan een kijkje op onze site van de Dag van de Dialoog en schrijf je meteen in!

Terug naar het overzicht 
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