
Foyer nieuwsbrief (Verzending datum: 05/05/2009)  

Jobbeurs voor vrouwen en meisjes in niet-traditionele beroepen
Op woensdag 6 mei organiseren Foyer en Dar Al Amal i.s.m. de Nederlandstalige Vrouwenraad en
in het kader van 40 jaar Foyer een jobbeurs voor vrouwen en meisjes. 
Lees meer 
Symposium "Talen op een kier"
De Cel Onderwijs & Meertaligheid van Foyer stelt de nieuwe publicatie voor! 
Lees meer 
Foyer Bis Molenbeek
Een artikel over de succesvolle zaalvoetbalploeg van Foyer! 
Lees meer 
Gluren in Culturen
Op zondag 14 juni 2009 wandelen we langs verschillende gebedshuizen in het centrum van Brussel!
Lees meer 
Akapella kamp
Naar jaarlijkse gewoonte trekt Jongerenwerking Foyer tijdens de paasvakantie met kinderen naar
bejaardentehuis Akapella. Ook dit jaar waren we weer van de partij. 
Lees meer 
Onthaalkoffer voor toeleiders
De Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad ontwikkelde een koffer voor vertrouwenspersonen in
de welzijnssector. 
Lees meer 
Agenda
Wat er reilt en zeilt in Brussel. 
Lees meer 

 
Jobbeurs voor vrouwen en meisjes in niet-traditionele beroepen 

De bedoeling van de jobbeurs is  om zoveel mogelijk  meisjes en vrouwen te sensibiliseren voor
’niet-traditionele’ beroepen. U kan er volop van gedachten wisselen met een brandweervrouw, een
vrouwelijke  kolonel,  ingenieur  of zelfs  boomchirurg,  een  topatlete,  een schrijfster,  vrouwen in
technische  functies  bij  de  VRT,  een  cineaste,  een  bouwvakster,  een  zakenvrouw  uit  de
bankwereld,...  
Naast  de  individuele  gesprekken  en  het  uitwisselen  van  ervaringen  met  vrouwen die  een  niet
traditioneel  beroep  uitoefenen,  zullen er  ook meer  algemene  stands  voor werkzoekenden zijn.  
Het gebeuren wordt opgesierd door ‘la troupe du marché’. Voor de kinderen is er animatie voorzien.

Praktisch 
Datum:  Woensdag  6  mei,  13.30  tot  16.30u  
Locatie:  Huis  van  Culturen  en  Sociale  Samenhang,  Mommaertsstraat  4  in  Molenbeek  
Inkom:  gratis.  Iedereen  is  welkom!  
Folder:Klik hier

Meer  info 
Loredana  Marchi,  directrice  Integratiecentrum  Foyer,  t  02  4117495  
Riet  Schouwenaars,  Dar  Al  Amal,  t  02  411  84  44  
Rita van Gool, stafmedewerkster Vrouwenraad, t 02 229 38 15

Terug naar het overzicht 
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Symposium "Talen op een kier" 

Onze maatschappij wordt elke dag rijker aan talen en culturen. Leerkrachten staan voor een grote
uitdaging. Zowel Nederlandstalige als anderstalige kinderen worden immers best zo goed mogelijk
voorbereid  op  deze  meertalige  en  multiculturele  wereld.  
Om leerkrachten bij te staan in deze taak ontwikkelde de Cel Onderwijs & Meertaligheid van het
Regionaal Integratiecentrum Foyer te Brussel de publicatie "Talen op een kier, talensensibilisering
voor het basisonderwijs".  Talen op een kier laat kinderen van 5 tot 12 jaar op een leuke manier
kennismaken  met  verschillende  talen  en culturen.  De  publicatie  bevat  maar  liefst  40  volledig
uitgewerkte lessen, die het leerkrachten een pak eenvoudiger zullen maken.

De auteurs stellen deze publicatie  graag aan u voor op een symposium dat zal plaatsvinden op
maandag 11 mei in het KBC-gebouw, Havenlaan 2 te Brussel.

Programma 
09.00  –  09.30u:  Onthaal  
09.30  –  09.45u:  Openingswoord  Johan  Leman 
Voorzitter  van  Foyer,  Hoogleraar  Faculteit  Sociale  Wetenschappen  K.U.Leuven,  Centrum
Interculturalisme,  Migratie  en  Minderheden  
09.45  –  10.15u:  "Meertaligheid  en  talensensibilisering  in  de  EU"  Vladimir  Sucha 
Europese Commissie, Directeur Cultuur, Meertaligheid en Communicatie, Commissariaat Generaal
voor  Onderwijs  en  Cultuur  
10.15 – 10.45u: "Talen leren en talensensibilisering: beroep doen op de kracht van de verbeelding"
Hilde  De  Smedt 
Cel  Onderwijs  &  Meertaligheid,  Foyer  Brussel,  medeauteur  Talen  op  een  kier  
10.45  –  11.15u:  Koffiepauze  
11.15 – 12.00u: "Voorstelling van de publicatie"  Sofie Jonckheere en  Hadewijch De Doncker 
Cel  Onderwijs  &  Meertaligheid,  Foyer  Brussel,  medeauteurs  Talen  op  een  kier  
12.00 – 12.30u: Vragen

Meer informatie kunt u bekomen via email of op de website. Daar kan u zich ook inschrijven!

Terug naar het overzicht 

 
Foyer Bis Molenbeek 

Al enkele jaren bestaat er, onder de naam van Foyer en onder de hoede van het BIS-project, een
zaalvoetbalploeg. Voluit  heten zij "Foyer Bis Molenbeek".  Ze zijn ingeschreven bij de nationale
futsal competitie (Koninklijke Belgische Voetbal Bond).

Deze  zaalvoetbalploeg  werd  opgestart  en  sindsdien  geleid  door  Bachir,  coördinator  van  het
jeugdhuis Foyer des Jeunes. Hij is de sportief verantwoordelijke achter dit hele project. Vele spelers
worden gerekruteerd uit het jeugdhuis.

Vorig seizoen (2007-2008) maakte het  jonge team een fantastisch jaar mee. Het  behalen van de
eerste plaats in hun reeks werd beloond met een promotie naar een hogere reeks.  Vanaf dit  jaar
spelen  ze  in  de  nationale  reeksen,  namelijk  derde  klasse  A.  
Ook hier werden mooie resultaten neergezet.  Als uitschieter wonnen onze jongens een wedstrijd
tegen de tweede in de eindstand, Celtic Av. Marcinelle, met mooie 9-5 cijfers. Deze goede resultaten
leiden  tot  een  puike  zesde  plaats  op  twaalf  ploegen.  Voor  een  jonge,  onervaren  ploeg  een
hoopgevende prestatie!

Dat Foyer Bis Molenbeek zijn doel van opleiding- en doorstromingscentrum waarmaakt, bewijzen
de goede prestaties van ex-leden die nu op een hoog niveau spelen bij gerespecteerde clubs in Genk
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en  Luik.  
Dat  onze  ploeg  het  goed  doet,  bewijzen  ook  de  supportersaantallen  bij  thuiswedstrijden.
Tweehonderd  toeschouwers  of  meer  zijn  geen  uitzonderingen!  De  laatste  maanden  wordt  het
sportieve feest echter overschaduwd door incidenten rond vandalisme en lichte criminaliteit. Foyer
is hier helemaal niet van gediend en samen met Bachir en de spelers wordt er naar een constructieve
oplossing gezocht voor volgend seizoen.

Naar volgend seizoen toe wordt de lat, op sportief gebied, niet specifiek hoger gelegd. Dit ritme en
niveau volhouden is de grootste uitdaging. Zoals Club Brugge al mocht ervaren: aan de top geraken
is  moeilijk,  er  blijven  nog  moeilijker.  
Een club zonder winstpremies, zonder grote sponsors en draaiend rond full time vrijwilligerswerk
als de onze is eigenlijk niet op zijn plaats in derde nationale. Maar zolang de jongeren én Bachir dit
systeem willen volhouden is er voor onze voetbalploeg een mooie toekomst weggelegd. Allez les
gars !!

Nog een  sportief nieuwtje:  De  sportclubs  van BIS  namelijk  BC Bis-foyer  (basket  meisjes)  en
Atlemo (atletiek jongens en meisjes)  zijn  op zoek naar jeugdtrainers voor het  volgende seizoen.
Voor meer informatie, kijk op de website van Foyer!

Terug naar het overzicht 

 
Gluren in Culturen 

Vorig jaar zetten elf gebedshuizen in Sint-Jans-Molenbeek en in Schaarbeek hun deuren open voor
iedereen. De interesse in deze twee opmerkelijke parcours was groot. Wie er bij was, zal beamen
dat de bezochte plaatsen stuk voor stuk een indruk achterlieten.

Dit  jaar  trekken we op zondag 14 juni door het  centrum van Brussel.  Het  parcours combineert
enkele gekende gebedshuizen met verborgen parels uit het Brussels religieus landschap. Niet vaak
doet zich de kans voor om op één dag verschillende gebedshuizen te bezoeken. Grijp deze kans en
ontdek de religie en cultuur van iedere gebedshuis! Om 12.00 uur wordt het startschot gegeven in
de  Sint-Jan  en  Sint-Stefaan  ter  Minimenkerk,  waar  de  mis  wordt  opgeluisterd  met  prachtige
Gregoriaanse muziek. Van daaruit leidt het parcours o.a. langs een moskee, een Vietnamese pagode,
een Grieks-orthodoxe kerk, een Spaans-protestantse kerk,…

Op de dag zelf ontvangt iedere deelnemer een brochure met het volledige programma, uitgebreide
informatie over elke gebedshuis en een plannetje. Op die manier kunt u de wandeling zelfstandig
doorlopen,  zowel  individueel  als  in  groep.  
Inschrijven op voorhand is  niet  nodig,  maar  wel handig,  want  dan krijgt  u deze brochure  thuis
toegestuurd!

Voor meer informatie en het volledige programma kunt u terecht bij Yeter Yesilgöz – 02/609.55.72.

Terug naar het overzicht 

 
Akapella kamp 

Dinsdag 14 april 2009 vertrokken we met 8 kinderen van 12 jaar op kamp naar Akapella. Akapella
is een bejaardentehuis met  zo’n 100 bewoners gelegen in het  rustige Kapelle-Op-Den-Bos. Hun
oudste  bewoner  wordt  in  november  100  jaar.  
We logeerden er gedurende 5 dagen. Voor de kinderen is  het een goede oefening om tijdens het
verblijf in het Nederlands te spelen en te leven. Voor de rusthuisbewoners brengt zo’n week heel
wat leven in de brouwerij.

Gedurende de hele week wordt ongeveer dezelfde dagindeling gebruikt. Tijdens de voormiddag, na
het opstaan en het ontbijt, werken de kinderen aan de Akapella-krant. Dat is een krant die enkel
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tijdens de kampweek verschijnt  en waarvoor de kinderen kleine artikeltjes schrijven en waar ze
leuke  foto’s  plaatsen.  
’s Middags zitten de kinderen samen met de bejaarden aan tafel. Er wordt veel gepraat en verteld
over het leven in Akapella en het leven in Brussel. Na de middagmaaltijd gaat ieder kind bij zijn
‘vaste bewoner’ op bezoek. Ze hebben dan een uurtje tijd om elkaar te interviewen. Zo komen de
kinderen  van  alles  te  weten  over  het  leven  van  hun  bewoner  en  omgekeerd.  
Na de interviews is er een groepsactiviteit waar zowel de kinderen als de bejaarden aan deelnemen.
Het is natuurlijk geen activiteit waarbij er gesport wordt maar wel waarbij er veel gebabbeld wordt.
Ieder middag wordt er een nieuw thema aangesneden. De populairste thema’s zijn: spelletjes van
vroeger  en  nu  en  de  school  vroeger  en  nu.  
Na al dat gepraat hebben de kinderen natuurlijk nood aan actie. We zijn er dan ook iedere keer op
uit  getrokken  met  de  fiets  om  een  leuke  (en  soms  vermoeiende)  fietstocht  te  maken.  
Tijdens het avondmaal zitten de kinderen terug aan tafel met de bejaarden. En na het avondmaal
(wanneer de meeste bejaarden rusten) is het tijd voor actie. Zo zijn we gaan zwemmen, hebben we
een schitterende natuurwandeling gemaakt en hebben de kinderen een zoektocht in Kapelle-op-den-
Bos tot een goed einde gebracht.

De vijf kampdagen waren snel voorbij en op zaterdag zijn we moe maar tevreden terug gekeerd
naar Brussel!

De dagverslagen en de exclusieve Akapellakrant kan ook door u gelezen worden op de website!

Terug naar het overzicht 

 
Onthaalkoffer voor toeleiders 

Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de toegankelijkheid van welzijnsdiensten en -organisaties
te verhogen. Sociale Infopunten opstarten en een betere samenwerking tussen organisaties tot stand
brengen,  zijn  daar  middelen  toe.  
Anderzijds zijn  er in  alle  takken van het welzijnsveld toeleiders die ervoor zorgen dat  de juiste
hulpvraag bij de juiste organisatie terechtkomt. Deze toeleiders (vertrouwenspersonen genoemd in
de koffer) vindt men terug in welzijnsorganisaties zelf (onthaalbedienden of vrijwilligers bvb) maar
ook  buiten  deze  organisaties  (denk  maar  aan  zorgleerkrachten,  vrijwilligers  in  ziekenhuizen,
winkeliers,…)  
Deze  vertrouwenspersonen  hebben  een  niet  te  onderschatten  rol  als  toegangspoort  naar  de
hulpverlening,  maar  worden  weinig  erkend  noch  ondersteund  in  hun  rol.  
Omwille  van een zorg  om deze  vertrouwenspersonen  te  ondersteunen in  het  luisteren naar  en
doorverwijzen  van  hulpvragers,  werd  de  onthaalkoffer  ontwikkeld.  Deze  koffer  bestaat  uit  3
boekjes,  het  luisterboek,  het  doorverwijsboek  en  het  boek  over  diensten,  die  allen  kapstokken
bevatten  over  hoe  het  luisteren  en  doorverwijzen  “nog”  beter  kan.  
Aan de uitgave van de Onthaalkoffer wordt ook een vorming gekoppeld, om vertrouwenspersonen
te coachen in hun rol. Deze zal begin deze zomer aangeboden worden. Meer informatie hierover
volgt ook dan!

Kostprijs:  15€  voor  niet-leden,  10€  voor  leden  van  de  BWR  (excl.  verzendingskosten).  Meer
informatie kunt u bekomen op de website van de BWR, via e-mail of via telefoon 02/413.01.49.

Terug naar het overzicht 

 
Agenda 

-  Vorming  voor  advocaten  28/05 
In kader van de reeks ‘Eerste hulp bij vreemdelingenrecht’ in Brussel organiseren Foyer en VMC
een tweede bijeenkomst specifiek voor advocaten rond vreemdelingenrecht. We belichten enkele
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actualiteitspunten  in  het  vreemdelingenrecht,  en  een  panel  van  ervaren
vreemdelingenrechtadvocaten beantwoordt al uw concrete vragen.

Programma 
12.30u:  Onthaal  met  broodje  
12.45u:  Actualiteit  in  vreemdelingenrecht  (met  o.m.  nieuwe  regularisatie-richtlijnen  van
Turtelboom + modelaanvraag; verblijf onderdanen nieuwe EU-lidstaten; definitie ‘wettig verblijf’
in  WBN  n.a.v.  recente  rechtspraak  Hof  van  Cassatie;  bespreking  recente  arresten  RVV)  
14.00u:  Vraag  en  antwoord  rond  de  praktijk  van  vreemdelingenrecht  
Een panelgesprek met  advocaten gespecialiseerd in  vreemdelingenrecht  (Ivo  Flachet,  Hilde Van
Vreckom  en  Magali  Vandermeersch)  
Leren uit de ervaring van anderen - breng uw dossiers en praktische knelpunten mee!

Praktisch 
Wanneer?  Donderdag  28  mei  2009,  12.30u-16u  
Waar?  Foyer,  Werkhuizenstraat  25,  1080  Molenbeek  
Voor  wie?  Elke  (stagiair-)  advocaat  met  interesse  in  vreemdelingenrecht.  
Inschrijven? Is gratis en kan bij Alexandre Gasana.

-  Tentoonstelling  ’Talen,  mijn  gedacht!’  04/05  tot  29/05 
Een tentoonstelling die kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar laat nadenken over hoe ze zich voelen bij
verschillende talen en volwassenen laat ontdekken hoe de gevoelens van kinderen hun weg zoeken
langsheen  en  via  deze  talen.  
Momenteel  staat  deze  tentoonstelling  in  het  Kaaitheater,  Saincteletteplein  20,  1000  Brussel.  
Meer informatie en reservatie bij Hadewijch De Doncker - 02 609 55 63.

-  Brussel  sport!  05/06 
Dit is al de viifde editie van een sportdag die van start ging om in de eerste plaats nieuwkomers te
laten kennismaken met het sportaanbod in Brussel. Het aspect ontmoeting is nooit ver weggeweest
en dat wordt dit jaar extra in de verf gezet en gestimuleerd. Deze dag is niet alleen bedoeld voor
nieuwkomers, maar voor iedereen die zin heeft om nieuwe sporten te leren kennen of om eens met
andere  mensen  te  sporten.  
Je  kan tijdens  deze  sportdag deelnemen aan badminton,  yoga,  basket,  boksen,  dans,  petanque,
circus,  klimmen,  indiaka,  tennis,  fietsen,  Tai-Chi,  wandelen,  volksspelen  en zwemmen.  Om de
stramme  spieren  los  te  maken  is  er  bij  de  start  een  gemeenschappelijke  opwarming.  Om de
vermoeidheid uit het lichaam te dansen is er nadien een feestelijke muzikale afsluiter.

Praktisch 
Inschrijven  op  voorhand  is  niet  nodig,  behalve  voor  aquagym  voor  vrouwen.  
Afspraak op vrijdag 5 juni van 12.30 tot 17u in het Vanderputtenstadion, Slachthuislaan 51, 1000
Brussel.  
Voor meer info: 02/609.09.81 en 02/411.74.95.

Een  organisatie  van  Foyer  BIS  i.s.m.  Brusseleer,  Sampa,  Afribel,  en  COOD;  
Met de steun van de VGC, Buurtsport-Brussel,  Gemeente Brussel,  Gemeente Molenbeek en het
Rode Kruis. 

Terug naar het overzicht 
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