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Aan: veerle.solia@amsab.be

Datum: 09/07/2009 10:01 PM

Onderwerp: Nieuwsbrief Foyer

Nieuwsbrief Foyer
www.foyer.be

Integratiecentrum  Foyer  werkt  aan  een  samenleving  die positief  omgaat  met  diversiteit  en  waarin etnisch-

culturele minderheden volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven. De maandelijkse nieuwsbrief biedt

informatie over de activiteiten en standpunten van Foyer.

Leopold II-jogging met vernieuwd parcours!
Toon eens je sportieve kant en loop deze zaterdag 12 september mee!  Lees meer >>>

Foyer & The National Immigrant Integration Conference
Van 24 tot 26 juni vond in Denver de eerste "National Immigrant Integration Conference: Moving Forward

Together in a New Era" plaats. Geert Roukaerts, inhoudelijk en kwaliteitscoördinator van Foyer, nam hier

ook aan deel.  Lees meer >>>

Derde editie van de Dag van de Dialoog
Op zaterdag 17 oktober vindt in Brussel de Dag van de Dialoog plaats! Wie die dag in Gent is, kan ook daar

aanschuiven aan een dialoogtafel.  Lees meer >>>

Regularisatiecampagne
Op woensdag  2  september  2009  lichtten Minister  van Migratie Jöelle Milquet, bevoegd staatssecretaris

Melchior Wathelet en de Dienst Vreemdelingenzaken de recente regularisatiecriteria toe.  Lees meer >>>

Open aanbod Molenbeek (on)besproken
Op  woensdag  21  oktober  nodigen  we  u  uit  op  onze  ontdekkingstochten  doorheen  Sint-Jans-

Molenbeek.  Lees meer >>>

Wereldmars
De Wereldmars  voor Vrede en Geweldloosheid begint op 2 oktober 2009 in Nieuw-Zeeland en eindigt op 2

januari 2010 in het Andes-gebergte in Argentinië.  Lees meer >>>

Agenda
Wat er deze maand reilt en zeilt in Brussel.  Lees meer >>>

 

Leopold II-jogging met vernieuwd parcours!

De jogging is ontstaan uit  de werking van BIS, het sportproject van Foyer. In 1994 werd de

eerste jogging georganiseerd doorheen het oude Molenbeek. Die eerste editie kregen we een

kleine honderdtal lopers aan de start.

De volgende jaren groeide de jogging uit tot een organisatie waar gans Foyer bij betrokken is.

Mede dankzij  de steun van de  Gemeente Molenbeek en  het  Brussels  Gewest  bereikten  we

laatste jaren steeds een 300-tal deelnemers.

Met deze jogging wil Foyer de jongeren uit de lokale wijken aanzetten om de sportschoenen

aan te doen en de loopsport te ontdekken. Tevens is het de bedoeling om de mensen uit wijk

voor  deze manifestatie  op de been te  krijgen. Hetzij  door  zelf deel te  nemen of door  de

deelnemers aan te moedigen. Met deze loop wil  Foyer  ook het multiculturele karakter  van

Brussel  vieren.  Zo  vinden  we  onder  de  deelnemers  van  de  voorbije  jaren  verschillende

nationaliteiten  zoals  de  Turkse,  Marokkaanse,  Keniaanse,  Congolese, Burundese,  Russische,

Ethiopische, Oezbeekse, Kameroense, Britse, Amerikaanse, Italiaanse, Spaanse, Belgische en

nog verschillende andere.

De jogging richt zich tot jong en oud, sportief en minder sportief. Zo worden er wedstrijden

georganiseerd over 1 km (voor kinderen van 12 jaar en jongere), 3 km voor de niet-geoefende

loper en 9 km voor de geoefende loper.

Dit jaar is de jogging aan de 16de editie toe en is het parcours vernieuwd. Er wordt zoals steeds

gestart in de Werkhuizenstraat maar deze maal naar de Lavalléestraat toe. Vervolgens wordt

via de Koorstraat en de Hovenierstraat naar de Mommaertstraat gelopen. Aan het eind van de

Mommaertstraat slaan de lopers rechtsaf in de Pastorijstraat om zo via de Tazieauxstraat de

Gentsesteenweg te  bereiken. Die  wordt  gevolgd richting  kanaal  tot  aan  de  Ransfortstraat.

Nadien  loopt  men  via  de  Evariste  Pierronstraat  en  de  Sint-Maartenstraat  naar  de
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Brunfautstraat. Tenslotte komt men via  de Graaf van Vlaanderenstraat, het Sint-Jan-Baptist

Voorplein, de Marokijnstraat en de Beekstraat terug in de Werkhuizenstraat.

Praktisch

Adres: Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel

Inschrijvingsgeld: 2.50€ voor 9 september en 5€ ter plaatse

De eerste 300 inschrijvingen ontvangen een T-shirt

Prijzen:

1km: prijzentas voor iedereen

3km: Tombolaprijs voor iedere deelnemer

9km: prijzen volgens klassement (juniors, seniors en masters mannen en vrouwen apart)

Er  is  ook  randanimatie  voorzien  met  verschillende  optredens,  klimmuur,  fietsparcours  en

schminkstand.

Inschrijven kan via de website van Foyer.

Je kan ook de activiteiten van Foyer volgen op Facebook. Klik hier, word fan en blijf op de

hoogte van onze evenementen.

Boven

Foyer & The National Immigrant Integration Conference

Deze conferentie werd georganiseerd door ‘The Spring Institute for Intercultural Learning' uit

Denver (Colorado) en ‘Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights' uit Chicago (Illinois).

De bedoeling was om de basis te leggen van een nationaal debat over de te nemen strategische

maatregelen  (op  het  vlak  van  gezondheid,  burgerschap,  onderwijs,  taaltoegankelijkheid,

tewerkstelling en globale aanpak) die noodzakelijk zullen zijn om het integratieproces in de VS

te versnellen.

Meer dan 300 vertegenwoordigers, komende vanuit verschillende staten in de VS en waarvan 2

vertegenwoordigers  uit  België, bespraken  de 'best  practices',  de  huidige  uitdagingen  en  de

nieuwe kansen op zowel Federaal, State als lokaal niveau.

De Belgische delegatie heeft samen met een delegatie uit Duitsland ook de gelegenheid gehad

om enkele  sleutelbegrippen  (o.a. i.v.m. het  onderwijs,  tewerkstelling,  rol  van de  islam  in

Europa, meertaligheid) betreffende het Europese migratie en integratiebeleid toe te lichten.

De hervorming van het migratiebeleid naast dit van de gezondheidszorg is momenteel één van

de belangrijkste  topics  in  de Verenigde  Staten.  Decennia  lang beheerst  dit  al  de politieke

agenda. Sprekers op de conferentie lieten verstaan dat dit dé prioriteit zal moeten worden op

alle politieke niveaus van de Verenigde Staten. De hamvraag hierbij is wat er moet gebeuren

met de 32% van de illegalen in de Amerikaanse samenleving? Gezien de huidige economische

crisis is daarbij de vraag van waar het geld zal komen en of er wel een politieke bereidheid zal

zijn  om  tot  een  oplossing  te  komen  op  een  gegeven  dat  ontzettend  gevoelig  ligt  in  de

Amerikaanse  samenleving.  Er  werd  echter  ook  benadrukt  dat  het  belangrijk  is  dat  er  de

klemtoon gelegd wordt op de positieve bijdrage van de migranten aan die samenleving. Nog

anderen stelden dat de tijd kostbaar en dringend is. Van wat wij vandaag doen zullen wij pas de

resultaten over tien jaar zien.

Ik kan maar na afloop van deze conferentie alleen maar besluiten dat de grote vraagstukken

met  betrekking  tot  migratie  en  integratie  zowel  in  de  Verenigde  Staten  als  in  Europa

gelijklopend zijn en wellicht dezelfde oplossingen zullen vragen. In die zin is internationale

netwerking  van  groot  belang  en  zijn  conferenties  als  deze  een  middel  om  de  concrete

ervaringen die op het werkveld gebeuren te kunnen uitwisselen.

Boven

Derde editie van de Dag van de Dialoog

Programma

De dialoogtafels gaan door bij verschillende partnerorganisaties in verschillende uithoeken van

Brussel.  Van  14u30  tot  16u30  wordt  in  een  gezellige  sfeer  kennis  gemaakt,  ervaringen
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uitgewisseld rond een centraal thema: IN GESPREK MET EEN ANDER! Of over het belang om met

elkaar te spreken in plaats van over elkaar …

Vanaf 16u45 worden alle deelnemers uitgenodigd voor een feestelijk afsluitmoment op de boten

aan de Béco-kaai: theater, muziek, hapjes en drankjes, …

Zoekertje

Dit jaar zal naast een dialoogbegeleider ook een verslaggever aan tafel zitten. Hij/zij neemt op

een discrete, respectvolle manier nota van wat er aan tafel wordt gezegd, terwijl hij/zij ook

aan het gesprek deelneemt. Er wordt enkel genoteerd wat er gezegd wordt en niet wie het

zegt. Anonimiteit is dus gewaarborgd. De nota's van alle verslaggevers worden gebundeld om

een overzicht te bekomen van wat er beleefd wordt bij zulke samenkomsten maar ook in het

algemeen in Brussel … En het kan misschien ook interessante pistes leveren voor het opbouwen

van een betere gemeenschap.

Wil jij op 17 oktober tegen een vergoeding graag die rol op je nemen? Neem dan contact op met

Marie Martin - 02/609 55 72.

Wil je meer informatie over de Dag van de Dialoog? Bezoek de website.

"Met onbekenden aan de koffietafel der nieuwsgierigheid"

Francis Marissens ging langs bij verschillende dialoogtafels tijdens de eerste Dag van de Dialoog

en schreef er een tekstje over.

"MOLENBEEK/BRUSSEL – Zaterdag vond in Brussel  de eerste  Dag van de Dialoog plaats. Een

350-tal mensen van de meest uiteenlopende pluimage gingen tussen 14 en 16u met mekaar aan

tafel. Koffie- en theetafels, her en der verspreid over Molenbeek en Brussel. Van Kaaitheater

tot de Bibliotheek, maar vooral bij kleinere sociale organisaties. De coördinatie was in handen

van het Integratiecentrum Foyer uit Molenbeek, maar alle gastorganisaties nodigden mee uit.

Samen zorgde dat voor een bijzonder kleurrijk palet van mensen die elkaar voor de eerste keer

ontmoetten.

Het Dialoog-concept komt overwaaien vanuit Nederland. Praten, daar zijn de Hollanders wel

goed in. Zo komt het cliché m'n gedachten binnenwaaien. Maar gelukkig kunnen we er zelf ook

wat van. Mits hier en daar een klein duwtje in de rug.

Dus op naar een paar ‘tafels' om de sfeer van de discussies op te snuiven. Als start kies ik voor

een  locatie  waar  een  niet-gelovige  niet  zo  meteen  binnenstapt:  de  Al  Khalil-moskee  in

Molenbeek.  De  deelnemers  komen  druppelsgewijs  binnenwaaien.  Gespreksleider  Frederic,

Italiaan Stefano en drie Vlaamse meiden Hadewijch, Leen en Wenke. Ook gastheer Thierry,

netjes en kleurrijk in pak en das, zit mee aan. Hij heeft twee voornamen neergepend, één langs

beide zijden van het bordje. Vannamiddag wordt de voorkant Thierry. Mohamed staat langs de

kant van zijn hart. En dan is er Yamina, een bijzonder levendige vrouw met het hart op de

tong. Nog voor het eigenlijke Dialoog-gesprek wordt opgestart, tatert zij er al enthousiast op

los. "Ja,  ik draag een  hoofdoek. ‘k  Zal  het  maar  meteen  zeggen, want  die discussie  is  zo

opgeklopt. Sommigen willen mij de ‘foulard' afrukken, anderen iedereen erin stoppen. Allemaal

mannen. Terwijl ik die gewoon graag draag. Amai-amai, zo'n symbool-waarde dat het krijgt

opgekleefd. Het is maar een kledingstuk. Maar anderzijds… misschien is dat nog zo slecht niet.

Het brengt tenminste een debat op gang."

Intussen  schuiven  ook  Sarah  en  vriendin  Soumaya  aan,  twee  jonge  meisjes  die  in  het

Sint-Niklaasinstituut school lopen. En Hussein, een wat grijzende goedlachse man.

Het  eigenlijke  dialooggesprek  kan  beginnen.  Op  de  tafel  liggen  allerlei  voorwerpen.  Alle

deelnemers  krijgen  welgeteld  één  minuut  de  tijd  om  een  voorwerp  te  kiezen  om  daar

vervolgens  een gedachte  aan vast  te  knopen.  Want  dat  is  het  doel:  ideeën en  ervaringen

uitwisselen, vertellen over jezelf. Fred kiest voor een schaar. Die heeft hij ooit als kind op

school in een stopcontact gestoken. Gans de school plat (en hijzelf ook een beetje). Sarah kiest

voor  de munttheekan en de Koran, want die sluiten het dichtste aan bij haar Marokkaanse

roots. Leen gaat dan weer vrolijk voor de schotel vol met koekjes. "In de eerste plaats omdat er

zovele soorten op liggen", glimlacht ze. "Leve de diversiteit." Maar merkwaardig genoeg hebben

drie mensen hetzelfde voorwerp op tafel gekozen: een binnenband van een fiets. En de redenen

zijn  uiteenlopend.  Yamina:  "Voor  mij  is  het  een  metafoor  voor  Brussel.  Een  beetje  een

pessimistische, sorry. Die binnenband met al die ‘roustinekes' (pleisters) op de gaatjes, dat is

toch echt Brussel! Al die gaatjes en mankementen worden wel gedicht en hersteld, maar er
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wordt toch zo weinig ten gronde gedaan. Plak- en knipwerk is niet genoeg. En je moet niet

wachten tot er iets lekt. Het beleid moet anders." Ook Hussein, opvoeder van beroep, koos voor

de binnenband. Niet omwille de pleisters maar voor het ventieltje. "Een ventieltje, we hebben

dat nodig. Om druk af te laten. Want blijft de druk oplopen, dan komt het uiteindelijk tot een

ontploffing. En dan is alles stuk." Hadewijch is dan weer zelf aan een pleister toe: "Ik koos die

binnenband, gewoon omdat ik er één nodig heb. Ik ben namelijk gisteren lek gereden met de

fiets."  Overal  een  glimlach  op  het  gezicht,  een  gedeeld  gevoel  van  herkenbaarheid  en

medelijden. Ocharme meisje."

Voor  meer  informatie  over  de  Dag  van  de  Dialoog,  neem  een  kijkje  op

www.dagvandedialoog.be! Daar kunt u zich ook inschrijven om als deelnemer aan te schuiven

aan een tafel.

Boven

Regularisatiecampagne

Enkele belangrijke zaken die aan bod kwamen:

1) Er komt een standaardformulier om de regularisatieaanvragen in te dienen;

2) Er komt ook een standaard arbeidsovereenkomst voor werkgevers;

3) Wie reeds een aanvraag 9bis hangend heeft, moet geen nieuwe aanvraag indienen maar kan

zijn dossier per email vervolledigen (gedurende deze regularisatiecampagne);

4) Wie geregulariseerd wordt, krijgt onmiddellijk een verblijf van onbepaalde duur;

Uitzondering: wie op basis van een arbeidscontract geregulariseerd wordt (criterium 2.8.B.),

krijgt een tijdelijk verblijf dat verlengd wordt onder voorwaarde van het hebben van werk.

5) Er is nog geen duidelijkheid voor welke beroepen een arbeidskaart zal afgeleverd worden

(criterium 2.8.B). Dit blijft de bevoegdheid van de gewesten;

Het volledige Vademecum en de standaardformulieren vind je hier.

Regularisatiecampagne

Van  15  september  tot  15  december  2009  organiseert  Foyer  een  eerstelijnspermanentie

regularisatie. Elke dinsdag en elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

kunnen mensen er terecht om hun regularisatiedossier op te stellen.

De permanenties zullen plaatsvinden in de Werkhuizenstraat 38, 1080 Brussel.

Om deze permanentie  te  bemannen, zijn we nog op zoek naar  medewerkers!  Organisaties

worden warm aangespoord om voor deze campagne met ons samen te werken. Iedereen die

werkzaam is op het terrein en thuis is in de verblijfsmaterie, kan dossiers helpen opstellen. Wij

zorgen voor een korte vorming vooraf en de nodige (juridische) ondersteuning ter plekke.

Meer informatie? Of wil je een handje toesteken? Je kan terecht bij Ann Bogman via mail of

telefoon 02/414 04 53.

Boven

Open aanbod Molenbeek (on)besproken

‘MOLENBEEK  (ON)BESPROKEN'  is  een  alternatieve  reis  ontwikkeld  door  het  Regionaal

Integratiecentrum Foyer. Een ideale uitstap om op een speelse manier kennis te maken met de

sociale en migratiegeschiedenis van een gemeente! De workshops werden ontwikkeld voor 10-

tot 16-jarigen, maar woensdag 21 oktober krijgen ook volwassenen de kans kennis te maken met

dit aanbod.

Programma

U kiest zelf wanneer u met ons op stap gaat: in de voor- of namiddag.

9u30-13.00u

Rondmuizen in huizen + Gewoon Vreemd Paleis

Binnenshuis klinken de levensverhalen van Molenbekenaars van vroeger en nu. Deze verhalen

brengen de geschiedenis van Molenbeek in beeld. Daarna is het tijd om buiten op verkenning te

gaan!

Tijdens de interactieve tentoonstelling, het Gewoon Vreemd Paleis, gaan we op een ludieke
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manier  aan de slag  met verschillende thema's zoals vooroordelen, vluchtelingen, feiten  en

meningen,… Moeilijke thema's worden bespreekbaar gemaakt.

12.30u-16.00u

Gewoon Vreemd Paleis + Ontdekkingstocht door Molenbeek

Eerst  neemt  u  een  kijkje  in  het  Gewoon  Vreemd  Paleis.  Daarna  gaan  we  wandelen  in

Molenbeek, waarbij de geschiedenis zich geleidelijk aan ontplooit. Maar niet zonder de inzet

van de groep! Er  zijn leuke opdrachten voorzien  om de geschiedenis  stukje  voor stukje te

ontrafelen.

Praktisch

Prijs: 3 euro per persoon

Adres: Regionaal Integratiecentrum Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Inschrijven kan via mail: info.wgi@foyer.be. Gelieve bij de inschrijving aan te geven aan welke

wandeling u zult deelnemen. Het aantal inschrijvingen is beperkt: 25 personen per wandeling!

Meer informatie? Integratiecentrum Foyer - 02/609 55 63

Is dit bezoek je bevallen? Reserveer dan gerust eens een uitstap met kinderen of jongeren.

Boven

Wereldmars

Dit is de eerste Wereld Mars die over de hele planeet zal gaan om te vragen een eind te maken

aan de oorlogen, de atoomwapens af te schaffen en elk soort geweld uit te bannen.

De doelstellingen van deze Wereldmars zijn:

Het elimineren van alle atoomwapens, de progressieve en proportionele vermindering van de

bewapening,  de  ondertekening  van  niet  aanvalsverdragen  tussen  landen  te  bereiken  en

regeringen er toe te bewegen het gebruik van oorlogen als middel om conflicten op te lossen af

te zweren.

Het beste van de verschillende culturen en volken op Aarde in ere te herstellen.

De wil van de hele burgersamenleving samen te doen vloeien om definitief een einde te maken

aan de sociale plaag van oorlogen.

Een wereldwijd sociaal  bewustzijn voort te brengen tegen alle vormen van geweld (fysiek,

psychologisch, racistisch, religieus, economisch, seksueel), die heden ten dage zo verankerd en

geaccepteerd zijn in de samenleving.

Een globaal bewustzijn dat een allesomvattende afkeer heeft van geweld.

In elke stad waar de Mars door komt, zullen forums, ontmoetingen, festivals, conferenties en

evenementen (sport, culturele, sociale, muzikale, artistieke, educatieve) plaats vinden, die

georganiseerd worden in overeenstemming met de initiatieven in elke stad. Op dit moment

worden reeds honderden projecten in beweging gezet door personen en organisaties.

De mars passeert door België op 3 november. Op Op 5 november worden de deelnemers op het

Europese parlement en het gemeentehuis van Brussel verwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Boven

Agenda

- RAMADANPROGRAMMA 18/09

19u30: Lezing over het vasten door Dr. Alzubaidi

19u50: Iftar; samen verbreken van het vasten

20u30: Vernissage van de expo "Arabisch erfgoed" met foto's van Karim Abraheem

21u00: Poëzie door Fouad Sounni, onder muzikale begeleiding van Azouz El Houri

Plaats: V.O.E.M. vzw, Lakensestraat 68, 1000 Brussel

Organisatie: VOEM vzw i.s.m. Kern Culturele Activiteiten Brussel

Info en reservatie via mail of tel 02/503.13.25.

- AUTOLOZE ZONDAG IN BRUSSEL 20/09

De Autoloze zondag vindt overal in het Brussels Gewest plaats op 20 september 2009, van 9u tot

19u.  Het  openbaar  vervoer  van  de  MIVB  is  die  dag  gratis.  Er  zijn  activiteiten  in  alle  19
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gemeenten. Op die dag vinden er verschillende activiteiten rond duurzame mobiliteit plaats in

Brussel. Een overzicht van de evenementen vindt u hier.

- DUIK EENS IN ONZE KOFFERS 06/10

Maak kennis met het intercultureel uitleenmateriaal van Foyer voor kleuters en kinderen tot 12

jaar. Van 9 tot 12u stellen we graag onze landen- en interculturele themakoffers aan u voor.

Kom de sfeer opsnuiven van verschillende culturen. Vier met ons enkele culturele feesten uit

de hele wereld, geniet mee van het ritueel van het maken van een glaasje authentieke Turkse

thee, speel een spel uit Afrika,… en beleef nog zoveel meer!

Inschrijven kan per mail of op onze website tot ten laatste vrijdag 2 oktober. Er zijn slechts 30

plaatsen, wacht dus niet te lang om in te schrijven!

Boven

Editeur : FOYER
http://www.foyer.be

Om je inschrijving te wijzigen, gelieve volgende website te bezoeken:
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