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Onderwerp: Nieuwsbrief Foyer

Nieuwsbrief Foyer

Nr 36
www.foyer.be

Integratiecentrum Foyer werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin etnisch-
culturele minderheden volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven. De maandelijkse nieuwsbrief biedt
informatie over de activiteiten en standpunten van Foyer.
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Molenbeek: niet weglopen, meelopen
Molenbeek is géén 'no-go’-zone. Integendeel, het is een loop-niet-weg-maar-loop-mee-zone!

Lees het volledig artikel

De wereld te gast
Foyer is op zoek naar 10 nieuwe Nederlandstalige gastgezinnen voor een 5-daagse vakantie.

Lees het volledig artikel

4de editie van de Dag van de Dialoog
De Dag van de Dialoog nadert met rasse schreden. Op zat. 23 oktober 2010 staan 45 dialoogtafels klaar.

Lees het volledig artikel

Ico Pronto
Ico Pronto is een verzameling interculturele lessen voor het basisonderwijs.

Lees het volledig artikel

Talen, (nog steeds) mijn gedacht!
De interactieve tentoonstelling Talen, mijn Gedacht! blijft leerlingen en leerkrachten inspireren.

Lees het volledig artikel

Jongeren tegen Kanker
Maatschappelijk kwetsbare jongeren helpen anderen aan een bloemetje.

Lees het volledig artikel

Divedtool, een nieuw expo-project over diversiteit
De lancering vindt plaats op zaterdag 2 oktober tijdens de Brusselse Jobbeurs in het Europees parlement.

Lees het volledig artikel

De Gouden Ketjes van de maand
In mei kreeg het BIS Award-project het Gouden Ketje 2010. Maar wie zijn nu die gouden Ketjes?

Lees het volledig artikel

Molenbeek wint (alweer)
Molenbeekse organisaties blijven in de prijzen vallen, ook internationaal.

Lees het volledig artikel

Erika fietst, en niet alleen op vrijdag
Foyer kiest als stadsorganisatie steeds meer voor de fiets. En het loont...

Lees het volledig artikel

Agenda
Wat er deze maand zoal reilt en zeilt in Molenbeek en omgeving

Lees het volledig artikel

Molenbeek: niet weglopen, meelopen

Molenbeek is een kleurrijke smeltkroes van culturen, een wirwar van straatjes, in volkse
wijken waar met weinig geld toch veel wordt gerealiseerd. Molenbeek is één van de armste
gemeenten in Belgié en zowat de dichtst bevolkte van Europa. En al duiken er wel eens
spanningen of problemen op, toch is het géén ’no-go’-zone. Integendeel, het is een loop-niet-
weg-maar-loop-mee-zone! Neem deel aan de 17de editie van de Leopold Il-jogging.

Op zaterdag 11 september staat de jaarlijkse Leopold lI-jogging op het programma, een
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organisatie van integratiecentrum Foyer en atletiekclub Atlemo. Het is een gezellige
stratenloop voor kinderen en volwassenen, met behalve de sportieve uitdaging ook heel wat
kleurrijke randanimatie. Voor buurtbewoners maar ook voor mensen uit Brussel, Halle,
Vilvoorde en véél verder. Blank of met wat meer kleur, getrainde Keniaan of recreatieve
ééndagsloper, dames met strak topje of met hoofddoek, ambtenaren of mensen zonder
papieren: ze zetten het op een lopen, samen.

Kom meelopen en laat zien dat Molenbeek ook jou niet onverschillig laat. En de conditie
vaart er wel bij. Je kan zelf kiezen welke afstand jouw benen voorgeschoteld krijgen: 600m
(kinderen -10j), 1km (kinderen 10-13j), 3km, 5km of 8km (+13 en volwassenen). De kids-run is
gratis, de anderen betalen 5€ (inclusief T-shirt voor eerste 300 inschrijvers).

Het parcours loopt doorheen oud-Molenbeek en doet ondermeer de Gentse Steenweg en de
Graaf van Vlaanderenstraat aan. Vertrek en aankomst liggen traditioneel in de
Werkhuizenstraat 25 te Molenbeek, op 100m van het Saincteletteplein.

Politietussenkomsten in Molenbeek? Jawel, maar niet met de wapenstok. Wel met de
glimlach: de lokale politie zorgt samen met vele seingevers traditioneel voor veilig
loopverkeer.

In de rand van de Leopold Il-jogging wordt ook een benefietactie georganiseerd ten voordele
van Pakistan. Wie na de inspanningen de suikers wil aanvullen, kan dus terecht op een
speciaal Pakistaans dessertenbuffet.

Voor meer info en inschrijvingen: surf naar de website van de Leopold Il-jogging. Inschrijven
kan uiteraard ook ter plaatse, op 11 september vanaf 13u.
Contact: Raf Wyns (BIS-Foyer), 02/411.74.95

Terug naar het overzicht

De wereld te gast

Foyer is op zoek naar 10 nieuwe Nederlandstalige gastgezinnen waar een Brussels kind met
buitenlandse roots vijf dagen lang kan logeren. Om samen met uw kinderen te eten, slapen,
knutselen of ravotten in de tuin. En dan in bad. Een taalbad toch? lets voor jullie?

Al zo’n twintig jaar organiseert Foyer deze taalvakanties voor de kinderen van Spaanse,
Italiaanse en Turkse OETC-projecten, die in het Nederlands school lopen te Brussel. De
kinderen zijn tussen 6 en 12 jaar en komen (individueel) enkele dagen logeren tijdens een
schoolvakantie. Zo oefenen ze op een prettige manier hun Nederlands. Dit zorgt vaak voor
een unieke uitwisseling over talen en culturen heen. Eigenlijk krijg je dus een heel klein
beetje de wereld te gast. Gewoon bij jou thuis!

Foyer staat in voor de organisatie en de matching tussen het kind en het gastgezin. Dit
gebeurt op basis van interesses, hobby’s, geslacht en leeftijd van de kinderen. Het kandidaat-
gastgezin wordt vooraf bezocht en een ontmoeting tussen beide gezinnen van de nieuwe
speelkameraadjes opgezet. We zorgen tevens voor het vervoer en zijn permanent bereikbaar
tijdens de logeerperiode.

Meer info, getuigenissen en een inschrijvingsformulier vindt u op onze website
Contact: Sofie Jonckheere, 02/609.55.63.

Terug naar het overzicht

4de editie van de Dag van de Dialoog

Brussel nodigt uit... jou ook! De Dag van de Dialoog nadert met rasse schreden. Op zaterdag 23
oktober 2010 staan 45 dialoogtafels tussen 14u30 en 16u30 klaar op 38 verschillende locaties in
het Brussels Gewest. Het gespreksonderwerp tijdens de vierde editie wordt “‘erbij horen’.
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Wat betekent het voor jou om erbij te horen in Brussel? Hoe voelen anderen zich in deze stad?
Zijn we allemaal erkend en erkentelijk?

Rond de dialoogtafels zitten traditioneel 8 tot 12 deelnemers. Het spannende is dat die elkaar
niet kennen. Het is een maatschappelijke ‘dating’, waarbij personen met de meest diverse
achtergronden (die in het dagelijkse leven zelden of nooit met elkaar in contact komen) een
gesprek aangaan. De deelnemers wisselen persoonlijke ervaringen en ideeén uit. Het is niet de
bedoeling dat men anderen probeert te overtuigen van zijn of haar persoonlijke visie. Wel
dient elke dialoogdeelnemer zich open te stellen voor andermans verhalen en opvattingen.
Door middel van de dialoogtechniek maakt men kennis met de leefwereld van de
tafelgenoten. Dat stimuleert doorgaans het wederzijds begrip. Een gevormde begeleider
waakt over het goede verloop van de dialoog. Zij/hij trekt speels het gesprek op gang, betrekt
iedereen aan tafel en behoudt het overzicht.

Dit jaar zetten liefst tweeénzeventig Brusselse organisaties mee hun schouders onder de Dag
van de Dialoog. Ze werken samen over taal- en sectorgrenzen heen. De Dag van de Dialoog
dankt zijn succes aan het engagement van Nederlands- en Franstalige organisaties uit de
socio-culturele sector; maar ook aan het enthousiasme van zelforganisaties uit de Angolese,
Kongolese, Koerdische, Marokkaanse, Pakistaanse, Russische, Turkse, Zuid-Amerikaanse
gemeenschappen en van de Europese expats.

Je vindt dialoogtafels van Schaarbeek over Elsene tot Vorst, van het Brussels parlement en
het Brusselse stadhuis tot het commissariaat van Sint-Jans-Molenbeek of een rust- en
verzorgingstehuis in de Marollen. Ook in diverse moskeeén en kerken kan je mee aan de open
gesprekstafel. Geef toe... in een Pakistaanse moskee mensen ontmoeten en dialogeren in het
Nederlands gekruid met un peu de English? Dat kan toch alleen in Brussel!

Reserveer nu je zitje aan tafel. We verwelkomen je graag aan één van de dialoogtafels en
verzekeren dat je een opmerkelijke ervaring rijker zal zijn. Opgelet: vooraf reserveren is
verplicht. Je kan rechtstreeks terecht bij alle meewerkende organisaties of bij initiatiefnemer
Foyer.

Na afloop van de dialoogtafels nodigen we alle deelnemers en dialoogpartners uit voor een
feestelijk slotmoment op de boot Biouel aan de Materialenkaai.

Ben je nieuwsgierig naar de Dag van de Dialoog, wens je meer informatie of wil je een
overzichtje van alle dialoogtafels, neem dan een kijkje op onze website
www.dagvandedialoog.be. Online inschrijven kan perfect. Geef graag aan in welke
gemeente je een dialoogtafel wil bijwonen.

Contact: Sayira Maruf, cel Sociale Cohesie, 02/609 55 72

Terug naar het overzicht

Ico Pronto

Ico pronto is de naam van een verzameling interculturele lessen voor het basisonderwijs die
je maandelijks in je mailbox kunt ontvangen (en dat helemaal gratis!). Intercultureel
onderwijs (ICO) is het leren omgaan met culturele diversiteit in de klas.

Integratiecentrum Foyer publiceert eens per maand een ICO-les die volledig uitgewerkt is. De
lessen hebben steeds een andere doelgroep voor ogen: kleuters of één van de graden van het
lager onderwijs. Dit schooljaar worden er twee thema’s behandeld: ‘dieren’ en ‘“tijd’.

Heb je zin om af en toe een frisse wind te laten waaien in je klas? Zoek je interessante
interculturele lesideeén? Stuur dan een mailtje met je naam en emailadres naar de cel
Onderwijs en meertaligheid en vermeld daarbij “ICOles’.

Terug naar het overzicht
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Talen, (nog steeds) mijn gedacht!

De interactieve tentoonstelling Talen, mijn Gedacht! blijft leerlingen en leerkrachten
inspireren.

In het debat tussen voor- en tegenstanders van meertalige opvoeding wordt er vaak
geschermd met theoretische studies en onderzoeken met de focus op taaltests. Zelden staat
men stil bij de manier waarop meertalig opgroeiende kinderen deze dagelijkse realiteit
ervaren. Nochtans zou dit de vaak nogal wit/zwart gestelde meningen kunnen nuanceren. Met
Talen, mijn gedacht! creéerde Foyer een tentoonstelling (annex vormingsaanbod) op basis van
ideeén en reacties van Brusselse meertalige kinderen. In totaal 104 kinderen gaven input. De
kinderen spraken een waaier aan talen: Italiaans, Turks, Spaans, Arabisch, Roemeens,
Nederlands, Frans,...

De tentoonstelling die eruit voortvloeide, startte begin schooljaar 2008-2009 haar reis door
Vlaanderen & Brussel. Een succesverhaal dat nog steeds verder uitdeint.

Afgelopen schooljaar (2009-2010) bereikte ‘Talen, mijn gedacht!” in totaal 1586 bezoekers uit
61 klassen van 28 verschillende scholen. Verder deden er ook groepen uit vier verschillende
lerarenopleidingen (KaHo Sint-Lieven Aalst en Sint-Niklaas, KHLim, KHKempen Vorselaar) de
expo aan. Zodat ook de toekomstige leerkrachten al enigszins vertrouwd worden met de
meertalige context van het onderwijs en de rijkdom ervan.

De evaluaties waren nagenoeg unaniem lovend. 52 groepen gaven feedback en Talen, Mijn
Gedacht! scoorde opmerkelijk hoog bij zowel leerlingen als bij leerkrachten (gemiddeld een
8/10 op de diverse te quoteren onderdelen).

Ook voor komend schooljaar liepen al reservaties binnen vanuit Ronse, Lommel, Leuven en
Brussel. De tentoonstelling behaalde de 2de plaats bij de uitreiking van het Europese
ELIT-label.

Meer info over Talen, mijn gedacht! klik hier
en/of contacteer Hadewijch De Doncker via 02 609 55 63

Terug naar het overzicht

Jongeren tegen Kanker

Na de succesedities van de afgelopen jaren tonen de jongeren van het BIS-award project ook
dit keer hun sociaal engagement. Op 15 september verkopen ze opnieuw azalea’s ten
voordele van Kom op tegen Kanker.

Liefst 800 azalea’s zijn er besteld en het is hun absolute betrachting om deze allemaal kwijt
te raken. Een deel wordt traditioneel aan het Foyer-personeel verpatst. Het leeuwendeel van
de plantjes verkopen de jongeren echter aan het personeel van de KBC. Sinds enkele jaren
krijgen ze er een plaatsje in de grote hall van de hoofdzetel in Sint-Jans-Molenbeek.
Woensdagnamiddag 15 september halen de jongeren er weer hun charmantste
verkoopspleidooi boven.

Als de BIS Award-jongeren er dit jaar in slagen om alle azalea’s aan de man en vrouw te
brengen, zou dat goed zijn voor 4.800€ voor Kom op tegen Kanker. Wie hen daarbij wil helpen
en zelf ook een bloemetje wil bestellen (af te halen op Foyer): graag een seintje aan het BIS

Award-team

Terug naar het overzicht

Divedtool, een nieuw expo-project over diversiteit

Na het succes van het Gewoon Vreemd Paleis en het uitleenproject ‘Talen, mijn gedacht’
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heeft vzw Foyer er een nieuwe interactieve en mobiele tentoonstelling bij: Divedtool. De
lancering vindt plaats op zaterdag 2 oktober tijdens de Brusselse Jobbeurs in het Europees
parlement.

Met de expo DivedtooL wordt er gemikt op bedrijven en organisaties met mensen die eerder
weinig met diversiteit in contact komen. De expo-box kan opgesteld worden in een grote
inkomhall, een passend zaaltje of een openbaar toegankelijke ruimte van minimaal 6m x 6m
(met vlakke vloer!).

Er is doelbewust gekozen voor een laagdrempelige aanpak: bezoekers kunnen vlot en op eigen
tempo door een relevante maar licht verteerbare inhoud wandelen. Ideaal bijvoorbeeld voor
werkgevers die hun werkvloer kleurrijk en open willen zien. Of een eerste stap in die richting
willen zetten.

De tentoonstelling is opgebouwd in het Nederlands. Aan de hand van een minigidsje kan je er
ook in het Frans/Engels een weg in vinden. De minimum-uitleenperiode bedraagt 1 week.

Afgelopen zomer toerde de Dividtool-expo al in avant-premiére langs de KBC-hoofdzetels in
Leuven, Antwerpen en Brussel, maar de officiéle lancering vindt plaats op zaterdag 2 oktober
tijdens de Brusselse Jobbeurs in het Europese parlement.

In de rand van de expo gaat vzw Foyer in de nabije toekomst ook vormingen, workshops of
lezingen opzetten.

Contact: voor boekingen of verdere informatie kan u contact opnemen met francis marissens
per mail of via 02/609.55.73

Terug naar het overzicht

De Gouden Ketjes van de maand

In mei kreeg het BIS Award-project van Jongerenwerking Foyer het Gouden Ketje 2010
uitgereikt in een bomvolle Ancienne Belgique. Maar wie zijn nu die gouden Ketjes? Vijftien
jongeren uit maatschappelijk kwestbare middens engageren zich drie tot vier jaar lang op
vlak van studie, sport en vrijwilligerswerk. Elke maand brengen we in de nieuwsbrief een
portret.

Zakaria (18)), woont in ‘Molem’ (zoals 1080 tegenwoordig street-wise heet). Schoenmaat 44,
kijkt op naar Tony Parker (basketter), Robert De Niro en Al Pacino. Een robuuste, stoere kerel
met een klein hartje die graag en dus veel de clown uithangt.

“Ik stapte 3 jaar geleden in de BIS Award. Naar de Studiebox kwam ik al, maar sporten deed ik
helemaal niet. Met de beurs kon ik sportmateriaal kopen en lidgeld betalen. Boksen is hard
maar super. Al moest ik een jaartje stoppen met een knieprobleem. Dat is nu van de baan.”

Zonet stapte Zakaria van Karel Buls over naar het Martha Somers Lyceum. Heel doelbewust:
“Ik ben niet zo goed in wetenschappelijke vakken en koos nu voor economie-talen. Eigenlijk
droom ik maar van één ding: zo snel mogelijk weg van school en gaan werken. Maar ik ben
niet dom: met alleen een ASO-diploma ben je niks. Ik wil nadien communicatiewetenschappen
volgen aan de VUB.”

“De expedities van de BIS Award zijn super. De meisjes ook?? Ach, voor mij nu even geen
meisjes. Teveel ambras gehad.

Zakaria diende dit jaar 90 uren vrijwilligerswerk te verrichten. Hij heeft er al ruim 120 op de
teller staan.

“Ik heb ook al een jaartje gefloten als scheidsrechter, maar daar ben ik mee gestopt. Teveel
regeltjes. Niet tijdens de matchen, maar vooral binnen de voetbalbond. Daar hield ik niet
van.”

Ayoub (17j), ook van Molem en van Marokkaanse afkomst, schoenmaat 41,5. Hij is bedeesder
maar niet minder ambitieus.
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“Ik ben een jaar later in de BIS Award gestapt. Het waren schoolvrienden Zakaria en Mohamed
die me introduceerden. Ik was zwak in wiskunde en in de Studiebox hebben ze me flink
vooruit geholpen. Inzoverre ik nu voor economie-wiskunde koos. Het is nog moeilijk, maar ik
sla me erdoor, wil ook graag later naar de unief.”

“Ik speelde wel ooit wat voetbal, maar hield dat niet lang vol. Nu doe ik al 2 jaar aan
Thai-boksen. Van m’n ma mocht dat eerst niet, maar ik wilde het echt. Ik train 3 keer per
week. Combineren met de school? Dat is geen probleem, want ik doe het graag. Aan twee
wedstrijden mocht ik al meedoen. Twee keer verloren, maar dat is niet erg. En die mannen
waren ook al 27 en 21 jaar.”

“Ook het vrijwilligerswerk valt mee: m’n 60 uren zijn bijna rond. Daarnaast heb ik ook een
monitorcursus gevolgd in JES, stond ik deze zomer op een VGC-speelplein in Ukkel. Werken
met kinderen, dat viel enorm goed mee.”

“De BIS Award was echt al de moeite. Op school hadden we een rekenmachine nodig van wel
100€. Met m’n beurs kon ik ze aankopen. Ook die uitreiking van de Gouden Ketjes was super,
met al die mensen. De Ancienne Belgique kende ik niet, neen. Nog nooit naar toe geweest.
Naar die eerste prijs (Gouden Ketje voor Cultuur, sport & jeugd) zaten we vol verwachting uit
te kijken. Maar dan kregen we wat later ook nog de hoofdprijs. Dat was kicken. Superblij
waren we allemaal.”

“Waar ik van droom? Verder studeren, dat zeker. Maar ook van een reis naar Thailand. Ginder
eens Thaiboks gaan trainen, dat zou fantastisch zijn.”

Terug naar het overzicht

Molenbeek wint (alweer)

Molenbeekse organisaties blijven in de prijzen vallen, ook internationaal. Deze zomer kaapte
MET-X met haar origineel ensemble Brassafrik de publieksprijs weg in Amorebieta
(Baskenland). Brassafrik nam er deel aan het Haizetara-festival. Dit is een internationale
wedstrijd voor straatmuziek. De 13-koppige band, gecodrdineerd door Babs Jobo (talking
drum) en Stefaan Blancke (trombone) combineert koperblazers met Afrikaanse ritmes. En het
publiek zorgt voor het applaus. Meer info op de MET-X-site.

Terug naar het overzicht

Erika fietst, en niet alleen op vrijdag

In de vorige nieuwsbrief gaven we het al aan: Foyer kiest als stadsorganisatie steeds meer
voor de fiets. Tweewielers zijn gezond voor milieu en voor het eigen lijf. Tenminste toch als
de auto’s wat ruimte laten.

Fietsen loont soms ook letterlijk: Erika Vandeplas (medewerkster Onderwijs en Meertaligheid)
sleepte met haar knalrode vouwfiets een mooie prijs in de wacht bij Friday Bikeday. Jij fietst
toch ook??

Terug naar het overzicht

Agenda
Rosj Hasjana: 9 en 10/9

Het Joods Nieuwjaar vindt plaats op de eerste twee dagen van de maand Tisjrie. Tien
hoogheilige dagen worden op 18 september afgesloten met Jom Kipoer (de grote Verzoendag).

Eid-ul-fitr: 10/9

feest van het einde van de Ramadan of beter: moslims vieren de eerste dag van de
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maan-maand Shawwal.

Leopold Il-jogging: zaterdag 11/9

17de editie al van deze sfeerrijke jogging voor kinderen en volwassenen in laag-Molenbeek
Festivalkanal: van 17 tot en met 19/9

De nul-editie van dit Festivalkanal, op & rond het kanaal van Brussel, met ondermeer
originele wandelingen door Molenbeek en véél artistiek werk. Voor meer info en het
omvangrijke programma surf naar de website

Kafka au Kongo: 25/9

Kuifje is dood, Kafka niet. Of toch niet helemaal. Kafka au Congo, een interessante
documentaire in het Huis van Culturen te Molenbeek.

Officiéle lancering Divedtool: 2/10

Een nieuw en mobiel expo-project rond diversiteit wordt gelanceerd ter gelegenheid van de
Brussels Jobday in het Europees parlement

Vorming ‘Duik in onze koffers’: 6/10

Maak kennis een schat aan intercultureel uitleenmateriaal voor kleuters en kinderen tot 12
jJaar tijdens de Foyer-vorming ‘Duik in onze koffers’ op woensdag 6 oktober van 9 tot 12u. Op
het programma ondermeer landenkoffers (Tukije, Ghana en Marokko) en interculturele
themakoffers (koffers brengen sfeer, feesten, spelen, familie, en muziek). Al deze educatieve
koffers kunnen gratis ontleend worden. Meer info op website. Inschrijven kan via mail

Terug naar het overzicht
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