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Is het integratiebeleid mislukt?

Eén op de twee Vlamingen heeft liever geen migrant in zijn wijk. Het is één van de opvallende
resultaten uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. Is het integratiebeleid mislukt?
Deredactie.be (VRT) vroeg het aan één van de grondleggers: Johan Leman, jarenlang boegbeeld
van het Centrum voor Gelijke Kansen.

Is het integratiebeleid mislukt?, 26/11/2013

44% van de Vlamingen vindt dat moslims een bedreiging zijn voor onze cultuur, 51% heeft nooit
contact met personen van vreemde herkomst in zijn of haar buurt, 47% gelooft dat migranten
komen profiteren van de sociale zekerheid, 45% wil alleen mensen van Belgische herkomst in de
wijk. Ziedaar vier van de meest in het oog springende bevindingen die blijken uit de Vlaamse
Migratie- en Integratiemonitor. De vraag die men zich daarbij kan stellen, is de vraag die men zo
dikwijls, al jaren lang stelt: Heeft het beleid dan gefaald? Waar had het anders en beter
gemoeten?



Ik zou er me gemakkelijk kunnen van afmaken door te verwijzen naar andere peilingen waaruit bv
blijkt hoe weinig vertrouwen mensen vandaag hebben in allerlei instellingen (die niets met
migratie te maken hebben), of in Europa, of in de Kerk, enzovoort... om dan gewoon af te sluiten
met de bedenking dat mensen vandaag blijkbaar over heel veel zaken malcontent zijn en
vergeten dat anderen in hun buurt misschien ook over hen niet zo content zijn. Maar ik zal dit
niet doen. Laten we ons bij onze twee vragen houden, vertrekkende van de vier bevindingen.

Islam is een bedreiging

Dat 44% van de Vlamingen in de Islam als godsdienst een bedreiging zien en zeker niet een
godsdienst die een positieve bijdrage levert aan het Westen, lijkt me een te verwachten gegeven.
Hoe wil je? Na “Nine eleven”, en met de vele negatieve aspecten die vanuit de Islam via allerlei
beelden bij ons de huiskamer binnenkomen, is de perceptie bij voorbaat al gedoemd om negatief
te zijn. Dat er onvermijdelijk een overdracht van de negativiteit naar de mensen gebeurt die met
de Islam geassocieerd worden, lijkt me weerom te verwachten.

Je moet al veel moslims onder je vrienden hebben, vermoed ik, om daar absoluut immuun voor te
zijn. Heeft dat iets met integratiebeleid te maken? Mijns inziens niet. Dit heeft in alle geval veel
meer te maken met wat er allemaal op onze planeet aan de gang is, dan met het integratiebeleid
dat een lokale aangelegenheid is, maar waarmee wat elders gebeurt nu eenmaal onvermijdelijk
interfereert. Kon het anders? Het is Belgié niet dat het probleem van de taliban of de kwestie
Syrié zal oplossen.

Ik zit ook zo ineen

51% heeft nooit contact met personen van vreemde herkomst in zijn of haar buurt... Ja, ik denk
dat dit een feit is.

Zelf stel ik vast dat op veel plaatsen in Vlaanderen in het beste geval het contact erin bestaat dat
iemand ergens een Tsjetjeen in zijn buurt heeft wonen, of via zijn kinderen weet heeft van de
aanwezigheid van een Congolese leerlinge op school, die eventueel Franstalig is omdat ze een tijd
in Wallonié gewoond heeft en die nu moet geholpen worden met Nederlands.

En op basis van een beperkt aantal zeer fragmentaire ervaringen worden hele theorieén
ontwikkeld over ‘de’ migrant en wat goed zou zijn voor hem.

Ik begrijp dat. Zo zit ik toch zelf ook ineen als het over iets gaat waar ik maar een heel beperkte
reéle kennis van heb. Ik maak me daar niettemin een oordeel over en neem deel aan gesprekken
als het daarover gaat. Tja, zo zitten we ineen, vrees ik. Andere lezers zullen dan wel we er
wonen in een wijk met veel mensen met migratiewortels, en dit betekent voor hen inderdaad
vaak een verandering in hun acceptatiegedrag en -gevoelens.

Sommigen kunnen dit aan en zetten zelfs een stap naar positieve acceptatie. Anderen niet maar
blijven neutraal (omdat ze vooral in hun werk genoegen vinden). En nog anderen sluiten zich af in
een afkeer.

Kon een beleid daar iets aan veranderen? Niet veel... Huisvesting is een verdraaid moeilijke topic
voor beleid. Maar het is wel de reden waarom ik de werkingen van het middenveld daarbij
verdedig. Daar is het dat verenigingen de olie moeten aanreiken om de samenlevingsmachine
draaiende te houden. Welnu, we weten het allemaal: het middenveld heeft vandaag de wind niet
mee.

Niet in mijn wijk

47% gelooft dat migranten komen profiteren van de sociale zekerheid.

Helaas is het meer dan eens onderdeel van een fragmentaire ervaring bij mensen die niet te veel
in contact komen met migranten, dat ze wel ergens een migrant kennen ofwel die ze nooit
hebben zien werken of die iemand is die op een of andere wijze van het systeem profiteert (zoals
iedereen ook wel Vlamingen kent die profiteren, maar in dit geval kent men genoeg andere
Vlamingen zodat men het fenomeen niet uitvergroot).

Daar is weerom niet veel aan te doen, tenzij dat misbruiken veel consequenter en sneller door
lokale overheden moeten aangepakt worden, en uiteraard even snel en consequent waar het om
Vlamingen gaat zonder migratie-roots. Mijn ervaring met migranten is dat de meesten daar zelf
vragende partij in zijn omdat ze beseffen dat dit de beeldvorming over hen beschadigt.



En nu komen we tot de laatste bevinding, namelijk dat 45% alleen mensen wil van Belgische
herkomst in de wijk. Maar eerlijk gezegd, volgt dat niet logisch uit de drie vorige bevindingen?

Zichtbaarheid

En nu de twee vragen. Heeft het beleid gefaald? En kon het anders en beter?

Wie gelooft dat beleid een paradijs kan creéren, vergist zich. Een paradijs beloven is geen
probleem. Het realiseren is een onmogelijkheid. In de mate dat het beleid in het verleden er
vooral voor geopteerd heeft om de positie van migranten te verstevigen (wat zoals uit de
geschiedenis van traditionele migratielanden blijkt, de enig juiste optie is), is het beleid op
meerdere vlakken geslaagd (bv nationaliteitsverwerving, politieke participatie), maar heeft het
op één belangrijk punt gefaald, namelijk de evenredige tewerkstelling.

Had het anders en beter gekund? Een migratiebeleid met meer rationaliteit (cfr. Canada met zijn
grotere selectiviteit die rekening houdt met de arbeidsmarktbehoeften en de voorbije scholing
van de kandidaat-migranten), had het ongetwijfeld gemakkelijker gemaakt.

Kon het beleid ook beter op de gevoelens van mensen inspelen, met andere woorden hen als het
ware meer xenofiel dan xenofoob maken? Dat lijkt me heel moeilijk. Maar men had wel de
aanwezigheid van ‘andere kleuren’ dan ‘wit’ meer kunnen normalizeren.

Op de RTBF bijvoorbeeld is mevrouw Hadjah Lahbib al jarenlang een normale en bijzonder
sympathieke verschijning op het scherm tijdens het journaal. Bij ons blijven zulke zaken moeilijk
liggen, al komt daar via Lukaku en Kompany geleidelijk wat verandering in (zij het tijdens de
sport).

Niet aangepast

Wat ik de laatste jaren echter absoluut geen gunstige ontwikkeling gevonden heb, is de
overaccentuering die er in de beeldvorming gekomen is van het “nog niet voldoende aangepast
zijn van migranten”.

Dit wordt voortdurend bij de bevolking ingelepeld... Er mankeert iets aan hun Nederlands, er
mankeert iets aan hun oriéntatie op het werk, er is iets met hun huistaal die ze maar niet willen
opgeven...

Enfin, gelukkig is er hier en daar nog wel iemand die een aardig potje kan voetballen, anders
zouden er, als we beleidsmensen en opiniemakers moeten geloven, vooral mankementen te zien
zijn. Wat evident niet het geval is.

Welnu, als men dan toch de gevoelens van mensen in iets positievere zin zou willen zien
evolueren, dan denk ik oprecht dat men er goed zou aan doen om het leven van migranten en
nieuwkomers bij ons allemaal eens als minder problematisch voor te stellen. Wat het trouwens
voor heel velen de facto ook is. En als men problemen ziet, dan moet men er minder over
“spreken”, en er meer op het terrein aan “doen”.

(Johan Leman is voorzitter van integratiecentrum Foyer)

Terug naar het overzicht

EVA is gemaakt

De Vlaamse Regering heeft op 22 november 2013 groen licht gegeven voor de oprichting van het
EVA Integratie en Inburgering. EVA staat voor privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap. Een vzw onder overheidsvleugels dus.

De regering keurde ook de statuten goed, benoemde de leden van de raad van bestuur en stelde
een regeringscommissaris aan.

De raad van bestuur bestaat voor minimum een derde uit onafhankelijke bestuurders.

Als voorzitter werd Zuhal Demir, zetelend kamerlid van de NVA, aangesteld.
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Verder werden ook Koen Daniéls (NVA), Helga Coppen (SPa), Bob van den Broeck (SPa), Hilal
Yalcin (CD&V, ondervoorzitter) en Hamid Riffi (CD&V) benoemd.

Naima Charkaoui zetelt als vertegenwoordiger van het Minderhedenforum, Sabine Van
Cauwenberge vertegenwoordigt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Na de juridische oprichting van het EVA wordt de selectieprocedure opgestart voor de aanstelling
van een algemeen directeur. Die zal vervolgens de verdere uitbouw van het EVA en de
’inkanteling” van de integratie- en inburgeringssector in het EVA verder vorm geven. Dat zal
gebeuren in 2014.

Terug naar het overzicht

Buurtfiches ‘De Roma, de diensten en de buurt’

In het kader van het project Roma-stewards werden in het voorjaar 2013 in het Brussels Gewest
enquétes uitgevoerd in meerdere buurten waarin veel Roma wonen. De bedoeling was om beter
zicht te krijgen op de relatie tussen Roma, de buurt en de lokale instanties en diensten.

Via dit buurtonderzoek werd een analyse gemaakt van wat de problemen, mogelijkheden en
uitdagingen zijn m.b.t. de aanwezigheid van Roma, in relatie tot de buurt waarin ze wonen en/of
hun tijd doorbrengen.

Het buurtonderzoek concentreerde zich op woon- en ontmoetingsplaatsen van Roma in
Schaarbeek en Anderlecht:

< In Schaarbeek: Gaucheretplein, Liedtsplein en Koninginneplein

e In Kuregem (Anderlecht): Raadsplein

De Roma-stewards bevroegen Roma-families uit de buurt (divers qua nationaliteit, leeftijd,
geslacht) over hun socio-economische situatie en hun relatie tot de buurt waarin ze wonen.

Dit gebeurde door middel van individuele interviews en de organisatie van focusgroepen met
Roma-vertegenwoordigers uit de buurt.

Daarnaast werden verschillende lokale diensten aan de hand van een mondelinge enquéte
bevraagd over het contact met Roma, buurtoverlast, enz.

De voornaamste domeinen waarin plaatselijke actoren ondersteuning van Roma-stewards kunnen
gebruiken, zijn:

= mogelijk maken van communicatie en samenwerking tussen gemeentelijke preventiediensten en
Roma-families (zoals 0.a. bemiddelen in moeilijke overlastdossiers);

= bevorderen van samenleven in buurt:

- verhogen van betrokkenheid van Roma bij het plaatselijke aanbod van activiteiten en
evenementen;

- bevorderen van het samenleven tussen Roma en andere buurtbewoners

= kennis verhogen van plaatselijke actoren over Roma a.h.v. infosessies

= scholarisatie van kinderen

Lees meer over de resultaten en analyse van de verschillende buurtenquétes in de pdf-bijlagen op
de Foyer-site.

Terug naar het overzicht

Ook Afghaanse kinderen lezen mee

2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen en dus de ideale gelegenheid om ook kinderen te
betrekken, voor wie toegankelijkheid tot boeken en voorlezen geen evidentie is.
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Dus zette Regionaal integratiecentrum Foyer mee enkele voorleessessies op in een handvol
Nederlandstalige bibliotheken in de hoofdstad.

En met succes. Zo kwamen ondermeer ook zeven Afghaanse kinderen die momenteel in de
Brusselse Begijnhofkerk verblijven, naar het voorleesuurtje in De Boekenmolen te Molenbeek.

De kinderen luisterden er op een speelse manier naar een verhaal in verschillende talen. Er werd
voorgelezen uit het prentenboek ‘Piraat Lars’ in het Nederlands, Engels en Berbers.

De 29 kinderen, (waaronder de Afghanen) reageerden erg enthousiast, de verschillende talen
vormden geen belemmering maar net een meerwaarde voor de (h)erkenning van de moedertaal
en de identiteit van de kinderen.

Nadien volgde nog een kook- & proefactiviteit en konden de kinderen uiteraard nog vrij in de
boeken van de bibliotheek bladeren.

Dit meertalige voorleesuurtje kaderde binnen een interculturaliseringstraject dat in 2013 in
samenwerking met vijf Brusselse Nederlandstalige bibliotheken heeft opgestart.

Ook in deze bibs werd er voorgelezen. In St-Gillis bijvoorbeeld werd er gekozen voor het
prentenboek ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton. Dat werd verteld (en gezongen...) in het
Nederlands, Spaans en Berbers.

Een video-impressie van deze activiteit vind je op de Foyer-site

Terug naar het overzicht

Jongerenclash haalt media

Enkele korte videospots van Molenbeekse jongeren deden recent heel wat stof opwaaien. Zeker
toen bleek dat duizenden mensen de Youtube-filmpjes bekeken, gegangmaakt door de aandacht
in enkele media.

En al zagen velen er wel de grap van in: er ontstond ook wel enige commotie.

Vooral een aantal automobilisten reageerden op allerlei forums geprovoceerd door de ’guerrilla-
actie’. Waarop die dan weer de banbliksems van stadsfietsers over zich heen kregen. Jaja,
mobiliteit zorgt in & rond Brussel voor discussie.

De BIS Award-jongeren van Jongerenwerking Foyer werken al sinds vorig jaar samen met
GoodPlanet Belgium vzw rond duurzame mobiliteit.

Deze samenwerking kadert in een project genaamd Urban Clash. Hierbij namen de jongeren in
eerste instantie pendelaars onder hun hoede en leerden hen hoe zich snel te verplaatsen in
Brussel. Dit leverde een interessante uitwisseling op en eveneens een leuke manier en kans om
elkaars leefwereld beter te leren kennen.

De finale werd uitgezonden door TV Brussel en de Europese commissie pikte dit project
vervolgens op en gaf GoodPlanet vzw de ondersteuning voor het maken van een toffe
promotiespot. Met dit nieuws, een hele hoop ideeén en een productiehuis namen ze begin dit
schooljaar opnieuw contact op met Foyer om dit samen met de jongeren uit te werken.

Jongeren in de urban jungle

Duurzame mobiliteit is.... Met die vraag trok GoodPlanet naar de jongerenwerking. En ze kregen
meteen... het deksel op de neus.

Duurzame mobiliteit is Chinees voor de jongeren, maar hun weg zoeken in de ‘urban jungle’ is
wel hun dagelijkse realiteit. Een realiteit die ze tonen in vines, korte videofilmpjes van maximaal
10 seconden.

De straat oversteken zonder omver gereden te worden, al laverend fietsen tussen de auto’s en
bijeengepakt staan op de metro. Het is dagelijkse realiteit voor de jongeren. GoodPlanet
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lanceerde op 22 november daarom via hun Facebook-pagina ‘’Goodplanet.be’” de spot waarin de
jongeren zelf uitleggen waarom zij ervoor kozen om de vines te maken en online te zetten.

De campagne haalde ondermeer het online-nieuwsportaal van Het Laatste Nieuws en De Morgen
en dat leverde waanzinnig veel extra ’likes’ en ‘views’ op. Maar ook heel wat discussie.

Ook Tv-Brussel maakte een korte reportage over het initiatief.

Een paar video vines kan je nog steeds op de Foyer-site bekijken.

En meteen een noot voor mogelijk ’geschandaliseerde’ kijkers: de zebrapad-actie was wel
degelijk in scene gezet door de jongeren én de automobilist. Er was enkel schade aan... de
lachspieren van betro kkenen toen ze enkele reacties lazen.

De campagne krijgt overigens nog een staartje onder de naam "Urban Clash’.

“Vanaf januari worden de jongeren opnieuw in contact gebracht met Brusselse bedrijven en
zullen zij werknemers coachen in snelle verplaatsingen te Brussel. Bedrijven grijpen immers nog
te vaak naar de auto”, aldus Arnout Ruelens van GoodPlanet.

Meer informatie over de actie vindt u op www.urbanclash.be.

Jongerenwerking Foyer is alvast erg opgetogen over de samenwerking met GoodPlanet en het
productiehuis Locomotif.

In volgende campagne’s wil het zich maximaal blijven inzetten om de mening van de Brusselse
jongeren in de verf te zetten.

Terug naar het overzicht

Barcamp Jamal

Binnen het kader van een ruimer parcours om nieuw en divers Brussels jong talent coaching en
podiumervaring te bieden, sloegen De Pianofabriek, FZO-VL, Foyer, BKO, VK*, De Markten en
Demos de handen in elkaar.

Een coach-regisseur gaat met jonge kunstenaars de uitdaging aan om in de verschillende Brusselse
gemeenschapscentra een originele en eigenzinnige cabaretvoorstelling in elkaar te boksen.

De Markten en VK* bijten de spits af met ’Barcamp Jamal’: acht totaal verschillende jonge
Brusselaars, getalenteerd en dromend van een artistieke carriere, stapten mee in een kort en
intensief creatieproces.

Coach Jamal Bouhkriss stimuleerde hen om net dat ietsje meer te doen. De extra punch creéerde
een artistieke boost ver voorbij de eigen comfortzone. Het resultaat: een dynamische cross-over
cabaret voorstelling waar spoken word, comedy, folk, hiphop en krumping verweven worden.
Oordeel vooral zelf op vrijdag 20/12 (VK*, Molenbeek, 14u) en zaterdag 21/12 (GC De Markten,
Brussel, 22u)

Info Barcamp Jamal:

www.facebook.com/barcampjamal

Yannick Bochem - Vk* - - 02 413 04 10 en 0476 83 07 45

Hanne De Valck - De Markten - - 02 550 19 15

Een produktie met Jamal Boukhriss (coach), Lila Magnin, Nino Etina, Taoufik Aslimani aka Dinamo,
Ramzi Zergane, llyari, Liévine Hubert, Omid Salemi Dashti en Hussein Ali

Terug naar het overzicht

Projectoproep stedenfonds 3

In het kader van Stedenfonds Il (2014-2019) lanceert de VGC twee projectoproepen
Projectoproep ‘Innoverende Stedelijke Netwerken’
Brussel is een knooppunt van talen en culturen, een stad gekenmerkt door superdiversiteit waar
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jong en oud, rijk en arm, migrant en passant bij elkaar komen, waar tal van interessante
stedelijke dynamieken groeien.

Het Brusselse werkveld is rijk geschakeerd en speelt via verschillende initiatieven in op deze
dynamieken met creatieve ideeén en oplossingen.

Met een nieuwe projectoproep in het kader van het Stedenfondsprogramma 2014-2019 wil de VGC
aansluiting zoeken bij die vernieuwende dynamieken in de stad.

Het doel van de oproep is om innovatieve initiatieven te ondersteunen die werken rond
(kans)armoede en diversiteit en die de sociale cohesie vergroten. De VGC is ervan overtuigd dat
innovatieve oplossingen voortkomen uit de samenwerking tussen verschillende stedelijke actoren
en sectoren. Centraal in deze projectoproep staan dan ook stedelijke netwerkontwikkeling,
innovatie en kennisdeling, coproductie en cocreatie.

Lees de volledige projectoproep online (pdf-bestand)

Projectoproep ‘culturele diversiteit en innovatie’

Het huidige aanbod aan cultuur en vrijetijdsactiviteiten is al zeer divers en uitgebreid. Vooral
voor mondige, kansrijke inwoners zijn er talrijke mogelijkheden om te participeren.

Maar voor mensen in kwetsbare situaties of mensen die de gebruikelijke referentiekaders, regels
of gewoontes van cultuur en vrijetijdsbeleving niet kennen, of er zich niet in herkennen, is het
beschikbare aanbod vaak ondoordringbaar, onbekend of irrelevant.

Het is belangrijk om naast de gangbare culturele referentiekaders ook plaats te maken voor
andere culturele referentiekaders en die met elkaar te laten interageren of elkaar te laten
inspireren.

Daarom lanceert de VGC binnen de culturele doelstelling van het Stedenfonds een projectoproep
rond ‘culturele diversiteit en innovatie’.

De VGC wil er op die manier voor zorgen dat de Brusselse etnisch-culturele verscheidenheid beter
weerspiegeld wordt in de sociaal-culturele en cultureel-artistieke sector. En dat meer mensen of
groepen van mensen kunnen participeren aan cultuur en zo kunnen genieten van de individuele
verrijking en de sociale meerwaarde ervan.

Organisaties uit het sociaal-culturele volwassenenwerk en cultureel-artistieke werkveld komen in
aanmerking voor deze projectoproep.

Lees de volledige projectoproep online (pdf-bestand)

Dossiers kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2014.
Meer info bij de cel Stedelijk Beleid via 02/563.03.00

Terug naar het overzicht

Nieuwe reeks oriéntatiecursussen

De volgende cursussen Maatschappelijke oriéntatie bij onthaalbureau bon starten op 13 januari.
Anderstalige nieuwkomers kunnen terecht in Brussel (Arabisch, Engels, Frans, Roemeens &
Russisch), Molenbeek (Albanees, Arabisch, Engels, Frans, Pashtu en Tibetaans) en Schaarbeek
(Arabisch, Spaans en Frans).

Nieuwkomers en/of doorverwijzers kunnen zich inschrijven en/of contact opnemen met de bon-
consulenten via info@bon.be of 02/501.66.80

Terug naar het overzicht




Moord in Brugge

Vorig jaar zakten de 7de jaarsstudenten van het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge voor
hun bezinningsdagen af naar de hoofdstad.

Het kwam tot een interessante uitwisseling met Brusselse jongeren uit het Vormingscentrum
Foyer. Groepsdynamische activiteiten, een tof stadspel met ludieke opdrachten en gemengde
groepjes, waarin de allochtone jongeren -fier op hun stad- de opvoeders-in-opleiding mee op
sleeptouw namen.

Een paar weken terug was het tijd voor een tegenbezoek.

De Brugse jongeren (18 tot 22jaar, geéngageerde studenten ’Leefgroepwerking’) hadden zelf
twee opdrachten voorbereid.

Het begon meteen bij aankomst in het station, waar een moord werd geacteerd. En knap visueel
uitgewerkt, dus perfect op maat van de Foyer-jongeren (die een persoonlijk ontwikkelingstraject
doorlopen).

Daarna volgde een Cluedo-spel doorheen Brugge: op zoek naar de dader, het moordwapen en de
precieze plaats van het gebeuren.

Na de lunch in een knap jeugdhuis volgde een tweede zoekspel: puzzelstukken verzamelen om de
kaart van Brazilié te vervolledigen. Met als prijs een ticket naar het WK met Duivelse attributen.
Het sloeg stevig aan bij de Brusselse jongeren met leerproblemen. Actie als voedingsbodem voor
interactie met andere jongeren over interculturele en Gewestgrenzen heen: het werkte perfect.

Terug naar het overzicht

Technogrieten

Meisjes hebben geen voeling met techniek. Meisjes kunnen niet met gereedschap werken. Meisjes
begrijpen er niets van... Allemaal clichés, die we graag en vakkundig de wereld uit helpen.

Acht weken lang toonden 18 Brusselse meisjes (onder wie 4 deelneemsters van Foyer) dat de
’Technogrieten’ van wanten weten!

Vol enthousiasme stonden ze elke woensdag paraat in de VUB, om onder deskundige begeleiding
speelgoed uit elkaar te halen en met de onderdelen lichtjes te laten branden, hout te bewerken,
proeven te doen rond geluid, te leren hoe een 3D-printer werkt, een bezoek te brengen aan de
Kringwinkel én -niet geheel onbelangrijk- hun oude kledij te pimpen.

De eerste workshop verliep enigszins aarzelend, want alles & iedereen, was nieuw. Maar eens
duidelijk werd dat je echt met alles mocht experimenteren, was het hek van de dam.

Geen enkel elektrisch apparaat was nog veilig. Een wekker? “Hoe ziet die eruit vanbinnen?”

Een laptop? “Hoe zou je die kunnen open maken?”

En ook: “Kunnen we die niet herstellen en meenemen naar huis?”

Een auto: “Dat zou pas super zijn, als we die uit elkaar mochten halen...”

Kortom: zeg nooit meer aan onze meisjes dat ze niet weten hoe je een schroevendraaier of een
boormachine hanteert!

Luister ook naar de Technogrieten op FM Brussel

Terug naar het overzicht

Breien voor Afghanistan

Afgelopen november en december ging het er in het brei-atelier van Dar Al Amal behoorlijk druk
aan toe. De Molenbeekse vrouwen gingen met veel enthousiasme in op een oproep van HOBI
(Hope for the Babies International), een Zwitserse NGO die zich inzet voor het lot van borelingen
in ontwikkelingslanden.



Momenteel focust de organisatie zich op Afghanistan en deed het een (internationale) oproep tot
het breien van wollen truien, hoesdekens en sokjes.

Het Molenbeekse vrouwenhuis reageerde positief, ging op zoek naar wol en brei-willigen. Met
succes: vrijwilliger Anne-Marie verzamelt eind december al de creaties en stuurt ze via HOBI door
naar de Afghaanse mama’s.

Terug naar het overzicht

Kerstmarkt voor Haiyan

De eindejaarsfeesten naderen met rasse schreden. En dus rijzen ook de Kerstmarkten weer uit de
grond. Een fenomeen waar ook het Molenbeekse vrouwenhuis Dar Al Amal gretig op inspeelt.
Vrede en solidariteit, het is een intercultureel streven.

Op de Kerstmarkt in Dar Al Amal vind je ondermeer artisanaat uit alle windstreken. En al de
opbrengst gaat traditioneel naar het goede doel: dit jaar staan de slachtoffers van de tyfoon
Haiyan in de Filipijnen centraal.

Nieuwsgierig? Loop dan zeker eens langs op donderdag 19 december van 11u tot 15u30 in de
Ribaucourtstraat 51 te Molenbeek.

Wat kan je er dit jaar zoal op de kop tikken?

Kleurrijke keukenhandschoenen van Samira en de dames van het naaiatelier, lavendelzakjes van
Hulya en haar borduurklas, fantasierijke creaties van Yacine, een collectie Afrikaanse halssnoeren
en oorringen, Rwandese decoratie & muziekinstrumenten en Pakistaanse sjaals en schoudertassen

Ook Oxfam is traditioneel met een stand aanwezig. En de jongeren van het Vormingscentrum
verkopen ondermeer houten werkstukken, chocolade en kerstrozen.

Wie op cadeautjesjacht gaat, zal dus niet op z’n honger blijven zitten.

Temeer omdat kokkin Ten één en ander vanachter haar fornuis tovert: linzensoep, pasta-
cornetto’s, kerststronkjes en tiramisu met verse muntthee van het huis.

ledereen is welkom op 19 december van 11u tot 15u30 in de Ribeaucourtstraat 51 te Molenbeek.

Terug naar het overzicht

Laatste passage in St-Jan-de-Doperkerk

Luk Eelen is niet meer. De voormalige priester van Molenbeek en Koekelberg overleed op 14
december op 81-jarige leeftijd. Zaterdag 21/12 om 10uwordt er van hem definitief afscheid
genomen in ’zijn’ St-Jan-de-Doperkerk.

Molenbeek verliest een sociaal geéngageerd man.

Al wie uit erkentelijkheid een gebaar wil stellen, kan dit doen met een storting aan een paar
organisaties die hij in het hart droeg: buurthuis Bonnevie (001-055855440-90) en Solidariteit
Palestina (BE64 5230 8014 8852)

Terug naar het overzicht

Huwelijksmigratie gewikt en gewogen

Op woensdag 18 december kan je in het Felixpakhuis in Antwerpen de studiedag
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huwelijksmigratie bijwonen.

Een dag waarop onze methodieken en informatieve website aan u zullen worden voorgesteld en
verschillende sprekers vanuit hun expertiseveld meer komen vertellen over het thema
huwelijksmigratie.

Een van de sprekers is Eda Ozyurt Kilinc van de bekende Turkse organisatie Flying Broom uit
Ankara. Zij is een expert wat betreft (huwelijks)migratie.

In de namiddag staan er vervolgens vier workshops op het programma waaronder een rondleiding
in het gloednieuwe Red Star Line museum.

Een unieke kans om in de voetsporen te treden van ontelbare (huwelijks)migranten van toen én
van nu.

Een aanrader voor iedereen die werkt met huwelijksmigranten in de hulpverlening maar ook voor
de vrouwenorganisaties, mannenorganisaties en zelforganisaties.. Bovendien zijn ook de
huwelijksmigranten zelf en hun partners en omgeving welkom.

Meer info op de Ella-site.

Terug naar het overzicht

Vacatures

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) is een NGO die actief is in het domein
juridische begeleiding van asielzoekers en viuchtelingen.

Men zoekt er momenteel een jurist/e voor het project “Juridische hulp en analyse” vanaf midden
februari 2014.

Meer info over de vacature op de website van BCHV.
Kandidaturen dienen uiterlijk op 10 januari ingediend.

Medimmigrant vzw zoekt een stafmedewerker voor een vervangingscontract van half februari tot
eind september 2014.

Meer info vind je online bij Medimmigrant of neem contact op met Veerle Evenepoel via
02/274.14.33

Terug naar het overzicht

Agenda

21/12: kerstfeestje voor Fedasil-kinderen

Enkele jongeren van het BIS award-project organiseren een eindejaarsfeestje voor de
allerkleinsten (0-12jaar) van alle Foyer-sportwerkingen (Atlemo, BC Foyer, Circus, Castellers Bxl)
en voor de kids die woonachtig zijn in een instelling van Fedasil.

Vooral vanuit het naburige Klein Kasteeltje wordt klein volk verwacht.

Cadeau’s, activiteiten, verrassingsacts... en veel meer, het wordt hen helemaal gratis
aangeboden.
Op 21/12/2013 van 14u tot 17u in Foyer, Werkhuizenstraat 23, Sint-Jans-Molenbeek.

4 & 5/1: hip-hop theatershow Puzzel B
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Het jaar 3014. Muntjes en Kruisjes worden verplicht om samen te studeren. Vriendschappen en
jeugdliefdes, maar ook hekel en haat groeien tussen beide groepen. Zelfs de leerkrachten
verbergen hun voorkeuren niet.

Op het schoolfeest kondigt de directeur de “internationale dag van de cultuur- en taaldiversiteit"
aan, en de tijdbom ontploft! Op zoek naar culturele verbondenheid, raken de studenten
verwikkeld in een vreselijk gevecht, beginnend bij zichzelf.

Puzzel B is een spannende grensverleggende hip-hop theatershow op basis van een fictief verhaal.
Het is tevens een platform voor ontwikkeling in een professioneel kader waar acht dansers en
opkomende choreografen binnen de danssector hun creatieve horizon verbreden: Katia Fabry,
Djimi Kahunda Kikonda, Kevin Nogueira, Sandrine Nsita, Jenny Ambukiyebyi Onya, Joachim
Notebaert, Nadine Baboy en Guiorgos Glynatsis.

Choreograaf en toneelschrijver Cindy Claes werkte al 10 jaar als danseres in ondermeer Los
Angeles, Jamaica, Trinidad, UK en Afrika). Ze wil haar ervaringen delen met de volgende
generatie dansers in Belgié.

Het project beoogt hip-hop dansers meer zichtbaarheid en waardering te geven.

Op zaterdag 4 en zondag 5 januari 2014 om 20u30 in Zinnema, Anderlecht.

5/1: Driekoningentocht in ezelgemeente

Tochten van Hoop, KWB en het Internationaal Comité gaan op 5 januari op bezoek ‘bij de os en
de ezel’. Ze bezoeken de straffe initiatieven in Schaarbeek, en dit in één van de boeiendste
wijken van Brussel: de Aarschotstraat, de Brabantstraat, de Groenstraat, het Liedtsplein.

Het is een vermaarde buurt, die heel wat volk trekt om allerlei redenen: exotische winkelstraten,
sociale initiatieven...

Met de Driekoningentocht wordt er stil gestaan bij een aantal projecten die de armoede in de
wijk bestrijden. De tocht vertrekt aan de Lokettenzaal van het Noordstation en duurt tussen 2 en
3 uur.

Na de wandeling is er nog een warme drank en een kramiekboterham voorzien in GC de
Kriekelaar, Gallaitstraat 86.

Graag inschrijven bij Pol Arnauts 02/557.87.72

Terug naar het overzicht

Editor: FOYER
http://www.foyer.be

Klik hier om uw abonnement te wijzigen .

12



