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Verontwaardigden betogen met meer dan 7000 in Brussel 

NIEUW BOEK

van Verontwaardiging naar Verandering

Op 19 oktober publiceren we met Global Society 

van Verontwaardiging naar Verandering, een 

nieuw boek van Dirk Barrez. 

Hierbij laten we u alvast kennis maken met de 

voorstellingstekst en geven we ook graag de 

inleiding mee die als titel kreeg: de wereld is nog 

nooit zo spannend geweest. 

Het verslag en de analyse van de betoging van de 

verontwaardigden zaterdag in Brussel - samen 

met tal van andere manifestaties overal ter wereld 

- illustreert hoe actueel dit nieuwe boek wel is. 

 

Lezers van PALA kunnen dit boek bestellen aan de 

winkelprijs van 6 euro, verzending inbegrepen - 

klik hier 

 

Wij willen dit boek graag zo ruim mogelijk 

verspreiden, van jong tot oud. Als u 10 

exemplaren aankoopt, kosten ze u slechts 40 

euro, verzending inbegrepen. En als u meteen 20 

exemplaren koopt, bedraagt de prijs slechts 60 

euro, eveneens verzending inbegrepen. Voor 

bestellingen vanaf 10 exemplaren, mail naar 

info@globalsociety.be met vermelding van naam, 

adres en aantal boeken, of bel naar tel.  32  (0)

486  36 09 68. 

NIEUW BOEK - van 

Verontwaardiging 

naar Verandering  

Dirk Barrez

Van eiland tot 

wereld. 

van Dirk Barrez
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Namens Global Society vzw 

Jan Rutgeerts

Aanbod voor PALA lezers

het nieuwe boek van Verontwaardiging naar Verandering. Hoe is onze 

wereld eraan toe? Waar moet het naartoe? Hoe geraken we daar? 

voor slechts 6 euro, verzending inbegrepen - om te bestellen klik hier 

Jongeren kunnen gerust zijn. Hun leven zal niet saai zijn

Want het is nog nooit zo spannend geweest: zien we onze mondiale 

beschaving instorten rond 2050 of weten we ons toch nog te redden? 

 

Helaas, net nu we ze meest nodig hebben, falen ze. Onze politici 

beheersen bijna allemaal de kunst van de stilstand tot in de morbide 

perfectie. Daarom heerst er verontwaardiging in straten en op pleinen. 

 

Het goede nieuws is dat er een generatie opkomt die dit niet langer pikt, 

van Griekse activisten, Occupy Wall Street, Shame betogers en WikiLeaks 

activisten tot Arabische demonstranten, verontwaardigde pleinbezetters 

in Spanje, en Chileens of Brits scholierenprotest. 

 

Die verontwaardiging is schitterend omdat ze stimuleert tot verzet. Als 

dat samengaat met begrijpen van wat de wereld overkomt, met 

uitdenken van oplossingen en met nadenken over hoe we geweldloos 

moeten bewegen om die alternatieven te realiseren, is dat verzet 

onklopbaar en geraken we 

 

van Verontwaardiging naar Verandering 

 

Het is meteen de titel van dit boek dat graag vertelt hoe het anders én 

beter kan, samengebald in een utopisch en dus realistisch programma - 

want het is hoog tijd om te werken aan een menselijke samenleving met 

een sociaalecologische én democratische economie 

 

 

het nieuwe boek van Verontwaardiging naar Verandering  

slechts 6 euro, inclusief verzending - om te bestellen klik hier 

INLEIDING

De wereld is nog nooit zo spannend geweest

       De toekomst is niet saai, zoveel is zeker 

 

Alle jongeren kunnen gerust zijn. Hun leven zal niet saai zijn. En dat 
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geldt eigenlijk voor al wie het jaar 2050 nog zal beleven. Straks schiet 

vrijwel niets meer over van de vrij stabiele wereld die onze ouders of 

grootouders nog hebben gekend. 

 

Er overvalt ons een versnelling van de geschiedenis waarbij alle vorige 

omwentelingen verbleken, of dat nu de mondiale verspreiding van de 

homo sapiens of de landbouwrevolutie was, de uitvinding van steden of 

de opkomst (en verval) van grote rijken, of zelfs de industriële revolutie 

die de wereld drastisch hertekende. 

 

       De ineenstorting van de mondiale beschaving 

       loert om de hoek 

 

Eén grote maar. Het kan zwaar de verkeerde richting uitgaan. 

Klimaatverandering belet vooral Afrika en Zuid-Azië om voldoende 

voedsel te produceren, kan bruusk de warme Golfstroom stoppen of 

omkeren en zo Europa plots (als enige) in de kou zetten en doet sneller 

dan ons lief is steden, havens, industriegebieden en de beste 

landbouwgronden overstromen. Planten en dieren riskeren massaal uit 

te sterven. Honger slaat nog veel meer toe dan nu. Vrijwel overal dalen 

de inkomens en een op hol geslagen neoliberalisme laat die steeds 

ongelijker verdelen zodat massa’s mensen letterlijk onder het 

levensminimum duiken. Als het op zovele plaatsen slecht gaat, steekt 

massale en ontwrichtende migratie de kop op. Pandemieën kunnen 

wereldwijd tientallen, zelfs honderden miljoenen doden veroorzaken. De 

jacht op energie en grondstoffen veroorzaakt steeds meer conflicten en 

bloedige oorlogen. De verspreiding van kernwapens en andere 

massavernietigingswapens verhoogt de kans op allesvernietigende 

confrontatie. En intussen ijlt de wetenschap wellicht het snelst van al 

voort en ontwikkelt onder andere steeds meer mogelijkheden om aan de 

mens zelf te morrelen, ja zelfs om een andere soort te (zien) creëren die 

de mens zelf verdringt… het einde van de homo sapiens. 

 

Als al het vorige inderdaad desastreus verloopt, staan we op de eerste rij 

om getuige te zijn van de ineenstorting en verdwijning van de mondiale 

beschaving zoals wij die kennen – weliswaar in heel oncomfortabele 

omstandigheden, het zal uiteindelijk niet uitmaken of we arm of rijk zijn, 

uit Noord of Zuid, Oost of West komen. 

 

       Hoe is onze wereld eraan toe? 

              Waar moet het naartoe? 

                     Hoe geraken we daar?     

 

Dit alles is niet bedoeld om u te doen verstarren van angst. Wel moeten 

we realistisch deze vele én grote gevaren onder ogen durven zien. Want 

weten hoe onze wereld eraan toe is, is een aansporing om onze kennis 

en verbeelding aan het werk te zetten en alternatieven uit te denken. 
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       Ondanks alles is er reden voor optimisme: 

       programma voor een menselijke samenleving 

 

Het zal u misschien verbazen, ondanks alles is er reden voor optimisme. 

Waarom? Omdat we eigenlijk wel weten waar het naartoe moet en, als we 

ernstig nadenken, zelfs hoe we daar geraken? Dit boekje presenteert dus 

graag hoe het programma voor een menselijke samenleving er kan 

uitzien. 

 

       De afwezige politici 

 

Meer dan ooit – een fundamentele verandering die intrad met de 

productie van duizenden kernwapens – maakt het wel degelijk een 

immens verschil welke keuzes samenlevingen én hun politieke leiders 

nemen: al dan niet een kernoorlog starten, al dan niet de 

klimaatverandering tegengaan, al dan niet een op hernieuwbare energie 

gestoelde economie bouwen,… Daarmee beslissen ze over leven of 

sterven van onze beschaving, misschien zelfs van de mens. Geen enkele 

koning, farao, keizer, khan of president heeft ooit zoveel macht gehad. 

 

Net nu zijn een veerkrachtige samenleving, een goed werkende 

democratie en efficiënte politieke besluitvorming dus van het grootste 

belang. Net nu is het cruciaal om bekwame, overtuigende en 

daadkrachtige leiders te hebben aan het stuur van samenleving en 

economie.Maar net nu zijn die leiders amper of niet te vinden. Hun 

tekortschieten maakt dat onze overheden, staten en internationale 

instellingen steeds meer falen en onze ondergang alleen maar dichterbij 

brengen. 

 

       De ongerustheid en het verzet groeien 

 

Bij het zien van zoveel politieke onmacht, onvermogen en zelfs onwil – 

terwijl ze volop beseffen hoe tal van problemen de wereld teisteren en 

overhoop gooien – groeit de ongerustheid bij velen, meest van al bij de 

jongere generaties. En met reden. Want zeker zij, die normaal nog het 

langst te leven hebben, kunnen onmogelijk gerust zijn in de toekomst. 

Zij kunnen geen vertrouwen hebben in de huidige politici die weigeren 

de wereld weg te leiden van de catastrofes en de ineenstorting. 

 

Daarom is het dat er zoveel vooral jeugdig verzet groeit in Europa, in het 

Midden-Oosten en elders in Afrika en Azië, in de Amerika’s ook. Besef 

dat niemand er gerust kan in zijn, want als het echt fout loopt, kan een 

beschaving snel ten onder gaan. En hoe complexer ze is – en die van ons 

wordt elke dag complexer – hoe onbeheersbaarder en sneller de val kan 

zijn. 

 

Voor wie dit alles leest, zal het geen verbazing wekken dat de toon van 

de eerstvolgende hoofdstukken scherp is. Sommigen zullen opwerpen 
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dat die sloganesk is. De trieste werkelijkheid is dat zelfs de meest sterke 

bewoordingen amper volstaan om accuraat te vertellen over de leven of 

dood situatie waarin we zijn terechtgekomen. Daar komt bij dat 

neoliberale en andere ideologen – soms ‘deskundigen’, goeroes of 

denktanks genoemd - seconde na seconde de publieke ruimte vervuilen 

met feitelijke onwaarheden en door de geschiedenis ingehaalde 

opvattingen die de mensen verdelen, hun economie en inkomen ruïneren 

en hun ecosysteem, en dus hun leven, om zeep helpen. Dan moeten de 

stemmen van de redelijkheid en van de alternatieven duidelijk en luid 

genoeg klinken om tegenwicht te bieden aan zoveel dommekrachten die 

de menselijkheid en de beschaving de verdoemenis injagen. 

 

Dirk Barrez, 6 oktober 2011 

 

 

Dirk Barrez was ruim 20 jaar tv-journalist en reportagemaker voor VRT 

en is nu hoofdredacteur/coördinator van de nieuwssite 

DeWereldMorgen.be en van PALA.be - die hij allebei (mee) oprichtte. Hij 

realiseerde documentaires als Het gezicht van de honger, Short Cuts of 

India en Argentinië, hoe een rijk land arm wordt, en is de auteur van de 

trilogie Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw, De antwoorden van het 

antiglobalisme en Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke 

samenleving 

Verontwaardigden betogen met meer dan 7000 in Brussel

7000 tot 8000 indignados of verontwaardigden 

betogen in Brussel tegen het financiële 

kapitalisme. De geest van de 

andersglobaliseringsbeweging is makkelijk te 

herkennen, de toestand van de wereld is 

inmiddels veel erger.

Wij zijn de 99%

Niemand die echt hoge verwachtingen had over de te verwachten 

opkomst. Maar het plein voor het Noordstation liep vlot vol. En toen de 

betoging zich om kwart over twee in gang zette, was het vrij vlug 

duidelijk dat het om duizenden betogers ging, veel meer dan ook maar 

iemand had verwacht. 

 

Het is voor wie wil zien al even snel te vatten waar het de manifestanten 

om te doen is. De slogan over de 99% die zich keert tegen de inhalige 1% 

rijksten is in grote getale komen overwaaien van de snel groeiende 

Occupy Wall Street beweging in de Verenigde Staten. 

 

       Verontwaardiging over zoveel rotzooi 
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En er is de verontwaardiging over een financieel systeem dat de 

samenleving kapot maakt en de planeet om zeep helpt, over een 

economie die mensen arm maakt en honger veroorzaakt, en over een 

politiek die al die rotzooi maar laat gebeuren en volledig ontwapent ten 

aanzien van dit financiële kapitalisme dat in zijn kortzichtige en 

onbegrensde inhaligheid bijna iedereen tot slachtoffer maakt. 

 

De verontwaardiging van de indignados die eerst weerklonk op Spaanse 

pleinen in mei van dit jaar en sindsdien op tal van plaatsen de kop 

opsteekt, is hier duizendvoudig en op tal van spitsvondige wijzen  te 

zien en te horen op spandoeken, borden, plakkaten, lichamen, in leuzen 

en sketches,… 

 

Sfeerrijk en, oh ja, rustig 

 

Oh ja, misschien toch uitdrukkelijk rapporteren. Dit was een heel 

sfeerrijke maar tegelijk ook rustige, heel rustige betoging. Amper 

vermeldenswaard, maar allee, heel even onderbraken enkele 

manifestanten bijna speels het verkeer op de kleine Ring ter hoogte van 

het Kaaitheater. Om vervolgens verder te gaan langs het kanaal, 

genietend van de zon. Dan waren er voldoende gegevens om te spreken 

van zeker 6 à 7.000 manifestanten. 

 

En wie mag hier dan zo talrijk zijn opgedoken? Niet echt velen uit 

Vlaanderen, dat wisten degenen die met de trein uit Antwerpen, Gent of 

Leuven kwamen wel zeker. Dit was een heel internationale betoging, 

Engels en Spaans waren de dominante talen, met nogal wat Franstalige 

deelnemers ook, en achteraan betogers die aandacht vroegen voor de 

Marokkaanse democratiseringsbeweging. 

 

En de Vlamingen die er waren, een enkeling van ACV, van Attac, van 

Vrede, van BBTK, een paar uit ecologische hoek, van Vredesactie, 

enkelen uit de culturele wereld, een academicus, enkele groepjes en 

groepen van kleinlinks, enkele leraressen,  collega's en vrijwilligers van 

DeWereldMorgen.be, en toch opvallend, wel wat jongeren die hierbij 

wilden zijn, een nieuwe generatie dus. 

 

Klassieke en nieuwe sociale bewegingen totaal afwezig 

 

Wie langsheen de betoging wandelde, of de betogers liet passeren, of de 

samengestroomde massa voor de beurs overkeek, kan één conclusie niet 

ontwijken. Hier waren - anders dan b.v. nu in de Verenigde Staten zie 

ook onze berichtgeving daarover - de klassieke sociale bewegingen 

totaal afwezig, en net zo de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen 

rond milieu, Noord-Zuid of vredesbeweging. 

 

       Hier is de ongeorganiseerde kracht van de 

antiglobaliseringsbeweging terug 
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Er is een opvallende déjà vu te noteren, met goed tien jaar interval. In 

deze betoging is moeiteloos de ongeorganiseerde kracht van de 

antiglobaliseringsbeweging te herkennen van de jaren 1999-2001. 

 

Maar de parallel gaat jammer genoeg nog verder. Dit is evenzeer een 

heruitgave van de andersglobaliseringsmanifestaties van begin deze 

eeuw waar de klassieke en nieuwe sociale bewegingen in grote mate 

verstek gaven. Sommige herkenden en erkenden maar veel later dat zij 

eigenlijk tot deze beweging behoren. Ook nu missen vele bewegingen 

blijkbaar de boot. Een enkele vakbondsman heeft bijvoorbeeld 

opgeroepen om er vandaag bij te zijn. Individuele leden waren er zeker 

bij maar hun rood, groen en blauw was vandaag niet te zien 

 

Een groot verschil: de toestand is veel erger 

 

Er is ook een groot verschil met 1999-2001. De toestand van de wereld 

anno 2011 is veel slechter dan tien jaar geleden. Tal van crises, de 

voorthollende klimaatverandering, de voortdurende hold-up van het 

financieel kapitaal op mens en planeet, de exploderende 

inkomensongelijkheid en armoede, de groeiende honger, het politieke 

falen, de lamme sociale bewegingen, dat is allemaal nog veel erger dan 

toen. 

 

Maar er is dus hoop. Want er is verzet. En er is verzet dat, naast en 

ondanks de afwezigheid van vele klassieke en nieuwe sociale 

bewegingen, erin slaagt om op één en dezelfde dag wereldwijd massaal 

te betogen. Welke beweging doet haar dat na? Het is afwachten hoe deze 

beweging zich verder ontwikkelt, en hoever haar maatschappelijke en 

politieke slagkracht zal reiken. 

 

In de vooravond komen, ietwat verrasssend, nog altijd nieuwe betogers 

opdagen, anderen trekken al naar huis, het totaal aantal betogers 

bedraagt wellicht bijna 8000. 

 

Dirk Barrez 

 

het nieuwe boek van Verontwaardiging naar Verandering  

slechts 6 euro, inclusief verzending - om te bestellen klik hier 

 

 

Dit artikel verscheen ook op DeWereldMorgen.be - 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/15/verontwaardigden

-betogen-met-meer-dan-7000-in-brussel 

Daar is nog veel meer te lezen over de indignadios. Voor een overzicht 

http://www.dewereldmorgen.be/tags/indignados 
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JA, IK WORD NU PALA 2 EURO STEUNGEVER

Met slechts 2 euro per maand verzeker ik de verdere uitbouw 

van PALA... klik hier  

____________ 

 

WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Ben je tevreden over 

PALA ? 

Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.  

Wil je geen enkele PALA missen, 

om gratis in te schrijven, klik hier  

 

BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Zie je onze initiatieven 

zoals de PALA brief, onze websites, boeken en DVDs wel zitten? 

We willen graag nog meer doen. 

Uw steun is welkom op 

rekeningnummer 979-2186488-16 

met vermelding "steun Global Society vzw"

Uitschrijven 
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