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Veerle Solia

Van: Pala <info@pala.be>
Verzonden: maandag 10 december 2012 3:35
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Nobelprijs voor de Vrede? Neen, Europa is niet goed bezig. Dat moet beter

 
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier.  

  

10 December 2012  

Nobelprijs voor de Vrede? Neen, Europa is niet goed bezig. 
Dat moet beter 
Op de redactie van DeWereldMorgen.be werken de voorbije 
jaren jonge Europese vrijwilligsters. Meestal keren ze niet 
terug, niet naar Servië, niet naar Italië, al zeker niet naar 
Spanje waar meer dan de helft van de werkzoekende jongeren 
geen job vindt. Maar de EU is niet gemaakt om jongeren geen 
toekomst te geven, neen, ze is er gekomen om telkens nieuwe 
generaties maximale kansen te bieden op een goed leven. En 
als het huidige Europa dat niet kan, moeten we een beter 
bouwen.  
 
Ze komt dus wel op een heel slecht moment, de uitreiking 
maandag van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese 
Unie. Want net nu, nu vele jongeren geen werk vinden, de 
armoede zienderogen toeneemt, een groene economie al te 
ver weg blijft en de sociaal gecorrigeerde markteconomie 
wordt afgebroken, slaagt Europa er echt niet goed in om een 
vanzelfsprekend continent van welvaart te zijn, bijna minst 
van al in haar zestigjarige bestaan.   
 
Het Europese ontwikkelingsmodel faalt soms heel  zichtbaar, 
reis naar Zuid- Italië, rij op de snelweg richting Sicilië en kijk 
verbaasd hoe, ietwat hoger in de bergen, een tweede snelweg, 
amper enkele tientallen jaren geleden gebouwd met Europees 
geld, nutteloos ligt te vergaan – en dan te weten dat sommige 
2000 jaar oude Romeinse aquaducten nu nog functioneren. 
 
Neen dus, Europa doet het vandaag niet goed, zelfs heel 
slecht. 
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Europa is niet sociaal als het de Europeanen niet vrijwaart van 
armoede, en jongeren geen toekomst weet te bezorgen in tal 
van landen. 
 
Europa is niet gelukt als we geen duurzame economie op 
poten kunnen zetten die zo dominant is dat ze in de plaats 
schuift van de oude economie. 
 
Europa slaagt er niet in zijn boeren een bestaan te verzekeren 
zodat zij kunnen zorgen voor ons eten op een manier die 
ecologisch verantwoord is en ons verzekeren van een leefbaar 
en aangenaam platteland, onze rustplaats in stresserende 
tijden. 
 
Europa is niet democratisch wanneer het sociaal contract over 
een sociaal gecorrigeerde markteconomie eenzijdig wordt 
verbroken. 
 
Toch is er ook die sterke aantrekkingskracht van Europa 
 
En toch, weet dat zeker tot voor de crisis van 2008 – en ook 
vandaag nog - het Europese model een sterke 
aantrekkingskracht uitoefende op tal van mensen in de 
wereld, een succesvolle combinatie van krachtige economieën 
of welvaartsmachines gekoppeld aan sterke sociale 
bescherming en voorzieningen, met tal van vrijheden, en waar 
democratie nooit echt veraf is - of was - laat staan dat geweld 
en oorlog zouden regeren. 
 
Nu zo vele zekerheden aan diggelen gaan, geplaagd als we 
zijn door tal van crises, is het nog belangrijker om ons te 
herinneren waarom en hoe we een sociaal en sterk Europa 
hebben opgebouwd. 
 
Dirk Barrez 
 
Klik hier om verder te lezen 
hoe Europa van crash tot succes geraakte - door de armoede 
te marginaliseren en niet de mensen - hoe datzelfde Europa 
zichzelf hardnekkig en zonder enig opbeurend perspectief in 
het ziektebed nestelt, en hoe het anders en beter kan. 
 
Dirk Barrez is o.a. de auteur van de boeken 
van Verontwaardiging naar Verandering – klik hier - en Van 
eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving –
 klik hier  
 

VOORDEELAANBOD 
15 € i.p.v. 20 € 

AANBOD van 
Verontwaardiging 
naar Verandering 
+ Van eiland tot 
wereld. 
voor slechts 15 € 
ipv 25 €, incl. 
verzending 
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VAN EILAND TOT WERELD - SLECHTS 12 € 

UITZONDERLIJK AANBOD. Het boek 'Van eiland tot 
wereld. Appèl voor een menselijke samenleving' (258 
p.)' bestellen kan voor slechts 12 €, verzending 
inbegrepen (winkelwaarde 19 € - klik hier 
 
Wanneer u dit meer uitgebreide boek 'Van eiland tot 
wereld. Appèl voor een menselijke samenleving' (258 p.) 
bestelt samen met het meer recente 'van 
Verontwaardiging naar Verandering' (3de druk al, 72 p.) 
betaalt u slechts 15 €. En dat is eveneens met de 
verzending inbegrepen (winkelwaarde 25 €) - klik 
hier voor dit voordeelaanbod 
 

JA, IK WORD NU PALA 2 EURO STEUNGEVER 
Met slechts 2 euro per maand verzeker ik de verdere uitbouw 
van PALA... klik hier  
____________ 
 
WERK MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Ben je tevreden over 
PALA ? 
Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.  
Wil je geen enkele PALA missen, 
om gratis in te schrijven, klik hier  
 
BOUW MEE AAN EEN LEEFBARE WERELD Zie je onze initiatieven 
zoals de PALA brief, onze websites, boeken en DVDs wel 
zitten? 
We willen graag nog meer doen. 
Uw steun is welkom op 
rekeningnummer 979-2186488-16 
met vermelding "steun Global Society vzw"  
   

Uitschrijven  
 


