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Alexis Tsipras, boegbeeld van de linkse Griekse partij Syriza 

OPINIE 

Is "Griekenland op weg naar de uitgang" zoals De Morgen-webstek vandaag kopt ?  

De euro dook gisteren fors naar beneden na de mislukking van het Griekse regeringsoverleg en de aankondiging 
dat de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus moeten. IMF-topvrouw Lagarde deed de 
geruchtenmolen aanzwellen met haar uitspraak dat "een ordelijke uitstap" mogelijk is. 
In het nu volgende opiniestuk plaatst Mathias Vander Hoogerstraete, student Internationale politiek aan de 
Ugent en verantwoordelijk voor Actief Linkse Studenten & Scholieren, kritische kanttekeningen bij de manier 
waarop de EU de Grieken onder druk zet én de wijze waarop de rijkste Grieken hun land(-genoten) leegzogen.  
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Griekenland: "Je land of je leven" 

Het lijkt een scenario uit The Godfather. De machtige Corleone maakt een dissidente stem een 'offer he can't 
refuse'. Je neemt zijn geld aan en doet wat er je wordt gevraagd of je protesteert en verliest zijn bescherming, je 
vrienden, je familie en hoogstwaarschijnlijk je eigen leven. We zitten echter niet bij de Italiaanse maffia, maar 
hoog in torens van de EU en op de voorpagina's van de internationale pers: "Griekland, je land of je leven !" 

Als de Grieken het geld van de EU niet wensen te aanvaarden, dan maken we ze kapot. Dat is zowat de 
onderliggende boodschap die de financiële markten en Europese instellingen afgelopen week naar de Grieken 
stuurden. Luc Coene (DS 14/05) maakte dit nog eens duidelijk door te stellen dat de EU het zonder Griekenland 
wel zal overleven maar een Griekenland zonder EU waarschijnlijk in 'Zimbabwaanse toestanden' terecht komt. 
De Standaard becommentarieerde (DS 14/05): "De premisse van de democratie is dat het volk, te langen leste, 
wijs is." De Griekse bevolking leefde niet alleen boven hun stand, ze zijn nog zo dom hun rug te keren naar de 
peetvader die hen al die tijd bescherming bood. 

De verkiezingen van 6 mei waren namelijk een volledige afstraffing voor de dienaars van het Europese 
besparingsbeleid: Neo Demokratia (-14.6%), Pasok(-30.8%) en LAOS(-1.6%). Radicaal-links gaat met bijna 
20% vooruit. Bij nieuwe verkiezingen lijkt deze trend zich nog te versterken. De pro-besparing partijen halen 
volgens de laatste opiniepeilingen amper nog 25% van de stemmen en SYRIZA komt op haar eentje al dicht 
tegen de 30% en wordt zo de grootste partij. 

De Standaard (DS 09/05) was dan ook duidelijk over Alexis Tsipras, de leider van Syriza, en kopte :"Griekse 
gek doet iedereen pijn". Het is opvallend dat er veeleer aandacht gaat naar Tsipras -en met hem een groot deel 
van het Griekse niveau van irrationaliteit - eerder dan waar de "gek" daadwerkelijk voor staat. Hij is van mening 
dat Griekenland het Europese fiscaal pact, dat de besparingslogica bikkelhard in de grondwet zal beitelen, aan 
zijn laars moet lappen. Wat dan met al die schuld? Die weigert hij terug te betalen zolang er delen van de Griekse 
bevolking in de armoede, werkloosheid en sociale miserie leven. 

De schuldenaar die jaren boven zijn stand leeft en bij het zien van de rekening zijn biezen pakt omdat hij 
zijn kinderen te eten moet geven? Dat is het plaatje dat dag in dag uit opnieuw in de media afgespeeld wordt. 
De realiteit is echter iets ingewikkelder. Ondanks de 51% jongerenwerkloosheid bleef de Griekse regering 
voor miljarden euro's aan wapens invoeren: uit Frankrijk en Duitsland. Terwijl de Grieken de meeste uren werken 
in Europa en het minst verdienden in de eurozone, gingen de winsten tussen 1990 en 2007 maal 28 en zagen de 
rederijen in 2010 hun winst met 15.8 miljard stijgen, bijna volledig belastingvrij. 

Er zijn dus inderdaad Grieken die ver boven hun stand leven. Er zijn Grieken die afgelopen jaren amper 
werkten, geen belastingen bijdroegen en massaal fraudeerden. Je vindt hen echter niet in de wachtrijen voor de 
voedselbanken. Je komt ze niet tegen op de tientallen algemene stakingen of onder de miljoenen Grieken die 
afgelopen jaren op straat kwamen. 

Het is hier dat de Grieken zich vandaag vragen bij stellen. Hoe solidair zijn zij met die 1% die hen 
afgelopen jaren leegzoog ? Welk deel van de schuld willen zij dragen van de 1% die het afgelopen jaren al te 
bont maakte ? Maar vooral hoe lang willen zij nog opdraaien om een systeem in stand te houden dat, niet alleen 
in Griekenland, miljoenen mensen doet opdraaien voor een crisis die niet van hen is ? Het is dan niet zo 'extreem' 
meer om 'neen' te zeggen tegen de dictaten van de Troika. Het wordt dan volstrekt normaal om radicaal te zijn. 

Want wat als binnenkort, tussen de nieuwe besparingsmaatregelen, Dexia nog eens komt aankloppen bij 
de Belgische overheid ? Wat als nog bedrijven die afgelopen jaren de notionele interestaftrek gebruikten om 
'jobs te creëren", massaal afdanken ? Wie zal er dan bij ons boven zijn stand geleefd hebben? 

Mathias Vander Hoogerstraete 

LEZERSREACTIES 

  
Roodgroen wint Noordrijn-Westfalen 

J.P. 
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Niet al te euforisch doen over de recente verkiezingen in Griekenland, Frankrijk en nu ook Duitsland! Ik 
geloof niet dat er iets zal veranderen... Het is het populisme dat (stemmen) wint (van rechts of links!) lees er de 
verkiezingsprogramma's maar eens even op na! F.  
  
Antwoord:  
  
Zijn de zogenaamde centrumpartijen dan misschien geen "populisten" ? Spreken zij de waarheid ? Of 
manipuleren zij de bevolking ook aan 100 % met al hun geleuter over noodzakelijke besparingen ?! Dat die 
terwille van de grootbanken (Goldman Sachs & co) en speculanten zijn, zeggen ze er wel niet bij. 
  
Laat ons liever over rechts en links blijven praten. En dan doet het deugd om te zien dat de Grieken meer 
stemmen voor radikaal links dan voor extreemrechts. En de Duitsers voor 'gematigd' links en groen; dan voor 
besparingskanselier Merkel. Dat de multinationals en speculanten maar eens belast worden. 
  
Roodgroene Groeten, JP 
  
Tegenwoord 
  
Ik bedoel gewoon door  - gemakkelijkheidshalve - alle schuld in de schoenen van Europa te schuiven... Wat de 
"linkse" (???) partijen zo graag doen. Dat is puur populisme! Kortetermijnpolitiek ("politiek" is zelfs een veel te 
groot woord daarvoor - stmmentrekkerij - waar den deze niet meer inloopt - jammer maar helaas. Je wordt er 
cynisch van (wat ik zelf haat als de pest). Wat is nog het verschil tussen rechts en links?: Words (maar geen 
dadendrang, tenzij in ...bed!) F. 
  
Antwoord 2 
  
De Europese Unie: wat is dat anders dan een liberale constructie opgezet voor de belangen van de 
Europese multinationals ?  
  
En cynisch, dat kan je maar beter worden van heel het menselijk gedoe. Daavoor hoef je niet eens naar de 
politieke partijen te kijken. Als je ziet hoe de mens omspringt met de natuur, er vaak totaal onverschillig voor is ...
  
Bosgroeten, JP  
  

INTERNATIONAAL 

  
Rota da Agricultura Familiar 

Luc Vankrunkelsven bericht vanuit Brazilië (13) 
  
In Brazilië huizen tussen de 4 à 4,7 miljoen boerengezinnen uit de Agricultura Familiar (AF), ongeveer 4 
miljoen landloos gemaakte gezinnen en enkele duizenden grootgrondbezitters. 1% procent van de 
bevolking heeft 44 % van de grond in handen. Sommigen bezetten een stuk land zo groot als Zwitserland. Eén 
'boer' dus voor zo'n immens gebied. 
  
In plaats van te verminderen, neemt de grondconcentratie in weinige handen nog toe..., 'dankzij' de opmars 
van soja (veevoer/biodiesel), suikerriet (ethanol/suiker) en eucalyptus (voor houtpulp en binnenkort voor ethanol). 
Daarbovenop komt nog de wereldwijde strijd om biomassa en grond (1). Veel buitenlands kapitaal strijkt hier neer 
en pikt gronden in, dankzij een wet van eind jaren '90 die het gemakkelijker maakt voor buitenlandse bedrijven 
om grond te kopen. 'Landgrabbing' is niet alleen een Afrikaans verschijnsel. Voordien moesten allerlei juridische 
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kronkels gevolgd worden om als buitenlander grond te kunnen bemachtigen. Door zo'n constructie bezit 
Volkswagen al decennialang enorme gebieden in het Amazonewoud onder de naam 'Volkswagen Brasil'. 
  

Ongelijkheid blijft 
 
De regering Lula en nu president Dilma nemen allerlei maatregelen om de AF te ondersteunen, maar de 
fundamentele ongelijkheid blijft. Niet alleen de gronden zijn ongelijk verdeeld, ook de gelden en de macht in 
Brasília. De 'bancada ruralista' deelt in het federale parlement de lakens uit. Deze groep parlementairen, die 
de belangen van de agrobusiness verdedigt, bestaat uit 1/3 van het parlement, maar ze kan veel meer collega's 
mobiliseren (2). De bancada dicteert de wetten.  
  
Getuige de recente uitholling van de Código Florestal. Greenpeace international voert momenteel terecht 
actie. Met deze nieuwe boswet dreigen weer enkele tientallen miljoenen hectare bos extra platgelegd te worden 
(3). 
  
Er zijn twee ministeries van landbouw: het gewone ministerie, in dienst van de agronegócio en de export; het 
tweede is het 'ministerie voor agrarische ontwikkeling' (landhervorming, gezinslandbouw, landlozen). Ondanks 
alle maatregelen van de laatste 9 jaar, beschikt het ministerie voor de exportlandbouw over vijf keer meer 
middelen voor enkele tienduizenden fazendeiros tegenover het 'Ministério de desenvolvimento agrário' voor de 
miljoenen landlozen en gezinsboeren. 

  

Rota 
 
In deze context is het interessant om zien hoe de AF in diverse vormen er in slaagt om nieuwe wegen van 
ontwikkeling te vinden. Dikwijls met weinig of geen middelen. Neem nu de 'Rota da Agricultura Familiar' in 
Marcelo Ramos, in het noorden van Rio Grande do Sul. Met steun van het plaatselijke syndicaat Sutraf en met 
het grotere syndicale verband Fetraf-sul/Cut (4). Een uitwisseling tussen jongeren van Fetraf-Sul en Nederlandse 
agrarische jeugd gaf in 2004 het nodige vuur om de zaak op te starten.   
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Het gaat om vier bedrijven die in de buurt van een gemeentelijk natuurpark van 480 hectare liggen. 'Tia Lili' ligt 
strategisch interessant: aan de grote baan richting Rio Grande do Sul. Het restaurant serveert vooral producten 
van het eigen bedrijf en van gezinslandbouwers in de buurt. In de namiddag bieden ze de typische 'café colonial' 
aan (5). Cliënteel verzekerd!  Aan het einde van de Rota/Tour ligt de 'Quinto Rancho' (6), een bedrijf dat zich 
toelegt op plattelandstoerisme. Tussen deze twee bedrijven in ligt een boerderij waar men cachaça distilleert en 
een andere waar saucissen gemaakt worden. Bij de één kan je uiteraard cachaça degusteren en kopen; bij de 
ander kan je kennismaken met één van de vele 'agroindústrias familiares' in Zuid-Brazilië. Ari en zijn vrouw 
bouwden ook een heus museum uit over de komst van hun voorouders in deze streek. 

Quinto Rancho of achterwaarts vooruitgaan 
 
Interessant om zien is hoe de familie Cassol met de 'Quinto Rancho' zijn vernieuwende weg ging. Zij 
waren indertijd de eersten in de streek om een tractor op het erf te halen en om overvloedig pesticiden te 
sproeien. In 1978 legden ze zich in de handen van een integrator en fokten varkens, in dienst van één van de 
machtige veevoeder-vleesbedrijven. Het lot dat vele collega's, die nog niet failliet gingen, delen: varkens, kippen 
of kalkoenen in dienst van de multinationals Aurora, Sadia of Perdigão.  
  
Vanaf 1995 keerde de familie terug naar de wijsheden van het verleden. Ze bekeerden zich tot een meer 
ecologische landbouw. Vanaf 1997 werd alle gif op de boerderij gemeden. Een 'achterwaarts vooruitgaan': échte 
duurzame ontwikkeling, gestoeld op de ervaringen van de voorouders en op de inzichten van de huidige tijd. 
Ze beschikken over 60 hectare, maar slechts 10 hectare kunnen met een machine bewerkt worden. De rest zijn 
heuvels en bos. Gaandeweg kwamen er jongeren van een naburig college kamperen en begon het hen te dagen 
dat een combinatie van agro-ecologische landbouw en onthaal tot de mogelijkheden behoort. Stap voor stap 
bouwden ze het samen op tot de prachtige site die het nu is: Quinto de Rancho met een capaciteit van 43 
mensen voor overnachtingen in appartementen en hutten. 's Zondags komen er gemiddeld 80 mensen eten. De 
verdere uitbouw van het nabijgelegen natuurpark zal deze tendens zeker nog versterken. 
 
Volksverbonden, duurzame landbouw is mogelijk. Bossen, heuvels, bronnen en beken leren ons de weg 
terug, wég van veneno. Weg van venijn. Weg uit de slavernij in dienst van de exportlandbouw en van het 
(internationale) grootkapitaal.  

 
Luc Vankrunkelsven, Marcelino Ramos 
 
(1) Zie 'Neoquímica, compromisso com a vida', over 'Synthetische biologie en nanotechnologie' in 'Legal! 
Optimisme - realiteit - hoop', Wervel, 2012. 
(2) In het Braziliaanse parlement zijn er diverse 'frentes/fronten'. De 'Frente Parlamentar da Agoropecuária' telt zo 
268 leden op de 594 federale afgevaardigden 
(513 federale parlement en 81 senatoren). 
(3) http://www.avaaz.org/en/veto_dilma_global/?tta  
(4) www.fetrafsul.org.br 
(5) 'Colonial' heeft momenteel in Brazilië een heel andere klank dan in Europa. Zie het duidende artikel 'Café 
colonial' in: 'Dageraad over de akkers. Soja ànders', Wervel, 2007. 
(6) Voor info over de 'Rota da Agricultura Familiar' en 'Quinto Rancho': www.quintorancho.com.br  
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