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Alger Mepkma

‘Belgisch wit-blauw’ stier: opgefokt symbool van opge.fokte tijden

MILIEU/VOEDING

Belgié-Brazilié-China, of:
Brazilié's CO2 op vooravond Rio+20

Mijn jaarlijkse tournee passeert steevast langs het IFET van Rio Pomba. Ondertussen is deze opleiding
gefuseerd met campussen in Barbacena, Muriaé en nog andere steden waar ik niet langs ga, omdat ze niet
zozeer met het landbouwthema bezig zijn. De regering Lula investeerde stevig in 13 nieuwe universiteiten
met 102 campussen (1). Hij bracht ook de Vormingscentra (CEFET) op dezelfde hoogte als universiteiten en



doopte ze om tot IFET: Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia/Federaal Instituut voor Opleiding,
Wetenschap en Technologie.'

Presidente Dilma Rousseff zet dit beleid verder. Momenteel zijn er al 208 IFETS met een veelvoud aan
campussen. Tegen het einde van haar mandaat zouden dit meer dan 400 IFETS moeten worden, met prioriteit
voor het Noord-Oosten, waar tot nu toe minder vormingskansen waren.

De opmars van eucalyptus voor onze overvloedige papierconsumptie

Het onthaal in Rio Pomba is altijd bijzonder hartelijk. Prof Eli de Jesus slaagt er met zijn collega’s in om een
enthousiast en leergierig publiek te mobiliseren. Op een avond rijden we naar de campus van Barbacena voor de
opening van de 'Primeira feira da sciencia e tecnologia'. Meer dan 200 studenten uit verschillende scholen van
Barbacena vinden elkaar in één van de oudste landbouwscholen van Brazilié: om twee dagen lang hun
ervaringen rond wetenschap en technologie te delen. Ze openen met muziek (0.a. met een saxofoon; dankbaar
aanknopingspunt, want uitgevonden door de Belg Sax uit Dinant).

De gringo uit Belgié moet de openingstoespraak houden. We gebruiken de DVD 'Duurzaam op papier' van vzw
Climaxi (2). Om het onduurzame karakter van eucalyptusaanplantingen met FSC-label in Bahia aan te kaarten.
Een keer eens iets anders dan de chronische sojagruwel. Het publiek is oprecht verontwaardigd over zoveel
Capitalismo verde (Greenwash) in hun land. De studenten zijn ook niet te spreken over de nieuwe Cédigo
Florestal/boswet. Eén van hen haakt slim in op de slogan van de regering: 'Pais rica. Pais sem probreza/Rijk
land. Land zonder armoede’, met een mooie tekening en de titel: 'Pais rica. Pais verde de florestas. Veta
Dilmal!/Rijk land. Groen land met wouden. Geef je veto, presidente Dilma, aan de nieuwe boswet!'.

Rio en Rio+20

De dag nadien herhalen we die film nog eens voor het IFET op campus Muriaé, 140 km van Rio Pomba. Geen
afstand voor Brazilianen! Aan het hoofdgebouw hangt een grote verwelkominspancarte: "Educando para um
mundo melhor: mais justo e egualitério, onde as geracdes presentes satisfacam suas necessidades

sem comprometer as geracdes futuras!/Wij zijn bezig met vorming voor een betere wereld: rechtvaardiger en
meer gelijk, waar de huidige generaties hun noden kunnen vervullen, zonder de toekomstige generaties te
schaden."

Een mooiere opstap om over Rio+20 te beginnen is moeilijk te vinden. Twintig jaar geleden werd het woord
'duurzaamheid’ tot ieders vreugde gelanceerd, in tal van teksten en verklaringen opgenomen. De
vreugdedans geraakte nadien gefrustreerd, toen de industrie dit woord in greenwashcampagnes ging
gebruiken. De 'groene economie’ die vooral niét wil doorstoten tot een echte 'ecologische economie' dreigt nu de
officiéle zittingen van Rio te bezetten. De industrie wil in het kader van REDD+ niet alleen CO2-geld binnenrijven
voor eucalyptusaanplantingen, maar ook voor miljoenen hectaren monocultuur soja. Logica: '‘Onze sojavelden
capteren CO2. Dus wij, fazendereiros die eerst het woud neerlegden en miljoenen tonnen CO2 de lucht inbliezen,
wij willen nu geld voor de CO2-opslag van onze sojaparadijzen.' Wie helpt deze waanzin te stoppen? (3) Gelukkig
is er het parallelle programma met de ontmoeting van volkeren en bewegingen.



17,2 miljard ton CO2

Juist op het moment dat Brazilié zijn 47-jaar oude boswet dreigt uit te hollen, verschijnt er een studie over
de historische emissies van CO2 door ontbossing voor landbouw en veeteelt in Brazilié. Nooit voorheen werd
dit zo exact berekend. Wat blijkt? Tussen 1940 en 1995 veroorzaakte deze omzetting van oorspronkelijke
vegetatie in landbouwgebied een uitstoot van 17,2 miljard ton CO2. De Braziliaanse landbouwoppervlakte werd
in die periode dan ook van 106,4 miljoen naar 219,5 miljoen hectaren uitgebreid.

Ik spreek nu op de campussen van IFET in Zuid-Oost Minas Gerais, midden in het Atlantisch woud. Of beter: in
de bergen waar tot voor honderd jaar het Atlantisch woud lag. Wat blijkt? De grootste uitstoot werd juist in deze
Mata Atlantica gerealiseerd, nl. 43 %, gevolgd door de Cerrado met 29 %. Het Amazonewoud vertegenwoordigt
'maar' 25 %. Verklaring? De ontbossing in het Amazonegebied begon pas in de jaren '70, onder impuls van de
toenmalige militaire dictatuur. De beruchte baan ‘Transamazoénica' werd van Oost naar West aangelegd. Om zo
de Nordestinos te verleiden het woud in te trekken, als het Noord-Oosten weer geplaagd werd door extreme
droogte. Goedkope werkkrachten om te ontbossen verzekerd! Doordat de vernetiging er zo recent gebeurde,
steekt de immense ontbossing die op ons collectief netvlies gebrand zit, toch niet uit boven de minder
opgemerkte kaalslag van het Atlantisch woud. De kolonisering begon namelijk van Oost naar West en bleef
eigenlijk eeuwen vooral aan de oostkust hangen. Daar kwam in de 20ste eeuw drastische verandering in. Met de
gekende gevolgen van dien.

Belgische 'Wit-blauw', China en Brazilié

Belgisch wit blauw rund: vieesklomp op pootjes

Koppel dit feit nu eens aan de hetze die momenteel in Vlaanderen de kop opsteekt. Op de VRT waren enkele
kritische vragen te horen over het Belgische Wit-blauw - vlees van bij ons - en zie, prompt smeert de Belgische
Boerenbond (BB) de Vlaamse TV een proces aan haar broek. Imagoschade! Maar wat wordt al 50 jaar buiten
beeld, buiten de 'image’, gehouden? Juist, ja, dat deze Belgische dikbillen alleen zo akelig dikke billen
kunnen hebben door overvloedig overzeese soja te vreten. Dikbillen die zelfs niet kunnen geboren
worden. Mijn vader was veearts. Dikbillen worden per definitie met een keizersnee geboren. Daar is hij ettelijke
keren 's nachts voor uit zijn bed gemoeten. Wedden dat binnen 10 jaar 'ons' Belgische Wit-blauw in de Europese
Unie verboden wordt? De Scandinavische landen kunnen met ons 'smakelijkste vlees ter wereld' niet lachen. Als
ze een meerderheid in de EU vinden, zullen ze proberen dit dieronvriendelijke vlees te verbieden.

Ongeveer gelijktijdig met de TV-BB-storm werd in het Vlaams Parlement een tipje van de sluier gelicht door 'VN-
rapporteur voor het Recht op Voedsel' Olivier De Schutter. De man beschouwde de massale ggo-
sojastroom vanuit Latijns-Amerika naar Europa als een "subsidie voor onze intensieve veehouderij".

Hij pakte uit met enkele schokkende cijfers: "Europa heeft zowat de oppervlakte van Duitsland nodig buiten
haar grondgebied om de veevoeders te telen, die nodig zijn voor onze veestapel. Die verorbert naast de in
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Vlaanderen alomtegenwoordige mais, ook jaarlijks 40 miljoen ton eiwitrijk krachtvoer, voornamelijk ggo-soja." De
Schutter verduidelijkte dat de grootschalige sojaplantages zo goedkoop kunnen produceren omdat de
negatieve externaliteiten niet verrekend worden in de kostprijs. De ontbossing, plattelandsviucht en armoede
die de sojalandroof veroorzaakt, worden door niemand vergoed (4).

Allé, nu hoor je't eens van iemand anders. Wat De Schutter vergeet te zeggen is dat de Braziliaanse soja sinds
1996 ('Lei/Wet Kandir') de goedkoopste is, daar die bij uitvoer geen uitvoertaks moet betalen. Bij het
binnenkomen van de Europese Unie wordt al 50 jaar geen invoerheffing betaald (Dillon-ronde GATT, 1960-'61
en begin van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, anno 1962) (5).

Vlaanderen wacht op uitvoer van Belgisch Wit-blauwvlees naar China. De Vlaamse overheid is in blijde
verwachting. Na de perenimport uit hetzelfde Vlaanderen, hebben de Chinezen hun oog op 'ons' vlees laten
vallen. 'Vlees van bij ons', gevoederd met soja uit Brazilié. Varkensvlees, dat ligt wat moeilijker. De helft van de
wereldvarkenspopulatie huist al in China. Daarvoor wordt 50 miljoen ton soja van overzee ingevoerd.

Luc Vankrunkelsven, Rio Pomba
(1) zie: 'Universiteit van en met de sociale bewegingen', in 'Legal! Optimisme - realiteit -hoop'. Wervel, 2012.

(2) 'Duurzaam op papier', een film van Leo Broers en An-Katrien Lecluyse (Nederlandse, Engelse en Portugese
versie). http://www.climaxi.be

Inlichtingen: ankatrien.lecluyse@gmail.com

(3) REDD: Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation. REDD +:als er aan deze REDD
activiteiten gekoppeld worden. "Ronde tafels i.v.m. soja, palmolie, 'duurzaam'’ vlees, etc." gaan hier bijzonder
graag op in. Zie: http://www.nature.com/news/farm-focus-for-saving-trees-1.10339; http://ht.ly/adao ;
http://www.fastcoexist.com/1679655/can-we-make-enough-food-to-eat-without-cutting-down-all-the-trees

RTRS soja (Soja volgens criteria van de 'Round Table on Responsable Soy') zou ten onrechte in aanmerking
kunnen komen voor REDD geld, omwille van het ogenaamd voorkomen van ontbossing (of eigenlijk vooral het
feit dat aan de nationale wet voldaan wordt, wat iets heel anders is), omwille van het koolstofgehalte dat in de
bodem gemeten wordt en misschien wel stijgt; een actieplan om het gebruik van brandstof te verminderen
(gerelateerd aan de zgn. 'low tillage' = wat in dit geval betekent 'niet ploegen’, maar met overvloedig gebruik van
Roundup en Roundup-Ready-soja); wat herstel van inheemse vegetatie en 'responsible expansion' van
sojavelden volgens een systeem van 'mapping’ en ‘'zoning', goedgekeurd door de RTRS.

(4) Zie Wervelpersbericht: http://www.wervel.be/eiwittransitie/1302-waarom-is-witblauw-steak-zo-goedkoop-
veevoer-van-ginder-liever-wat-minder

(5) Zie Wervelboek 'Brazilié-Europa in fragmenten?', Wervel, 2010. Laatste hoofdstuk: '‘Geschiedenis van het
veevoer'.
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Rik VC, erger je niet én geef geen ergernis

Knack is Knack niet meer. Aan een verrechtsing kon men zich verwachten nadat Johan Van Overtveldt
van Trends was overgekomen om Knack te leiden. Maar dat ook editorialist Rik Van Cauwelaert zo de
flamingantische toer opgaat, dat is er te veel aan.

Deze week weer prijs. In een ongevaarlijk stukje over Jean-Luc Dehaene ("Contrair, maar niet gevaarlijk™),
waarin de poenpakkerij van JLD bij onder andere Umicore en InBev niet bekritiseerd wordt, lees je onder andere
deze woorden:

"Schiltz wilde" ....
"Schiltz besefte" ...

"Schiltz besefte terecht"...
Soms lijkt het Knack-edito meer over Volksunie-man Hugo Schiltz te gaan dan over Jean-Luc Dehaene en
zijn memoires.

En dan zijn er nog de typisch wetstratees-journalistieke hersenspinsels zoals de gerecycleerde bewering van
een overleden Knack-collega dat het "koninkrijk wordt bij elkaar gehouden door wederzijdse chantage”. Dat er
ook zoiets is als de miljoenenstad Brussel of de bourgondisch Belgische cultuur . . Dat er ook zoiets bestaat als
het over taal-en andere grenzen heen met elkaar werken, trouwen en kindjes krijgen . . . Dat vergeten we maar
even ?

Slechts één straaltje zon; in dit zinnetje: "Want op elk moment behoudt de federale" (de Belgische dus)
"overheid haar greep op de deelstaatbevoegdheden".

Goed zo. Net zoals de grootste Belgié-haters zal ook Rik Van Cauwelaert - wat hij eerder ook moge schrijven
over "de zelfbewuste Vlaming" voor wie alleen Vlaanderen en Europa nog tellen - het nog een tijdje moeten doen
met Belgié. Vermakelijk.

Foei van me, lachen met andermans ergernis. Zelfs als het die van Vlaams-separatisten is, is het niet mooi.
Daarom deze oproep aan Rik Van Cauwelaert en soortgenoten: leer eens wat meer Franstalige Belgen
kennen. Gewone mensen liefst, buiten uw beroepskringetje. Kom eens naar de Ardennen. Geniet eens van de
werklust en de vriendelijkheid van de mensen - onder wie een massa 'uitgeweken' 'Vlamingen' - die de
groenste streek van ons land bewonen en wordt een beter mens. Een mens die zich niet omhoog wil
bluffen door een ander - "de Waal" - omlaag te halen.

Succes gewenst, Jan-Pieter Everaerts



INTERNATIONAAL

In Athene is een overgangsregering gevormd geworden. Die moet het land leiden naar de nieuwe
verkiezingen die er komen doordat er na de jongste stembusgang geen regeringsmeerderheid gevonden werd. In
onderstaand stuk - dat in verkorte vorm in Knack verscheen - doet VRT-journalist Lukas De Vos in zijn
onnavolgbare schrijfstijl uit de doeken wat er op het spel staat en hoe het linkse Syriza - dat in de Belgische
media meestal de wind van voren krijgt - een rol kan spelen.

Griekenland: De Gordiaanse knoop

Wie de knoop kan ontwarren, zal heersen. Na de Griekse verkiezingen breekt iedereen zijn nagels op het
touw waarmee de ekonomie gebonden ligt. Grote verliezers, de centrumrechtse Nea Demokratia (ND, min
14,6 %), en de weggeveegde socialisten van Pasok (van 43,9 % in 2009 naar 13,2 %), staren naar de
onoplosbare krisis als hulpeloze pretendenten die de orakelspreuk van de Europese Unie en het IMF trachten op
te lossen door bittere volgzaamheid: radikale besparingen en dramatische lastenverhogingen. Er is blindelings
gehakt in pensioenen, lonen, gezondheidszorg, sociale voorzieningen. De BTW is fors opgetrokken, maar de
recessie zit dieper dan ooit. Er moet voor 2013 en 2014 alweer voor 11 miljard gesneden worden. En de
werkloosheid piekt naar 21 %.

De enige partij die lering wil trekken uit de yeesten van Alexander De Grote, toen hij in Gordium het Frygisch
orakel wou breken, is de linksradikale Syriza van Alexis Tsipras.

LYPIZA
IYNAZNMIIMOL PIZOENALTIKE

Syriza is een lappendeken van geéngageerde malkontenten, sinds 2004 opgebouwd rond de demokratische,
anti-militaristische socialisten van Synaspismos (SYN). Maar ook ekologisch links (AKOA), het
werkliedenverbond (DEA), Neo-Communistisch Ecologisch Links (AKOA), afgescheurde kommunisten (KEDA),
nieuwkommunisten (KOE) en milieuaktivisten scharen zich achter het Europees afwijzingsfront waarover Tsipras
bij de tweede (vooraf tot mislukken gedoemde) poging tot regeringsvorming geen twijfel liet bestaan.
"Griekenland moet de opgelegde vermageringskuur afzweren, de patiént gaat aan zijn dieet ten onder",
zei Tsipras. Uit de eurozone dus, maar in de Unie, dat is zowat het enige waar de drie grootste partijen het over
eens zijn.

De anti-Duitse gevoelens nemen intussen hand over hand toe. Als de neonazi’s van de Gouden Dageraad,
die met 21 zetels hun intrede doen in het parlement, openlijk verkondigen: "Wee de buitenlanders en de haaien”,
dan bedoelen zij voor alles de Duitsers. Bondskanselier Merkel denkt er niet aan het geweer van schouder te
veranderen, begrotingsdicipline is de heilige koe waaraan niet geraakt mag worden, Hollande of geen Hollande
als tandemrijder in de Unie. Voor de Grieken staat die balsturige onwrikbaarheid gelijk met een tweede knechting:
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na de militaire in 1941, nu de financiéle. En Tsipras zegt nu toenmalig generaal loannis Metaxas na: "Ochi". Nee.
Genoeg. Tweederde van de kiezers is hem in die houding gevolgd.

Alleen: de versnippering van het politieke landschap is nu zo groot, dat een opbod niet uit kan blijven.
Tsipras spekuleert op de onvolkomenheden van de stembusgang. In Griekenland bestaat een kiesdrempel van
3%, reden waarom Tsipras eerst met de kleine partijties ging onderhandelen die zich bij nieuwe verkiezingen niet
meer mogen aanbieden — en zij vertegenwoordigen toch 19 % van wie gestemd heeft. Bovendien krijgt de
grootste partij 50 extra zetels bij, destijds een wijs besluit om, het Britse systeem indachtig, koalitieregeringen zo
goed mogelijk te weren. Syriza (nu 52 zetels, amper 6 minder dan ND) rekent op een nieuwe stembusgang,
wellicht al midden juni, om Nea Demokratia van die plek te verdringen. Vooral als de 40 % kiezers die niet zijn
opgedaagd, ondanks de kiesplicht, mee aan de kar gaan trekken. Nu zijn heel wat studenten en arbeiders die op
de eilanden werken niet naar het vasteland teruggegaan om te stemmen. Gebeurt dat wel, dan ligt de weg open
naar een brede, linkse koalitie met de kommunistische KKE (26 zetels), Demokratisch Links van Foutis Kovelis
(19 zetels), en de Onafhankelijke Grieken van Panos Kammenos (21 zetels). Bij ongewijzigd resultaat goed voor
168 zetels op 300, als Syriza nummer een wordt. En dan valt het af te wachten of Pasok niet overstag zal gaan
en de discipline van partijleider Evangelos Venizelos, die nog financién beheerde, opzij kan schuiven.

Tsipras kan dan als Alexander de ingebakken, doktrinaire lijn doorbreken, en met een zwaard de
Gordiaanse knoop klieven (of de pen uit de dissel trekken), want over hée te ontwarren heeft het orakel nooit
iets gezegd. Tsipras mikt op twee remedies: herinvoering van de drachme met een forse devaluatie doet
de schuldenberg wegsmelten en port de uitvoer aan; en het geld bij de rijken zoeken (de vastgoedmakelaars,
de reders, de grootgrondbezitters zoals de ortodokse kerk, het waterhoofd van het leger) schept nieuwe bronnen
die, mits bestrijding van korruptie en belastingontduiking, Griekenland sneller uit de afgrond kunnen halen dan
pakweg in ljsland is gebeurd. In de tussentijd kreeg Griekenland wel een nieuwe, beloofde schijf noodhulp van
5,2 miljard euro. Tegelijk kregen de beurswaarden het doodshenauwd voor het Syrizascenario, en verloren ze
fors. Vooral na de mislukte laatste verzoeningspoging op 15 mei van president Papoulias en de aanstelling van
Panagiotis Pikramenos - de voorzitter van de Raad van State - als overgangspremier.

Flavius Arrianus verhaalt in zijn Anabasis Alexandri hoe na de voortvarende ingreep van Alexander oppergod
Zeus het de hele nacht liet donderen en bliksemen om zijn goedkeuring te hechten aan de machtsgreep. Het zal
donderen in Europa als Griekenland kiest voor zo'n drastische koerswijziging. Of Tsipras zoals de
Makedoniér er ook mee weg zal raken wordt dan andere koek.

Lukas De Vos

PS NVDR Volgens nieuwe opiniepeilingen midden mei zou Syriza aanhang aan het verliezen zijn en staat
rechts op winst.

De Tijd meldt op vrijdag: "In de eerste opiniepeiling sinds de aankondiging van een nieuwe Griekse
stembusronde op 17 juni, komt de conservatieve Nieuwe Democratie plots weer als koploper uit de bus. Een pro-
Europese regering behoort zo weer tot de mogelijkheden."

Bron:
http://www.tijd.be/nieuws/politiek _economie economie/Rechts herovert pole in _Griekse peilingen.9195212-
3149.art?ckc=1

LEZERSREACTIES

NVA populistisch

Een lezeres stond er op om na de gedachtenwisseling met lezer F. in DGB 708 toch te zien opgenomen worden
dat ze de term populistisch wel geschikt vind om NVA mee aan te duiden. En vermits De Groene Belg
Knack niet is dat lezersreacties zonder de minste correspondentie negeert - daarom heeft Knack dan ook een
medewerker vast in dienst, om zo niet zijn werk te doen - wordt hier deze lezersreactie wel opgenomen.

De reactie ging zo:
"Ik ben het trouwens niet met je eens hoor, je analyseert het kapot. Als je zo redeneert, kan je geen enkel woord

meer gebruiken.
7



De hele politiek is populistisch ? Je moet die term reserveren voor NVA, de partijen die echt slecht zijn. BDW
en flamingantisme verkopen leugens, zware onwaarheden.

Er is een verschil tussen BDW en andere partijen.

Als die andere persoon “populist” heeft gezegd, wil je dan in DGB laten weten dat er nog iemand anders is (ik)
die ook flamingantisme en BDW schaart onder populisme, plus dat die term gebruikt zou moeten worden in de
media en dat flamingantisme als zodanig weggezet zpu moeten worden? M."
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