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"Kameraad-bedrijfsleider" / Van Johan VDL tot Gerhard S. 
Woensdagmiddag. Het RTBF-journaal is bezig is om de moord door een moeder op haar dochtertje van 4, 
verregaand uit te melken. Eerst als hoofdpunt van het middagjournaal en dan met nog drie (3 !) 'live'-
tussenkomsten vanuit Charleroi. Walgelijke emo-journalistiek, maar zonder dat de RTBF-journalisten zich 
blijkbaar van enig kwaad bewust zijn. Niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. De "criminalisering' van het RTBF-
journaal is al een poos bezig. Kijkcijfers opkrikken, weet u. Maar wat hebben we als burgers aan zulke 
berichtgeving ? Alsr de media ons ondertussen in het duister laten over wie het echt in de wereld voor het 
zeggen heeft.  

Aan Nederlandstalige kant is er dezer dagen veel te doen om één man: Oostendenaar Johan Vande 
Lanotte. "Vande Lanotte beslist alles" titelde Steven Samyn op dinsdag in De Morgen. "In het boek 'De keizer 
van Oostende' suggereren twee VRT-journalisten dat vicepremier Vande Lanotte zich schuldig maakt aan 
belangen- vermenging. De sp.a'er haalt uit naar de 'manifest onjuiste' aantijgingen en de journalisten werden op 
non-actief geplaatst. Lokale sp.a-schepenen hekelen echter openlijk de machts- concentratie door Vande 
Lanotte. " (1) 

Voila, mocht u de hele affaire gerateerd hebben, ziedaar een korte samenvatting. Meer over het boek valt deze 
week te lezen in Knack en op diverse krantenwebsteks.  

Over de reacties op de wijze waarop de boekenschrijvende VRT-journalisten Wim Van den Eynde en Luc 
Pauwels door de VRT 'binnengehouden worden", kunt u dan weer meer vernemen bij De Standaard in het 
artikel 'Journalisten aan de schandpaal - Verontwaardigde reacties op beslissing VRT". (2) "Dit is de doodsteek 
voor de onderzoeksjournalistiek" laat De Standaard in een opiniestuk verklaren door Ides Debruyne van het 
Fonds Pascal Decroos voor onderzoeksjournalistiek  André Van Halewyck, de uitgever van De keizer van 
Oostende, is van dezelfde mening: "Als een journalist dit soort boeken niet meer kan en mag schrijven, moet de 
VRT het luik onderzoeksjournalistiek maar dichttimmeren." 

De doodsteek ... Het luik onderzoeksjournalistiek dichttimmeren ... Beide reacties lijken er van uit te gaan dat 
er nog zoiets als onderzoeksjournalistiek bestaat in "Vlaanderen". Mag daar aan getwijfeld worden ?  

In het artikel op De Standaard valt op het einde ook de naam van de voorzitter van de raad van bestuur van de 
VRT, de CD&V'er Luc Van den Brande. Hij merkt op dat "wellicht bekeken zal worden welke ruimte journalisten 
nog hebben om opdrachten uit te voeren buiten hun werk voor de publieke omroep." Een uitspraak zoals je die 
van de oud-Vlaams-minister-president kan verwachten. Dat de Vrt nu door zo'n notoire separatist geleid wordt, 
brengt ons in herinnering wat de Vrt voor zijn financierder - de Vlaamse staat in wording - zijn moet: de 
spreekbuis van het Vlaams establishment. En wat doen ze in die kringen met onderzoeksjournalistiek ? Er de 
pest aan hebben. Of zoals William Van Laeken ooit aan Freddy Sartor (Filmmagie) verklaarde: "Je denkt toch 
niet dat de overheid ons geld gaat geven opdat wij het de overheid lastig zouden maken." Met 
onderzoeksjournalistiek.  

De echte belangrijke journalstiek bijt zich overigens niet alleen vast in een dossier, maar legt vooral de grote 
verbanden bloot. Ongebrijpelijk dat ik in alles wat er al dagen over het boek over Vande Lanotte te lezen valt, 
nergens de namen vond van mensen zoals Gerhard Schröder, Wim Kok of Karel Van Miert. De Duitse 
"sociaaldemocraat" Schröder wiens bijnaam "Kameraad-bedrijfsleider" was. De Nederlandse "sociaaldemocraat" 
Kok die na zijn loopbaan als Nederlands premier, een profijtelijke loopbaan in het zakenleven leidt. De 'Vlaamse' 
socialist die bij een 20-tal bedrijven bedrijvig werd. Johan Vande Lanotte is heus geen uitzondering. Eerder de 
regel. Deel uitmakend van een systeem van politici bij wie het eigen belang innig verweven geraakt met 
bedrijfsbelangen. Waar blijft dan nog ons algemeen belang ? 

"Financiële markten hebben wel een gezicht" 
Net nu pakt het Franse maandblad Le Monde Diplomatique uit met een financieel artikel van de Luikse 
academicus Geoffrey Geuens: "Les marchés financiers ont un visage." (3) 
  
Geuens citeert een bekende uitspraak van toen nog kandidaat-president François Hollande. Die stelde: "Mijn 
echte tegenstander heeft geen naam, geen gezicht. Hij behoort niet tot een partij. Hij wordt nooit gekozen en 
toch regeert hij. Het is de wereld van het geld." 
  
Het was een uitspraak die Hollande populair maakte, maar die ook aangeeft hoe Hollande de kluit al aan het 
belazeren was. Hij kon niet anders dan weten dat "de wereld van het geld" wel een gezicht heeft. Veel gezichten 
zelfs. Al de gezichten van al die mensen met veel geld. Heel veel geld. Een paar cijfers uit het stuk van Geuens, 
ter illustratie: In 2005 controleerde 0,2 % van de wereldbevolking de helft van de beurskapitalisaties van de hele 
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planeet. Werelwijd zijn er anno 2012, zo'n 63.000 "centamillionaires" - lieden met minstens 100 miljoen dollar 
op hun rekening. Die 63.000 samen vertegenwoordigen een gecombineerd fortuin van ongeveer 40.000 miljard 
dollar; wat gelijkstaat met de jaaromvang van het BNP van de hele wereld. 
  
Dat Hollande die wereld der superrijken goed kent, moge blijken uit de aanstelling van Pierre Moscovici tot zijn 
campagneleider. Moscovici is vicevoorzitter van de 'Cercle d'Industrie', een lobby die de topmannen van de grote 
industrieë Franse groepen verenigt. Moscovici hield die kringen al snel voor dat ze niet moesten vrezen voor een 
"socialistische" verkiezingsoverwinning.  
  

 
  
Het belang om namen en gezichten te plakken op de "financiële markten" waar de commerciële en de 
staatsmedia altijd maar over leuteren, is dat zolang die financiële markten geen gezicht hebben, ze een 
anonieme vijand lijken waartegenover niets te beginnen valt. Ondertussen begrijpt de bevolking niet aan welk 
pervers spel van rijkdomvergaring door de speculanten, ze wordt overgeleverd. Zelfs Marx staat weerloos 
tegenover het anoniem geworden kapitalisme, stelde Jean Peyrelevade. 
  
Maar het kaptilalisme is niet anoniem. Wat de patronale media ook mogen beweren.  
  
Achter het ingewikkeld kluwen dat de financiële ingenieurs ontwikkeld hebben doemen een aantal hoofdrol-
'bedrijven' op: 

1) de grote Banken, met namen zoals Goldman Sachs, BNP Paribas, Santander ... 

2) Verzekeringsgroepen: AIG, Axa, Scor enz. 

3) Pensioenfondsen en investeringsfondsen, zoals Soros Fund Management. 

4) Grote Multinationale bedrijven zoals Shell, BNP, Total, Unilever, Monsanto of van eigen 
bodem Umicore. 

Al die grote groepen/bedrijven, worden geleid en geadviseerd door concrete mensen met vaak verrassend 
bekende namen. Want nogal wat van de grote bankiers en fonds-bazen blijken we goed te kennen. Als 
toppolitici. Politici "op rust", of zelfs nog in aktieve staatsdienst. Een overzicht. 
  
Beginnen we met enkele dienaars van de grootste bank ter wereld: Goldman Sachs.  
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 De huidige premier van Italië, Mario Monti leidt volgens "de media" een kabinet van "technocraten", 
maar die technocraten hebben wel verrassend vaak banden met de "financiële wereld". Monti is in dat 
opzicht zelf een "voorbeeld". De man die zonder verkiezingen aan het hoofd van Italië kwam te staan, 
werkte onder andere voor Coca Cola en Goldman Sachs. Hij zetelt ook als bestuurder van Fiat en 'de 
Generali'. Voorzeker iemand die het belang van de gewone Italianen voor laat gaan.  

 Goldman Sachs boys zijn ook de huidige baas van de Europese Centrale Bank - Mario Draghi - en 
Lucas Papademos, de man die recent een tijd premier van Griekenland was.  

 De boys van "the Vampire Squid" staan overigens niet altijd bovenaan - in de schijnwerpers - maar zijn 
wel volop kind aan huis in de machtscenakels van bijna elk Europees land, net zoals ze dat in de V.S. 
zijn, schreef The Independent. Wat de Britse krant deed besluiten: "What price the new democracy? 
Goldman Sachs conquers Europe" Bankiers aan het hoofd van Europa. Wat voor democratie is 
Europa dan nog ? (4) 

"Socialistische" leiders  
Naar een aantal "socialistische" of sociaal-democratische of hoe ze zich ook noemen, topfiguren dan. 

 De vroegere Spaanse "socialistische" premier Felipe Gonzales zit onder andere via "Natural Gas" in het 
bedrijfsleven en zijn financieminister Carlos Solchaga was raadgever van de bank Citigroup en het rating-
agentschap Fitch.  

 De Duitse "socialistische" bondskanselier Gerhard Schröder is de aktieve voorzitter van het grote 
internationale gasbedrijf Nord Stream AG (een joint venture van oa het Russische Gazprom en het 
Franse Suez) en is tevens Europees raadgever van de Rothschild Investment Bank. Verschillende oud-
kameraden van Schröder hebben inmiddels ook het kostuum van socialistisch politicus verwisseld voor 
dat van zakenman.  

 
Kameraad-bedrijfsleider Gerhard Schröder 

 De Nederlandse "socialistische" premier Wim Kok, vult zijn oude dag met advies verlenen aan grote 
Nederlandse concerns zoals ING, KLM en zelfs Shell.  

 De Britse "socialist" Tony Blair combineert postjes als raadgever van de "Zurich Financial Services" met 
die van beheerder van het investeringsfonds Landsdowne Partners en die van voorzitter van het 
internationaal raadgevend comité van JP Morgan Chase. Bij die laatste, heeft hij zitting aan de zijde van 
voormalig UNO-'baas' Kofi Annan en de oude Amerikaanse krokodil Henry Kissinger. 

 Ook de Scandinavische "socialisten" - zoals Thorvald Stoltenberg en Göran Persson - ontsnappen niet 
aan de drang om in het bedrijfsleven hun politiek pensioen wat aan te dikken. Zelfs niet als ze vrouw zijn, 
zoals het geval is met Gro Harlem Brundtland, die bijklust bij Pepsi Cola. 
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Het zijn uiteraard niet alleen "socialisten" die zich tot zakenman recycleren. Bij hen is het contrast wel het 
grootst. Maar verder is bekend hoe ook in de "liberale" V.S. de "draaideurpolitiek" werkt tussen politiek en 
banken en bedrijfsleven, mede door het feit dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een miljardenspel zijn 
dat maar kan gefinancierd worden door geld op te halen bij de heel grote bedrijven. Die daar natuurlijk in ruil wat 
voor terug willen. 
  
Net zoals ze de gerecycleerde politici voor hun kar spannen door gebruik te maken van hun netwerken en 
hun toegang tot de politieke machtscenakels. Van verstrengelde elites gesproken. En dat de grote banken en 
speculanten zo heel veel geld bij elkaar schrapen, daar ging het hierboven al over. De natiestaat wordt zodoende 
een melkkoe voor nationale en multinationale bedrijven. Ook als dat ten koste moet gaan van de belangen, de 
gezondheid, ja zelfs de levens van miljoenen mensen.  
  

Het Belgisch politiek gezicht van het grootkapitaal 
  
Vullen we tot slot het lijstje uit het artikel van Geoffrey Geuens, aan met enkel kanjers uit eigen land, netjes 
verdeeld over de drie grote traditionele politieke families.  

 Jean Luc Dehaene: "christelijk" Europarlementslid voor het "christelijke" CD&V en aktief bij onder 
andere de grootste bier-drugsproducent ter wereld, Inbev. Volgens een bericht van De Standaard van 
5/4/2004 was Dehaene toen "de politicus die de meeste mandaten aanhoudt bij beursgenoteerde 
Belgische vennootschappen. Naast bestuurder bij biergigant Interbrew, is hij ook bestuurder bij de non-
ferrogroep Umicore, bij Telindus en bij koekjesfabrikant Lotus Bakeries. Bij de privévennootschappen valt 
zijn mandaat op bij de tapijtgroep Domo van Jan De Clerck.".  

 De krant vermeldde ook voormalig politicus Mark Eyskens (CD&V) die met bestuursfuncties bij 
pharmagroep UCB, Almanij-dochter Gevaert en ING België weegt op het bedrijfsleven.  

 Guy Verhofstadt: liberaal Europparlementslid en bestuurder bij onder andere Sofina. - waar hij onder 
andere in gezelschap verkeert van "burggraaf" Etienne Davignon. Sofina is de holding van de familie 
Boël. Op http://forum.politics.be/showthread.php?t=169537 valt te lezen dat Sofina "participeert in oa 
GDF Suez, Colruyt, Delhaize, Danone, Deceuninck en Exmar. Van dat laatste bedrijf is Verhofstadt al 
bestuurder." Er valt ook te lezen dat Sofina "een honderdtal miljoen euro' geïnvesteerd heeft in hedge 
funds." Laat nu toch net het Europees Parlement, waar Verhofstadt in zetelt, "pogingen gedaan heeft om 
dergelijke fondsen aan banden te leggen." Pogingen.  

 De kroon werd wel gespannen door alweer - jawel - een "socialist". Karel Van Miert, afkomstig uit een 
Kempens boerengezin schopte het niet alleen tot Europees Commisaris maar hij was aan het einde van 
zijn leven ook bestuurder van een groot aantal bedrijven zoals Agfa-Gevaert, Philips, Solvay, Carrefour 
Belgium, en zelfs Christian Van Thillo's mediabedrijf "De Persgroep". Verder was hij volgens een bericht 
op de website van "Cecil Rhodes- Fondateur De Beers" waar hij ook al in zat, ook nog "Member of the 
Board of Anglo American", van Frapport AG, RWE, Vivendi en Wolters Kluwer NV  (5) 
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Van Miert: van socialist tot Goldman Sachs-bankier. Als er een hel bestaat, moge hij eeuwig branden. 

  
Dat de Belgische sectie van de Vereniging van Europese Journalisten en van de Vertegenwoordiging van de 
Europese Commissie in België, toch nog meende een "Karel Van Miert Prijs" in het leven te moeten roepen ter 
beloning van "een jonge Vlaamse journalist die een reportage schrijft over het Europees beleid", zegt veel over 
de "Belgische Europese journalisten". Van Miert was overigens zelfs een tijd lid van de "advisory board" van de 
grootste bank ter wereld, het beruchte Goldman Sachs. Of hoe laag een socialist omhoog kan vallen. 
  
Ondanks al dit soort Belgisch/Vlaamse politieke bedrijfszwaargewichten, dacht De Standaard toch nog te moeten 
besluiten dat "de verstrengeling tussen politiek en bedrijfsleven in België allesbehalve Italiaanse dimensies 
aanneemt." (6)  
  
Maar wie gelooft de patroonaatspers nog ?  
Jan-Pieter Everaerts 
  
1. http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1441961/2012/05/22/Vande-Lanotte-beslist-
alles.dhtml 
2. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OF3QE6AG 
3. http://www.monde-diplomatique.fr/ 
4. http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-
sachs-conquers-europe-6264091.html 
5. Bron: http://mapper.nndb.com/maps/243/000012207/ ) 
6.. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GIE562P4 

  

INTERNATIONAAL 
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Wie gelooft die mensen nog ? 

Luc Vankrunkelsven bericht vanuit Brazilië (16) 
 
Het was een gevleugelde uitspraak van Yves Leterme, in tijden van een jarenlange CD&V-oppositiekuur. 
Nadien werd hij zelf premier en kwam zijn legendarische oneliner regelmatig als boemerang terug: "Wie gelooft 
die mensen nog?" 
  

Politici, niet te vertrouwen! 

 
Als ik met Brazilianen praat, valt het me altijd op hoe weinig vertrouwen ze in politici hebben. Een recent 
onderzoek bevestigt wat al langer geweten is: 22 % van de bevolking heeft nog vertrouwen in het Nationaal 
Congres en 5 % in de politieke partijen. De dagelijkse, breed uitgesmeerde  fraudeberichten in de pers zullen hier 
wel niet vreemd aan zijn. Hoe zou dat bij ons in Vlaanderen/België/Europa zijn? 
 
Wie springt er opvallend uit? Het leger met 73 %, de katholieke kerk met 56 %, het openbaar ministerie met 55 
%, grote bedrijven 45 %, geschreven pers 44 %. Dat 
zou bij ons toch wel eens iets anders kunnen liggen. 
 
De coördinatrice van het onderzoek, Luciana Gross Cunha, zegt dat internationale onderzoeken aantonen dat 
Brazilië één van de landen in Latijns-Amerika is, waar de bevolking het minst vertrouwen heeft in de 
democratie als politiek systeem: "Er is geen heldere relatie tussen het publieke terrein en privé. De privatisering 
van het publieke domineert nog. Die instituten worden altijd gezien als de ander, een 'ik heb van hen niets te 
verwachten'." 
 
Ik vraag me soms af of ook het verdringen van meer dan drie eeuwen slavernij en twee dictaturen niet 
meespeelt in de argwaan tegen al wat overheid is. Brazilië heeft pas nu, 27 jaar na het beëindigen van de laatste 
dictatuur, een waarheidscommissie aangesteld. Om de waarheid van die gruwel eindelijk onder ogen te zien. Als 
één van de laatste landen van Latijns-Amerika. 
 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat drie op de vijf mensen niet geloven in de politie. Het grootste 
wantrouwen leeft bij jongeren en armen. Het vertrouwen neemt toe bij middenklassers en vooral bij  rijken. Qua 
leeftijd is het goedgevoel het hoogst bij 60-plussers, alhoewel bij deze bevolkingsgroep toch maar 50 % een hoge 
pet op heeft over het instituut politie.   
 
Het is normaal dat de armere bevolking minder in de integriteit van de politie kan geloven, want tegen hen 
worden de diverse corpsen ingezet in de strijd tegen misdrijven. De rijken roepen de politie in ter bescherming 
van hun afgeschermde bezittingen. Velen leven op luxueuze eilanden in de stad, met privé-bewaking. In São 
Paulo verplaatsen de allerrijksten zich per helikopter. Om niet in de file te moeten staan, maar ook om niet met 
armoede geconfronteerd te worden. 
 
  

Groeiend milieubewustzijn 
  
In het vooruitzicht van Rio+20 verschijnen er ook studies over het groeiende milieubewustzijn van de 
gemiddelde Braziliaan. Uit een Ibope-onderzoek blijkt anno 2011 94 % van de bevolking bezorgd zegt te zijn 
om het milieu. In 2010 ging het om 80 %. 44 % van de geïnterviewden vindt dat milieubescherming meer 
prioriteit moet krijgen dan wel economische groei. De ontbossing houdt de Brazilianen het meest bezig, nl. 53 
%. Op de tweede plaats komt de watervervuiling met 44 % en de opwarming van de aarde met 30 %. 
  
Het vreemde is wel dat 38 % van de ondervraagden vindt dat de industrie de hoofdverantwoordelijke van de 
globale opwarming is, terwijl het in werkelijkheid de ontbossing is, althans wat Brazilië betreft. Blijkbaar worden 
de verbanden niet gezien. Bijvoorbeeld doordat de Cerrado in een versneld tempo wordt volgezet met 
eucalyptus-suikerriet-soja, komt de eeuwenoude positie van het rund in het gedrang. Rundveehouders wijken 
daarom uit naar het Amazonegebied. De ethanolsector benadrukt altijd dat ze maar suikerriet zetten op al 
ontgonnen of gedegradeerde grond. Ook zij zien het verband niet tussen hun 'groene' opmars en de ontbossing 
hogerop in het land. Of beter: ze ontkennen het. 
 
De actualiteit van de nieuwe boswet, de omkoperij en de chantages rond de Código Florestal zijn niet van aard 
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om het vertrouwen in de politici te doen toenemen. 
 
Luc Vankrunkelsven, São Paulo, 16 mei 2012  
  
  

INTERNATIONAAL 

Grieken kunnen gezonder ademen 

  
Over Griekenland hoor je de jongste maanden haast alleen maar slecht nieuws. Maar een deel van dat slecht 
nieuws is vanuit ecologisch punt eigenlijk goed nieuws;  
  
Zo weet Express.be op woensdag dit te titelen: "Griekenland raakt steeds meer geïsoleerd: 
luchtvaartmaatschappijen schrappen alle directe vluchten naar Athene". 
  
Is dat nu een probleem ? In De Volkskrant kon je op maandag lezen hoe de Berlijners genoeg hebben van al de 
toeristen die hun stad overspoelen. En dan moet het ergste nog komen want het stadsbestuur dat geld wil slaan 
uit al die toeristen, kreeg het voor elkaar dat er binnenkort een nieuwe luchthaven in Berlijn geopend wordt om 
nog meer toeristen aan en af te voeren.  
  
Dan zijn de Grieken beter af. Want zoals Express bericht: "als voorzorgsmaatregel op een mogelijk faillissement 
van het land, hebben de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen alle rechtstreekse vluchten naar 
Griekenland geschrapt. (...) Het Thaise Thai Airways maakt na ruim 36 jaar een einde aan de directe verbinding 
tussen Bangkok en Athene. (...) Ook verschillende Europese maatschappijen reduceren hun aanbod op 
Griekenland." 
  
Schitterend toch. Gaat de economische crisis dan toch nog voor een oplossing voor al de ecologische 
(vervuilings-)problemen zorgen ? De hoop is er alvast. (jpe) 

http://www.express.be/sectors/nl/logistics/griekenland-raakt-steeds-meer-geisoleerd-luchtvaartmaatschappijen-schrappen-alle-directe-vluchten-naar-
athene/168680.htm 

MEDIA, MIGRATIE & EXTREEM-RECHTS 

NVA & pers (3) 
  

Terwijl het jongste nummer van het PVDA-weekblad Solidair weer 2 volle pagina's uittrekt om aan te tonen dat 
België toch zo racistisch is - je vraagt je af: waarom komen er dan zo massaal veel buitenlanders naar België ? -
 mocht de grote rechtse tegenhanger, NVA - op dinsdag weer scoren in de pers met deze titel (in oa Gazet van 
Antwerpen): 

  
GVA: N-VA: "Illegalen gaan massaal vrijuit" 

  
GVA schrijft: "Sinds 2007 stijgt het aantal door de spoorwegpolitie gevatte illegalen in Antwerpse 
metrostellen en -stations jaarlijks: 61 in 2007, 83 in 2008, 110 in 2009 en 119 in 2010. Nergens anders is die 
toename zo groot. De jongste twee jaar scoort Antwerpen zelfs hoger dan Brussel. Dat blijkt uit een antwoord van 
minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet aan Theo Francken (N-VA). 
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Als u deze kop ziet verschijnen, weet u over wie het gaat. 

“Opmerkelijk genoeg wordt van al deze illegalen slechts 8% doorgestuurd naar een gesloten centrum zoals 
dat in Merksplas”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. “We zijn in dit land volledig de weg kwijt, er is helemaal 
geen beleid inzake illegaliteit.” 

GVA eindigt met: "De N-VA wil nu een wetsvoorstel indienen dat bepaalt dat illegalen bij een eerste vaststelling 
het bevel krijgen om binnen de dertig dagen het land te verlaten, en dat de tweede keer onmiddellijk wordt 
overgegaan tot een gedwongen vertrek." 

Een voorstel dat zeker op veel onthaal kan rekenen, ook bij de allochtonen die hier goed geïntegreerd zijn en 
liever niet beroofd worden door buitenlandse dievenbendes, hun kansen op de arbeidsmarkt zien verslechteren 
door steeds meer nieuwkomers of hun huurprijzen stijgen door de snel groeiende bevolking. 

Bij de PVDA daarentegen huldigen ze het standpunt "geen mens is illegaal." Mooi in theorie. In de praktijk komt 
het er op neer dat de PDVA zichzelf vervreemdt van wat de meerderheid van de mensen wil - een land dat ze 
een beetje "van hen" kunnen noemen - en dat rechts (NVA) de verkiezingsoverwinningen op een schaaltje 
aangeboden krijgt.  

Overigens kon je op maandag in het dagblad "L'Avenir" - editie Verviers, ook een straf voorbeeld van laks beleid 
vinden: Het ging om een man van 35 die in Verviers een auto-ongeval veroorzaakte. Hij was dronken. Hij reed 
met een wagen die niet de zijne was en met gestolen nummerplaten. Hij was niet verzekerd en er was geen 
schouwingsbewijs van de technische controle. Finaal bleek de man ook nog illegaal in België te zijn. Wat 
gebeurde er ? De kerel mocht zaterdagnacht zijn roes uitslapen in een politiecel maar zondagochtend werd hij 
gewoon vrijgelaten. Op naar het volgende accident ? (jpe) 

MEDIA 

'Vlaamse' eenheidspers:  

leuteren over vliegreis, zwijgen over dop-aanslag 
Politieke journalisten leven te veel in de Wetstraat, te weinig in de Dorpstraat. Een oud verwijt. Maar je vindt het 
weer eens bevestigd in een web-artikel dat dezer dagen te vinden is bij zowel Het Laatste Nieuws/De Morgen 
(Persgroep) als bij De Standaard/Nieuwsblad (Corelio).  
  
Het begon met een artikel in De Morgen dat titelt: "Flaters van Di Rupo maken PS bloednerveus". En wat zijn 
dan die flaters ? Wel, volgens Martin Buxant van DM heeft Di Rupo zwaar geblunderd vorige week met zijn 
solovlucht naar de Navo-top in Chicago. Vervolgens gaat het onder andere over hoe Di Rupo "zijn dreamteam" 
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rond zich heeft zien wegvallen. De man die mag waarschuwen voor de evolutie, is Philippe Moureaux, 
ondervoorzitter van het partij. "Mensen verwachten resultaten, onder meer op sociaal vlak", klinkt het uit zijn 
mond. 
  
Maar Moureaux die het nochtans kan weten vanuit zijn gemeente Molenbeek, zegt of mag niets zeggen over 
bijvoorbeeld de armoede waarin één op vier Belgische kinderen momenteel leeft of er dreigt in te moeten 
leven. En dan denkt iemand die nu leeft, toch ook even aan al die werkozen met kinderen. En aan de manier 
waarop onder de eerste socialistische premier sinds lang, de werkloosheidsuitkeringen scherp gaan 
dalen. Martin Buxant slaagt er echter in om dat punt te verzwijgen. Nochtans is het daarop dat de PS in diverse 
grootsteden zal afgerekend worden. Uiteraard dacht Buxant er ook niet aan om te opperen of men misschien 
eens iets zou kunnen doen aan het grote kinderaantal in uitgerekend veel arme gezinnen. Familieplanning: nog 
zo'n taboe-thema voor het commerciële journaille. Want des te meer volk, des te meer commercie.  
  
"Nog beter" presteerden de medewerkers van De Standaard/Nieuwsblad. Onder de titel "Franstalige socialisten 
vrezen voor negatieve invloed van Di Rupo" slaagden ze er in om het artikel van De Morgen ingekort af te 
schrijven zonder er één originele, laat staan kritische bedenking aan toe te voegen. Als ze zo verder doen dan 
krijgt De Morgen-baas Van Thillo toch nog gelijk dat we beter maar één krant overhouden in "Vlaanderen". Die 
kan dan volop winst maken en de burger weet dan tenminste dat er maar één opinie circuleren mag in het 
commerciële krantencircus. (jpe) 
  
  
Bronnen:  
http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/Verkiezingen-2012/article/detail/1442602/2012/05/23/Flaters-van-Di-Rupo-
maken-PS-bloednerveus.dhtml 
http://www.hln.be/hln/nl/13816/Verkiezingen-2012/article/detail/1442574/2012/05/23/PS-vreest-voor-negatieve-
invloed-van-premier-Di-Rupo.dhtml 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120523_014 
  
PS Opmerkelijk ook hoe verschillende krantenwebsteks deze titel hebben: "Janssens: 'Als De Wever beter 
scoort, blijf ik geen burgemeester".  
  
Zo maak je van iets dat nog zou kunnen gebeuren, al iets dat bijna zeker gaat gebeuren. Dit "NVA-vriendelijke" 
stuk is op donderdag te vinden bij: De Standaard Online, de redactie.be (Vrt), Het Nieuwsblad.  
  

SYNDICAAL NIEUWS 

  
Over een teveel aan media-aandacht voor de vakbondsverkiezingen valt niet te klagen. Niet veel (of niets) 
van gevonden de jongste dagen op de commerciële krantenwebsteks. De Wereld Morgen die dan weer door de 
vakbonden mee gefinancierd wordt, had op woensdag wel dit nieuws: "Liberale vakbond maakt sprong, ACV 
blijft grootste, ABVV handhaaft positie." 

 Christophe Callewaert leidde zijn artikel zo in: "In de voorbije sociale verkiezingen rondde de liberale vakbond 
ACLVB voor het eerste de kaap van 10 procent en landde wat het aantal stemmen in de ondernemingsraden en 
de comités voor preventie en bescherming op het werk op 11,3 procent. De zetelverdeling vertoont weinig 
verschuivingen. Het ACV blijft overal de grootste vakbond." 

Vreemd toch dat in deze door de liberalen zo geteisterde tijden, de liberale vakbond - contradictio in terminis - er 
op vooruitgaat.  
  
Het volledige DWM-artikel is te vinden op: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/22/liberale-vakbond-maakt-sprong-acv-blijft-
grootste-abvv-handhaaft-positie 

LEZERSREACTIES 

België, taaier dan gedacht (met o.a. 'Groen verraad') 

He JP, 
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Echt genoten van je introductie in De Taaie Belg 711: “Wanneer is de volgende vlucht naar de maan “, ’t zal een grote 
shuttle moeten zijn waar veel in kan!!, E.  

beste JP, 
 
Weet je dat we klacht tegen de groentjes gaan indienen wegens schending van de grondwet? :-) 
 
MBg, H.  

 

Eva Brems met een andere Bekende V. Had ze haar ambities maar tot TV beperkt.  

"Groen is ecologisch waarde(n)loos aan het worden" 

Als het Interview in Knack met Eva Brems enige waarde heeft, dan hierom. Ze laat zien: 

- dat ze aan de top van Groen zelfs niet eens vertrouwd zijn met het begrip "greenwashing" en ook geen 
besef hebben van de ecologische "sense of urgency".Brems: "Veel ecologische doelstellingen zijn ondertussen 
trouwens 'common sense' geworden en zijn vandaag ook vanuit een zakelijk perspectief interessant." 

- dat Groen ideologisch totaal onbetrouwbaar is: Brems: "Bij ons vind je zowel punten van de liberalen terug als 
van de ACW-vleugel van CD&V." 

- dat er een nieuwe ecologische partij moet komen: Brems: "Nee, tegenwoordig moet je geen radicale 
ecologist meer zijn om bij ons je gading te vinden. Kijk maar naar mij."  

Groen is ecologisch stilaan waarde(n)loos aan het worden, daar komt het zowat op neer. Gegroet, M. 

De Groene Belg-Abonnement 

Voor ieder met beperkt budget: 10 tot 25 Euro / jaar 

Gewoon abonnement: 50 Euro / jaar 

Steunabonnement: 75 of 100 of ... Euro / jaar 
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Abonnement te betalen op 425-3156711-39 van vzw Mediadoc, Broux 73, 4830 Limbourg  

www.mediadoc.be - www.degroenebelg.be  

De Groene Belg is een onafhankelijke uitgave van vzw Mediadoc. Voor alle correspondentie: 
mediadoc.diva@skynet.be 
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