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Nucleaire knoeiboel ten top / Wereld in Oorlog: Voor geld, god & seks 

 
Coptic Christian Women Reportedly Kidnapped for Forced Conversion to Islam 

(AINA) 

EDITO 

  

Nucleaire knoeiboel ten top 

Dat we dit nog moeten meemaken ...  
Decennialang kregen we te horen hoe de Belgische kerncentrales zoveel veiliger waren dan bv. de Amerikaanse 
op Three Miles Island of de Sovjetversie in Tsjernobyl. Alsof de waarschuwing die cineast Stanley Kubrick in tal 
van zijn films stak - dat het met "perfecte" menselijke systemen vroeg of laat altijd fout afloopt - niet van 
toepassing was op het "vrije Westen", laat staan op de Belgische kerncentrales.  
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En zie wat de kranten ons nu vertellen. Het Laatste Nieuws op kop. "Niet alleen Doel 3, maar álle 7 
kernreactoren in ons land lopen gevaar." Dat verklaarde Eric van Walle van het Studiecentrum voor 
Kernenergie in Mol aan de krant. "Meer nog: in alle reactoren van die generatie - wereldwijd - kunnen 
afwijkingen opduiken." De problemen met de reactorkuip in Doel zijn immers te wijten aan een constructiefout 
die niet alleen aan de producent, maar ook aan het gebruikte staal of het productieproces van destijds kan liggen. 
En dus blijft het wellicht niet bij de 8.000 scheurtjes in het reactorvat van Doel 3. Wereldwijd zijn 22 kuipen in 
gebruik die de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een veertigtal jaar geleden maakte. Voor hen dreigt 
hetzelfde scenario als in Doel 3.. 
  
En hoe reageert "de politiek" op dit nieuws ? Oppersociaalliberaal Vande Lanotte haalt op maandag in de 
Coreliokranten fel uit naar FANC-directeur-generaal Willy De Roovere, die hij beschuldigt van 
'paniekzaaierij' nadat De Roovere zaterdag in De Morgen aangaf dat "er meer dan 50 procent kans bestaat dat 
in Tihange gelijkaardige afwijkingen worden ontdekt als in Doel". Vande Lanotte stelt ook dat een stijging van de 
stroomprijs voor de consument, zoals aangekondigd door staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet, 
ongewenst is. Ongewenst inderdaad, maar onvermijdelijk ? (jpe) 

DOSSIER 

Wereld in Oorlog  
voor Geld & God & Seks 

Filosofisch - biologische voorafbeschouwingen 

 

Zag u ooit die Panorama-uitzending over nieuwe Russische rijken ? Twee aspecten bleven me bij. Het 
fragment met Russische oligarchen die sigaren gewikkeld in bladgoud oprookten. Kwestie van te tonen hoe rijk 
ze wel waren. In die scène zag je de rijke Russische stinkerds ook omringd door de prachtigste vrouwenlijven. 
Lijven, want om de hersens van de dames zal het de oligarchen niet te doen geweest zijn.  

Geld = Macht = Seks.  

Ooit gelezen over hoe de Franse toppolitici Mitterand en Chirac met elkaar wedijverden in het aantal 
minaressen dat ze er naast hun wettelijke echtgenote op na hielden. DSK ging ook die toer op maar was zo 
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onvoorstandig te ruw te werk te gaan. Bij Mitterand en Chirac - bijgenaamd "monsieur 5 minutes" - is nooit één 
van hun minaressen naar de rechter gestapt. Omdat de dames vorstelijk genoeg vergoed werden ?  

Macht + Geld = 'vrije' Seks.  

Wie op zoek gaat naar het antwoord waarom er nog altijd oorlog is in de wereld, kan maar best met het 
biologisch gegeven beginnen dat ons hele bestaan er instinctief op gericht is, ons voort te planten en 
dat in de beste (rijkste) omstandigheden. Bij de menselijke soort zijn het zoals bij veel andere zoogdieren, de 
mannetjes die zich moeten bewijzen dat ze over de sterkste genen beschikken én veiligheid en bescherming 
kunnen bieden aan hun nakomelingen, waarna de wijfjes voor het kiezen hebben. (Dat vrouwen klagen over 
machisme, is dan ook een tikkeltje vreemd. Ze lokken het instinctief zelf uit en belonen het ook. Maar dat wil 
natuurlijk nog niet betekenen dat het altijd leuk is om te moeten ondergaan. Man en vrouw, zijn we niet beiden 
slachtoffer van onze natuurlijke rol ?) 

 

Kijk es aan, wijlen de Russisch Orthodoxe patriarch Alexei II lijkt Christus Pantocrator zelf ! 

Sommige mensenmannetjes hebben een sublieme strategie ontwikkeld om zich van vrouwelijke 
beschiikbaarheid te voorzien: ze stellen zich voor als de plaatsvervangende vertegenwoordigers van een 
almachtige buitenaardse "god".  En wie hun goddelijke misssie durft betwijfelen, wordt desnoods over de kling 
gejaagd. Zo werkt het in vele godsdiensten maar niet bij katholieke christenen. Daar mogen de goddelijke 
gezanten zich juist niet vermenigvuldigen. Bizar en menstergend. De bijhorende ontsporingen zijn bekend.  

Dan pakken de moslims het handiger aan. (Ze zijn dan ook de jongste van de drie 'woestijngodsdiensten'). 
Enerzijds mogen moslims meerdere vrouwen hebben (zodat succesvolle mannen zich met meer succes kunnen 
voortplanten). Anderzijds moeten moslimvrouwen zich ten allen tijde als moslima's tonen (via sluiers enz.) zodat 
ze alleen ter beschikking zijn van moslimmannen. Bij de hindoe's is het dan weer een rood puntje boven de neus, 
dat de groespgebondenheid aangeeft.  

Algemeen gesteld: God (+ Geld) = Macht = Seks. 

Wat je ook moge denken van de Russische communisten onder Lenin en Trotski, die gasten hadden 
tenminste ambitie want wilden ze niet én het geld én god de wereld uit helpen ? Straffe jongens, maar zie, 
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uit hun mislukking dook Poetin op. En die gooit jonge moedertjes de gevangenis in omdat ze in een orthodoxe 
kerk; wat leven in de brouwerij wilden brengen.  

Wereld in Oorlog - Oorlogsoverzicht 

Waar is het nu oorlog in de wereld ? 

  
Als we de wereld continent per continent overlopen krijgen we het volgende "oorlogsoverzicht": 
  
1) In Zuid-Amerika strijden nog een aantal guerillabewegingen (oa in Columbia). In Midden-Amerika spruit 
veel geweld voort uit de oorlog tussen regeringen en drugsmaffia's, een strijd die met name in Mexico 
bloedig verloopt, maar uitlopers heeft in tal van andere Centraal-Amerikaanse landen, waaronder sinds kort ook 
het vreedzame Costa Rica (dat niet eens een nationaal leger heeft). De Mexicaanse drugsbendes die het 
natuurlijk vooral om veel geld te doen is, geven in de door hen geïnspireerde "cultuur" ook uiting aan waar het 
vooral ook om draait: "lekkere lijven" ... 
  

 
  
Vergeten we verder niet de "sociale oorlog" die van Chili tot in het hoge Noorden van Canada uitgevochten 
wordt en waarbij de zwaksten in de samenleving steeds weer door de rijksten bedonderd worden in 
onderbetaalde jobs, als ze al niet moeten verkommeren in de werkloosheid. Van belang is daarbij ook de strijd 
van een aantal linkse Zuid-Amerikaanse landen om onder de knoet van Washington en zijn "internationale 
instellingen" (IMF/Wereldbank) uit te komen.  
  
2) Voor de andere werelddelen gelden soortgelijke bedenkingen inzake de "sociale oorlog'. Komen daar voor 
Afrika nog bij: de militaire conflicten in Congo - met verkrachtingen bij de duizenden - Mali en Soedan 
(Noord tegen Zuid), de dictatuur van 'krijgsheren' ook in Somalië. In tal van andere Afrikaanse landen is het 
het leger of een dictator zoals Mugabe in Zimbabwe, die de lakens uitdeelt. 
  
3) In de Arabisch/islamitische regio houdt Marokko illegaal de Westelijke Sahara bezet en houdt de onrust 
aan in Libië en in Egypte. In Irak woedt nog steeds een sluimerende burgeroorlog, daar waar de burgeroorlog in 
Syrië in volle hevigheid woedt. Afghanistan blijft slachtoffer van zowel een burgeroorlog tegen de Taliban als 
van een westerse bezetting,  
  
4) Verder in Azië treffen we tal van regionale conflicten aan op het uitgestrekte subcontinent dat India is en 
verder ook in Birma, Thailand, de Fillippijnen enz. In Tibet is de onderdrukking van de Tibetanen door China 
zo erg dat als protest daartegen al heel wat monnikken zichzelf in brand hebben gestoken. 
  
5) Europa en Oceanië (Australië, Nieuw-Zeeland, Polyuesië) zijn samen met Noord-Amerika, de enige 
continenten waar geen oorlog of burgeroorlog (meer) woedt. In Europa is dat het geval sinds de beëindiging 
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van de gewapende conflicten in Noord-Ierland, op de Balkan en in en rond Baskenland, Ook de spanningen 
tussen ethnische groepen blijven in Europa (in de grote steden) meestal beperkt tot tijdelijke rellen, anders dan 
dat in andere werelddelen en met name in Azië en Afrika het geval is. De enige maar vaak over het hoofd 
geziene uitzondering op de vredestoestand in Europa, betreft de burgeroorlogen in Tsjetsjenië en elders in de 
(deels islamitische) Kaukasische onderbuik van de Russische federatie.  
  
Vergeten we tot slot van dit overzichtje niet de wereldwijde oorlog van grote delen van het mensdom tegen 
de natuur: het kappen van de regenwouden, het leegvissen van de oceanen, het massaal dumpen van plastic 
en ander afval, de klimaatopwarming, het door de mens veroorzaken van de 6de grote uitstervingsgolf .. .  (Over 
de "War against Nature", morgen meer). 

Blikvanger 1: de Syrische burgeroorlog 

 

Botsende godsdiensten, volkeren en kapitalen 
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"De slachter van Damascus" toch in knap gezelschap; van zijn Brits geboren vrouw Asma 

  
Frustrerend vind ik het, dat ik u nu de burgeroorlog in Syrië al zo lang woedt, daar nog altijd bijna niets over 
kunnen brengen heb dat de dagelijkse commerciële nieuwsstroom overstijgen kan.  
  
Marc Vandepitte leverde voor De Wereld Morgen wel een tekst af - "De onrustwekkende evoluties in de 
Syrische burgeroorlog" die een interessante bundeling brengt van de verschillende in acht te nemen aspecten. 
Vandepitte opent zo: "Wat begon als een vreedzaam protest voor democratische eisen evolueerde heel snel in 
een moorddadige burgeroorlog met toenemende jihadi kenmerken, geopolitieke dimensies en een hoog 
propagandagehalte." 
  
Vervolgens zet Vandepitte in vier hoofdstukjes de belangrijkste aspecten uiteen. Ik tracht zijn tekst hieronder zo 
kernachtig mogelijk samen te vatten. De integrale tekst is te vinden op: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/08/18/de-
onrustwekkende-evoluties-in-de-syrische-burgeroorlog 
  
In het luik "1. Militarisering" beschrijft hij hoe het regime van Assad met veel repressie antwoordde op de eerst 
vreedzame protesten voor meer democratie en voor sociale eisen. Het antwoord op de repressie was dat het 
verzet ook militariseerde. "Oorspronkelijk gaat het om overgelopen regeringssoldaten, het zogenaamd Vrije 
Syrische Leger (FSA). Maar vrij snel krijgen ze de steun van milities uit het buitenland. Naar schatting vechten er 
momenteel zo’n 50.000 rebellen. Zij staan tegenover 300.000 regeringssoldaten en een onbekend aantal 
paramilitairen (de zogenaamde Shabiha milities)." 

"Dat de rebellen konden doorvechten danken ze aan wapens geleverd door de Golfstaten, Libië, Turkije en de 
VS. Ook opereren er net zoals in Libië Speciale Eenheden op het grondgebied, het gaat om Noord-Amerikanen, 
Britten en Qatari’s. Het Pentagon van zijn kant beschuldigt Iran er van Syrische milities te trainen." 

"Het toenemend geweld eist een hoge tol aan slachtoffers. In totaal zouden begin juli al 17.000 mensen zijn 
omgekomen, waarvan 3.000 tot 7.000 regeringssoldaten, een duizendtal rebellen en 12.000 burgers. Met de 
cijfers moet omzichtig worden omgegaan maar ze geven wel aan dat het om een heuse militaire confrontatie 
gaat." 

Op het terrein is er sprake van een patstelling. Geen van de beide oorlogvoerende partijen is in staat om de 
ander een beslissende nederlaag toe te dienen. (...) Een jarenlange verwoestende burgeroorlog zoals in Libanon 
(1975-1990) behoort tot de mogelijkheden." 

De vrees van Ban ki-Moon: "een heuse godsdienstoorlog" 

Onder punt "2. Confessionalisering" beschrijft Vandepitte hoe Syrië een seculiere en pluralistische staat is. 
"De grote meerderheid van de bevolking is moslim, maar voor de minderheden is er een grote mate van 
religieuze vrijheid. Er zijn zo’n 74% soennieten, 13% sjiieten, 10% christenen en 3% druzen. Van oudsher leefden 
de verschillende religies er min of meer harmonisch naast elkaar. (....) Die verdraagzaamheid was geen 
evidentie. Vanaf het einde van de jaren zeventig plegen de Moslimbroeders verschillende terreuraanslagen in 
het land. Ze hebben het gemunt tegen de Alawieten (de sjiietische groep waartoe Assad behoort), de seculiere 
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Baathpartij, de nationalisten en de communisten. Dat mondt uit in een bloedige opstand in Hama in 1982. De 
Moslimbroeders slachten tientallen Baath-leden af, maar de opstand wordt bijzonder hard neergeslagen door 
Hafez Al-Assad, vader van de huidige president. Daarbij komen 20.000 mensen om. 

Het blijft nadien relatief kalm tot na de terugtrekking van de Syrische troepen uit Libanon in 2005. Van dan af 
krijgen de islamisten meer vrij spel in Libanon, met als gevolg dat er vanuit Tripoli regelmatig infiltraties en 
bomaanslagen plaatsvinden in Syrië. De islamstrijders streven naar een kalifaat in de regio en kunnen rekenen 
op heel wat financiële middelen, o.a. afkomstig uit (...) Libanon en van de Saoedische prins Bandar Bin Sultan. 
Deze jihadis vinden een objectieve bondgenoot in de VS en Israël. Na de Israëlische nederlaag tegen Hezbollah 
in 2006, maken Washington en Tel Aviv immers plannen voor een regimewissel in Damascus, wat bevestigd 
wordt door een uitgelekte file op Wikileaks (...)  

 

Oorlogsminister Donald H. Rumsfeld (links) escorteert prins Bandar Bin Sultan, Saudisch ambassadeur in de 
V.S., Feb. 5, 2001 

Volgens The Economist controleert het Vrije Syrische Leger zestig procent van de rebellen, dat zijn er ongeveer 
30.000. Bij de overige 20.000 gaat het om Soennitische Islamisten, Salafi jihadisten of Al Qaeda strijders.(...) De 
jihadis spelen een groeiende rol op het terrein en krijgen de meeste wapens en financies. Volgens de CIA is 
de leiding van de rebellen sterk geïnfiltreerd door radicale islamitische elementen. (...) De VS zijn zich bewust van 
de sterke aanwezigheid van Al Qaeda, maar in het verleden hebben zij al meer dan eens zij aan zij gevochten 
met dit terreurnetwerk. Dat was het geval in Bosnië, Kosovo en recent ook in Libië.(...) 

De moslimstrijders viseren de christenen en andere minderheden, vooral de sjiieten. (...) Zij worden in 
toenemende mate uit jihadi gecontroleerde wijken of steden verdreven. Omgekeerd worden soennieten 
verdreven uit hun wijken. We staan aan het begin van een religieuze zuivering van het land. Ban ki-Moon vreest 
dat we afstevenen op een heuse godsdienstoorlog." 

"Het Westen" gebruikt de elkaar bekampende religies en volkeren 
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Zbigniew  Brzezinski 

Onder punt "3. Geopolitisering" schetst Mark Vandepitte het ruimer plaatje en daarvoor gaat hij te rade bij 
Zbigniew Brzezinski. "Zijn boeken en artikels gelden als richtinggevend voor de buitenlandse politiek van 
Washington. Volgens Brzezinski is de controle van het Euraziatisch continent voor de VS cruciaal. In 
Eurazië woont driekwart van de wereldbevolking, wordt 60% van de wereldrijkdom geproduceerd en liggen 
drievierden van alle energiereserves. 

De kritische zone in Eurazië omschrijft Brzezinski als de ‘New Global Balkans’. Dit gebied stekt zich uit van het 
Suezkanaal tot aan de oostelijke grens van China en van centraal Rusland tot de Indische Oceaan. Het is in deze 
regio dat de VS zich dreigen vast te rijden. Ze verloren de oorlog in Afghanistan, slagen er niet in om Irak te 
controleren, verliezen steeds meer invloed in Pakistan en zagen Iran zich ontpoppen als een vijandige regionale 
grootmacht. (...) 

De machtsbalans in deze cruciale regio is m.a.w. niet langer gunstig en het is van het grootste belang om daar 
verandering in te brengen. De val van Syrië kan daarin een sleutelrol spelen en is wellicht de opstap om ook 
Libanon en Iran in het gareel te krijgen. Efraim Halevy, voormalig directeur van de Mossad verwoordt het zo: 
“Zodra de ondergang van Assad bereikt is kan het hele machtsevenwicht in de regio omslaan.” (...) 

Met de val van Syrië "verliest Rusland ook een belangrijke partner en zijn enige militaire basis buitenshuis. 
Rusland wordt bovendien zelf bedreigd door nieuwe godsdienstoorlogen op zijn zuidelijke flank." 

Mark Vandepitte stelt dat Syrië zich "vanuit geopolitiek oogpunt niet alleen in een centrale en cruciale regio 
bevindt, in het gebied liggen ook belangrijke breuklijnen met geopolitieke uitstraling: een religieuze 
(Sjiieten/Soennieten) en twee etnische (Turken/Koerden en Turken/Alevieten). 

 Na de invasie van Irak zijn de sjiieten daar aan de macht, waardoor de soennietische Golfstaten aan 
macht hebben ingeboet. Qatar en Saoedi-Arabië willen die machtspositie terugwinnen en van Syrië een 
soort vazalstaat maken om dan Iran de genadeslag toe te brengen.  

 In Syrië bevindt zich net zoals in Turkije, Irak en Iran een belangrijke Koerdische minderheid. In Turkije 
gaat het om 14 miljoen mensen (18% van de bevolking), in Syrië om 1,4 miljoen (7%). Het belangrijkste 
deel van de Syrische Koerden resorteert onder de goed georganiseerde Democratische Uniepartij (PYD). 
Die steunt Assad en is verbonden met de PKK, die reeds dertig jaar vecht voor meer autonomie in 
Turkije; een strijd waarbij 40.000 doden vielen. (...) Onlangs heeft Assad de Koerden in het noorden de 
facto autonomie verleend, waardoor ze voor de PKK een nieuwe uitvalsbasis worden. (...) Als de Iraakse 
en Syrische Koerden hun krachten bundelen, dan lijkt een embryonale Koerdische staat stilaan in 
wording. Redenen genoeg voor Turkije om Assad ten val te brengen en vooralsnog deze evolutie te 
stoppen en om te buigen. Anderzijds kan een militair avontuur van de Turken de Koerdische kwestie net 
doen ontploffen. 

 Een andere Turkse bevolkingsgroep met Syrische affiniteiten zijn de Alevieten. Zij zijn naar schatting 
met 15 tot 20 miljoen (19 tot 25% van de bevolking). Het zijn sjiieten, sterk verwant met de Alawieten in 
Syrië. Zij staan aan de kant van Assad. Als je die bij de Koerden optelt, dan staan zo’n kleine 40% van de 
Turken aan de kant van Assad. Dat verklaart wellicht de terughoudendheid van Erdogan. (...) 

Terug naar het geopolitiek plaatje. (..) Een directe militaire interventie in Syrië met grondtroepen zou de hele 
regio in vuur kunnen zetten en volgens Brzezinski kunnen de VS dat niet (meer) aan. Daarom gaat de voorkeur 
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naar een soort ‘interventie light'. Er wordt gewerkt met onderaanneming: lokale milities, bevriende legers en 
privéfirma’s. Dit werd voor het eerst succesvol uitgeprobeerd in Libië." 

 

Soldaten van het Vrije Syrische Leger 

Vandepitte stelt dat een oplossing voor het Syrische conflict "enkel en alleen kan komen van de Syriërs 
zelf, hoe verdeeld en verscheurd ze op dit moment ook zijn. (...) De buitenlandse inmenging moet worden 
gestopt. "Ze verscherpt niet alleen het conflict, ze dreigt de oorspronkelijke democratische eisen helemaal van 
tafel te vegen en van Syrië een falende staat te maken. Bovendien vergroot ze de kans op een uitslaande brand 
in de regio. Zij die pleiten om de inmenging nog verder op te drijven (meer diplomatieke druk, safe haven, no-fly 
zone) hebben niets geleerd uit de tragische debacles van Afghanistan en Irak."  

Worden we weer in de maling genomen door de media ? 

Vandepitte's 4de en laatste titel luidt "Simplificering". "De waarheid is altijd het eerste slachtoffer van de oorlog 
en propaganda een van zijn belangrijkste wapens." Vandepitte geeft vervolgens een lange reeks van flagrante 
oorlogsleugens die duizenden mensenlevens hebben gekost, met als meest bekende die over Iraks bezit van 
massavernietigingswapens. 

"Naar aanleiding van een bloedbad in Aleppo waarschuwt de Süddeutsche Zeitung in een opmerkelijk artikel voor 
bedrog en manipulatie van de verslaggeving. De beelden die via Youtube worden verspreid, of foto’s via gsm, 
komen ons (het Westen) misschien wel goed uit, maar er is niet de minste garantie voor hun authenticiteit." De 
krant ontleedde vervolgens een foto van een vermeende slachtpartij door regeringssoldaten. Volgens de krant 
moet je "steeds de vraag stellen wie er belang heeft bij het verspreiden van de beelden of de foto’s? Ook moet je 
je afvragen wie er twittert, wie er filmt, enz. De eindredacteur van BBC World News bevestigt dat we eigenlijk zo 
goed als niets afweten van wat er op het terrein gebeurt.." 

Volgens Mark Vandepitte heeft "het Westen" "van bij het begin van het Syrische conflict resoluut partij 
gekozen voor de rebellen. (...) De Westerse berichtgeving staat volledig in functie van die optie. Alles wat 
daarin past wordt uitvergroot en wat er niet in past wordt geweerd of geminimaliseerd." (...) 'Begin mei schreven 
enkele Vlaamse professoren, (ex-)kopstukken van Groen, van beide vakbonden en van de vredesbeweging een 
vrije tribune tegen militaire interventie. De Standaard en De Morgen vertikten het om ze te publiceren. Die opinie 
past blijkbaar niet in het kraam. Op die manier ontstaat een zeer eenzijdig beeld, een soort Hollywoodversie van 
de goeden tegen de slechten. Kenner van de regio en voormalig journalist Jef Lambrecht daarover: “Tegen beter 
weten in wordt het simplistische verhaal volgehouden van een vreedzaam volk dat massaal en met 
doodsverachting in opstand komt tegen een tiran die reageert met massamoord. Wat niet in die baseline past, 
wordt genegeerd.” Zo’n simplistische versie is nodig om een eventuele volgende militaire interventie aan 
het grote publiek te kunnen verkopen."  

Ook Duitsland doet weer volop mee . . . 
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Het artikel van Mark Vandepitte verscheen op zaterdag 18 augustus op DWM. Een zoektocht langs de Belgische 
krantenkoppen op zondagavond 19/8 leverde berichten op over "Syrische rebellen krijgen info van Britse 
geheime dienst" en "Duitsland speelt grote rol in strijd tegen Assad". Eerder bleek ook al dat VS-president 
Obama de CIA opdracht gegeven had de Syrische rebellen met raad en daad te steunen. Je kan dus echt wel 
van een "niet-openlijk-verklaarde" oorlog van "het Westen" tegen het regime van Assad spreken. 
Waarmee zich onder andere de geschiedenis die leidde tot het bloedig opbreken van Joegoslavië, lijkt te 
herhalen.  
  
Wat Duitsland betreft, valt op te merken dat dat land een veel grotere rol speelt bij pogingen om al-Assad ten val 
te brengen, dan tot nu toe bekend was. Voor de kust van Syrië kruist een schip van de Duitse marine. Dat zit vol 
spionageapparatuur van de Duitse geheime dienst BND. Dit heeft Bild, de grootste Duitse krant, 
gemeld. Informatie over operaties van het Syrische regeringsleger wordt doorgegeven aan de geheime diensten 
van Britten en Amerikanen. Daarnaast zijn BND-agenten gestationeerd in een NAVO-basis in Turkije. Van daaruit 
luisteren zij telefoongesprekken en radioverkeer in Syrië af. Daarnaast heeft de BND informeel contact met 
bronnen rond Assad. Geen enkele geheime dienst blijkt zulke goede bronnen in Syrië te hebben als de BND. 
Eerder werd bekend dat de Britse geheime dienst de Syrische rebellen hielp bij het opzetten van aanvalen tegen 
het regeringsleger. Aldus The Sunday Times.  

  

Blikvanger 2: de burgeroorlog in Mali 
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Een 'Malistan' of een 'Syrië bis' ? 

  
Het Afrikaanse land Mali (14,5 miljoen inwoners anno 2011) lijkt een heel ander geval dan Syrië (20 miljoen 
inwoners).Het woestijnland lijkt aan zijn lot overgelaten te worden door het Westen. Het grote noordelijke deel 
ervan werd enkele maanden geleden "bevrijd" door een coalitie van Touareg-nomaden en islamitische 
groeperingen, 'Ansar Dine' ('Helpers van de Godsdienst'), 'Al Qaeda in de Islamitische Maghreb' (AQMI) en 'de 
Beweging voor Eenheid en Jihad in West-Afrika'. De islamisten voerden zo snel ze konden, de Sharia in. 
  
De gevolgen zijn verschrikkelijk.5 miljoen mensen riskeren de hongerdood, laat de Britse krant The 
Independent weten. De Morgen schreef op 17 augustus: "Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op andere 
brandhaarden, slaat de bevolking in het noordelijke deel van het straatarme West-Afrikaanse land, op de vlucht 
voor geweld, extreme honger en cholera."  
  
Ver afgelegen van Syrië duiken echter ook in Mali ingrediënten op die eveneens in Syrië meespelen. 
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De Koerden van Mali, zo zou je de Touaregs - naar hun kleding de "Blauwe mannen" genoemd - 
kunnen omschrijven. Door de Franse kolonisatie van West-Afrika raakten deze nomaden van de Sahara - net 
als de Koerden - sinds 1960 verdeeld over verschillende post-koloniale staten. Toen Mali onafhankelijk werd, 
kwamen grote Touareg-gemeenschappen er onder het bewind van (de qua bevolking talrijker) christelijke 
zuidelijke bevolkingsgroepen. Sommige Touaregs beschouwden die groepen als minderwaardig en wilden er niet 
door bestuurd worden. Een aantal van hen voerde in 1963 een eerste, onderdrukte opstand uit. Opeenvolgende 
droogtes en nieuwe opstanden zorgden voor veel menselijk leed. Een aantal Touaregs trad in dienst van de 
Libische kolonel Kadhafi en keerde na diens omverwerping eind 2011 - met wapens en al - naar hun thuisregio 
terug. 
  
Overigens trekken de Touaregs - net als de Koerden - vaak niet aan hetzelfde zeel maar zijn ze intern verdeeld, 
over verschillende clans. 
  
Tweede overeenkomst met Syrië: de rol van het islamextremisme. De Touaregrebellen (MNLA) wilden een 
eigen onafhankelijke staat - Azawad - die ze op 6 april uitriepen. Maar ze werden voorbijgestoken door de 
vermelde islamitische milities die met hun extreme toepassing van de Sharia, veel ellende onder de 
burgerbevolking veroorzaakten, die ook christenen op de vlucht dreven.  
  
Derde overeenkomst met Syrië: de betrokkenheid van buurlanden en bewegingen uit buurlanden. Uit Nigeria is 
er steun voor de islamisten vanwege het extreme Boko Haram. Maar belangrijker is de rol van Algerije en de 
drugshandel in het gebied. Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb en de Beweging voor Eenheid en Jihad in 
West-Afrika, verdienen veel geld met drugshandel. Ze hebben ze er belang bij het noorden van Mali onder 
controle te hebben, om het transport van drugs te vergemakkelijken. Algerije heeft er dan weer belang bij om de 
instabiliteit in de regio in stand te houden en zijn invloed te vergroten. 
  
Een vierde overeenkomst ligt in de betrokkenheid van het Westen, van de V.S. Was Kadhafi niet 
omvergeworpen door de Navo-steun aan Libische rebellen, dan was Mali nu nog één land. Maar ook de 
staatsgreep in de hoofdstad Bamako door de in de V.S opgeleide Kapitein Sanogo tegen de democratische 
president Touré, speelde een rol. De V.S. en oud-kolonisator Frankrijk zijn dan wel het Malinese regeringsleger 
niet ter hulp gesneld toen de rebellie in het noorden oprukte en dat leidde tot kritiek in de regio, maar ze houden 
de toestand in de gaten, bevreesd als ze zijn voor een soort Afghanistan bis, maar nu in de Sahara. Nu ja, 
bevreesd. Zo'n "Malistan" komt het Amerikaans economisch-militair establishment ook goed uit want er kunnen 
andermaal militaire uitgaven (uit de belastingskas) mee verantwoord worden, evenals militaire basissen in (het 
zuiden van) Mali en buurlanden, die bevreesd zijn dat ook bij hen de Touaregs zich willen afscheiden. En liever 
dan Amerikaanse soldaten op het terrein te sturen zal men waar mogelijk de vuile karweien laten opknappen 
door de Afrikaanse Unie en ECOWAS (de West-Afrikaanse regionale statenorganisatie waarvan Mali deel 
uitmaakt.) 
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De onafhankelijke staat Anzawar kreeg overigens internationaal geen steun, en al zeker niet in Afrika waar tal 
van leiders angstvallig de oude koloniale grenzen willen bewaren. Maar als men ook kijkt naar de splitsing van 
Soedan in een Arabisch/islamitisch Soedan en een Afrikaans/christelijk/animistisch Zuid-Soedan, dan valt 
de tendens op te merken dat in Saharaans-Afrika er wel nog eens meer gewapende afscheidingen tussen 
de twee ethnisch/religieuze bevolkingen kunnen volgen. 

  

Blikvanger 3: 'blasfemie' in Pakistan 

en demografische godsdienstoorlog in Egypte 

  
Als vrijzinnige moet men vaststellen dat de Europese media, het (rechtse) establishment en ook grote 
delen van de linkerzijde een ambigue houding aannemen tegenover de islam. Zo is er bv. de wil om mensen 
inzake hun godsdienstige gevoelens niet voor het hoofd te stoten. Zo leeft ook de overtuiging dat moslims zwak 
staan in het Westen en vaak het slachtoffer van discriminatie zijn. Maar anderzijds is er de angst voor een 
groeiende moslimbevolking in de steden met heel andere waarden. De angst ook voor moslimterrorisme. Die 
angst zou er toe leiden, dat een beweging zoals de Libanese Hezbollah in Europa zijn gang kan gaan, vanuit de 
idee: dan laten ze ons gerust. Anderzijds wordt de angst voor moslimterrorisme benut om ondemocratische 
controlemaatregelen door te drukken.  
  
Een consequente vrijzinnige houding zou er kunnen in bestaan: te stellen dat godsdienst een privézaak is 
én dat overheid en samenleving daar niet te veel rekening moet mee houden, gezien ook de filosofische inzichten 
dat  

a) een goede almachtige god een absurd waanbeeld is, gezien al het leed in de wereld;  
b) godsdiensten doorheen de eeuwen en nu nog, de mensheid vaak geweldadig opsplitsen 
en c) de ecologische noodzaak om ons niet voor de hemel, maar dringend voor Planeet Aarde in te 
zetten. Als gelovigen daar willen aan meewerken, zijn ze natuurlijk welkom. 
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Ondertussen moet men door programma's voor sociale welvaart (onderwijs en werkverschaffing), 
familieplanning en het ontwikkelen van multiculturele samenlevingscapaciteiten, het extremisme 
voorkomen (en vooral ook de samenleving voor zoveel mogelijk mensen aangenaam maken). 
  
Dat het extremisme ook bij de islam een probleem is, is in de besprekingen van de toestand in Syrië en 
Mali, wel duidelijk geworden.  
  
Overigens is er ook christelijk (en joods en ander) extremisme. Zie bv. het blijven weigeren door de 
Katholieke Kerk van zoiets als het recht op abortus of op vrijwillige levensbeëindiging. Het blijvend weigeren ook 
van vrouwen als priesters, alsof de helft van het mensdom daar te minderwaardig voor is. 
  
Hoe de twee grootsten van de drie woestijngodsdiensten elkaar ondertussen bejegenen in landen zoals 
Egypte en Pakistan, is ook de moeite om uit de doeken te doen, want het houdt waarschuwingen in voor wat 
ons mogelijks in West-Europa te wachten staat.  
  
Naiviteit is als het om godsdiensten gaat, uit den boze want wie absoluut in een Goddelijke Superman gelooft, is 
tot alles in staat. 
  
De Britse kwaliteitskrant The Guardian had op zondag het bericht "Pakistani girl accused of Qur'an 
burning could face death penalty".  
(zie http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/19/pakistan-christian-tensions-quran-burning-allegations ) 
  

 
  
Rifta Masih, een Pakistaans meisje uit Islamabad van elf jaar oud (11 !) riskeert de doodstraf omdat ze ervan 
beschuldigd werd dat ze een Koran zou verbrand hebben. In Belgische ogen is het verhaal te gek voor 
woorden, maar in Pakistan zet dit zoveelste geval van christenen die beschuldigd worden de Koran beledigd te 
hebben, veel kwaad bloed tussen moslims en christenen. 900 christenen die in de buitenwijken van de stad 
leven, kregen het bevel op te hoepelen. De Pakistaanse "blasfemiewet" voorziet zelfs in terechtstellingen. Tot nu 
toe werd nog niemand ter dood gebracht, maar - zo stelt De Guardian - "long prison terms are common – one 
Christian couple was sentenced to 25 years in 2010 after being accused of touching the Qur'an with unwashed 
hands. There have also been cases of people killed by lynch mobs demanding instant punishment. Daring to 
criticise the law is incredibly risky and few do it. In 2011 Salman Taseer, the former governor of Punjab province, 
was gunned down by his own bodyguard after he had spoken out against the case of Aasia Bibi, another 
Christian woman accused of blasphemy" 
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Een Reuters bericht van 4/4/2012 

Het katholieke weekblad Tertio bracht vorige week een artikel over Egypte onder de titel "Arabische 
winter voor koptische meisjes: Egyptische overheid laat ontvoeringen en gedwongen islamisering 
oogluikend toe."   

Het artikel dat overgenomen werd uit het "Friesch Dagblad", beschreef hoe in Eygpte een systeem bestaat 
waarbij christenen (kopten) die slachtoffer worden van geweld door een moslim, naar verzoeningssessies 
moeten, waarbij dader en slachtoffer zich moeten verzoenen waardoor de daders gewoon vrijuit gaan. 

Wat de koptische meisjes beteft: de begin dit jaar overleden koptische paus Shenouda III verklaarde enkele jaren 
geleden al dat hij "jaarlijks duizenden brieven ontving van familieleden van ontvoerde meisjes".Maar sinds de 
afzetting van Mubarak, "zijn gewelddadige salafisten een regelrechte intimidatie- en terreurcampagne 
begonnen tegen de kopten. (...) Vooral het ontvoeren van Koptische meisjes heeft een hoge vlucht genomen en 
daarbij zijn de slachtoffertjes steeds jonger. Tien- tot twaalfjarigen blijken thans veeleer regel dan uitzondering 
te zijn."  
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"Een rapport van Egypt4Christ verwijst naar een goed georganiseerde en door Saudi-Arabië gefinancierde 
campagne om Egyptische kopten te islamiseren." Jonge moslims benaderen op scholen en universiteiten 
koptische meisjes op een "werkwijze die gelijkenissen vertoont met die van de zogenaamde 'loverboys' in België 
en Nederland. Dat zijn pooiers die meisjes door verleidingstactieken inpalmen. De meestal oudere 
moslimstudenten brengen de meisjes in een compromitterende situatie waarna die gemakkelijk chanteerbaar zijn 
en uit schaamte vaak niet meer durven terug te keren naar hun ouderlijke woning." 

Bijkomend probleem vormen de identiteitskaarten. In Egypte vermelden die verplicht iemands godsdienst. 
Daarbij is het dan wettelijk nog zo geregeld dat iemand zich wel kan bekeren van christendom naar islam, 
maar niet omgekeerd. Als een koptisch meisje dus zo'n identiteitskaart opgezadeld krijgt, kan ze niet meer 
terug. "Want het is onmogelijk een nieuw persoonsbewijs te krijgen dat hun christelijke godsdienst opnieuw 
vermeldt. Vooral nadat de Fatwa-commissie in januari 2008 zware straffen instelde voor hen die zich tot de islam 
bekeren, om later terug te keren naar hun oorspronkelijke godsdienst. De fatwa stelde dit gelijk aan afvalligheid 
waar volgens de islamitische wet de doodstraf op staat. Niet kunnen terugkeren naar het christendom betekent 
voor de getroffen meisjes, ook dat al hun geboren of toekomstige kinderen automatisch moslim zijn. Trouwen 
met een christen kunnen ze niet meer omdat moslimmeisjes dat niet mogen."  

Dit soort demografische godsdienstoorlog is dus anno 2012 mogelijk in Eygpte, het volkrijkste (83 miljoen, 
2009) en toonaangevende land van de Arabische regio. Waarom komt hier in het Westen niet minstens 
evenveel verzet tegen als tegen de opsluiting voor 2 jaar van de Russische vrouwen van "Pussy Riot" ? (jpe) 
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