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EDITO 

Leren van voetballers 
Multiculturele Belgische nationale voetbalploeg bewijst hoe het kan 

NVA en Vlaams Belang pakten vorige week elk uit met een boek over de migratie naar België. Elders - zoals 
door RVC in Knack - werd nog eens gehamerd op de transfers van 'Vlaanderen' naar 'Wallonië'. 6 miljard naar 
het schijnt. Over de belastingsontduiking die bij de grootste bedrijven alleen al, ons 13 miljard euro per jaar kost, 
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geen woord. Migranten en centen: het blijven de twee breekijzers waarmee de separatistische partijen het land 
willen opsplitsen.  

Maar omdat de NVA-leiding beseft dat dat niet is wat het volk wil, heet het dat we ons moeten voorbereiden op 
"confederalisme". Dat moet dan zoiets worden als: samenblijven, maar zonder dat de PS nog iets aan 
"Vlaanderen" te zeggen heeft.  

Dit weekend was het aan Bart De Wever om bij de RTBF en nadien in tal van kranten te pleiten voor 
confederalisme te pleiten. De Wever toonde zich daarbij weer eens van zijn meest democratische kant. In "Mise 
au Point" stelde hij: "Ik denk dat het na de gemeenteraadsverkiezingen tijd is om te beginnen nadenken en in alle 
discretie samen te werken om het land voor te bereiden op deze grote verandering."  

"In alle discretie" ... Onder partijvoorzitters dus, die lokale baronnen die al lang bezig zijn met zoveel mogelijk 
macht van de centrale overheid af te pakken voor hun eigen wingewestjes. "In alle discretie": zonder dus de 
bevolking er bij te betrekken. Maar geen één van de regimemedia die daar op wees. 

Enige dissonante stem op maandagochtens was die van Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer 
Brigitte Grouwels (CD&V) die Brussels "minister-president" Charles Picqué (PS) terugfloot omdat die beweerd 
had dat "de Franstaligen best een plan B zouden hebben voor als het land toch uiteen zou vallen." Grouwels 
noemde de uitlating van Picqué in flagrante tegenspraak met de rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
"Brussel zal Belgisch zijn of niet zijn", stelde Grouwels. 

Gelukkig is er nog de nationale voetbalploeg. Even kijken wat die ons kan leren. Maar beginnen we bij het begin: 
het blijvende nut van natiestaten, van België dus ook. 

 

Brigitte Grouwels: "Brussel zal Belgisch zijn of niet zijn 

Natiestaat nodig voor vreedzaam welvarend samenleven 

Natiestaten  blijven in wezen nodig om de massa's mensen die de planeet tegenwoordig bevolken, een beetje 
ordelijk te laten samenleven. De naties stemmen daartoe - liefst via zo democratisch mogelijk verkozen 
parlementen - wetten die de bevolking zowel plichten opleggen als rechten geven. De plicht om bv. het milieu 
niet te vervuilen. Het recht om bv. beschermd te worden tegen uitbuiting door bedrijven, binnen- en buitenlandse. 
Het recht ook dat bv. je huis en privésfeer beschermd worden. 

Nu zijn er ook wel tegenstanders van de natiestaat die tegelijk voorstanders zijn van open grenzen waarbij 
iedereen om het even waar wonen kan, maar zoals eerder uit het in De Groene Belg opgenomen essay 
"Superdiversiteit" van Jan Blommaert bleek, wordt gestructureerd samenleven onmogelijk als iedereen om de 
haverklap om het even waar opduiken kan. Dan kan je bv. geen belastingen meer organiseren, geen aan de 
bevolkingsnoden aangepaste onderwijs-, juridische, gezondheids- en andere diensten opzetten enzoverder.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



3

Wie toch consequent wil pleiten voor de totale bewegingsvrijheid van mensen over heel de aarde, moet pleiten 
voor een anarchistisch-primitieve wereld, waarin we slechts nog met kleine stammen - zoals de huidige 
inheemse volkeren in Amazonië en Afrika - de wereld bevolken. Dan zijn natiestaten niet meer nodig. Maar met 
de huidige miljardenbevolking blijft dat voorlopig een utopie. Overigens zwerven natuurvolkeren ook niet zomaar 
rond over heel de wereld, maar leven ze juist goed aangepast aan de lokale natuurlijke omstandigheden. Daarom 
noemen we hen ook inheemse volkeren. 

Onze Bourgondisch Belgische levenswijze 

Als we ons dan toch in staten/naties moeten organiseren, wat is er dan mis met "fier" zijn op de eigen staat, 
de eigen natie ? Bij een Ardense ochtendwandeling op zondag, overviel me het gevoel blij te zijn in België te 
leven. Ik heb in dit land op 11 verschillende plaatsen gewoond. Net zoals mijn andere familieleden, mijn 
ouders en voorouders heb ik hier praktisch heel mijn leven doorgebracht. Ik kan al de voordelen van dit land 
naar waarde te schatten, zonder de nadelen te vergeten, de overbevolking en daaruit voortvloeiende drukte en 
levensduurte op de eerste plaats.  

Eén van de grote voordelen van het Belg zijn, is onze meertaligheid. Toegegeven, ook ik heb veel tijd 
moeten investeren in talenkennis, maar kreeg er zoals de vele andere Belgen die dat eveneens doen, veel voor 
terug. Als Belgisch Nederlandstalige heb ik nu toegang tot zowel de Angelsaksische, Franse als Duitse 
cultuurwereld. Van geschriften langs muziek tot films enzoverder. Dat is niet niets.  Het geeft je een breed 
wereldbeeld.  

Op de radio vertelde een Afrikaans president ooit dit: "Als ik doeltreffend wil denken en spreken, gebruik ik het 
Engels. Als ik filosofisch wil denken en spreken, bedien ik me van het Frans. En als ik sociaal wil denken en 
spreken, is er mijn eigen Afrikaanse taal." Of hoe elke taal een andere manier van geestelijk functioneren 
meebrengt.  

Zo brengt ook elk 'bewonen' van een land een andere manier van leven en naar de wereld kijken mee. De 
blik en de cultuur van Belgen is anders dan die van de Nederlanders bv.; met wie ze dan toch voor een deel 
ongeveer dezelfde taal delen. Schematisch samengevat: België is bourgondischer, meer op levensgenieten 
gericht.  

Al met al functioneert ons land - wat de Vlaams separatisten ook mogen beweren - behoorlijk goed. En dat zal zo 
nog wel een tijdje blijven. Al het geroep dat we de weg van Griekenland opgaan, is gepraat zonder nadenken. 
België vormt onderdeel van een West-Europese zone die al eeuwenlang goed georganiseerd en 
welvarend is. Mede door de democratische inspraak van burgers in het bestuur die in onze gewesten 
ontwikkeld werd vanaf begin 14de eeuw. Zo bedongen bijvoorbeeld de Brabantse steden in 1312 het Charter van 
Kortenberg. Dat  Charter was de eerste op het Europees vasteland getekende keure die de vrijheden van de 
burger omschrijft. Daarbij werd ook een "weerstandsrecht voor het volk" erkend. (Zie het artikel 
"Brabant, bakermat van de democratie in Europa" in DGB 478). 

Naar een Belgische bevolkingspolitiek 

De toenemende reismogelijkheden, de groeiende wereldbevolking en armoede plus tal van conflicten in de 
wereld maken dat België sinds enkele jaren, jaarlijks zo'n 70.000 of nog meer mensen uit het buitenland erbij 
krijgt. Die inwijking is de grote verantwoordelijke voor de sinds snel stijgende Belgische bevolking: van 
lange tijd 10 naar nu al 11 en rond 2027 zelfs 12 miljoen inwoners. Die stijging zet alles onder druk. Er is een 
groeiend tekort aan zowat alles: bouwgronden, betaalbare woningen, scholen, jobs, gevangenisplaatsen 
enzoverder.  

De inwjking gebeurt bovendien niet alleen vanuit andere Europse landen maar voor een belangrijk deel vanuit 
"het zuiden", en met name vanuit islamitische landen. Dat brengt in de steden grote bevolkingsveranderingen 
teweeg. Op de wrevel en angst voor die veranderingen spelen separatistische partijen. Niet voor niets dat 
zowel NVA als Vlaams Belang vorige week, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 
uitpakken met nieuwe boeken over de migratie. Gezien het succes van NVA en Belang - volgens 
opiniepeilingen momenteel goed voor 40 + 10 % van de 'Vlaamse' kiezers - dreigt de migratieproblematiek - 
die door NVA en Belang in de schoenen van de Parti Socialiste geschoven wordt, daar waar juist het 
neoliberalisme de promotor is van de open grenzen - te leiden tot een splitsing van België waarbij 'Vlaanderen' 
zich afkeert van het vreemd geworden Brussel.  

Dat de migratie een halt toegeroepen kan worden is zowel een feit als een mythe. Door de criteria voor 
"gezinshereniging" te verscherpen - zoals NVA reeds afdwong - zullen er minder migranten binnenkomen. Maar 
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anderzijds zal ons land toch zijn plicht moeten blijven doen inzake het opvangen van echte asielzoekers, uit een 
oorlogshaard zoals nu Syrië. En de druk om illegaal te migreren naar België zal groot blijven, zolang er 
wereldwijd massaal veel armoede is en zolang gewetenloze zakenlui illegale migranten als goedkope, 
rechtenloze werknemers willen blijven uitbuiten. 

Veel belangrijker is dat er een echte bevolkingspolitiek komt waarbij in het ecologisch belang van alle 
bewoners van België, alle Belgen - zowel "autochtone" als "allochtone" - gestimuleerd worden tot het hebben van 
kleine gezinnen. Een algemene tweekindspolitiek zou daarom wenselijk zijn. Maar daar hoor je de separatisten 
van NVA en Vlaams Belang nooit over. Het Belang wil zelfs dat er zoveel mogelijk 'echte' Vlamingen bijgemaakt 
worden.  

Wederzijds aanpassen, wederzijdse voordelen 

Als we dan de aangroei in toom kunnen houden en het land leefbaar en ecologisch gezond, dan kan er volop 
gewerkt worden aan het leren samenleven tussen mensen van verschillende origines. 

Inspanningen moeten daarbij van beide kanten komen en dan zijn er ook voordelen voor beide kanten.  

Kan het nog langer dat bijvoorbeeld Turkse kappers hier - zoals die waar ik in Schaarbeek al jaren klant bij ben - 
haast geen letter Frans kunnen spreken ? Ik was al begonnen om zelf wat Turks te leren. De omgekeerde 
wereld. Hoe kan je communiceren als nieuwkomers de talen van dit land niet leren ? 

Aan de andere kant moeten Belgen van recente buitenlandse origine, niet zomaar hun culturele erfenis 
overboord gooien. Dan krijg je ontwortelde mensen. Dan valt er ook niets nieuws aan hen te beleven voor de 
'autochtone' Belgen. Om her voorbeeld van de Turkse kappers te hernemen, de manier waarop ze je snel en 
zonder plichtplegingen bedienen, zonder afspraken vooraf ook, dat moeten ze zeker behouden. Maar laat ze ook 
gerust hun Turkse muziek spelen, enzoverder. Ze hoeven eigenlijk niets te laten vallen, maar moeten er wel iets 
bjinemen, om te beginnen, één van de Belgische talen. Zodat we tenminste kunnen communiceren. 

Zodat we ons wederzijds kunnen aanpassen, wederzijds kunnen geven en nemen.  

Samen voluit Belg zijn 

 

Vincent Kompany - zo Belgisch als maar zijn kan 

De democratische, bourgondische Belgische tradities gemixt met elementen uit heel de wereld, dat is wat 
België maakt tot wat het nu is. Maar dat is ook wat het nu bedreigt, met nade door de problematiek van de grote 
groepen werkloze, op zichzelf terugplooiende stedelijke allochtonen.  
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Van groot belang voor die stedelijke allochtonen - en de autochtonen - is dat er op alle niveau's rolmodellen 
komen die tonen dat iedereen in België zijn leven goed kan inrichten. 

Zie terzake het recene MO-dossier over succesvolle allochtonen: dokters, leraars, zakenlieden enz. 

Zie hoe we nu een premier van Italiaanse afkomst hebben, homo bovendien.  

Kijk naar de nationale voetbalploeg waarvan de meeste spelers meedraaien in buitenlandse topcompetities.  

Een oog op de Belgische nationale voetbalploeg leert hoe de multicultuur werken kan als men kiest om 
collectief samen te werken onder Belgische vlag. 

Kapitein en libero Vincent Kompany heeft net als de aanvallers Christian Benteke en Romelu Lukaku Congolese 
'roots'. Igor de Camargo is van Brazilaanse origine, Marouane Fellaini van Marokkaanse afkomst. Axelle Witsel is 
langs vaderskant van Martinique afkomstig. Moussa Dembélé heeft dan weer Belgische en Malinese ouders. 
Verder heb je een resem autochtone Belgen zoals Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, 
Steven Defoer, Dries Mertens en anderen.  

En hun mix werkt. Lange tijd schoten ze meestal net iets te kort. Maar hun jongste matches wisten ze te winnen 
én belangrijker nog, ze hebben een grote Belgische aanhang, waarbij de 'zwarten' en 'bruinen' net zo goed in 
de armen van de supporters gesloten worden als de blanken. Het gedrag van de spelers zelf is daarbij van 
groot belang. Je kan zoals ik vorige week van een jonge Brusselse allochtoon hoorde, klagen dat "ik wel in 
België geboren ben, maar België is niet in mij geboren". Of je kan werk maken van je Belgische bijdrage. Van 
Vincent Kompany die vlot meertalig is, kan je eigenlijk zelfs niet meer zeggen dat hij een allochtoon is. Die hoort 
er zo compleet bij dat hij op zijn eentje aantoont dat men bv. ook niet moet overdrijven met het geklaag over het 
racisme van de Belgen.   

Kompany gaat dan ook voluit voor de Belgische nationale ploeg, anders bv. dan de in Amsterdam geboren 
Mbark Boussoufa, die toen hij jarenlang bij Anderlecht de sterren (en de centen) van het dak speelde, bleef 
meedoen met de Marokkaanse nationale ploeg. Zijn goed recht, maar dan moet je niet klagen dat men je als een 
niet-Europeaan blijft zien.  

Stel nu dat Kompany en zijn maats de volgende jaren kunnen uitgroeien tot een succesvol Belgisch nationaal 
voetbalteam, dan zouden zij wel eens het beste tricolore antwoord kunnen zijn op het op inherent racisme - 
inbegepen taalracisme - gebaseerde 'Vlaams' separatisme.  

Jan-Pieter Everaerts 

LEZERSREACTIES 

  
Omdat over bovenstaande tekst dit weekend al met een paar lezers overlegd werd, kunnen hier ook al twee 
lezersreacties volgen. Morgen volgt de uitgebreide (17 p.) bespreking van een nieuw boek over België. Op 
woensdag dan weer een 'gewone', gemixte DGB. 
  
Dag JP, 
  
Dat is zeer mooi tot uitdrukking gebracht, heel inspirerend en aantrekkelijk. Proficiat - dat zal zeker appeleren 
aan zeer veel mensen. 
  
Hou wel de woorden van de grote Franse staatsman Charles De Gaule voor ogen: "Le patriote c'est celui qui 
aime son pays  -  Le nationaliste c'est celui qui déteste les autres pays" 
 
Mbg, FO 
  
PS Onlangs kocht ik een boek met etsen uit 1894 die de geschiedenis van België behandeld (netjes in twee 
talen). Daarin komt ook de Bourgondische periode aan bod, tijdens die periode besloeg die een oppervlakte die 
groter was dan wat nu het huidige België is. Ik haal dit maar aan omdat je het over Bourgondisch België hebt 
en laat dit nu net een uitbreiding zijn van het België zoals we dat vandaag kennen. 
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Het zou me verblijden moest als voorbeeld voor de rest van de wereld ooit mogelijk zijn dat dit Bourgondië terug 
één geheel zou kunnen worden. Als hoophevend signaal voor de mensheid zou dat kunnen tellen... ik besef 
echter wel dat dit wel een illusie zal blijven, mijn hoop is dus in de eerste plaats gericht op een sterk 
en ééndrachtig België dat ten volle al zijn kansen benut. Ik wil ten alle prijze vermijden dat de verschillende 
cultuurgemeenschappenen ons land door nationalistische roerhangers opgesplitst worden in aparte ministaatjes. 

Beste Jan-Pieter, 

Ik kan het grootste deel van wat je schrijft voluit onderschrijven. Het probleem is echter dat dit allemaal weinig 
aarde aan de anti-separatistische dijk brengt. Want nauwelijks iemand IN HET POLITIEKE VELD die van 
dergelijke (steengoede) argumenten wakker ligt. 50 % van dat veld kan ze wegens Nederlandsonkundigheid 
om te beginnen al niet lezen.  

De kracht van de mediagenieke N-VA-show is dat De Wever als een vrije Uilenspiegel lijkt op te treden, als een 
oprechte en moedige profeet in de "Vlaamse" heide lijkt te prediken, terwijl hij en zijn haastig in elkaar geflanste 
partij net het 'beste product' ooit zijn van de door economie en media georiënteerde Belgische particratie. 
Het is die particratie die moet worden geanalyseerd en op de voet gevolgd, ook en vooral door journalisten, 
mochten die er nog zijn (behalve jij en een handvol andere). Niemand die hamert op het feit dat het tussen de De 
Wever en het oor en oog van zijn aanbidders-sympathisanten zuiver om eenrichtingsverkeer gaat. Niemand die 
er nog aan denkt dat het probleem niet eentje is van (Vlaamse, Belgische, enz.) identiteit, maar eentje van een 
verziekt politiek veld, waarin de N-VA en zijn even fascinerende als fasciserende gedachtengoed als een 
kankergezwel dik mee geworden zijn. 

Het zijn de Groenen en de PvdA-ers die eerst moeten worden uitgehoord over hun project met België : is 
hun nationaal samenwerkingsverband slechts een soort lokmiddel voor wat er nog ter linkerzijde aan verstandige, 
dus Belgisch-gezinde stemmers rondloopt ? Ik denk het niet. Maar waar wachten ze dan op om hun pijlen te 
richten op het verbond tussen de andere partijen en de zaken- en mediawereld?  

We moeten middelen vinden om de partijen en de instellingen voor hun democratische 
verantwoordelijkheid te plaatsen. Ook al moeten we eraan doodgaan, zoals onlangs Ludo Dierickx - alleen 
onze krachten bundelen en onszelf organizeren kan dat verhinderen, ons doen vooruitgaan en aan kracht doen 
winnen (niet in het kader van één of andere partij, cf. wat ik zei over de particratie : elke partij is in hetzelfde bedje 
ziek). 

Het allerbeste, P 

AGENDA 
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Beleef de eerste Hennepweek van 10 tot 15 september 

Cannabis duikt alsmaar meer op in België. Niet alleen in verscholen illegale plantages, maar ook bij 
kledingzaken, grootwarenhuizen, bouwcentra en bij de bakker. Hennep is volledig drugsvrij en goed voor 
het milieu. Van 10 tot 15 september voert Wervel vzw campagne voor producten op basis van hennep, 
met workshops, proevertjes en veldbezoeken. 

Oud gewas 

Hennep (of kemp) is een oude teelt waaraan de Kempen hun naam danken. Er zijn dringende redenen om 
hennep terug onder de aandacht te brengen: klimaatafkoeling, waterbesparing en duurzame landbouw. 
Hennep vraagt geen irrigatie en legt veel CO2 vast. De plant verhoogt de biodiversiteit in het veld en kan zonder 
landbouwgif geteeld worden. De éénvoudige teelt verbetert de bodem is rendabel voor de landbouwer omdat 
zowel het stro als het zaad hoogwaardige toepassingen kennen. 

Steeds meer producten 
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Recent kwamen er enkele opvallende nieuwe producten op de markt. The Body Shop had al langer een 
cosmeticalijn met hennepolie, en binnenkort lanceert Molgreen een Belgische handencrème onder de naam 
Terraskin. In de textielsector zorgde het Leuvense Uprise voor een primeur met een Belgische kledinglijn uit 
hennep. In Brussel vervaardigen An'tchi en Marjoleingerie lokale hennepkledij. Na de HempFood hennepburgers 
en de Freja-Foods hennepkoekjes (intussen ook in Bioplanet) is er vanaf deze week ook hennepbrood te 
verkrijgen bij bakkerijketen Dockx. 

Duurzaam bouwmateriaal 

In de bouw doet België een grote inhaalbeweging met de grootste hennepkalk-bouwwerf van Europa. Het 
nieuwe gemeentehuis van Villers-le-Bouillet legt zo'n 55 ton CO2 vast in de hennepmuren. Ook in Vlaanderen 
leggen verschillende architecten en aannemers zich toe op hennepkalk. Recent kwamen ook terrasplanken en 
dakleien op basis van hennep op de markt in België. Een volledig recycleerbaar huis komt hiermee binnen 
handbereik. 

Activiteiten in de hennepweek 

 13 september, Statiestraat 169 Berchem: 14u lancering van hennepbrood bij bakkerij Goeiemorgen  
 14 september, Kleine Heidestraat 30 Boutersem: 13-15u bouwwerf van Het Stroburo in henneppkalk  
 15 september, Tegelrij 8 Nieuwerkerken: 14u veldbezoek bij hennepteler Ingrid Maris en voorstelling 

van het kleinste passiefhuis ter wereld  

Meer info? 

 www.kannabis.be bundelt de intussen meer dan 50 verschillende verkrijgbare producten en 
verkooppunten  

 www.wervel.be  
 www.facebook.com/drugsvrij  

Netwerk Bewust Verbruiken NBV / Wervel vzw 
Mundo-B, Edinburgstraat 26 
1050 Brussel 
Tel: 02/8944615 
www.bewustverbruiken.be 
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Perscontact: Patrick De Ceuster 0471 720320 – patrick@wervel.be 

De Groene Belg-Abonnement 

Voor ieder met beperkt budget: 10 tot 25 Euro / jaar 

Gewoon abonnement: 50 Euro / jaar 

Steunabonnement: 75 of 100 of ... Euro / jaar 

Abonnement te betalen op BE13-4253-1567-1139 - BIC: KREDBEBB  

van vzw Mediadoc, Broux 73, 4830 Limbourg www.mediadoc.be - www.degroenebelg.be  

De Groene Belg is een onafhankelijke uitgave van vzw Mediadoc. Voor alle correspondentie: 
mediadoc.diva@skynet.be  
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