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Veerle Solia

Van: Mediadoc <fa634702@skynet.be>

Verzonden: zaterdag 13 oktober 2012 18:25

Aan: Mediadoc

Onderwerp: Groene Belg 785: Stadsverkiezingen / EURO-DOCU-TV / Lezersreacties

Groene Belg 785

Onafhankelijk Belgisch e-dagblad - 13/10/2012 - 10 pagina’s

Stadsverkiezingen / Euro-Docu-TV / Lezersreacties

THE PEOPLE DON'T KNOW
THEIR TRUE POWER.

Stadsverkiezingen

Is het niet straf hoe nu al die koppekes langs de weg en in de brievenbus, ons durven vragen op hen te stemmen.
Zes jaar geen mens gezien of gehoord om ons te vragen wat we verbeterd zouden willen zien in dorp of stad,
maar nu zijn ze daar weer. En over 6 jaar weer hetzelfde. En over 12 jaar opnieuw. En altijd beloven de lokale
Pinokkio's ons de hemel op aarde maar gewoon eens een democratisch volksdebat in de gemeente
organiseren, waar gebeurt dat ? In Zwitserland zijn er nog plaatsen waar heel de bevolking samenkomt en per
handopsteking stemt. Waarom hebben wij dat niet meer ? Och ja, die overbevolking. Als je met teveel bent, is er
geen democratie meer. Alleen nog een "vertegenwoordigende democratie". Die binnen de kortste keren verzandt
in een particratie, met partijen die nog voor de verkiezingen akkoordjes met elkaar sluiten.
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Meer volk, meer stad

Andere vaststelling: is het u ook opgevallen hoe Ecolo/Groen en NVA op dezelfde golflengte zitten ?
'Vlaams' NVA-minister Muyters hield enkele dagen geleden een pleidooi voor de "verdichting" van de
stadsbevolking. Wie op het platteland wil wonen, "wie afgelegen woont, betaalt extra" (voor postbedeling en
nutsvoorzieningen). Muyters: "Tegen 2050 zijn we met 1 miljoen Vlamingen extra. Dus zullen we keuzes moeten
maken." "Om Vlaanderen leefbaar te houden" moeten we volgens Muyters "wennen aan de idee om collectief te
gaan samenleven in compactere woningen met gemeenschappelijke tuinen." (zie
http://www.vandaag.be/binnenland/107063 wie-afgelegen-woont-betaalt-extra.html ) Aan "Waalse' kant klinkt het krak hetzelfde
bij Ecolo-milieu-minister Philippe Henry: verdichten ! Mens en natuur scheiden, om zo de natuur te redden. Maar
wordt de natuur er beter van als nog meer mensen totaal van de natuur vervreemden ? Worden mensen daar
beter van ? Moet het voor echte ecologisten niet dit zijn: natuur + mens ?

De enige politicus die de jongste weken iets echt stouts durfde zeggen, was burgemeester Freddy
Thielemans van Brussel Stad. Nog deze week kreeg hij daar het katholieke weekblad Tertio voor over zich heen.
Tertioman Jan De Volder had het over hoe Thielemans "opperde dat geboortebeperking bespreekbaar moest
zijn" en hoe filosoof Etienne Vermeersch hem was bijgetreden. Volgens De Volder "leidt de snoeiharde
rationaliteit van de Gentse intellectueel overgoten met een sausje mededogen, tot onmenselijke conclusies”.
Want, zo bezweert De Volder, "het voortbrengen en opvoeden van kinderen behoort tot de grootste vrijheden van
de mens." Dat het Westen niet meer kinderen verwekt, vindt hij "een manifestatie van Westerse decadentie. Ons
cultuurgebied lijkt soms in de greep van de dood. Daarvan toont Vermeersch die al eerder de voorvechter was
van het absolute recht op zwangerschapsonderbreking en euthanasie, zich opnieuw de gedreven maar droevige
heraut."

Meer 'godsdienst’, minder rechten

We zijn gewaarschuwd. In de vorige Groene Belg schreef ik al dat wanneer Luckas Vander Taelen klaagt over
"nieuwe snackbars en restaurants waar alleen nog halalvlees wordt gereserveerd en geen alcohol meer", hij zich
beter zorgen zou maken over het recht op vrije meningsuiting, het recht op abortus, het recht op
euthanasie. Het recht om zelf te beslissen over ons leven.

Velen van hen die zich dienaars wanen van een absolute God zullen ons dat recht nooit gunnen. De dag na het
stukje in De Groene Belg, kon u in De Standaard vernemen hoe abortusaktivisten waren aangepakt in Marokko.

Met de grote instroom van 'traditionele’ moslims en christenen (Oost-Europa, Zuid-Oost Azié ...), zien Belgische
katholieke voormannen hun kans schoon om zich weer op het voorplan te dringen. In Gent, zo kon je ook in
Tertio vernemen, is er een samenwerking tussen katholieken, protestanten en moslims om het
multicultureel samenleven te bevorderen. "Ofwel leren we samenleven, ofwel belanden we in Sarajevo" titelde
Tertio. Maar wonen er in Gent niet ook één, twee of drie of misschien wel tienduizenden vrijzinnigen ? In De
Morgen op zaterdag heet Gent "een paarse, vrijzinnige stad". En die vrijzinnigen vind je ook onder recent
ingeweken Arabieren en andere allochtonen. Want hoeveel van hen zij niet naar hier gekomen omdat je hier
zoveel vrijer kan leven ? Denk dezer dagen ook aan de strijd van dappere mannen en vrouwen voor een seculier
Tunesié en tegen de invoering van de sharia in Noord-Mali.

Meer drukte, meer separacisme

Eén iemand die begrepen heeft hoe de huidige gemeenteraadsverkiezingen afwijken van de voorgaande, is
Vincent De Coorebyter, directeur van het socio-politiek onderzoekscentrum CRISP. In het RTBF-avondjournaal
van vrijdag stelde hij dat wat belangrijk is, dat we nu meer en meer in steden wonen - we zouden beter spreken
van stadsverkiezingen in plaats van gemeentelijke verkiezingen - en dat er de voortdurende grote migratie is
zowel van buitenland naar binnenland, als binnenin Belgié zelf. Arme allochtonen (en autochtonen) moeten het
Brussels gewest met zijn bevolkingsexplosie, verlaten omdat de huren er onbetaalbaar hoog zijn en hun toevlucht
nemen in een goedkopere stad zoals Charleroi.

Waar de Coorebyter niet op wees wat op de manier waarop de separacistische NVA profiteert van beide
tendensen, die naar meer stedelijkheid en die van de migraties. Ook de kranten en weekbladen vertikken het om
die link duidelijk te leggen, alhoewel ze dezer dagen wel haast allemaal De Wever op hun voorpagina hebben. En
waar valt er ook maar iets te vernemen over de banden tussen de zogenaamde anti-establishmentpartij NVA en
het 'Vlaams' grootpatronaat ?

Media reduceren verkiezingen tot personen- en partijenstrijd
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Ook aan Franstalige kant laten de media het afweten. Het RTBF-journaal op kop: nog slechts een schim van
wat het ooit was. Buitenlands nieuws brengt het bijna niet meer. Over de burgeroorlog in Syrié zie je de meeste
dagen totaal niets. Binnenlands gerechtelijk nieuws en geweldsdelicten worden langs alle kanten opgeklopt. Dat
alles gepresenteerd door veel vrouwelijk volk - vier nieuwslezeressen wisselen af met nog één man (Frangois de
Brigode) - dat er op sommige dagen bij zit als een half uitgeklede kerstboom. Dat alles om de Franstalige VTM
(RTL dus) te beconcurreren.

Naar de commerciéle pers. De Franstalige Knack - Le Vif L'Express - gebruikt deze week knack dezelfde foto
van Bart De Wever als zusterblad Knack een paar weken geleden. Met daaronder als titel "De Wever: Comment
il a mis la Flandre a ses pieds". En hoe deed hij dat ? Door het slachtoffer uit te hangen, door "pipolisation" en
"provocation”. En niet door NVA's anti-migratie-discours ? Waarom liepen er dan zoveel Vlaams Blokkers over
naar NVA ?

Le Soir gaat op zaterdag nog een stap verder: "Le scrutin qui fait trembler la Belgique" covert de Brusselse
krant die wel vaker van veel defaitisme over Belgié getuigt. "Alles speelt zich zondag in Antwerpen af. Wordt het
een triomf voor De Wever of zijn eerste 'faux pas™ ? Binnenin herkauwt editorialiste Béatrice Delvaux één en
ander nog eens: "Le sort belge dans I'urne d'Anvers."

Zelfde teneur op de voorpagina van De Standaard: de ogen van Patrick Janssens en van Bart De Wever zijn er
te zien, met deze titels er tussen: "De strijd om dorp, stad en Vlaanderen. "Nooit eerder hing zo veel af van zo
weinig"” (Bart De Wever)." Binnenin brengt De Standaard een extra bijlage verkiezingen van 16 pagina's. Met
daarbij de nadruk op wat er voor de partijen op het spel staat: "D-Day voor Vlaamse partijen" titelt een twee
pagina's breed overzicht.

De Morgen heeft de eeuwige mediatieke rebel Tom Lanoye op zijn voorpagina om een stuk aan te kondigen
"over de strijd om het Antwerps schoon verdiep". In het coverartikel met als titel "Waar de strijd echt om gaat"
verwacht je dat Steven Samyn het zal hebben over hoe belangrijk de verkiezingen zijn voor het bestuur van onze
stad of gemeente de volgende zes jaar. Maar neen. De "chef politiek" van De Morgen overloopt het belang van
de stembusgang voor het land en voor de verschillende 'Vlaamse' partijen. Particratischer kan haast niet. Noteer
ook nog dat ze dit weekend bij De Morgen volgens de wens van grote baas Van Thillo ook weer "een blik
vrouwen opengetrokken" hebben: "Nerveuze vrouwen" en "Femen-Feminisme 2012" zijn de covertitels van een
paar luxepulpbijlagen.

Kritiek op de manier waarop de VRT-televisie de verkiezingen aan het aanbrengen is, kon je deze week al in de
kranten lezen. Voor de één is het teveel van het goede. Een ander kloeg dan weer over hoe Jean-Marie
Dedecker overdreven veel tijd toegemeten kreeg. ( zie http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/V erkiezingen-
2012/article/detail/1515519/2012/10/12/Jean-Marie-Dedecker-wint-de-kiesstrijd-op-het-VRT-scherm.dhtm| €N
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1514128/2012/10/10/De-openbare-omroep-is-gewoon-een-bal-populaire-geworden.dhtmi )

Media onbekwaam of onwillig om essentiéle uitdagingen aan te snijden

Echte mediakritiek zou een stuk verder moeten gaan en handelen over de wijze waarop de media onkundig en/of
onwillig blijven om de bevolking te informeren over de grote uitdagingen van onze "tijd des doods", om naar
De Volder te verwijzen. Een tijd des doods echter niet omdat we hier in het Westen het recht claimen zelf over
geboorte en dood te beslissen. Wel omdat we Planeet Aarde zodanig toetakelen dat we de levenskansen van de
toekomstige generaties mensen in gevaar brengen. Door de klimaatchaos die we veroorzaken, door de zesde
grote uitstervingsgolf die we onder planten en dieren in gang gezet hebben, door de uitputting van talloze
grondstoffen, door de algemene verontreiniging van de planeet: lucht, water, aarde én onszelf. Een citaat uit De
Morgen van zaterdag. In het artikel met de titel "Borsten zijn de spiegels van het milieu™ stelt journaliste
Barbara Debusschere in een tussentitel: "In de borsten van de doorsneevrouw zitten verfverdunners,
geurverwijderaars, vlamvertragers en zwammenverdelgers." En daarmee is nog lang niet alle 'moderne’ rommel
in vrouwenborsten én moedermelk, opgesomd. Moeten we dan nog verbaasd zijn dat er zoveel vrouwen
borstkanker "krijgen" ? We doen het ons verdomme zelf aan.

En wanneer hebben de media het eens over de samenhang van dit alles met onze overbevolking, ons
consumptieniveau, ons verhuisgedrag enzoverder. Zoals ik het vorige week nog aan een paar groepen
studenten gezegd heb: wij mensen zijn een dodelijke ziekte voor de aarde geworden. Geen van de studenten
reageerde geschokkeerd. Ze leken het ook wel te beseffen. Mijn vraag vervolgens was deze: hoe gaan we dat
ooit omkeren en een waardevolle soort worden ?

In ieder geval niet door mensen blijven bij te maken. In die zin is de campagne die Patrick Janssens voert met
zijn jongste spruit in zijn armen, een miskleun van formaat. "Tegen 2030 worden er in Antwerpen 100.000
inwoners extra verwacht"stelt politicoloog Dave Sinardet op zaterdag in De Standaard. "Dat is één vijfde meer
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dan vandaag. Op zowat alle beleidsdomeinen betekent dat ingrijpende wijzingen: er zijn meer kinderopvang en
scholen nodig, er is een nieuwe visie nodig op wonen, mobiliteit en stadsontwikkeling."

En dat op een moment dat de mensen nu al her en der in Belgié klagen over te dure woningen, het gebrek aan
groen, de verkeersproblemen. "Betaalbaar wonen is een sterk gedeelde zorg" schrijft Bart Sturtewagen in zijn
edito in De Standaard waarin hij de thema's opvoert die in de campagne belangrijk bleken. Op twee: "De plaats
van de auto in het verkeersbeleid is een steeds weerkerende splijtzwam. Het samenleven in een toenemende
culturele diversiteit roept op vele plaatsen felle emoties op." Elders in de krant valt te lezen dat "de steden dicht
slibben, met files alom." "Huizen worden onbetaalbaar." "Haast alle partijen zijn te vinden voor nieuwe
woonformules." Die allemaal hier op neerkomen: de poalitici willen meer volk dichter opeenstapelen.

Ook vanuit academische hoek wordt dit opeenstapelen-beleid verdedigd. In De Morgen van zaterdag stelt ene
Filip De Rynck - hoogleraar aan de Hogeschool Gent - dat er "maar één weg is: de verstedelijking, om te
beginnen van de mentaliteit, in heel Vlaanderen. Duurzaam Vlaanderen = stedelijk Vlaanderen, en de
stadsregio's zullen daar het hart van zijn." Steden die duurzaam zijn ? Steden parasiteren ! Ze parasiteren op
het omliggende land en de wijde wereld waar ze hun bestaansmiddelen - voeding, gezonde lucht, water
enzoverder - aan onttrekken en waar ze hun vuiligheid in lozen. Door de toenemende dichtheid die nu door
politieke zakkenvullers allerhande aangeprezen wordt - het loon van politici stijgt naarmate ze baas zijn over
meer volk - wordt de stadsmens ook nog eens in toenemende mate psychologisch ontredderd. Zie het aantal
ADHD-kinderen. Zie de toenemende consumptie van farmaceutische troep. Stadslucht maakt al lang niet meer
vrij. Ze maakt ziek. Mens en Planeet.

Op wie nu stemmen ?

Als goede democraat zou je op niemand mogen stemmen. Zou je moeten eisen dat je zelf mee bestuurt.
Zo heeft dat gefunctioneerd - zo leren we van de antropologen - tijdens het grootste gedeelte van onze
menselijke geschiedenis, toen we nog in kleine groepjes in de natuur leefden. Zo functioneert het zoals gezegd,
hier en daar in onder andere Zwitserland nu nog.

Met de komt van de landbouw en de "beschaving" kwamen er echter overal "leiders" die meenden voor anderen
te moeten beslissen. Hun gezag vaak verabsoluterend door de mensen schrik aan te jagen met een wraaklustige
God, met hel en verdoemenis. Nog een geluk dat er af en toe revoluties zijn waarbij "leiders" hun koppeke
verliezen. Kwestie van er bij de "elite" de schrik wat in te houden, zodat ze zich niet alles permitteren.

Maar met zo'n beschouwingen zijn we morgen zondag weinig. Het wordt wellicht voor velen toch weer
strategisch stemmen: voor Antwerpenaren bv. op Janssens om te verhinderen dat de De Wever wint. Stemmen
op de vijand van de vijand. Elders kan het nuttiger zijn om op een echt alternatief te stemmen, op een echt
kritisch iemand die wat leven in de gemeentelijke of stedelijke brouwerij kan brengen. Wat ik tot nu toe van de
Luikse PTB'er Raoul Hedebouw gezien heb - zijn scherpe tussenkomsten in RTBF-debatten - deed me denken:
zo iemand moet je een kans geven. Niet dat ik nu opeens een PVDA-aanhanger ben, maar zo'n mensen er
tussen hebben, dat kan bv. nuttig zijn om allerlei kwalijke zaakjes bloot te leggen van partijen die al te lang aan
de macht zijn.

Maar op wie ik nu hier in Limbourg ga stemmen ? lk weet het nog niet. En ik zal niet de enige zijn. Gelukkig. Dat
maakt het morgen toch nog spannend.

Jan-Pieter Everaerts

EURO- -TV

GUIDE-TELE- -TV-GIDS

Een subjectieve selectie van sociaal/ecologisch/cultureel . . . relevante documentaire uitzendingen.

Zaterdag 13/10 Samedi
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BBC 2

18.15-18.45: Coast: documentairereeks over kustgebieden, vandaag: The Netherlands

20.15-21.15: Servants: the true story of life below stairs: documentairereeks over het leven van huispersoneel
in het Victoriaanse tijdperk, vandaag: No going back

Canvas
19.00-20.00: Wild Serbia: Natuurdocumentaire

20.10-20.40: Vranckx: Kindbruidjes en tienermoeders: wereldwijd trouwt om de 3 seconden ergens een
minderjarig meisje. 10 miljoen per jaar. In Bangladesh trouwen twee op drie meisjes voor ze 18 zijn. ('The truth
about child brides' - BBC, 2011)

http://www.canvas.be/programmas/vranckx/server1-28969b0d%3A139e80e0c06%3A-75df

Zondag 14/10 Dimanche
VRT Eén
13.30-23.05: Verkiezingen 2012: verkiezingsmarathon
RTBF La Une
15.55-00.05: Elections communales 2012: verkiezingsmarathon
Canvas

18.00-19.00: Panorama: reportagemagazine, vandaag: Een jaar aan de draak: over een Luiks experiment met
drugsverslaafden

20.00-21.05: Indian Ocean with Simon Reeve: documentairereeks, vandaag: Van Indonesié naar Australié
BBC 2
19.00-20.00: Indian Ocean with Simon Reeve: documentairereeks, vandaag: South Africa to Zanzibar
21.30-22.30: Built in Britain: tweedelige documentaire over de Britse infrastructuur
Nederland 2

20.15-21.00: De erfenis van Pim (Fortuyn): 87 dagen ruzie: documentaire over de teloorgang van de Lijst Pim
Fortuyn

21.00-22.00: Andere tijden: historisch reportagemagazine, vandaag: Van arm naar rijk (begin 20ste eeuw)
BBC 1

22.30-23.30: Andrew Marr's History of the world: documentairereeks, vandaag: Into the light

Maandag 15/10 Lundi
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Canvas
18.30-19.30: Dangerous Roads: documentaire over gevaarlijke wegen, vandaag: Ethiopia
20.00-21.00: Terzake - Het Laatste Debat: over de gemeentelijke verkiezingen
Nederland 2
19.55-20.25: Natuur op 2: natuurdocumentairereeks: de libel

20.25-21.00: De slag om Nederland: heeft de Nederlandse burger nog iets te zeggen in eigen land ?

21.00-22.00: Tegenlicht: Rawabi, de beloofde Palestijnse stad: Op de Westelijke Jordaanoever vindt een
wonder plaats. Daar verrijst de nieuwe superstad Rawabi. High tech, groen en... Palestijns. Volgend jaar wonen
er 40.000 mensen uit de nieuwe Palestijnse middenklasse.

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/palestijnse-stad.html

22.55-23.55: NCRV Dokument: Dubbele zorgen: problemen op de Nederlandse woningmarkt
BBC 1

21.30-22.00: Panorama: Kill at will ? America on Trial: Raphael Rowe onderzoekt hoe machtige lobbygroepen
het beleid van de V.S. naar hun hand zetten

BBC 2

22.00-23.00: Wonderland: Walking with Dogs: documentaire van Vanessa Engle over onze opmerkelijke band
met honden

http://www.quardian.co.uk/tv-and-radio/2012/oct/12/wonderland-walking-with-dogs-tv-od?newsfeed=true

Dinsdag 16/10 Mardi
Canvas

18.30-19.30: World Wildest Encounters: documentairereeks waarin Andreas Kieling oog in oog staat met
enkele van de gevaarlijkste en meest bedreigde diersoorten op aarde
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Nederland 2
19.55-20.25: Natuur op 2: natuurdocumentairereeks: De superkudde
BBC 2

22.00-23.00: Stiff Upper Lip: historische documentairereeks over de manier waarop Britten met hun emoties
omgaan

Woensdag 17/10 Mercredi
Canvas

18.30-19.30: World Wildest Encounters: documentairereeks waarin Andreas Kieling oog in oog staat met
enkele van de gevaarlijkste en meest bedreigde diersoorten op aarde

22.05-22.30: Dockland: Brussels Express - Cycling in Europe's most congested city: documentaire van
Sander Vandenbroucke over fietskoeriers en mobiliteit in Brussel

-F—cycling in Europe’s most congested®eily

.

e .

http://www.brusselsexpressfilm.be/

RTBF 1 -La Une

20.25-22.00: Questions a la Une: infomagazine: is er een verband tussen vaccinaties en ziektes zoals autisme
of astma ?

22.00-23.03: Tabloids: le pouvoir du scandale, documentaire
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Nederland 2

20.55-21.25: Labyrint: wetenschappelijk magazine

23.00-23.40: Argos-TV: Medialogica: documentaire reeks, Dossier taakstraf; zesdelige reeks die verschillen
tussen realiteit en media aantoont

23.40-01.30: Gekozen door het volk; Barack Obama: documentaire
BBC 2

22.00-23.00: Welcome to India: documentairereeks over het leven in de dichtstbevolke straten van India

Donderdag 18/10 Jeudi

Canvas
18.30-19.30: Inside the perfect predator: natuurdocumentaire
21.10-21.35: Beeldgeheimen: De kroning van Elisabeth Il (1953)
21.35-22.30: Panorama: reportagemagazine: De grijze zone: onze rusthuizen doorgelicht

23.10-00.40: De uil van Athena: Roman Polanski, a film memoir: documentaire over leven en werk van
regisseur Polanski

France 2

22.15-23.14: Complétement d'enquéte: Benoit Duquesne bespreekt de documentaire Femme de la Rue van
Sofie Peeters, de impact ervan en de controverse die er op volgde

Nederland 2

23.00-00.00: Holland Doc: Aids: vluchten kon niet meer: documentaire

Vrijdag 19/10 Vendredi
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Canvas
18.30-19.30: Super Spider: documentaire over spinnen

20.35-21.35: Stephen Fry in America: zesdelige reisreportage; vandaag: Mountains & Plains

France 3

20.45-22.30: Thalasse, het magazine van de zee
Nederland 2
21.20-22.00: KRO-Reporter: vandaag: Je leven in de diepvries (biobanken)
Nederland 3
21.20-22.30: Theroux: Milami Mega Jail: reportage over een enorme gevangenis in Miami
BBC 2

22.00-23.00: Natural world: Queen of tigers: natuurdocumentaire over een bekende tijger

LEZERSREACTIES

Geknok bij Knack (DGB 784)

Beste,

Straf wat er daar met Knack gebeurd, ze vroegen me net om mijn abonnement te verlengen voor 2 jaar. Gelukkig
maar voor 1 jaar gedaan, zien hoe het blad evolueert voor ik mijn abo. verleng. Knack en Groene Belg blijven
voor mij de beste complementaire media. Hoewel ik het natuurlijk vaker eens ben met de opinies van de Groene
Belg. Groeten, R..
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Reactie op lezersreactie Etienne Vermeersch (DGB 776)

Paul Diickex

L. conct _
-_'i?i|:|||l

o it e

op boekbespreking ‘La Concurrence Ethnique’' (DGB 774)
Beste Jan-Pieter,
"Ik wilde graag reageren op Etienne Vermeersch' reactie op mijn boek "La concurrence ethnique".

Zeggen dat in Brussel nog steeds taalarrogantie bestaat ten aanzien van Nederlandstaligen is de banaliteit zelve, daar het
federaliseringsproces niets tot stand heeft gebracht om hier wat dan ook aan te veranderen, wel integendeel. Franstaligen
zijn er niet arroganter op geworden - het tegendeel denken bewijst dat men met Brussel of Franstalig Belgié niet vertrouwd
is. Het is de "federale" scheidingslogica die sommige Franstalige medeburgers aanzet tot een halsstarrige, idiote en
pathetische volharding in het boze. Met alle respect voor het behoud van het Nederlands in Belgi&, waar ik zelf meer aan
gehecht ben dan menig verengelst Vlaams-nationalist, we hebben nu eenmaal in ons land te maken met een zelfverklaard
"federalistisch”, maar in werkelijkheid taalracistisch, m.a.w. racistisch politiek systeem. Dat systeem is dringend aan
democratisering toe en, zoals alle racistische systemen, kan het mensen alleen maar vroeg of laat tegen elkaar opjutten.

Vermeersch' geklaag is verder symptomatisch voor het feit dat vele Nederlandstalige intellectuelen (academici,
journalisten, enz.) blijven steken in een verhaal over het door inherent hooghartige Franstaligen gekwetst eigen volk. Zijn
anecdotes getuigen tenslotte ook van een merkwaardig gebrek aan analyse en objectivering, maar ook dat is typisch voor
het doorgaans zwak historisch en theoretisch onderbouwde vertoog over Belgié.

Wie het boek "La concurrence ethnique" echt gelezen heeft, weet dat het niet gaat over concurrentie tussen twee
volkeren, die overigens noch historisch, noch in de hedendaagse feiten bestaan (ook al worden er dagelijks vele miljoenen
uitgegeven om de ethnische dualiteit in onze hoofden te prenten). Het handelt over het opkomen van een nieuwsoortige,
op ethniciteit gebaseerde economische concurrentie. Die ethnisch-economische concurrentie draait vandaag op volle
toeren, ook in andere delen van Europa (ondermeer in Spanje, om een actueel voorbeeld te nemen, maar ook in het
schijnbaar zo eendrachtige Duitsland). De ethnische concurrentie in Belgié verklaart voor een groot stuk het
wonderbaarlijke succes van een recente, snel in elkaar geflanste nationalistisch-neoliberale, zeg maar

"ethnoliberale" partij zoals het N-VA. Dat succes komt niet zozeer van de kiezers, dan wel van economische machtscentra
en dominerende media, die de ethnische concurrentie vanaf 1830 maar vooral doorheen de 20ste eeuw hebben
aangewakkerd en, heel konsekwent, het N-VA met steeds minder hypocrisie (electoraal) groot hebben gemaakt. Sommige
intellectuele milieus weten zich aan die nieuwe arrogantie, die zo veel trekjes vertoont van de spreekwoordelijke
Franstalige arrogantie, goed aan te passen.

Belgié is een soort blinde vlek in het intellectuele denken in Nederlandstalig Belgié (en niet alleen daar). Daarvoor
bestaan verschillende verklaringen, ondermeer de historische sympathie van progressistische intellectuellen voor de
emancipatorische dimensie van de Vlaamse beweging (waar VVB en de Vlaams-nationalisten vandaag nog, compleet
artificieel, op hameren). Maar er is ook, en eenvoudiger, de moeilijkheid om het Belgische kluwen ("kluwen", als je Franse
en/of Duitse modellen hanteert, en dus de historische realiteit niet voor ogen kan of durft te zien) met de correcte bril te
bestuderen: een pluridisciplinaire bril, eentje die aandacht schenkt aan én sociaal-historische, én economische én
(partij)politieke aspecten. En die laat zien hoe sterk al die aspecten onderling met elkaar verweven zijn, ver van alle
demagogie en sentimentaliteit. Deze bril wordt, ondanks het dikwijls zelfbewierokende vertoog van academici, in de feiten
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nog maar weinig gehanteerd. Het disciplinaire hokjesdenken mag dan veel prestige verloren hebben, het blijft het
intellectuele bedrijf voor een groot stuk beheersen.

Paul Dirkx
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