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Altijd dat nieuws over besparingen en bankschulden ... Een mens wordt het wel eens beu. Tijd om een 
andere bril op te zetten. Die van de striplezer . . .

De Dexiase Ringelingenschat
Met een Latijn wauwelende Calimero die burgemeester van Antwerpen wordt, kan een mens om de 
actualiteit te volgen maar beter stripverhalen lezen in plaats van de patronaatskranten die ons alleen 
maar hun praatjes wijsmaken. Een paar voorbeelden ?

Neem nu graaf Von Sebald uit het album 'De Zilveren Adelaar' van de Rode Ridder-reeks. Aan het eind zegt 
de pas bevrijde gravin over haar omgekomen gemaal: "Von Sebald was een hoovaardig man. Op elk tornooi 
wilde hij triomferen. Zijn kennis der alchimie lieten hem toe ophitsende dranken te brouwen die zijn krachten
verdubbelden. Op deze wijze eigende hij zich titels en goederen toe, doch de brouwsels tastten zijn geest 
aan." 

Willy Vandersteen bedacht deze woorden decennia geleden en plaatste ze in een contekst van een millenium 
geleden. Maar die Von Sebald, dat is toch net 'onze' Lance Armstrong ...

Goud om . . . een moeras te dempen

Ander voorbeeld. De regering Di Rupo I - volgens Vlaamse zaken-lui de meest marxistische van heel 
bolsjevistisch Europa - die regering plant nieuwe belastingsovervallen op haar onderdanen. Om te begrijpen 
wat ze met de opbrengst zinnens zijn, kan je 'De Ringenlingenschat' van Suske en Wiske lezen. 

De Ringelingenschat is de vrucht van de noeste arbeid van de bewoners van Xanten aan de Rijn. Die 
hardwerkende mensen laten zich ringeloren door hun koning Hagen Kart-Offel von Ringeling. Die beweert dat
hij de goud-belasting van zijn onderdanen nodig heeft om een moeras te dempen. Een moeras met een 
draak er in. En neen, die draak noemde niet Dexia, maar het had gekund. De gelijkenis van de bodemloze 
putten is er.

Wanneer de bewoners van Xanten hun koning niet meer vertrouwen - hij gebruikt hun goud voor nog wat 
anders - blijken ze te verdeeld om op te treden. Net wat ons nu ook overkomt. Als alle 'werkmensen' in dit 
land zouden zeggen: "Stop ! Dat de banksters hun moerassen zelf dempen ! Geen frank meer van ons !"
Dan zijn het de bankiers die kunnen gaan doppen. Benieuwd of hun gilde dan nog zal roepen om 
vermindering van het stempelgeld.

Oude Belgen tegen nieuwe Thatchers

De werkende bevolking is jammer genoeg niet verenigd. Zie de jongste stembusgang. Velen laten zich 
bedriegen door de patronaatspers en rattenvangers zoals die van Antwerpen. Volgens de rattenvangers is het 
dat volk aan de andere kant van de taalbeek, dat de schuld is van al onze miserie.
"Vlaanderen walloniseert !" Nog even en Calimero snoert zijn gulden sporen om en trekt zoals de koning van 
Xanten ten oorlog. 

De koning van Xanten werd tot de strijd aangespoord door zijn eerzuchtige ega Brunhilde. En wie staat er 
aan de zijde van de koning van Antwerpen ? Dame Liesbeth Homans. Iron Lady Thatcher vervalt er bij in het 
niets. Wie beweerde ook alweer dat met meer vrouwen aan de top, we het paradijs inzweven ? Alsof vrouwen 
om aan de top te komen, niet minstens even bikkelhard moeten zijn als hun mannelijke concurrenten. 
Thatcher stootte verdorie op haar eentje meer Britse kinderen in de armoede dan welke andere Britse man-
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premier ook. Homans wil wellicht nog beter doen. 

Laat haar weg versperd worden door een achterachterkleindochter van Kokadildis. Als eerste dame onder 'De 
Nerveuze Nerviërs' doet ze haar man Santérix inzien dat de handel die boze bosgeesten in het dorp op gang 
brachten, hen 'alles doet verwaarlozen om geld te verdienen en elkaar te overbluffen'.  "Santérix wij handelen 
verkeerd. Ga weer jagen en vissen zoals voorheen" smeekt ze haar Oude Belg-gemaal. Die raakt overtuigd 
en houdt zijn stamgenoten voor dat "wij allen onze kinderen verwaarloosden. Daarom wordt het
handeldrijven verboden en keren we terug naar de jacht en de visvangst". Nieuwe Belg Di Rupo zien we 
zo'n moedig besluit nog niet nemen. Die gelooft de boze bankiersgeesten nog die hem voorliegen dat er altijd 
meer groei moet zijn, meer 'rijkdom', zelfs indien we daartoe de echte basis van onze rijkdom, Planeet Aarde, 
moeten kapot maken.

Mageren komen niet in belastingsparadijzen der Vetten

Hoe kunnen 'de vetten' - ook zij die voor show of gezondheid vermagerden - 'de mageren' gemakkelijker in
het gareel houden dan door hen angst aan te jagen ? Het dreigende failliet van de grote banken en het 
sluiten van nog meer fabrieken, doemt als een geheimzinnige 'Kleppende Klipper' steeds weer op om de 
bevolking zich door hun gouverneurs in het gareel te laten dwingen. Om zwijgend hun magere lot te 
ondergaan.

Net zoals op 'Het eiland Amoras' leven mageren en vetten ook nu nog zo gescheiden, dat de mageren er 
weinig benul van hebben hoe vettig het er bij de vetten aan toegaat. Hoeveel goud de Jef Blaaskoppen van 
onze tijd naar buitenlandse belastingsparadijzen hebben weggesluisd. Hoe duur bijvoorbeeld de trouwpartijen 
van de zonen en dochters van staalbaas Mittal en andere 'captains of industry' wel zijn. 

"Let op Suske: de beschaving"
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Er is eigenlijk maar één groot verschil tussen de realiteit en de stripverhalen van Suske en Wiske of De 
Rode Ridder. In de stripverhalen wint het goede altijd. Lambik en Jerom, Suske en Wiske, Sidonie of
Johan de Rode Ridder weten steeds redding te brengen, desnoods met de hulp van een spook - Sus 
Antigoon - of Merlijn de tovenaar. 

In de realiteit moeten we het zonder Jeroms superkracht, zonder spoken en zonder magiërs doen. Lukt het 
dus een stuk minder. Worden we blijvend geconfronteerd met "de beschaving", met "de vooruitgang. In 
Viëtnam werden reeds 250.000 kinderen slachtoffer van de oorlog", lezen we in 'Het eiland Amoras' wanneer 
Suske mee vliegt naar het moderne Antwerpen waar Wiske hem waarschuwt: "Let op, nu ga je met de 
beschaving kennis maken." Suske: "Met wat zeg je ?" "Met de BESCHAVING."

De beschaving met haar "verpeste steden. Het verknoeide natuurschoon. De technische vooruitgang met zijn 
ontelbare zenuwzieken". Aldus Wiske tegen Lambik in 'Twee toffe totems'. En haar plots sprekende 
voddepopje bleek lang geleden al een aanhangster van Zerzan en Glenninning. Schanulleke: "We moeten de 
techniek ontmaskeren. Wij jongeren moeten de ouderen wakker schuldden, voor het te laat is. Hardnekkig 
de problemen aan de kaak stellen maar zonder geweld want geweld vernietigt het kwade, maar ook het 
goede !" Waarop Suske en Wiske de dag nadien alvast beginnen met de wagen van Lambik te slopen. "Meer 
niet ... om mee te beginnen."

Niet hoeven te slagen om te volharden
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Ondertussen leven ze op Amoras na hun Suske en Wiske-avontuur, "allen gelukkig en in vrede." Maar in 
Antwerpen en elders in België ? In de wereld ?

Merlijn zou er geen goed oog in hebben. In 'Koning Arthur', het 19de album van 'De Rode Ridder' voorspelt 
hij aan Johan en strijdmakker Lancelot de toekomst: "Onwetendheid en onreinheid zullen vreselijke ziekten 
doen uitbreken en duizenden doden eisen. Het spook van oorlog, opstand, roof en plundering zal het land 
teisteren. Trouwe ridders zullen de koning bijstaan maar velen zullen vallen of innerlijk gebroken worden. De 
demonen van huichelarij, egoïsme, laster en verraad zullen in de harten van de dappersten ongeneeslijke 
wonden slaan !"

Waarop Johan aan Merlijn vraagt of "de koning sterk genoeg zal zijn om dit alles te trotseren." Merlijn 
antwoordt dat koning Arthur zijn weg gekozen heeft. "Hij is een man die niet hoeft te slagen om te
volharden. Moge God hem bijstaan."

Tja God of Odin, waar zijn ze als je hen nodig hebt ? Zullen we dan zelf maar blijven ijveren en strijden zoals 
Arthur, onversaagd zonder te hoeven slagen ? Met de hoop in ons hart. "Alleen zij die hopen, leven" zegt 
Dame Hoop in "De Ekster op de galg" (het tweede Geuzenalbum van Vandersteen). "Hoop is onontbeerlijk in 
een bestaan vol rampen."

JPe

GAST-EDITO

Krachtig edito in het jongste nummer van weekblad Solidair, een edito van de hand van de directeur van de 
PVDA-studiedienst, David Pestieau. "Verfrissend" in zekere zin, als je het vergelijkt met wat de commerciële 
pers allemaal bericht over concurrentievermogen, indexsprongen enzoverder.

Noodweer, met de vensters open?
11.574 banen minder in 48 uur tijd: Ford Genk, Duferco, ArcelorMittal, Photo Hall, Volvo… Meer dan 
20.000 de laatste weken. Ongezien sinds de jaren dertig. De tweede fase van de crisis valt op ons land als 
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een zware storm. 

Al in 2009 trof een tornado Opel en Carrefour. Veel bedrijven hebben toen hun personeel op tijdelijke
werkloosheid gezet, in de hoop op snel herstel. Honderdduizenden waren het er. Nu gaat de tweede fase van 
de crisis van overproductie nog harder dan de eerste op ons inbeuken. De verkoop daalt, de koopkracht loopt 
in een groot deel van Europa achteruit en de multinationals doen met een pennentrek bedrijven dicht.
Peugeot in Aulnay bij Parijs, Opel in het Duitse Bochum, Ford in Southampton en Genk, ArcelorMittal in Luik 
en Florange… Een Belgisch plaatje? De "Wallonisering" van Vlaanderen? Nee, dit is een Europese en 
mondiale crisis van een systeem zonder toekomst. 

De profeten van de vrije markt vertellen ons dat een "competitiviteits-schok" nodig is en besparingen 
onvermijdelijk zijn. Nu de storm eraan komt willen zij de vensters openzetten. Volgens hen is dat onze beste
bescherming. Even kijken. 

De loonkost verminderen? Indexsprong, loonstop, minder inkomsten voor de sociale zekerheid: dat gaat de 
koopkracht treffen, de verkoop zal verder dalen. "Ja maar, dat gaat de export verbeteren." Export naar wie 
dan wel? Als alle buren hetzelfde doen, gaat niemand nog kopen. 

De staatsuitgaven verminderen? Het Vlaamse en Waalse Gewest zijn er al mee begonnen. Federaal wil 
volgen: de beleidsmakers gaan "tewerkstelling verdedigen" door de openbare tewerkstelling af te bouwen!
Ambtenaren die met pensioen gaan worden niet vervangen. En deze maand zullen 125.000 werklozen hun 
uitkering – en dus hun koopkracht – verminderd zien met 12 tot 42 %! En last but not least, Dexia gaat bij de 
overheid aankloppen om zich te herkapitaliseren: 6 miljard. 

Wie beslist dat allemaal? Een handjevol mensen legt zijn wil op. De familie Ford, Lakshmi Mittal, de 
Europese Commissie… Met welk recht wil deze beau monde, die ons naar de crisis heeft geleid, ons nu zijn 
rampzalige oplossingen opdringen? Omdat die nu eenmaal in hun kraam passen? Is dat wat men verstaat
onder democratie? 

Moet de waarheid verdonkeremaand worden? Wordt de storm daarom toegeschreven aan de Waal, de 
werkloze, de Griek, de Arabier? Wordt onze blik daarom naar beneden gericht in plaats van naar boven? 
En deze mensen vallen de vakbonden aan "met hun al maar hardere acties" zoals Bart De Wever dat zegt. 
Om de dijken te vernietigen, die ons nu nog beschermen. 

We staan voor een maatschappijkeuze. We kunnen niet anders dan weerstand bieden. Met sociale 
noodmaatregelen: een miljonairstaks, de inbeslagname van bedrijven die willen sluiten. Met als doelstelling 
de opbouw van een andere economie. Zoniet riskeren we meegesleurd te worden. Er gaan veel fronten open, 
nu al: op 11 november met de Mars voor de Toekomst in Genk en op 14 november met de Europese 
Actiedag tegen de besparingspolitiek.

David Pestieau

DEMOGRAFIE
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"Population 2.0" van start
"De mensheid moet er dringend in slagen de nationale en kortetermijnbelangen te overstijgen en door
internationale samenwerking haar lot als soort zelf in handen te nemen. Garanderen dat elke vrouw die 
dat wenst toegang heeft tot anticonceptie en veilige abortus, is daarbij een belangrijke eerste stap." -
Gynaecologe Marleen Temmerman in het artikel "Laat elk kind gewenst zijn - 7 miljard is niet 
duurzaam" (De Standaard, 08.11.2011)

Mechai Viravaidya (foto), ook wel "Meneer Condoom" genoemd, zorgde dat het geboortecijfer in 
Thailand van 7 naar 1,5 kinderen per vrouw ging, HIV-infecties werden met 90% gereduceerd. 
Hoe? Door condooms uit te delen. Bevolkingsdaling tewerkstelligen een onethisch iets? 
http://www.ted.com/talks/mechai_viravaidya_how_mr_condom_made_thailand_a_better_place.html

Met deze eerste twee postings op de Facebookpagina 
http://www.facebook.com/pages/Population20/219835951480596?ref=ts&fref=ts begon een nieuw initiatief -
Population 2.0 - om het probleem van de overbevolking ook in België op de agenda te krijgen. 

Vanwaar de naam "population 2.0" ?

Initiatiefnemer Tim Aerts: "We zijn er van overtuigd dat een nieuwe manier van denken nodig is als het 
gaat over bevolkingsgroei. Er mag niet standaard gezocht blijven worden naar een zo groot mogelijke groei. 
In computertermen wordt er bij een nieuw besturingssysteem vaak een cijfercode zoals 2.0 gebruikt. 
Daarnaast is een geboortecijfer van ten hoogste 2,0 een mooie doelstelling als we de bevolking effectief 
willen laten dalen."

Verder omschrijft Tim Aerts het opzet als volgt:

"De intentie van de groep is om mensen te verenigen die denken dat een daling van de bevolkingsgroei 
wenselijk is, en hiervoor positieve en haalbare voorstellen willen lanceren.

Ik ben me bewust van de gevaren die de vorige, huidige en toekomstige bevolkingsgroei teweeg brengen. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat door mensen te verenigen, en hen op een positieve manier te laten 
samenwerken, dit de enige kans is om hier een verandering in te brengen.

Daarom een facebookgroep, omdat mensen daar gemakkelijk gedachten kunnen uitwisselen. In de 
toekomst willen we graag grotere acties uitwerken, maar daarvoor zal eerst een budget nodig zijn... "

De Groene Belg-Abonnement
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Gewoon abonnement: 50 Euro / jaar

Steunabonnement: 75 of 100 of ... Euro / jaar

Abonnement te betalen op BE13-4253-1567-1139 - BIC: KREDBEBB

van vzw Mediadoc, Broux 73, 4830 Limbourg

De Groene Belg is een onafhankelijke uitgave van vzw Mediadoc. Voor alle correspondentie: 
mediadoc.diva@skynet.be
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