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Onderwerp: Holebitext 01-10-2009

do 1 okt: 'SPRAKELOOS': DE NIEUWE VAN
TOM LANOYE

Achttien jaar nadat Tom Lanoye
zijn
jeugd beschreef in de bestseller
'Kartonnen dozen', verschijnt nu
'Sprakeloos'.

In dit boek vertelt Lanoye het
leven
van zijn ouders, in en rond de
beenhouwerij in Sint-Niklaas.

Lanoye kon het nieuwe boek pas
voltooien nadat ruim een jaar
geleden
zijn vader overleed. Hij vindt
'Sprakeloos' het moeilijkste boek
dat
hij ooit schreef.

2009, Prometheus, 19.95 EURO
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