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Veerle Solia

Van: HVV nieuwsbrief <nieuwsbrief@h-vv.be>
Verzonden: maandag 6 januari 2014 16:31
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: HVV Flash - Gelukkig 2014, en nog veel meer

 

  

 
Kijk ook eens op onze HVW 
blog voor standpunten en 
opiniestukken 
 
http://blog.hetvrijewoord.nu/
  

  

Andere activiteiten 
van onze afdelingen 
 
Statutaire Algemene 
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Ledenvergadering 
HVV/HV Mol - 17/01 
 
Aperitiefconcert 
HVV/HV Willebroek - 19/01 
 
ZAHIR Gent 
HVV/HV Gent - 21/01 
 
Filmvoorstelling: Offline 
HVV/HV Schoten - 21/01 
 
Tentoonstelling + 
Nieuwjaarsreceptie 
HVV/GG Willebroek - 23/01 
 
Nieuwjaarsreceptie 
HVV Vilvoorde - 25/01 
 
Algemene Vergadering + 
Speeddate 
HVV/HV Gent - 29/01 
 
De voordrachten - Luc 
Vernaillen: De grote oorlog 
HVV Denderleeuw - 30/01 
 
Reisverslag: Chili & het 
Paaseiland 
HVV Dendermonde - 30/01 
  

HVV steunt de automatische 
erkenning van meeouderschap 

  
Wanneer een lesbisch koppel een kindje krijgt moet de niet-biologische 
moeder (of meemoeder) momenteel haar eigen kind adopteren. Deze 

procedure duurt lang en creëert een periode van juridische onzekerheid voor 
mama’s en kind. De federale regering beloofde bij haar aantreden 
gelijkaardige afstammingsregels in te voeren als bij heterokoppels. 

  

 
  

De holebi-en transgenderbeweging maakt zich ondertussen zorgen dat er 
deze legislatuur niets meer van in huis komt. 

 
 

Lees hier het opiniestuk uit De Standaard dat HVV mee ondertekende 
  

  

Een goddelijk humanisme 
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Sartres minachting voor de menselijke 
werkelijkheid 

  
Boekhandel Limerick, Garant-Uitgevers en auteur Christian Van 

Kerckhove nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie op Zondag 
19 januari (11.30 uur – 14.00 uur) in boekhandel Limerick, Koningin 

Elisabethlaan 142 - 9000 Gent. 
  

 
  

De Franse existentialist Jean-Paul Sartre heeft altijd een problematische 
verhouding tot het humanisme gehad. In zijn roman ‘Walging’ walgt 

hoofdpersoon Antoine Roquentin van het humanisme van de autodidact. 
Jaren later verklaart Sartre dat het existentialisme een humanisme is. Geen 
christelijk humanisme, zoals bij de filosofen Karl Jaspers en Gabriel Marcel 

bijvoorbeeld, maar een goddeloos humanisme. De vraag is of het 
humanisme van Sartre wel echt goddeloos is? Om hierop een antwoord te 
vinden, leest en herleest de auteur het hoofdwerk van Sartre: ‘Het zijn en 

het niet’, samen met enkele van zijn andere (literaire) werken. 
 



4

Dit boek is geen zuiver filosofische analyse van een meesterwerk, maar is 
geschreven vanuit een maatschappelijk engagement. Als Sartre de 

‘condition humaine’ ontkent, zo stelt de auteur, geeft hij elke mogelijkheid 
tot samen leven op. Voor Sartre is de ander de hel. 

 
Christian Van Kerckhove gaat uiterst verfijnd en rustig te werk. Zijn analyse 
is vlijmscherp, snijdt tot op het bot maar getuigt tegelijk van een liefde voor 

de meesterfilosoof en zijn existentialisme. 
 
 

Christian Van Kerckhove is wetenschapper, filosoof en wereldreiziger. Hij 
doceert ‘filosofie’ en ‘sociale filosofie en ethiek’ aan de opleiding Sociaal 

Werk, Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent. Tevens is hij voorzitter 
van de opleidingscommissie Sociaal Werk en coördinator van ‘Mix!t. Forum 

voor studie, documentatie en vorming rond samen-leven’. 
  

Deelnemen is gratis, inschrijven is vereist. 
Schrijf u in via limerick@skynet.be. 

  

  

Superdiversiteit. Hoe migratie onze 
samenleving verandert 

  
De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele 

diversiteit in Europa neemt verder toe en migratie verandert de 
samenlevingen.  Maar die diversiteit ligt ook gevoelig en maakt 

samenlevingen complexer (bvb. door dubbele nationaliteit). 
 

Hoe kan superdiversiteit een meerwaarde worden? 
  

Auteur Dirk Geldof roept in dit boek op om de superdiversiteit positief te 
benaderen en dit te vertalen naar het onderwijs-, tewerkstellings- en 

gezinsbeleid. 
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(Dirk Geldof, ACCO, 2013) 
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HVV vzw, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, tel: +32 (0)3 233 70 32 - fax: +32 (0)3 233 55 13 
  

info@h-vv.be 
 

Website: www.h-vv.be 
Facebook: www.facebook.com/HumanistischVrijzinnigeVereniging 

HVWBlog: 
http://blog.hetvrijewoord.nu/ 

 
Deze Flash is een elektronische rondzendbrief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). 

Je mag teksten overnemen als je auteur en HVV als bron vermeldt. 
© 2014 HVV 

 
Stuur deze email door naar een vriend 
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