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Kijk ook eens op onze HVW 
blog voor standpunten en 
opiniestukken 
 
MailScanner has detected a 
possible fraud attempt from 
"t.ymlp318.net" claiming to 
be 
http://blog.hetvrijewoord.nu/
  

  

Andere activiteiten 
van onze afdelingen 
 
Herman Balthazar: 
geschiedenis van 
vrijzinnigheid in Vlaanderen 
HVV/GG Zottegem - 17/06 
 
ZAHIR Gent - de ongelijkheid 
HVV/HV Gent - 17/06 
  
Tuinfeest 
HVV/GG Willebroek - 19/06 
 
Jaarlijkse kaasavond 
HVV/GG Gent - 19/06 
 
Uitstap naar zwemparadijs 
Tongelreep in Eindhoven 

  

Was de Groote Oorlog ook een 
rechtvaardige oorlog? 

Björn Siffer in het deMens.nu Magazine 

  
Het lijkt een uitgemaakte zaak. De Tweede Wereldoorlog was een 
rechtvaardige oorlog. Het nazisme moest gestopt worden, met alle 

mogelijke middelen. Maar hoe kijken wij - de Just War-doctrine bij de hand - 
terug op de Eerste Wereldoorlog? Het antwoord op dezelfde vraag is veel 
genuanceerder. Welkom in de donkere krochten van WOI… Een oorlog die 

bij aanvang kon rekenen op ruime steun van alle partijen, maar die, 
naarmate de geschiedenis vorderde, steeds minder evident bleek. 

 
De Just War-doctrine denkt na over de vraag wanneer en op welke manier 
het rechtvaardig is om oorlog te voeren. Vooral de Amerikaanse politieke 
filosoof Michael Walzer verwierf bekendheid met deze doctrine. Nochtans 
gaat de leer al terug op theoloog Augustinus (bellum iustum), en ook de 
filosofen Seneca (“Geen offer is god welgevalliger dan het bloed van een 
tiran”) en Cicero (in De officiis) dachten na over het begrip ‘rechtvaardige 

oorlog’. De Just War-traditie bevindt zich op het continuüm realisme-
pacifisme. Bij het realistische uiterste primeren de internationale 

machtsverhoudingen en het streven naar militaire veiligheid. Hier bestaan 
geen normatieve beperkingen noch idealisme. Het andere uiterste, het 

pacifisme, laat normen en ook waarden primeren op het statenbelang. Elke 
vorm van oorlog wordt veroordeeld, ook de rechtvaardige. In dit artikel zal 

ik de Just War-doctrine, die zich tussen het realisme en het pacifisme 
bevindt, toepassen op de Eerste Wereldoorlog. Ik zal daarbij het klassieke 
schema en de criteria van Michael Walzer hanteren, maar ik voeg er naast 

het ius ad bellum- en het ius in bello-criterium ook het ius post bellum-
criterium aan toe. Later zal blijken waarom dit criterium zeer belangrijk is 

om ons oordeel te staven. 
 

Lees het volledige artikel hier. 
Het volledige deMens.nu Magazine kan je hier downloaden. 
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HVV/OVM Hoboken - 21/06 
 
Dag van het Humanisme 
HVV Vrijzinnig Antwerpen - 21/06 
 
Stadswandeling met gids 
'Blijven plakken' in Gent 
HVV De Geuzen Lochristi - 29/06 
  

 

  
  

 

  
Wie zich verder wil verdiepen in WOI, raden wij volgende boeken aan: 

  

             
  

  

'Blijven plakken' in Gent 

Stadswandeling met gids 

 
Zondag 29 juni brengt HVV/De Geuzen Lochristi samen met curieus 

Lochristi een bezoek aan Gent in het kader van de tentoonstelling 'Blijven 
Plakken'. 
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We vertrekken stipt om 14 uur in Het Huis van Alijn. 
Daarna gaan we vrijblijvend op zoek naar enkele 'blikvangers'. Verspreid 
over de stad stipt het STAM in totaal 35 plekken aan als belangrijk in de 
migratiegeschiedenis, maakt er blikvangers van. Het STAM haalt ter 

plaatse het migratieverleden naar boven en maakt het zichtbaar. Sommige 
plekken hebben nog dezelfde functie, andere zijn onherkenbaar veranderd, 

sommige zijn bekend, andere anoniem. 
 

Het eerste Turkse restaurant van Gent, het voormalige Italiaanse ijssalon 
Veneziana, het huis waar vroeger een Spaans interimbureau avant-la-lettre 

was, de textielfabriek die de eerste Turkse arbeiders aanwierf, ... 
Plaatsen als Damberd, MIAT en Mokabon kent iedereen wel, maar wat 

hebben ze met migratie te maken? 
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Duur van de wandeling: ongeveer 1,5 uur (aankomst Sint-Veerleplein). 

Prijs is 5 euro per persoon. 
 

Inschrijving vóór 22/06/14 : 5 € per persoon op rekening  BE94 
0012 1916 5314 met vermelding “Blijven plakken” + naam en aantal 

deelnemers. 
Meer info: vrijzinnig.lochristi@yahoo.com 
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HVV vzw, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, tel: +32 (0)3 233 70 32 - fax: +32 (0)3 233 55 13 
  

info@h-vv.be 
 

Website: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "t.ymlp318.net" claiming to be www.h-
vv.be 

Facebook: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "t.ymlp318.net" claiming to be 
www.facebook.com/HumanistischVrijzinnigeVereniging 

HVWBlog: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "t.ymlp318.net" claiming to be 
http://blog.hetvrijewoord.nu/ 

 
Deze Flash is een elektronische rondzendbrief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). 

Je mag teksten overnemen als je auteur en HVV als bron vermeldt. 
© 2014 HVV 
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