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VAN VLEES OF STEEN ?
Peter Calluy, vrijwillig medewerker HVV werkgroep atheïsme
Zingeving, HVV, Samenleving, Standpunt

Wat een televisie weekend...... (12 en 13 september 2009)
Voor de objectieve kijker van vlees en bloed kan dit de aanleiding zijn tot een bezoek aan een of andere zieleknijper wegens
totaal ongeloof.
 
Te beginnen op zaterdag waar we in het 19.00 uur journaal op tv 1 en ter zake op canvas te zien kregen hoe, tja hoe noem je
zoiets, seutig - hysterisch jonge meisjes vasthouden aan een symbool van onderwerping aan de man, zoniet dan toch aan
god.  Het is alsof hun leven er  vanaf hangt,  zowel in het hier  als in het hiernamaals.  Het eerste lijkt  mij in deze zelfs
aannemelijker dan het tweede want vormen van dwangmatigheid van de moslimclerus en de mannelijke  zeloten is nog
moeilijk te ontkennen.
 
Bijna naadloos gaat de televisieavond over in een reportage (vrouwen van kaboel) van de onvolprezen Rudi Vrankx dewelke
ons de meest gore verschrikkingen toont van deze heilzame leer die ons ook weet te vertellen dat mensen van klei zijn
gemaakt. Nooit geweten dat klei zoveel pijn kan voelen noch aanrichten. Nooit of te nimmer hoor of zie je deze meisjes,
bewust als ze zijn van hun vrijheden en rechten, demonstreren tegen deze walgelijke uitingen van islambeleving. Al zeker
hoor je nooit de islam clerus oproepen of bewust maken van deze feiten. Neen, Dhr taouil is zelfs de mening toegedaan dat
de taliban " nooit een eerlijke kans heeft gekregen". Het zal je kerkvadertje maar zijn. Is deze man eigenlijk een erkende
"bedienaar van de eredienst" ?
 
Na zoveel geestespijniging is het tijd voor rust, dus slapen gaan. Het is de volgende dag alweer "wakker op zondag" en "de
zevende dag" staat voor de deur.
 
Wat ons daar (atv)voorgeschoteld word tart de overbelaste "ziel" van de dag daarvoor. Terwijl Mr Vermeersch erg accuraat
en beleefd even de positie van de vrouw schetst zoals beschreven in het boek van de "waarheid" de koran, dit onder het
onbeschofte gekrijs van Mr taouil, merkt de naast hem zittende gehoofddoekte actievoerdster op in alle rust " oh ja, dat zijn
de zeven discriminaties van de vrouw" ofdat het de normaalste zaak van de wereld is. Met de beelden van Vrankx nog fris in
het geheugen kwam het braaksel mij aan de lippen te staan bij zoveel versteende gevoelens en de arrogante emotieloosheid.
 
Zou een mens dan toch van klei zijn ? 
 
Zou Mvr Almaci (groen) ook naar de dokter moeten, gehoorgestoord ?
 
Of zou Mr Vermeersch gewoon gelijk hebben, gebrainwashed, sektarisch en dus gevaarlijk !
 

Peter Calluy, vrijwillig medewerker HVV werkgroep atheïsme
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Ken je mensen die  deze nieuwsflits graag  ontvangen? Bezorg ons hun gegevens op nieuwsbrief@h-vv.be of stuur  deze
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nieuwsbrief door. Informatie wordt niet uitgeleend, verkocht of verhuurd aan derden.

Humanieuws: www.humanieuws.wordpress.com
Meer HVV-nieuws : www.h-vv.be
ECHT: www.echtvrij.be

Deze humanieuws is een elektronische rondzendbrief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). Wil je humanieuws en
flash niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@h-vv.be.

Je mag teksten overnemen als je auteur en HVV als bron vermeldt.

© 2009 HVV
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