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Onderwerp: Als aartsbisschoppen gruwel spreken.
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‘ Iﬁ;chrijven? klik ‘

hier!

Als aartsbisschoppen gruwel spreken.
Jacinta de Roeck, Directeur HVV

“Zes dingen haat de HEER,

zeven dingen zijn hem een gruwel:

ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt,
handen die onschuldig bloed vergieten

en een hart dat op het kwade zint,

voeten die zich naar de misdaad reppen

en getuigen die bedriegen, altijd liegen,

en zij die stoken tussen broers.” (Spreuken 6: 16-19)

Bijbelse woorden verwesterd tot de ‘zeven hoofdzonden’:
hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie, vraatzucht, woede en vadsigheid.

Ik heb het er altijd al moeilijk mee gehad, met geloven, geloven in een God. Zoals mijn
adoptiedochter ooit zei op haar eerste Sinterklaasdag hier in Belgié: “Waarom komt de Sint hier
wel? Waarom komt hij niet bij de kindjes in Chili?” Ik zie nu nog die grote ogen die het
speelgoed, snoep en fruit niet in één blik konden overzien. Zo vroeg ik mij als kind ook af
waarom er hier wel een God was en ginder niet.

Zelf geloof ik niet, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik geen respect kan opbrengen voor anderen
die wel geloven... in een God. Maar welke God? Tot wat voor een gruwel en sadist maakt
Léonard die God waar zoveel mensen in geloven? Hij wekt de middeleeuwse wraakgod terug tot
leven die je neergeselt met ziekte en dood als je €één van de zeven hoofdzonden begaat: aids
voor de wellust, hartaandoening voor de vraatzucht, longkanker voor de genotsroker,...

En niet enkel de zondaar zelf: maar ook het onschuldige kind met aids, de meeroker... wordt mee
gewraakt.

In Ter Zake hoorde ik Wouter Beke het volgende zeggen: “lk ben hier boos en ongelukkig om,
maar ik verdedig de vrije meningsuiting ook voor domme uitspraken.” Domme uitspraken? Deze
uitspraak is veel erger dan gewoon ‘dom’. Deze uitspraak is vernederend en discriminerend,
hautain en schuldopleggend, een belediging voor iedereen die er gewoon is, gelovig of niet.

Hoe dom kan iemand zijn — een aartsbisschop dan nog! — om zulke uitspraken te doen? Vrije
meningsuiting? Is het dat? Léonard herhaalde die vroegere uitspraak in een nieuw boek,
geschreven als ‘Aartsbisschop’ Léonard, niet als André-Joseph Léonard. En in dat ambt spreekt
hij in naam van de kerk, en bijgevolg in naam van de gelovigen in die kerk: hij vertolkt de
waarden van die kerk. Dit gaat de vrije meningsuiting voorbij.

Léonard toont hier geen enkel respect meer voor de mensen binnen zijn kerk. Hij legt hooghartig
en eigengereid zijn mening en woorden in de mond van die kerk en bijgevolg in de mond van
elke gelovige binnen die kerk. Wat ben ik blij dat ik niet meer tot dat instituut behoor!

En tot slot (en, als het mag, wat belerend): Wat als de gesel van God nu eens neerkomt op “de
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tong die liegt” en “de hand die zich vergrijpt aan een kind” (de pedofilieschandalen nog vers in
het geheugen)? Gelukkig voor Léonard en de zijnen staat er het volgende in de bijbel:

“Prijs de Heer voor het feit dat al onze zonden, inclusief de “zeven hoofdzonden”, In Jezus
Christus kunnen worden vergeven” (Mattels 26:28; Handelingen 10:43; Efeziérs 1:7).

En zo kunnen we allemaal weer op twee oren slapen, ook de aartsbisschop, zijn kwade tong zal
hem vergeven worden. Of toch maar liever niet?

reageren kan op onze blog
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Ken je mensen die deze nieuwsflits graag ontvangen? Bezorg ons hun gegevens op nieuwsbrief@h-vv.be of stuur deze
nieuwsbrief door. Informatie wordt niet uitgeleend, verkocht of verhuurd aan derden.

Humanieuws: www.humanieuws.wordpress.com
Meer HWV-nieuws : www.h-vv.be

ECHT: www.echtvrij.be

Deze humanieuws is een elektronische rondzendbrief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). Wil je humanieuws en
flash niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@h-vv.be.
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