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Daklozenblues
 
Een  regering  die  al  maanden  ontslagnemend  is.  Een  regering  die  opgejaagd  wordt  door  financiële  markten  en
kredietbeoordelingsfirma’s. Een regering die aan het andere eind van de wereld gaat vergaderen over het klimaat.  Het zijn
helse uitdagingen. Een oplossing ligt de eerste twee, zeven, negentien weken niet binnen handbereik. Daar kunnen we zelfs
begrip voor opbrengen. Maar een regering die er in de schaduw van haar eigen torens - in het centrum van de hoofdstad van
Europa -niet in slaagt om daklozen en asielzoekers op te vangen, kunnen we daar begrip voor opbrengen? Neen. We moeten
er keihard tegen protesteren. We mogen de huidige impasse niet pikken. De inertie van de bevoegde minister Courard (PS),
en bij uitbreiding van de ganse regering, is een ontwikkeld land niet waardig.
Akkoord,  de  problemen van de  laatste  dagen  zijn het  gevolg  van  een weinig  doortastend  asielbeleid.  De  minister  is
afhankelijk van het beleid van een andere minister en komt nu in problemen. Maar toch is er geen enkel excuus dat er geen
Rampenplan bestaat voor opvang van mensen in nood in periodes van barre vrieskou. De minister moet niet zitten kniezen
dat hij maar een kleine garnaal is in het geheel van een Grote, Boze Regering die geen geld veil heeft voor opvang. Als de
minister voelt dat zijn vraag – nochtans het minimum minimorum in een beschaafde samenleving – niet beantwoord wordt,
dan moet hij zijn ontslag aanbieden. Want dan is er  maar één mogelijke conclusie: de regering is van mening dat  een
belangrijk aspect van zijn bevoegdhedenpakket overbodig is. Als signaal zou dergelijke actie wel tellen.
Maar soms is het eens nuttig om – al dan niet voor het slapengaan – ‘in eigen hert te kijken’. De regering faalt, en het doet
deugd om op een ander te schieten om onze eigen verantwoordelijkheid niet in de ogen te kijken. Want waar staan wij,
vrijzinnigen?  Als  we  de  websites  van enkele  belangrijke  vrijzinnige  organisaties  afspeuren,  vinden  we  weinig  of  geen
animositeit  rond  dit  thema.  En  toch  is  er  hoop.  Waar  wij  volwassenen  collectief  lippendienst  bewezen  aan  een
Verlichtingswaarde als solidariteit en vooral uitblonken in getheoretiseer over een Waardige Samenleving, ondernamen de
Humanistische Jongeren actie. Al een heel jaar werkt Hujo rond het thema Armoede en sociale uitsluiting en binnen dit kader
ontwikkelden  zij  de  actie  ‘Nacht  zoekt  dak’.  Op  een  speelse  manier  worden  kinderen  en  jongeren  via  deze  actie
geconfronteerd  met één van de grauwere facetten van armoede: dakloosheid. Een eerste avond hebben ze een gesprek met
een ervaringsdeskundige dakloze, de tweede dag bouwen ze met karton en plastic een onderkomen, waar ze één nacht in
doorbrengen. Op die manier  maken ze kennis met begrippen als armoede, vierde wereld en dakloosheid. Eerder dit jaar
waren er  al  acties in Sint-Truiden  en in  Vilvoorde.  In het  Atheneum  van  Vilvoorde  werkten de  leerkrachten  van de
levensbeschouwelijke vakken zelfs samen om met een zestigtal leerlingen de nacht buiten door te brengen. De jongeren die
deelnamen aan de acties waren volgens coördinatrice Fran Geudens van HuJo enorm geraakt door deze levenservaring (Op
23 december volgt er nog een actie in Gent en in 2011 staat er al een overnachting in Leopoldsburg gepland. Meer info?
www.nachtzoektdak.be.)
Hoewel  humanisme  vaak  ten  onrechte  als  synoniem  van  menselijkheid  wordt  gehanteerd,  is  medemenselijkheid  een
wezenlijk onderdeel van onze overtuiging. Maar toch constateer ik een zekere moeheid – een ‘daklozenblues’ ? - in onze
rangen om met dit soort thema’s aan de slag te gaan.  Omdat het probleem niet te overzien is? Omdat we onze politici niet
bekwaam  achten  om  er  iets  aan  te  doen?  Misschien  wel,  maar  de  Humanistische  Jongeren  bewijzen  alvast  dat
ervaringseducatie over het thema de harten wel degelijk opent.
 
 
Björn Siffer
Woordvoerder HVV
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nieuwsbrief door. Informatie wordt niet uitgeleend, verkocht of verhuurd aan derden.

Humanieuws: www.humanieuws.wordpress.com
Meer HVV-nieuws : www.h-vv.be
ECHT: www.echtvrij.be

Deze humanieuws is een elektronische rondzendbrief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV). Wil je humanieuws en
flash niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@h-vv.be.
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