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Waar / Wanneer? op vrijdag 20 augustus 2010

14.30 uur - gratis ballonnen met een persoonlijke vredes- of liefdeswens op de Grote Markt!
15.30 uur - verzamelen op de Grote Markt van Diksmuide

16.00 uur - vertrek op de Grote Markt in een vredesoptocht

16.30 uur - aankomst aan de IJzertoren (Pax-poort) & zanghappening

Wie?

Verliefde tieners, verliefde kleuters, geheime liefdes, verliefde trouwers, verliefde opa’s en oma’s, verliefde
hetero’s en verliefde holebi’s, iedereen die verliefd wil worden, iedereen die over liefde wil zingen, ...

Met medewerking van de Koninklijke muziekkapel van de Marine o.l.v. kapelmeester Oppermeesterchef Bjorn
Verschoore, een regionaal gemengd koor o.l.v. majoor Bruno Sprengers, Stad Diksmuide, |Jzertoren, de
4-daagse van de |Jzer en in een regie van René Verreth.

Meer info: toerisme Diksmuide, Grote Markt 28, 8600 Diksmuide, tel.: 051/5191486,
toerisme@stad.diksmuide.be

Frans Van der Linden behoort tot de zesde Leger Afdeling (3° karabiniers). Als geboren en getogen
Antwerpenaar moet hij met lede ogen aanzien hoe het leger, Antwerpen (en dus ook zijn familie) in de steek
laat.

Zijn legerafdeling trekt via geforceerde marsen in korte tijd van Antwerpen tot achter de IJzer. Dit gebeurt in
grote wanorde. De soldaten moeten vaak zelf voor hun eten zorgen.

De oorlogsjaren gaan voorbij. Frans Van der Linden raakt bevriend met de broers Michielsen. Ook zij waren
uit het Antwerpse afkomstig. In tegenstelling tot de familie van Frans, zijn de ouders van de 2 broers wel
weggeviucht uit de stad. Zij bevinden zich nu in Engeland. De 2 broers stellen Frans voor dat hij zijn verlof kan
doorbrengen bij hun ouders.

En zo trekt Frans in april 1918 naar Engeland op verlof.

Hij wordt daar door vader en moeder Michielsen goed ontvangen, maar misschien nog belangrijker voor Frans
was de aanwezigheid van enkele knappe dochters. En zo wordt Frans verliefd op Jeanne Michielsen.

Terug aan het Front laat Frans zich fotograferen en componeert hij voor haar een liedje: ‘een kusje lust ik wel’
(op tekst van zijn vriend Antoon Vangelder). Hij stuurt zowel de foto als het liedje naar zijn geliefde op.
Intussen is de rust aan het front voorgoed verdwenen. Het bevrijdingsoffensief wordt ingezet. Frans zet zich
hier actief bij in. Maar plots wordt hij ziek. Net als zovele andere soldaten wordt hij getroffen door de Spaanse
griep.

De soldaten, verzwakt door 4 jaar oorlog, zijn uiterst vatbaar voor deze ziekte. En zo sterft Frans Van der
Linden na 4 jaar oorlog, door ziekte op 3 november 1918, 8 dagen voor de wapenstilstand.

Hij heeft zijn lied nooit kunnen brengen voor zijn vriendin.

Vandaar dat wij dit liefdeslied met 1000 mensen, ondersteund door koor en orkest,
samen willen zingen tegen alle geweld dat er ook nu in de wereld nog is. Doet u mee?
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