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Van: ijzertoren.org <info@ijzertoren.org>

Aan: veerle.solia@amsab.be

Datum: 08/18/2010 12:02 PM

Onderwerp: BOODSCHAP en OPROEP 83ste IJzerbedevaart

BOODSCHAP en OPROEP 83ste Jzerbedevaart

Zondag 29 augustus 2010 — 83ste IJzerbedevaart

Wij zullen er zijn ...

Niets is blijvend, tenzij het onophoudelijk verandert. Als je iets wil bewaren voor de toekomst, kijk je best naar
zijn oorsprong. Het IJzerbedevaartcomité heeft die twee wijsheden ter harte genomen ter gelegenheid van de
83ste IJzerbedevaart van zondag 29 augustus 2010. Voor die moedige beslissing krijgt het onze steun.

Het was al vele jaren duidelijk dat het zomertreffen aan de voet van de IJzertoren niet meer die massale
opkomst kende van weleer (al worden over de massa’s van weleer ook cijfers genoemd die meer mythe dan
werkelijkheid zijn). Die verminderde opkomst kent vele oorzaken, onder andere dat Vlaming zijn al lang geen
strijdpunt meer is en dat veel van wat tijdens de IJzerbedevaarten van de vorige decennia werd gevraagd en
geéist, politieke realiteit is geworden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de betekenis van de IJzerbedevaart als jaarlijkse hoogdag van de democratische
Vlaamse beweging niet voorbij is. Wij delen de overtuiging van het IJzerbedevaartcomité dat de ‘Bedevaart
naar de Graven aan de IJzer slechts een plechtigheid kan zijn van de Vlaamse gemeenschap in haar
veelvormigheid, als wordt teruggekeerd naar de bron ervan: een serene dodenherdenking.

Deze herdenking van de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog — en bij uitbreiding van alle
gesneuvelden — aan het IJzerfront moet tegelijk aandacht hebben voor alle slachtoffers van oorlog en geweld.
Hierbij moeten we uiteraard ook stilstaan bij het feit dat aan het IJzerfront de Vlaamse beweging een politieke
vertolking heeft gekregen die niet alleen geschiedenis is maar ook geschiedenis maakte.

Wij vinden het daarom ook belangrijk en noodzakelijk dat de IJzerbedevaart de drievoudige |Jzerboodschap
van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid blijft toetsen aan de actualiteit en daarbij met een evenwichtige
boodschap naar de toekomst Kijkt.

Geert Lambert, Willy De Waele, Willy Kuijpers, Wouter Van Bellingen, Jaak
Vandemeulebroucke, Nelly Maes, Michel Doomst

De REGIE bestaat o.a. uit:

Toespraak Paul De Belder, algemeen voorzitter

Aandacht voor de 1ste IJzerbedevaart in 1920 naar het graf van Joe English in Steenkerke en de betekenis van de
Heldenhuldezerkjes

Toespraak Jan Peumans: voorzitter van het Vlaams Parlement

Aandacht voor de IJzersymbolen en in het bijzonder Frans Van Der Linden

Aandacht voor het dagboek van Gaston Le Roy en een getuigenis van zijn zoon, pater in Affligem

In Memoriam

Samenzang met o.a. Eric Baranyanka

Oproep tot steun

Slot: een indrukwekkende bloemenparade met medewerking van ALLE aanwezigen ... (met inbreng van de aanwezige
kinderen)

Gedurende het verloop van de IJzerbedevaart wordt er optimaal gebruik gemaakt van een reuzenscherm, en
worden de kinderen op een zinvolle manier betrokken bij het gebeuren ...

Maar ... uiteraard vertellen we wij deze nog verre van alles ... maar dat ziet u zelf wel op zondag 29 augustus
a.s.
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VREDESFIETSELING

Fietsen naar de lJzerbedevaart, het kan, gedurende één, twee, of drie dagen. Je moet helemaal niet
supersportief zijn. Als je een beetje conditie hebt kan je mee vertrekken vanuit Voeren op donderdag 26
augustus om 9.30 u. Denk je er niet tijdig te geraken, kan je overnachten in de jeugdherberg van Voeren op
woensdagavond. Donderdagavond overnachten we in Leuven, maar eerst komt historicus en comitélid Luc Van
de Weyer ons wat uitleg geven over het belang van Leuven in militair opzicht doorheen de geschiedenis.
Vrijdagmiddag rijden we door de Vlaamse Rand en hebben we een ontmoeting met iemand van TAK. ‘s Avonds
zitten we in Laarne, waar de groep Tantris komt optreden. Zaterdag rijden we via het kerkhof van Vladslo naar
de Paxpoort. 's Avonds is er een zangavond, met ERIC BARANYANKA en ’s zondags nemen we deel aan de
IJzerbedevaart.

Heb je geen tijld om drie dagen te fietsen, of vrees je dat je conditie net dat tikkeltje mist, kan je zeker ook één
of twee dagen meefietsen. ledereen is immers welkom.

Meer informatie op www.vredesfietseling.eu of info@vredesfietseling.eu of telefonisch 03/213.35.85

Alle info: WWW.IJZERTOREN.ORG

vzw Bedevaart naar de Graven aan de |Jzer - vzw Voor Vrede, Vrijheid, Verdraagzaamheid
[Jzerdijk 49, 8600 Diksmuide - tel. 051/50.02.86 - fax 051/50.22.58
e-post: info@ijzertoren.org - webstek: www.ijzertoren.org; www.tenvrede.be

Klik hier om u uit te schrijven
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