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Nieuwjaarswensen 

    
NIEUWJAARSWENSEN 

 
Kerstnacht in de loopgraaf  

Nu luister hoe Jezus dien droeven Kerstnacht 
Blijdschap en vree in de loopgraaf bracht. 
 
Het front lag besneeuwd dien heiligen nacht 
Daar stond een man alleen op de wacht. 
 
Hij was zòò moe, hij kon niet meer, 
Hij zakte tegen een hokje neer. 
 
Er stond aan de hemel geen enkele ster, 
Hij schreide: zijn kindertjes waren zóó ver. 
 
Hij was zòò droef, hij was zòò moe, 
Hij droomde en zijn oogen vielen half toe…, 
 
Toen sprankelde een vuurpijl boven hem: 
Dat was de klaarte van Bethlehem. 
 
Hij zag de vlakte wit en rein, 
Zij glansde blank in dien wonderen schijn. 
 
En in zijn hokje koud en wak, 
Daar stond een krib onder ’t schamel dak. 
 
En in die krib op een handvol stroo 
Lag ’t Kindeke Jezus, dat straalde zoo. 
 
En op den sneeuwgrond nat en kil, 
Daar knielden drie Engeltjes vroom en stil. 
 
Hij keek naar die Engeltjes-lief, en zie! 
Dat waren zijn eigen kleuterkes drie. 
 
Zijn Lieveke hief haar armpjes op 
En zei: “ ’t Is schooner dan mijn pop”. 
 
Zijn Goeleke vouwde haar handjes vroom, 

  

Kerstnachtvisioen aan de IJzer  
Joe English (°5-8-1882 - +31-8-1918)  

Klik hier voor meer info over Joe English,  
één van de IJzersymbolen, begraven in de crypte van de 

eerste IJzertoren. 

Als  NIEUWJAARSWENS  publiceren  wij  hier de  tekst, 
samen  met  de  tekening  van  Joe  die  de  dichter 
inspireerde. 
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Bovenstaande toepasselijke informatie vonden wij in de Nieuwsbrief Joe English, Kunstschilder (december 2011). 

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Bent u ook geïnteresseerd in de vorige nieuwsbrieven, alsook andere informatie, 
bezoek dan de webstek www.joe-english-kunstschilder.be. 

 
  

President Obama heeft triomfantelijk het einde van de oorlog in Irak afgekondigd. 
Met het einde van de oorlog in Irak wordt er weinig aandacht besteed aan het feit dat het hier om een illegale oorlog ging 
die indruiste tegen alle rechtsregels. 
De  bedreiging  van  de  massavernietigingswapens  was  een  opgezet  spel.  Ze  zijn  nooit  gevonden.  De  controle  over  de 
energievoorraden was de werkelijke reden van de oorlog. Deze controle is nu zeker. 
  
Een alliantie van vreemde mogendheden schond schaamteloos de souvereiniteit van een land. 
Ook ons  land werkte er aan mee door de Amerikaanse wapentransporten toe  te  laten via de haven van Antwerpen of de 
luchthaven van Oostende. 
  
De  kostprijs:  4500  Amerikaanse  soldaten  (zonder  die  te  vermelden  die  het  slachtoffer  zullen  worden  van  het 
postwarsyndroom), 100.000 Iraakse slachtoffers en een onnoemlijke verspilling aan geld en materiaal. 
Erger is: het sociaal - maatschappelijk - economisch weefsel  van Irak is helemaal in puin geschoten. 
Wat  is er overgebleven van de goed uitgebouwde gratis medische voorzieningen? Het onderwijs dat op eenzame hoogte 
stond in deze regio? 
  
Wat zijn nut wel heeft bewezen is de propagandamachine van de VS en zijn satellieten. 
De man om wie het allemaal te doen was werd schaamteloos en zonder eerlijk proces opgeknoopt, of hoe men verwordt tot 
wat men bestrijdt. 
Het  ergste  van  dit  alles  is  dat  niemand  zich  hiervoor  ooit   zal  moeten  verantwoorden  voor  het  Internationaal 
Oorlogstribunaal. 

Dat is wat er van onze westerse beschaving is overgebleven. Wij de energie, zij de problemen.  

   

Het vorig record stond op 80.023 in 2003. Verleden jaar was dit 73.612. 
Op heden, dinsdag 27 december - en met nog enkele dagen te gaan in 2011 - bedraagt het aantal reeds 80.006 bezoekers! 
Het definitief aantal bezoekers in 2011 vindt u terug in het jaarboek (zie verder). 
  

(*) excl. de bezoekers aan de vele activiteiten doorheen het jaar 

  

En keek, en durfde niet spreken van schroom. 
 
Doch Rafke bad zijn bedeke vlug 
En vroeg: “Komt vader dan niet terug?” 
 
En ’t Kindeke knikte, en lachte heel teer, 
Als wou het zeggen: Ja Vader keert weer. 
 
Dat alles zag de droomende man. 
Zéér groot was zijn vreugd, hij schreide er van… 
 
En zoo had het kind dien droeven Kerstnacht 
Blijdschap en vree in de loopgraaf gebracht. 

P. Van Moerlande  

Hier is sprake van 3 kinderen van Joe!!! 
Inderdaad, er staan drie kinderen op de tekening. De dichter 
zag er Lieve en Rafke in, de twee kinderen van Joe. De 
derde naam Goeleke is echter de naam van de hoofdpersoon 
in het Kerstverhaal geschreven door René Vermander, maar 

ook geïllustreerd met mooie tekeningen van Joe. (2) (3)  

1. P. Van Moerlande, Kinderland. Versjes voor huis en school, Lannoo, Tielt, 
Z.D., 72 blz., p. 66-67 
2. René Vermandere, Dulake (kerstverhaal) in Ons Volk Ontwaakt, nr. 23.12 en 
30.12.1911, geïllustreerd door Joe English 
3. Paul De Baere, Joe English en Kerstmis, in Nieuwsbrief Joe 
English,kunstschilder, jg 01, nr. 001, p. 4-7 

BLIJVEND BRANDEND ACTUEEL 

RECORDAANTAL BEZOEKERS IJZERTORENMUSEUM ... (*) 
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tion - 
---------------------------------------------------------------------= 
-------- 
http://www.AutumnTECH.com 

  

   

    

 
vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer - vzw Voor Vrede, Vrijheid, 

Verdraagzaamheid  
IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide - tel. 051/50.02.86 - fax 051/50.22.58 

info@ijzertoren.org - www.ijzertoren.org - www.tenvrede.be    

  

 
 
Klik hier om u uit te schrijven  

HET JAARBOEK 2011 GAAT EERSTDAAGS IN DRUK ! 

Het jaarboek - een uitgebreid overzicht van alle activiteiten 
in en rond de IJzertoren - is het vijfde en laatste nummer van 
de jaargang 2011 van het tijdschrift 'De IJzertoren'.  
  
Hoe kunt u dit jaaroverzicht verkrijgen?  

 Ofwel koopt u het jaaroverzicht afzonderlijk? Prijs: € 
6,50.   

 Ofwel wordt u abonnee door storting van € 17,- op 
rek. nr. 474-3100521-50 (BE86 4743 1005 2150) met 
de vermelding "abonnee".  
U bekomt dan niet alleen het jaarboek maar u steunt 
tevens al onze activiteiten in 2012 (en geniet 

bovendien van tal van voordelen ...).  

Een overzicht: 
84ste IJzerbedevaart - 11 juliviering en Zonnebloemactie - 
Publicaties - Activiteiten naar scholen toe – Festival Ten 
Vrede – Herdenking W.O.I – Actualisering museum naar de 
100-jarige herdenking van WOI toe - Onderhoud van het 
monument – Driemaandelijks tijdschrift én Jaarboek – Gratis 
bezoek museum – Reductie (10%) bij aankopen - enz.    
 
Onze  doelstelling: via alle mogelijke  kanalen aan zoveel 
mogelijk  mensen  onze  boodschap  van  Vrede–Vrijheid-
Verdraagzaamheid meegeven. 
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