Veerle Solia

Van: ijzertoren.org <info@ijzertoren.org>
Verzonden: zondag 23 december 2012 12:15
Aan: Veerle Solia

Onderwerp: Kerst- en nieuwjaarswensen

wrijheid verdraagzaamheid

Kerst- en nieuwjaarswensen

Vlug vergeten ?

Beste lezer,

2012 was zeker geen annus horribilis. Integendeel: ondanks een forse vermindering van onze betoelaging, en de
daardoor genoodzaakte inkrimping van ons personeelsbestand, hebben onze personeelsleden (die ik langs deze
weg uitdrukkelijk wil bedanken en in de figuurlijke bloemetjes zetten voor het feit dat ze zich in deze moeilijke
omstandigheden dubbel tot driedubbel hebben geplooid) andermaal heel wat fraais gerealiseerd. Samen overigens
met de bemoedigend vele vrijwilligers waarop we nog altijd kunnen rekenen.

En toch, toch moeten we het afgelopen jaar voor één keer misschien maar vlug vergeten, moeten we misschien
maar vlug de bladzijde van 2012 omdraaien.

Ook al stelden we op 11 november trots het concept voor van ons 'nieuwe' museum waarmee we vanaf 2014 onze
boodschap dat oorlog nooit vrede brengt nog méér kracht zullen bij zetten en ervoor zullen zorgen dat onze
kritische, radicaal-pacifistische stem niet gesmoord wordt in en door de herdenkingstsunami die op ons af komt.
Ook al maakten we de voorbije maanden werk van een nieuwe, wervende naam, een nieuw logo, een nieuwe
huisstijl.

En ook al namen we in 2012 in schoonheid afscheid van de laatste zondag van augustus als ‘vaste stek’ voor de
IJzerbedevaart en startten we inmiddels met veel enthousiasme al de voorbereidingen op voor de 86ste
IJzerbedevaart op 11 november 2013...

De weg die we in 2013 moeten gaan naar 2014 toe is immers nog héél, héél lang, onze spreekwoordelijke planken
buigen immers zwaar door onder het vele werk dat we er op hebben liggen.

Ik denk daarbij

e aan de geplande restauratie- en renovatiewerken aan de crypte en de Pax-poort die de restanten van de
eerste 1Jzertoren en de heldenhuldezerkjes beter tot hun recht moeten laten komen;

e aan de in de (voorlopig nog figuurlijke) steigers staande museale vernieuwingen die tegen februari 2014
doorgevoerd moeten zijn (en waarvan de eerste ontwerpen méér dan veelbelovend zijn);

e aan de nieuwe inkom-ticketbalie;

e aan de landschappelijke ingrepen die de bezoekers van onze toren en ons nieuw museum alvast een
eerste, beklijvende impressie zullen geven van wat de Via Dolorosa was in de eerste maanden van de
Groote Oorlog;

e aan wat we samen met de stad Diksmuide zullen realiseren met het oog op een betere ontsluiting van de
Frontzate;



e aan de feestelijke viering van onze Vlaamse feestdag, aan ons Festival Ten Vrede dat we in een nieuw
kleedje gaan steken, kampeermogelijkheid inclusief, en waarmee we verhuizen naar eind augustus en,
uiteraard aan de eerste |Jzerbedevaart-nieuwe-stijl tijdens onze Vlaamse Vredesdag aan de 1Jzer op 11
november.

Maar ik denk ook, en vooral, aan de enorme uitdaging om een en ander financieel rond te krijgen, om onze
verplichte eigen inbreng in de kosten ten belope van 500.000 euro betaald te krijgen. Ik hoop, nee: ik ben er zeker
van dat wij daarbij andermaal zullen kunnen rekenen op al onze abonnees, op al wie onze zaak genegen is. Wij
werkten alvast een sponsoringsysteem uit dat dermate laagdrempelig is dat echt iedereen die wil zijn of haar
steentje kan bijdragen tot de realisatie van onze plannen — plannen die ons zullen toelaten onze boodschap van
vrede, vrijheid en verdraagzaamheid nog breder uit te dragen dan ooit voorheen.

Het is vanuit die ambitie dat ik jullie uitnodig de bladzijde van 2012 na het lezen van dit jaarboekje om te slaan en
met ons mee te schrijven aan een nieuw succesverhaal!

Paul De Belder
Alg. Voorzitter

'Woord vooraf' uit het jaarboek dat momenteel in druk is en begin 2013 verschijnt.

Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten

Wannes Van de Velde (°1937-+2008)

't Was weer zover, het was weer Kerstmis

De kalkoenen waren dood

In ieder dorp in de Vlaanders was het feest
D'r werd gezongen en gezopen

Aan jenever gene nood

Voor de vader, voor de zoon en voor de geest

Maar op de slag van twelf uren

Werd er ook eens aan gedacht

Wat dit feestje in de grond zoal beduidt
't Was gemakkelijk te weten

Want het stond in de Gazet

Heel de wereld kwam er openlijk voor uit

Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten

Dat er geen bommen uit de lucht worden gestrooid
Dat mitrailleurs van hun verdiende rust genieten
En de kanonnen met een kerstboom zijn getooid

Het is 't feest van d'oude Germanen
Ter ere van de zon

Zo vertellen ons de boeken zwart op wit
De roomse kerk legt het anders uit

Die zegt ons dat 't begon

Met een stalleke in 't Palestijns gebied

Kerstnachtvisioen aan de 1Jzer

Maar dat zijn oude interpretaties

Van dit feest van goeie wil

Want onze tijd is toch voor alles militair
En de stilte van de nacht

Joe English (°5-8-1882 - +31-8-1918)



Die ook wel heilig wordt genoemd
Wordt geleverd door de killers van la guerre

Spreek me niet meer van de Drie Koningen,

Dat is den ouwe trant

De drie commando's, da's veel meer in onze geest
Maar de soldaten van Herodes

Ja, die vind ik wel plezant

Dat zijn eigenlijk de groot' helden op dit feest

Maar hou de herderkens erbuiten

Want die zijn niet bij d'n troep

Die kennen zeker nog geen mijn uit een granaat
En de moeder van het kindeke

Zucht in 't midden van die'n hoop

Mijne zoon wordt binnen twintig jaar soldaat

Namens het |IJzerbedevaartcomité wensen wij iedereen een
Vrede- en Vreugdevol Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar!

Paul De Belder, alg. voorzitter
Dirk Demeurie, alg. secretaris
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