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“Schijnbare werkelijkheid. De idee van een fenomenologische filosofie” 
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“Schijnbaar hebben de dingen zintuiglijk waarneembare eigenschappen, zoals licht en donker, kleuren, geluiden, geuren, smaken, 
warm of koud, hard of zacht, rauw of glad, … In werkelijkheid echter treden die eigenschappen enkel in verschijning voor levende 
wezens die er lichamelijk voor gevoelig zijn. Op zich bezitten de dingen dergelijke zinnelijke eigenschappen niet; hun objectieve 
realiteit is enkel wiskundig bepaald. Dat is de beschouwing die aan de basis ligt van de mathematisering van de moderne
wetenschap. Men vindt ze terug bij Galilei, bij Robert Boyle, bij John Locke en anderen. 

Heel juist gezien! Maar zoals gezegd treden die zintuiglijke eigenschappen van de dingen in werkelijkheid dan toch op overal waar 
er levendig-gevoelige wezens – mensen, dieren, allicht ook planten – aanwezig zijn. En is niet in feite alle werkelijkheid zo geaard, 
ook daar waar er geen levende wezens bij betrokken zijn? De warmte van de zon laat melk zuur worden, doet water verdampen en
benzine ontvlammen, maakt steen en ijzer gloeiend heet, veel minder hout of linnen. Al dit zijn toch geen objectieve eigenschappen
van de zon, maar verschijnselen die optreden ten gevolge van de gevoeligheid van water en benzine, steen of hout, … 

De objectieve realiteit van de dingen moge dan zijn wat ze is, maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Dit is de idee dat volgens 
de auteur van dit boekje over schijnbare werkelijkheid aan de basis ligt van een fenomenologische filosofie.” 
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