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Veilig beleggen met Indymedia.be
Het zijn turbulente tijden voor mensen met spaarcenten. Wij bieden u dan ook een

veilige haven voor de inhoud van uw spaarvarken. [lees meer]

Werelddag van verzet tegen armoede

Op 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Bijna 15% van
de Belgen krijgt vroeg of laat te maken met armoede. Die vaak verborgen
armoede wordt soms ook zichtbaar. In Antwerpen verzamelen elke avond
tientallen mensen voor de dagelijkse voedselbedeling. Een reportage.

"Alleen gewone mensen betalen belastingen"

Met een theaterstuk lanceerde het Financieel Actie Netwerk (FAN) dinsdag
haar nieuwe campagne 'Leve de fiscus!'. Het FAN wil het hoognodige
maatschappelijk debat aanzwengelen over de herverdelende rol van onze
belastingen. Lees meer

[Interview] De wereld volgens Dyab Abou Jahjah

Maandag valt de uitspraak in het proces tegen Dyab Abou Jahjah en Ahmed
Azzuz van de Arabisch Europese Liga. Ze worden ervan beschuldigd
verantwoordelijk te zijn voor de relletjes na de moord op Mohammed
Achrak in Borgerhout eind 2002 en riskeren één jaar cel. Nog één keer blikt
Indymedia.be samen met Dyab Abou Jahjah terug op die uiterst bewogen
periode. Maar we trekken het gesprek ook open: welk verband bestaat er
tussen assimilatie en imperialisme? Wat is er mis met de 'Europese islam'
van mensen zoals Tariq Ramadan? En waarom staat er in de Arabische
wereld geen Chavez op? [Lees meer]

Congo heeft nieuwe premier

Congo is weer volop geschiedenis aan het schrijven. Het land heeft een
nieuwe eerste minister, Adolphe Muzito. Ondertussen doet de rebellerende
generaal Nkunda in de omgeving van Goma de gevechten opflakkeren.

Lees de blog van Raf

Article en français
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"Turtelboom moet opstappen"

Bij de organisaties die het opnemen voor vluchtelingen heerst grote woede
over het uitblijven van een akkoord over de regularisatie van mensen
zonder papieren. Woensdag gingen ze het kabinet van minister van Migratie
Annemie Turtelboom verzegelen.

Lees meer

Op naar een nieuwe crisis?

Voor de vierde keer al dit jaar happen de financiële markten naar adem.
De beurskoersen zakken, banken gaan over kop, de paniek regeert.
Autoriteiten in de V.S en Europa lanceren een reeks grote reddingsplannen.
[Alle opinies en analyses]

Media blog

Canadese en Australische premiers geven zelfde speech voor oorlog

Freddy Van Gaever gehackt

Als bankiers de revolutie voorspellen

Daar is D'Hoore: hoe ethisch is uw financieel journalist

Geen paniek om de beurscrisis? Aan humor anders geen gebrek

Media blog

De boeken van Indymedia.be

Een boekbespreking, een essay, een interview met een auteur,... Ook dat
vind je op Indymedia.be. Onlangs streken we nog neer op het Andere Boek,
met een hele rits boeiende recensies en interviews als resultaat.

'Het einde van de standaardtaal'

Interview Nadia Dala

De essays van Wim De Neuter

Interview Michael Parenti

Overzicht boeken

"Geen NSV aan UGent"

Een groep actievoerders van linkse studenten- verenigingen verhinderde
dinsdagavond met succes het geplande nsv-debat aan de aula Blandijn van
de Gentse universiteit.

Alle reportages
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StampMedia: jongeren aan het woord

StampMedia wil de berichtgeving over jongeren corrigeren en hen vooral
zelf aan het woord laten. StampMedia is het eerste persagentschap in
Vlaanderen dat een stem geeft aan jongeren in de media. Lees hun
reportages op Indymedia.be!

Alle reportages

Indymedia.be stelt voor: boek over burgermedia

Burgermedia: opmars, ervaringen, bedenkingen. Dat is de titel van een nieuw boek

waarmee Indymedia.be het debat over het fenomeen burgermedia wil kruiden. Het bevat

bijdragen van journalisten als Pol Deltour, Walter Zinzen en Walter Pauli en experts als

Nico Carpentier (VUB) en Bart Cammaerts. Van de burgermedia komt naast Indymedia.be

en Radio Centraal de community-website van Vooruit aan bod. Je kan het boek hier

bestellen. Het boek werd voorgesteld op de opendeurdag van Indymedia.be.

Overzicht van de recensies, reacties en andere persaandacht voor 'Burgermedia |

Opmars, ervaringen, bedenkingen'.

Knack, 27/03/2008

Broodnijd in de perszaal

door Karl van den Broeck

Radio 1, Het Vrije Woord, 24/03/2008

Interview met mediasocioloog Nico Carpentier (VUB)

door Karel van Dinter

Veto, 09/03/2008

Burgermedia in opmars: “Journalisten moeten niet als cowboys schieten"

door An Moerenhout & Ide Smets

Wikinews, 18/02/2008

Belgian Indymedians discuss participatory journalism at open door day

door Michaël Laurent
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Dankzij onze steungevers staat hier GEEN RECLAME

Indymedia.be wil zijn lezers niet verkopen aan de reclame-industrie. Wij
zien onze lezers en medewerkers niet als een product dat we aanbieden aan
adverteerders. Indymedia.be wil haar lezers infomeren en die lezers zoveel
mogelijk betrekken bij het maken, verwerken en begrijpen van wat er in de
wereld gebeurt. Bovendien blijkt steeds opnieuw dat reclame een negatieve
invloed heeft:

Reclame heeft desastreuze impact op armste consumenten

Seksualisering in de reclame maakt tienermeisjes ziek

Reclame zet ons aan tot een ecologisch onhoudbare overconsumptie

Kinderreclame: 'tijd om de beleidsmakers voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen'

Indymedia.be groeide van enkele tientallen bezoekers per dag naar een
website die elke maand 80.000 tot 90.000 verschillenden mensen bereikt.
We begonnen eraan met een handvol vaste medewerkers en
correspondenten. Dat zijn er ondertussen meer dan 120 geworden.

Dat kan enkel doordat we steun krijgen van onze lezers. Media maken kost
geld, heel veel geld zelfs: servers, videocamera's, computers, huur van
lokalen, ... Het kost allemaal handenvol geld.

Wat krijg ik in de plaats?

Omdat we maar al te goed beseffen dat we enkel dankzij onze
steungevers kunnen blijven bestaan en groeien, willen we die
steungevers naast onze website iets extra aanbieden:

Elke nieuwe steungever krijgt van ons een exemplaar van het handboek 'Media-activisme'

toegestuurd (in de betere boekhandel te koop voor € 17).

Vanaf € 5 per maand krijg je ook onze media reader toegestuurd.

Vanaf € 10 per maand krijg je daar bovenop nog een T-shirt van Indymedia.be toegestuurd.

Ja, ik wil Indymedia.be redden en word steungever.

Ik twijfel nog en heb toch nog enkele vragen.

Uitschrijven: info@indymedia.be (met titel: uitschrijven)
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