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Crisis in de media

Vredesactivisten sluiten NAVO

Honderden vredesactivisten probeerden zaterdag het
NAVO-hoofdkwartier in Brussel te sluiten. "Een militaire
alliantie die kernwapens bezit is een bedreiging voor de
wereldvrede," aldus de actievoerders.

Alle reportages

Video 1

Video 2

Irak, een vergeten humanitaire catastrofe

De zesde verjaardag van de invasie van Irak is weer eens
de trieste gelegenheid om een bilan op te maken: er
vielen in zes jaar bezetting 1,2 miljoen burgerdoden,
5.500 academici en intellectuelen zijn vermoord of
gearresteerd. Er zijn 4,7 miljoen vluchtelingen: 2,7
miljoen binnen het land en 2 miljoen zijn gevlucht naar
buurlanden.

Een vergeten humanitaire catastrofe

Interview: Zes jaar bezetting in Irak, wat nu?

Nieuw boek:
Crisis in de media

De crisis slaat toe in
medialand.
Mediaconcerns
herstructureren.
Journalisten worden
ontslagen.
Zullen er binnen een
paar jaar nog kranten
bestaan? En zullen ze
nog kwaliteit bieden?
Of zal het zoeken zijn
naar wat ernst tussen
de naaktfoto's van
Madonna en de
uitwijdingen over
populaire
quizprogramma's? We
hebben het gevraagd
aan
hoofdredacteuren,
aan een professor,
een freelancer en de
algemeen secretaris
van de
journalistenbond.
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