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[Dag tegen racisme] allochtoon of niet. Over het schrappen van
woorden en de realiteit

Het is een kleine hype aan het worden. De krant De
Morgen beet de spits af. Zij zouden het woord ‘allochtoon’ niet meer gebruiken. Stadsbesturen in Nederland
en nu ook in Belgié volgen en schrappen het concept uit hun beleidsnota’s. Het woord zou stigmatiseren, het
zou een wij-zij-onderscheid in zich dragen, ... Allochtoon is dan een containerwoord dat anderen labelt als
anders, als niet van hier én als minder waard. Het schrappen van het concept allochtoon wordt neergezet als
de ultieme antiracistische daad. In onze samenleving waar we al decennialang overspoeld worden met een
anti-vreemdelingen-ideologie, is het zonder twijfel zo dat een dergelijke oproep getuigt van politieke moed.
Het laat een ander geluid horen en schept de hoop op een strijd voor een wereld van gelijke burgers met
onvervreemdbare rechten. Vraag is nu of dit schrapgedrag ook effectief een andere realiteit schept? En wat
zijn de randvoorwaarden vooraleer deze politieke daad structurele effecten heeft in de realiteit?

Ico Maly (codrdinator Kif Kif) gaat het na in het artikel "Allochtoon of niet. Over het schrappen van
woorden en de realiteit”

Deze middag zijn er in Gent debatten over deze thematiek. Meer info? klik hier.
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